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Halleluja! 

Een Servische collega van mij vertelde dat het daar gebruikelijk is om elkaar na Pasen te 

begroeten met “De Heer is waarlijk opgestaan!”, waarop de aangesprokene antwoord met 

“Halleluja!”. Na afloop van de indrukwekkende vieringen van de Goede Week en Pasen heb 

ik het gevoel dat ik daar van harte in mee kan gaan, misschien ook aangespoord door het 

prachtige lenteweer. 

Jeroen 

Vieringen in de Goede Week en Pasen 

De kruiswegviering op woensdagavond blijft een inspirerende viering. De uitvoering is 

eenvoudig en sober, maar vraagt veel precisie en denkwerk in de voorbereiding. De 14 

staties, met bij elke statie een korte reflectie op de statie en de verbinding naar de huidige 

tijd. Dit jaar met foto’s van de prachtige staties uit Jirnsum en Wytgaard en afgewisseld met 

fragmenten uit de Mattheuspassie van Bach. 

De kruiswegviering op vrijdag van de Immanuel kende een opbouw die dezelfde soberheid 

uitstraalde: de kern van de viering werd gevormd door de Bijbelteksten van Mattheus 

afgewisseld met in het Nederlands gezongen koralen uit de Mattheuspassie van Bach. 

Daarna zong het Veldhovens Kamerkoor de Septem Verba Christi (Zeven woorden van 

Christus) door Kris Oelbrandt. Als verbindende afbeelding had Wouter Johan gekozen voor 

een schilderij van Chagall. 



  

Na alle soberheid van de Goede Week mochten Paul en Lieuwe zich 

uitleven in de Paaswake, een viering met een rijkdom aan teksten en 

rituelen. De teksten verbinden het Christelijke Pasen, de opstanding 

van Jezus met het Joodse Pasen, de bevrijding van het Joodse volk uit 

Egypte en met de schepping, met iedere keer een God die bevrijdt: uit 

de chaos, uit de slavernij, uit de dood. De rituelen van de vuurschaal, 

het ontsteken van het licht van de Paaskaars en het hernieuwen van 

de doopbelofte met water leiden naar het uit volle borst zingen van U 

zei de glorie. 

 

En tenslotte was er de dienst op 

Paasmorgen waar Lieuwe en Huub 

voorgingen. Die opende al uitbundig 

met het Gloria van Vivaldi door Multiple 

Voice met begeleiding door Simon 

Kadijk op piano en Eefje van Huijkelom 

op viool. In zijn overdenking ging 

Lieuwe in op het verschil tusen het over 

Pasen hebben en Pasen hebben. Met 

andere woorden: leeft het in ons? En 

mogen wij die bevrijding in onszelf 

ervaren? Dat mochten wij dan weer 

uitzingen in het ultieme bevrijdingslied: 

“De steppe zal bloeien”. 

Jeroen 

  



  

Op Witte Donderdag kwamen zo'n 80 mensen samen 

rond de tafels in de kerkzaal om het laatste avondmaal 

te vieren. 

Samen met een kwartet wat de zang verzorgde ging 

Wouter Johan voor. Vanuit de gemeenschap werden er 

verschillende soorten witte soep op tafel gezet en 

daarnaast was er brood en druiven. 

Een eenvoudige maar voedzame maaltijd met een 

sfeervol samenzijn en aandacht voor elkaar. 

Hetty 

 

 

 

 

Aankondiging bezoek Peerke Donders Park 24-4-2026 

Zoals in het februari- en 

maartnummer van Bronwater is 

aangekondigd, gaan we op vrijdag 24 april naar 

het Peerke Donders Park in Tilburg. 

Peerke is bekend vanwege zijn enorme inzet in Suriname. In dit 
wondermooie park staat het woonhuisje waar Peerke is geboren 
met daarnaast een kapel en in het park is een levensgrote 
kruisweg uitgebeeld. Aan de hand van interessante vragen kan 
deze kruisweg gelopen worden. In het paviljoen krijgen we een 
rondleiding. Die staat gepland om 13:30 uur. Meer informatie over 
het park: klik hier . 
Gezien de afstand ( > 40 km) gaan we met auto's en proberen we 

allen die willen meerijden een plaatsje te geven.  

Aanmelden of informatie? Stuur een e-mail aan: 

oaseactiviteit@gmail.com 

Vermeld bij een aanmelding: 

- of je met eigen auto gaat en hoeveel passagiers er eventueel met 

je mogen meerijden 

- of je wilt meerijden met iemand die met de auto gaat. 

Na 20 april krijg je detail informatie over vertrektijd en -plaats en hoe we samen rijden. 

Zie ook nadere berichtgeving via de mail. 

Team Oase Activiteiten (T.O.A.) 

  

https://www.peerkedonders.nl/het-park/
mailto:oaseactiviteit@gmail.com


  

Viering van 9 mei: 

In de viering van zaterdagavond 9 mei is Johan Wolbrink de voorganger. Sommige mensen 

kennen hem vanuit Glorieux. We vinden het fijn om weer eens iemand van buiten, met 

nieuwe kijk en inzichten in ons midden te hebben. 

Frank 

 

Correctie 

Met dank aan Piet Coolegem, die het opmerkte. 

Een lezing over de spiritualiteit van Augustinus, als vervolg op de lezing van 26 januari in 

de Immanuelkerk wordt georganiseerd door Augustijnen-Eindhoven op het Glorieuxpark aan 

de Geldropseweg op dinsdagmiddag 12 mei om 14.00 uur in de Kapel. Aanmelden is niet 

nodig. Meer informatie vind je HIER. 

 

Kliederkerk 

 

https://augustinus-eindhoven.nl/lezingencyclus/

