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Bijna Pasen 

Geweld in het Midden-Oosten vindt plaats in dezelfde 

gebieden waar ook onze Bijbelse verhalen zich afspelen. 

Daardoor raakt het me altijd wat meer dan geweld in 

andere streken, zeker ook omdat het zo haaks staat op 

wat God met deze wereld wil: vreedzaam samenleven, je 

naaste liefhebben als jezelf. Moge er ook daar een nieuw 

begin zijn, een Pasen aanbreken. 

In deze Bronwater staan de aankondigingen van de 

prachtige vieringen waarin we de verhalen van Pasen mogen beleven. En met de komst van 

het voorjaar komen ook de activiteiten weer op gang, dus ook daarover nieuws. 

Veel leesplezier gewenst, 

Jeroen 

Avondgebeden 

Zoals intussen gebruikelijk houden we in de 40-

dagentijd oecumenische avondgebeden op 

woensdagavond. Dit jaar rondom het Bijbelboek 

Spreuken en het Evangelie van Mattheus. Als je in 

de kerk kijkt, denk ik wel eens: waar doen we het 

voor (en ja, ik weet het: “Waar twee of meer in 

mijn naam bijeen zijn…”). Maar Frank wist te 

melden dat er ook uitgebreid online gekeken wordt. 40 views op YouTube, en waarschijnlijk 

ook nog de nodige mensen via KerkTV. 

Jeroen. 

Viering 14 maart: Als ogen open gaan 

Het lijkt een rechttoe rechtaan tekst, Johannes 9: 

Jezus ontmoet een blinde man, geneest hem, de 

omgeving accepteert dat niet en de man zelf gelooft 

in Jezus. Maar Huub nam ons mee naar diepere 

lagen van de tekst, hoe we denken dat mensen 

schuld hebben aan hun ongeluk, over hoe we zelf in 

de valkuilen kunnen trappen waar de farizeeën in 

terecht komen en over hoe het is om echt in God te 

geloven. Dat laatste aspect kwam ook mooi terug in 

Psalm 62. Niet zo bekend, maar dankzij het oefenen 

voor de viering, kwam het er soepel uit. 



  

Vieringen tot aan Pasen: 

Woensdagavond 25 maart om 19.00 uur is er nog een avondgebed als voorbereiding, bezinning 

en verstilling, verzorgt door Lieuwe. 

Woensdagavond 1 april is om 19.00 uur de Kruiswegviering verzorgt door Jeanneke. 

Witte Donderdag maaltijddienst en de viering op Goede Vrijdag  door de Immanuel: zie op een 

andere plaats in de Bronwater. 

Goede week: Kruiswegviering 

In de Goede Week, verzorgt Oase, op woensdagavond 1 april 

om 19.00u, een meditatieve viering rondom de kruisweg van 

Jezus. 

De kruiswegstaties komen uit de kerk Maria ten 

Hemelopneming in Wijtgaard en zijn ontworpen door Piet 

Schoenmakers en gemaakt van geglazuurd terracotta. 

De teksten zijn van de Nederlandse Kapucijnengemeenschap 

uit den Bosch. 

Overdenking van de kruisweg toen wordt in verbinding 

gebracht met het nu, omdat het passieverhaal zich tot op de 

dag van vandaag blijft herhalen. 

Vóór de kruisweg horen wij 2 composities uit: “Die Sieben 

letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz” van Joseph Haydn.  

En tijdens het meditatief moment horen wij enkele aria’s uit de 

Mattheus Passion. 

Deze combinatie van beelden, tekst en muziek maakt dat het 

lijdensverhaal voelbaar wordt; de lijdensweg van Jezus en van ons mensen, toen en nu, komen 

erin tezamen.  

Het passieverhaal biedt troost vanuit het besef dat Jezus  zich door Zijn kruisdood voor altijd met 

het lot van de lijdende mensen heeft verbonden. We leven immers vanuit de vaste hoop dat God 

altijd aan de kant van de slachtoffers staat en vanuit het vertrouwen dat Gods liefde sterker is 

dan alle kwaad.  

Ook gaat naast troost  er van Jezus’ lijdensverhaal een appèl uit om in het verzet te komen 

tegen onrecht en solidair te zijn met wie lijdt en verdrukt wordt. 

Jeanneke en Mieke nodigen iedereen uit om mee de weg van Jezus te gaan. 

Goede week: Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag vindt om 18.30 uur in de Immanuel zoals altijd de maaltijdviering plaats, 

een bijzondere manier om het verhaal van het laatste avondmaal te beleven. Deze dienst wordt 

voorbereid door een werkgroep samen met dominee Wouter Johan van Sintmaartensdijk. Om 

Eén van de kruiswegstaties 

door Charles Eyck in de  

Sint-Jan te Waalwijk. 



  

deel te nemen aan de viering moet je je aanmelden. Dat kan via het formulier dat in de kerk ligt 

of via e-mail: ada.rutgers@onsmail.nl. 

Goede week: Goede Vrijdag 

De Goede Vrijdag viering van de Immanuel is om 19.00 uur. Voorganger is dominee Wouter 

Johan van Sintmaartensdijk. 

Jeroen 

Paaswakeviering Zaterdag 4 april 

Om 21.00uur is er een gezamenlijke Paaswakeviering met Oase en Immanuelkerk. We komen 

samen in de Immanuelkerk om het licht te ontsteken. Een nieuwe Paaskaars, een nieuw begin. 

Het licht dat we ook aan elkaar mogen doorgeven. Daarbij lezen we oude verhalen uit het Oude 

en Nieuwe Testament. 

De Paaskaars krijgt het vuur dat ook in Mozes en zijn volk brandde. Met die Paaskaars wordt 

het water van zondvloed tot symbool dat God geen mens verlaten zal; hem steeds zal 

ópwekken. Het wordt water van het doopsel, symbool van ondergaan en boven komen. Wij 

kunnen ons geloof in God belijden door dit uit te spreken en door ‘ondergedompeld’ te worden in 

het water. We staan stil bij de Doopgedachtenis en Belijden ons geloof. Paul Clement en Lieuwe 

Wijbenga zullen hierin voorgaan. 

Paasmorgen Zondag 5 april 

In deze viering in samenwerking van Immanuel en Oase zijn Lieuwe en Huub de voorgangers. 

Het belangrijkste verhaal in de viering is de lezing uit Matteus 28, waarin de beide Maria’s naar 

het lege graf gaan en daar Jezus ontmoeten. Samen zingen we Licht dat ons aanstoot in de 

morgen, de Heer is waarlijk opgestaan en als slotlied de Steppe zal bloeien. Muzikale vorm 

wordt verzorgd door Multiple Voice. 

Frank 

Geen viering op 11 april 

Na al die mooie vieringen in de Goede Week en met Pasen is de koek een beetje op. We 

hebben besloten om onze reguliere viering op de tweede zaterdag van de maand in april te laten 

vervallen. 

Zaterdagavond 9 mei  

Dan verwelkomen we Johan Wolbrink als voorganger. 

Vrienden van Oase avond 

Op dinsdag 9 juni houden we om 19.30 uur onze Vrienden van Oase-avond. Nadere 

aankondigingen volgen. We gaan het in ieder geval hebben over de kerk-app. 

Jeroen 

mailto:ada.rutgers@onsmail.nl


  

Oproep vervoer 

Er wonen in Eindhoven trouwe Oasebezoekers. Zij zijn niet in staat om ’s avonds in het donker 

zelfstandig naar de kerk te komen. Wie zou hun op woensdagavond 1 april, de kruiswegviering, 

en op zaterdagavond 4 april naar de Paaswake kunnen halen en brengen? 

Graag aangeven bij Jeanneke 06-13673962, of bij Frank 06-40394625. 

Rondleiding en concert in de Sint-Jan van Waalwijk 

Op een zonnige, maar koude dag werden we om 13.00 uur 

ontvangen door gids Jos voor een prachtige rondleiding door deze 

imposante kerk. Dat begon al met uitleg over de grote hoeveelheid 

koepels met koperen dak en de minaretachtige 67 meter hoge 

toren. Het ontwerp in neo-byzantijnse architectuur, of liever 

oriëntaals, is van architect Hendrik Willem Valk en is in 1993 

aangewezen als rijksmonument. Het is onderdeel van het Grootste 

Museum van Nederland. Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper 

voert het beheer van de kerk. Zie verderop nog een aantal kerken 

die daarbij horen.  

De kerk werd in recordtijd 

gebouwd tussen juni 1923 

en november 1925 op de 

plaats waar de inmiddels 

veel te kleine 

Waterstaatskerk stond. Even 

verder stond nog een 

schuurkerk. Het prachtige 

doopvont en een kruisbeeld 

komen daarvandaan. 

Oorspronkelijk kreeg de 

Amsterdamse architect Jan 

Stuyt de vraag voor een ontwerp. Kapelaan Suys van de 

St.-Jansparochie was bevriend met hem en werd later de 

oprichter van de Heilig Landstichting. De handtekening 

voor deze oprichting is in Waalwijk gezet. Vorig jaar 

hebben we die bezocht met de Cenakelkerk in dezelfde 

bouwstijl. Uiteindelijk werd via contacten met Jan Stuyt, 

Joseph Cuypers (de zoon van Pierre Cuypers) architect 

Valk gekozen om zijn ontwerp uit te voeren. De 

koepelvormen zijn ontleend aan de parabool waardoor 

een zelfdragende constructie ontstaat. Je blijft kijken naar 

die prachtige vormen in de gewelven. 

Sint-Jan Waalwijk 

Maquette van de Sint-Jan 



  

 

Waalwijk ligt in de Meierij en staat bekend om de leerverwerking. De 

baldakijn boven het altaar symboliseert de gelooide koeienhuiden. 

De kruisweg is uitgevoerd in terracotta en is van de hand van 

Charles Eyck. De ramen boven in de koepels zijn van Willem 

Wiegmans in een bijzondere stijl. 

       
De middag werd door het Eindhovens Kamerkoor ingevuld met een Passieconcert met liederen 

van Lijden en Troost. Al met al weer een bijzonder gewaardeerd uitstapje van Oase met nog een 

gezellige nazit in eetcafé City. 

 

Interieur van de kerk met het 

Eindhovens Kamerkoor bij het orgel 

Baldakijn 

Ramen in de koepel Doopvont 



  

Nog een paar kerken die horen bij het Grootste Museum van Nederland: 

De Nicolaaskerk in Amsterdam 

De Portugese Synagoge in Amsterdam 

De Grote Kerk in Breda. Deze staat op het activiteitenlijstje om te bezoeken. 

De Basiliek in Oudenbosch. Deze staat op het activiteitenlijstje om te bezoeken. 

De Munsterkerk in Roermond. 

Frank 

 

Komende activiteiten 

Vrijdag 24 april reizen we af naar Park 

Peerke Donders. Hij is bekend vanwege zijn 

enorme inzet in Suriname. In het park staat 

zijn geboortehuis, een kapel en er is een 

prachtige kruisweg uitgebeeld. In het paviljoen 

krijgen we een rondleiding. 

Aanmelden en meer informatie via 

oasactiviteit@gmail.com. 

 

 

 

Vrijdag 29 mei gaan we al of niet op de fiets naar de Natuurbegraafplaats tussen Lage Mierde 

en Esbeek. We worden daar ontvangen met koffie of thee. Nadat we wat uitleg en een film 

hebben bekeken volgen we de gids over dit natuurterrein. Voor mensen die minder mobiel zijn is 

er vervoer met een golfkar beschikbaar. 

Aanmelden en meer informatie via oasactiviteit@gmail.com. 

 

Een lezing over de spiritualiteit van Augustinus, als vervolg op de lezing van 26 januari in de 

Immanuelkerk wordt georganiseerd door Augustijnen-Eindhoven op het Glorieuxpark aan de 

Geldropseweg op woensdagmiddag 12 mei om 14.00 uur in de Kapel. Aanmelden is niet 

nodig.  

Frank 
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Kerkapp 

Bij de Immanuelgemeenschap is men bezig om een KERK-

APP te introduceren. 

Dat is een communicatiemiddel, op telefoon of computer, 

waarmee men binnen de eigen gemeente kan communiceren 

en contacten kan onderhouden. Je hebt daar de mogelijkheid 

om jezelf toe te voegen aan verschillende groepen die jou 

interesseren. Zo is daar bijvoorbeeld een agenda van 

activiteiten, en kunnen er groepen aangemaakt worden als ‘lief 

en leed’, een ‘koffieteam-groep’, een ‘jeugdwerkgroep’, een 

‘bestuursgroep’, een ‘activiteitengroep’ en zo meer.  Ook heeft 

het de mogelijkheid om eenvoudig en veilig collecten te geven, 

waarvan het hele bedrag ten goede komt van het doel. 

De Immanuel biedt ons als Geloofsgemeenschap Oase aan 

om ons ook als groep toe te voegen in de app. Op dit moment 

zijn we nog in de ontwerpfase. Het is de bedoeling dat deze 

app van start gaat op Startzondag.(september). We houden 

jullie op de hoogte. 

Alles wat we belangrijk vinden staat vandaag de dag op onze 

telefoon.  

De kerk hoort daar ook bij! 

Groet Hetty van den Hurk 

  

  



  

 

 

     

 


