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Op weg naar Pasen 

De 40-dagentijd is begonnen met een fraaie Aswoensdagviering samen 

met de Immanuel. We mogen ons gaan opmaken voor Pasen. Juist door 

een goede voorbereiding kan dit feest betekenis krijgen. En het mooie is 

dat iedereen dat op zijn eigen wijze mag invullen. Veel goeds daarbij 

gewenst. 

Jeroen 

 

Viering 14 februari Water en Vuur 

Marleen Kremers nam ons in deze viering mee op haar persoonlijke zoektocht naar het 

maken van de juiste keuze en wat de Bijbel daar over zegt. Die bijbelwoorden zijn vrij helder: 

doe wat God wil en alles komt goed. Maar hoe weet je dan wat God wil? En ook Jezus 

maakt het er niet gemakkelijker op door de lat in de bergrede nog een stukje hoger te 

leggen: niet alleen je acties moeten in overeenstemming met Gods wil zijn, maar ook je 

gedachten. Gelukkig blijkt uit de Bijbel ook dat God ons op al die wegen nabij is. 

Jubileum feestmiddag 

Op 7 februari hadden we onze feestmiddag ter 

gelegenheid van ons 10-jarig bestaan. Zo’n vijftig 

mensen waren op deze ontmoeting afgekomen, 

zowel uit onze eigen gemeenschap, maar ook een 

aantal gasten uit bevriende gemeenschappen. We 

begonnen met koffie en vlaai en de 

informatiemarkt, waar informatie te vinden was 

over de Ambassade van de Vrede, Kliederkerk, de 

stichting Muona Malawi en de voedselbank. Er werd druk gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om bij de voedselbank houdbare levensmiddelen aan te leveren. Na een korte 

terug- en vooruitblik van Jeroen was het tijd voor de quiz. In vier teams ging men op zoek 

naar bijzondere gebouwen in Veldhoven, religieuze personen, getallen en dieren in de Bijbel 

en de namen van Bijbelse figuren in de Koran. Het winnende team won de Oase-

boekenlegger, en die was er ook voor de teams op plaats 2, 3 en 4. Na een drankje en wat 

te knabbelen was het tijd voor de Vesperviering. Jeanneke en Huub lieten ons terug- en 

vooruitkijken met als motto Vertrouwen op het fundament dat er reeds lag, dat er is en dat er 

zal zijn. Het was een mooie middag die vorm gaf aan wat Oase wil zijn: ontmoeting met 

elkaar, met God en met de medemens. 

Jeroen .



  

De volgende afbeeldingen geven een indruk van de feestmiddag. 

 

  



  

Terug- en vooruitblik, quiz en vesperviering in de kerkzaal. 

Aswoensdagviering 

In een lange oecumenische traditie vierden 

we Aswoensdag met dominee Wouter 

Johan van Sintmaartensdijk en pater Paul 

Clement als voorgangers. In een sobere 

en bezinnende viering werden we 

voorbereid op de 40-dagentijd, met onder 

andere het prachtige lied van de oprechte 

vasten (NLB 537 / GVL 569). 

 

 

 

Paaskaarsen 

In de bijlage nogmaals de uitleg over het 

bestellen van Paaskaarsen. Graag voor 

maandag 23 februari. 

 

 

  



  

Vieringen in de vastentijd 

Iedere woensdagavond is er een korte meditatieve viering om 19.00 uur in de Immanuelkerk. 

Oase en Immanuelvoorgangers wisselen elkaar af in deze oecumenische diensten. 

Op woensdagavond 1 april in de Goede Week is dat de Kruisweg. In de volgende Bronwater 

voor Pasen wordt daar meer over bekend. 

Viering 14 maart 

Op zaterdagavond 14 maart verzorgt Huub de viering met als thema: ‘Als ogen open gaan.’ Een 

onderwerp dat een oproep is aan ons allemaal en past in deze tijd van onzekerheid en twijfel. 

Paaswake 

In de Paaswake gaan Paul Clement en Lieuwe Wijbenga voor. De Paaswake op zaterdagavond 

4 april begint om 21.00 uur. 

Frank 

Activiteiten 

We zijn het jaar goed begonnen. De activiteitengroep heeft weer een hele lijst met plannen. 

Maar we kunnen al terugkijken op de lezing door Drs. Ingrid van Neer die op 26 januari. Zij 

bracht met een levendige presentatie en met mooie plaatjes een prachtige presentatie over wie 

Augustus was; waar hij leefde, gewerkt heeft, bisschop is geworden. Vooraf zou Paul Clement 

toelichten waarom hij zich zo aangetrokken tot Augustinus dat hij is ingetreden tot de orde en 

priester is geworden. Helaas moest hij zich op het laatste moment afmelden. Dat verhaal 

hebben we nog tegoed. 

Inmiddels hebben we ook alweer ons 10-jarig bestaan gevierd. Zie het stukje van Jeroen 

daarover. 

St.-Janskerk in Waalwijk 

In maart hebben we een bezoek staan aan de 

St.-Janskerk in Waalwijk. De kerk met de 

koperen koepels. 

Zondag 15 maart gaan we om 13.15 uur met 

een gids door wat heet: “Onderdeel van het 

grootste museum van kerken van Nederland.” 

Voor de liefhebber kan het een dagvullend 

programma zijn, want het is de laatste dag van 

een prachtige iconententoonstelling van 

schilderes Liesbeth Smulders uit St.-Agatha. De 

kerk heeft ook een mooie Mariakapel. Om 14.30 

uur luisteren we naar het Eindhovens 

Kamerkoor, waar Jeroen in zingt. Kijk naar zijn 

stukje over dit concert. Als je ook nog de hoogmis wilt bijwonen; die begint om 10.30 uur. 

Lunchen kun je naast de kerk bij Brownies & Downies. 

Aanmelden via oaseactiviteit@gmail.com. 

Door foto: M. van Bladel, 2018 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0 

mailto:oaseactiviteit@gmail.com


  

Peerke Donderspark 

Vrijdag 24 april gaan we naar het Peerke Donderspark in Tilburg. In 

dit wondermooie park staat het woonhuisje waar Peerke is geboren 

en daarnaast een kapel die wekelijks in gebruik is. Rond het park is 

met indrukwekkende beeltenissen de kruisweg aangelegd. Aan de 

hand van interessante vragen kan deze kruisweg gelopen worden. In 

het paviljoen krijgen we een rondleiding. Die staat gepland om 14.00 

uur. Het precieze programma volgt nog. 

Aanmelden via oaseactiviteit@gmail.com. 

Lezing over Augustijnse Spiritualiteit 

 Drs. Ingrid van Neer geeft op dinsdagmiddag 12 mei om 14.00 uur een 

presentatie: Van bezieling naar Augustijnse Spiritualiteit. 

Deze middag wordt gehouden in de kapel op het Glorieuxpark, 

Geldropseweg 170 in Eindhoven. Deze lezing is een vervolg op de lezing 

die zij bij Oase gehouden heeft. Aanmelden is niet nodig. 

 

 

Natuurbegraafplaats de Utrecht  
Vrijdag 29 mei krijgen we een rondleiding op 

Natuurbegraafplaats de Utrecht tussen Lage 

Mierde en Esbeek. Deze datum kan wijzigen 

als het weer te slecht is. We worden daar 

tussen 13.30 en 14.00 uur verwacht. Welkom 

met koffie of thee, een praatje en een film. 

Vervolgens krijgen we een rondleiding over de 

begraafplaats. Rondleiding over de 

begraafplaats kan wandelend of voor mensen 

die slecht ter been zijn per e-car.(5 personen). 

Na de rondleiding is er gelegenheid om na te 

praten. Op de terugweg kunnen we bij de 

Bockenrijder nog een stop maken voor een 

drankje. 

Afhankelijk van het weer zouden we voor belangstellenden op de fiets kunnen gaan. De afstand 

is tussen 25 en 30 km.  

Aanmelden via oaseactiviteit@gmail.com. 

Na aanmelding van een activiteit wordt verdere informatie gegeven over vervoer, tijdstippen en 

samenrijden. Aan de meeste activiteiten zijn geen kosten verbonden. Autokosten worden 

onderling geregeld. 

Frank 
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Augustinus-lezing Ingrid van Neer 

De prachtige lezing over het leven van Augustinus door 

Ingrid van Neer was zo indrukwekkend dat Armand 

spoorslags op bedevaart naar Milaan is gegaan om 

daar in de crypte van de dom het doopbekken te 

bewonderen waarin Augustinus gedoopt is. Omdat hij 

er toch was is hij ook nog even naar het schaatsen 

gaan kijken. 

 

EKK concert in Waalwijk 

In het programma van de uitstap naar Waalwijk zit ook het 

bijwonen van het Passie-concert door het Eindhovens 

Kamerkoor. Het koor zingt onder leiding van dirigent en 

organist Arjan Veen de mooiste liederen van lijden en troost. 

De fraaie lijnen van de renaissance liederen van Di Lasso en 

De Victoria worden weerspiegeld in het werk van Arvo Pärt, 

en de uitbundigheid van de barokmuziek van Schütz en twee 

Bachen komt weer mooi terug in de romantische werken van 

Fauré, Rheinberger, Franck en Bruckner. Een prachtige 

manier om de Passietijd te beleven. En voor wie het niet lukt 

om mee te gaan naar Waalwijk: het EKK zingt dit concert nog 

een keer op zaterdag 21 maart om 20.00 uur in de 

Schootsekerk in Eindhoven. Bij beide concerten is de entree 

gratis en wordt na afloop een bijdrage gevraagd. 

  



  

 

NL doet 

Vanuit de Immanuel nemen we als groep van de kerk deel aan deze activiteit. Ook de mensen 

van Oase zijn hierbij van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen zich bij Astrid Schoonewelle 

(ascha1@live.nl) opgeven. 

 

 

 

  



  

Doctrine 

Eén van de fijne dingen van Oase is dat er geen vastomlijnde doctrine is. Omdat God niet 

geheel te kennen is zijn alle pogingen om iets definitiefs over hem op te schrijven niet meer dan 

dat: pogingen, zinvolle oefeningen voor degene die ze onderneemt, soms inspirerend voor 

degene die ze leest om op verder te denken.  

Die geest van zoeken en weinig zeker weten vond ik ook in het lijstje met stellingen van de 

fictieve parochie St. Faithful in Havnot. Ik geef eerst de originele Engelse tekst, daarna een 

vertaling. 

 

 

 

 

 

 

  



  

St Faithful’s, Havnot 

Statement Of Doctrinal Certainty 

After prayerful consideration, extended discussion, and the consumption of several cups of tea 

of varying strengths, the Parochial Church Council of St Faithful’s, Havnot is pleased to affirm 

the following matters upon which we are now entirely certain. 

1. God is love. 
What this means in practice remains under active review. 

2. God is not limited by our understanding of God. 
Or by anyone else’s, however confidently expressed. 

3. The Bible is inspired. 
Which we take to mean that it continues to inspire questions, arguments, scholarship, 
prayer, disagreement, and the occasional raised eyebrow. 

4. Jesus is the Son of God. 
Precisely how this works is a mystery we have decided not to simplify for administrative 
convenience. 

5. The Holy Spirit is at work in the Church. 
Often in ways that make people slightly uncomfortable. 

6. Faith is not the same thing as certainty. 
Certainty is much tidier, but has fewer resurrection stories associated with it. 

7. Being right is not listed among the Fruits of the Spirit. 
We checked. 

8. Doubt is not the opposite of faith. 
Indifference is. 

9. Questions are welcome. 
Answers may be provisional. 

10. God has not finished with the Church. 
Nor, regrettably, has the Church finished with God. 

Accordingly, St Faithful’s, Havnot remains firmly committed to humility, curiosity, generosity of 

spirit, and the belief that God is almost certainly doing something larger than our current 

explanations. 

This Statement may be revised without notice, should further reflection, prayer, lived experience, 

or divine interruption require it. 

Signed, 

The PCC 

(Who are now quite certain they need more biscuits) 

 

  



  

St Getrouwe, Hebniet 

Uitspraak van doctrinaire zekerheid. 

Na overwegingen vol gebed, uitgebreide discussies en het consumeren van diverse koppen 

thee van verschillende sterktes is het parochieberaad van de kerk van St. Getrouwe verheugd 

de volgende zaken te bevestigen waarvan we nu volledig zeker zijn. 

1. God is liefde 
Wat dit in de praktijk betekent blijven we actief monitoren 

2. God wordt niet beperkt door ons begrip van God 
Of dat van iemand anders, hoe zelfverzekerd ook gebracht. 

3. De Bijbel is geïnspireerd 
Wat wij interpreteren als dat de Bijbel blijft inspireren tot vragen, discussies, studie, 
gebed, onenigheid en af en toe een opgetrokken wenkbrauw. 

4. Jezus is de zoon van God 
Hoe dit precies in elkaar zit is een mysterie waarvan we hebben besloten om dat niet te 
vereenvoudigen om administratieve redenen. 

5. De Heilige Geest is aan het werk in de kerk 
Vaak op manieren die mensen een beetje ongemakkelijk maakt. 

6. Geloof is niet hetzelfde als zekerheid 
Zekerheid is veel netter, maar er komen minder opstandingsverhalen in voor. 

7. Gelijk hebben is geen Gave van de Geest 
We hebben het nagekeken. 

8. Twijfel is niet het tegenovergestelde van geloof 
Onverschilligheid wel. 

9. Vragen staat vrij. 
Antwoorden zijn voorlopig 

10. God is nog niet klaar met de kerk 
Noch, helaas, is de kerk klaar met God. 

Daarom blijft St Getrouwe, Hebniet, zich onverminderd inzetten voor nederigheid, 

nieuwsgierigheid, vrijgevigheid en het geloof dat God vrijwel zeker iets groters doet dan wat we 

momenteel kunnen verklaren.  

Deze verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien, mocht verdere 

reflectie, gebed, persoonlijke ervaring of goddelijke interventie dit vereisen.  

Ondertekend,  

Het Parochieberaad  

(Dat er nu vrij zeker van is dat ze meer koekjes nodig hebben) 

 


