VIERING 7 FEBRUARI ........... 10 JARIG BESTAAN VAN OASE

Voorgangers: Jeanneke de Bot en Huub Bukkems
Cantor: Huub Bukkems

Pianist: Frank Bockholts

Techniek: Jeroen Kok

Thema
Vertrouwen op het Fundament
Dat er reeds lag..................
Dat eris...ccccceveennns
Dat er zal zijn.........cceueu...

Paaskaars is aan, symbool van Gods licht voor de wereld

Opening en inleiding van de vespers door Frank

10 jaar Oase

Is het gezellig? Nog oude bekenden ontmoet? Want daar gaat het vandaag ook om. Dat is
ook een van de redenen dat we als Oase begonnen zijn en nog steeds doorgaan. Oase, een
bron van rust en inspiratie.

Alweer 10 jaar geleden dat we onze eerste viering als Oase hielden. Als voorgangers hadden
we al veel ervaring vanuit Woorddiensten en Woord/Communievieringen. We zijn met zeven
voorgangers. Zeven kleurrijke mensen met ieder hun eigen manier van vieren. Zie de 7
gekleurde kaarsen. En we zijn ontzettend blij dat Paul Clement actief in de vieringengroep
meedraait.

Ook staat er nog een grote witte kaars voor al die anderen die ook hun bijdragen leveren.

We houden van samenzang en hebben geen behoefte aan een koor. We worden bijgestaan
door drie cantors.

Drie creatievelingen die iedere keer weer zorgen voor een mooi bloemstukje met een kaars
voor iemand die we extra aandacht willen geven. We noemen dat het lichtje van de maand.
Drie mensen die weer een prachtige powerpoint in elkaar zetten voor de teksten en de
muziek.

Alles is te volgen via kerktv en YouTube. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. Soms meer
thuiskijkers dan dat er mensen in de kerk zitten.

Drie pianisten die zorgen dat er gezongen kan worden.

Drie mensen die huisbezoek doen. Ook dat vinden we belangrijk.

Drie bestuursleden en drie in de Raad van Toezicht.

Vier mensen die activiteiten verzinnen om naast de maandelijkse vieringen toch samen
kunnen komen op een onderwerp dat past bij manier waarop Oase met geloof bezig is.

Die aantallen mag je niet optellen, want veel van hen hebben een driedubbele functie.



In die 10 jaar hebben we een fijne band opgebouwd met de Immanuelgemeente. Dat geeft
extra inhoud aan de oecumene in Veldhoven. Behalve de 12 maandelijkse vieringen van Oase
houden we in de advent en in de vastentijd korte meditatieve vieringen op de
woensdagavond. Ook Pasen en Kerstmis vieren we in nauwe samenwerking. Ik mag best
zeggen dat we elkaar waarderen en van elkaar leren.

Zolang wij als vieringengroep ons kunnen uitleven in prachtige vieringen en zolang jullie
ernaar toe blijven komen, gaan we vrolijk door. Wij hebben er zin in. Dus welkom volgende
week zaterdagavond om 19.00 uur. Marleen Kremers is dan de voorganger.

Klankschaal
Oasekaars wordt aangestoken
Lied: Lied aan het licht ( Licht dat ons aanstoot in de morgen)

Openingsgebed

Inleiding: Het gebed waarmee wij deze viering willen openen was het 1¢ gebed dat wij (Oase)
lazen tijdens de viering 9 jan. 2016 in de Jozefkerk.............................

10 jaar geleden stonden wij daar, strijdbaar en vol overtuiging dat we het zouden redden, dat
we gestuurd zouden worden door een kracht van “boven”, dat we bij elkaar zouden blijven.
We vertrouwden toen al op het Fundament dat er reeds lag en dat er nog steeds is en zal
zijn....

Samen op weg gaan was toen ons thema en dat doen we inmiddels al 10 jaar lang.........

Jij, Eeuwige, jij komt tot ons waar niet verwacht,
in mensen die wij ontmoeten,

in wat wij ervaren en dromen.

Jij komt tot ons, om met ons te leven

in hoop en verwachting.

Jij komt tot ons in zoveel vormen,

in zoveel beelden en geluiden.

In de lach van een kind,

In de glimlach van een onbekende,

In de tranen van al wie lijdt.

In de stilte van de nacht,

in de warmte van de zon.

Jij wil ons nabij zijn in duizend dingen. Wees hier bij ons als wij vieren. Amen

Lied: Dit ene weten wij
Vredeskaars wordt aangestoken

Gebed om vrede, waarbij uw vrede het fundament is



V. Vader, sta ons bij
dat we, al is het tegen de klippen op,
verder gaan-

dat we, al is het door wildernis en woestijn,
nieuwe wegen banen-

dat we, al is het op ruines van geweld,
pleisterplaatsen van vrede bouwen.

A.dat we, bij alle geschil en verschil,
elkaar blijven zoeken,

dat we, hoe moeilijk ook,

blijven streven naar een wereld
van liefde.

Een wereld gebouwd

op het fundament van uw vrede.

Vredewens: Laten we elkaar toewensen, dat vrede, Zijn Vrede het fundament van ons leven
mag blijven.

Vredeslied: Vrede voor jou, vrede voor jou
Lezing: Lucas 6, 46-49

Jezus, onderricht de leerlingen

Waarom roepen jullie: “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg?

Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en
ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het
fundament op rotsgrond legde.

Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in
omdat het degelijk gebouwd was.

Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis
bouwde zonder fundament toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval
overbleef”,, zodat het meteen instortte

Stilte
VERTROUWEN OP HET FUNDAMENT

DAT ERIS......
DAT ER ZAL ZI)N.......



Geloofsgebed, allen...
Inleiding: Ook hierin klinkt ons Fundament, dat er is, .....dat er zal zijn

Ik geloof

dat er een wereld werkelijkheid kan worden
waarin het voor alle mensen

goed is om te leven,

en dat het mede onze taak is

zo’n wereld te scheppen.

Ik geloof
dat er voor ieder mens
liefde, gerechtigheid en vrede kan zijn.

Ik geloof

dat de vreugde het zal winnen van het leed,
dat liefde sterker is dan haat;

dat niet de dood het laatste woord heeft,
maar het leven.

Dit alles geloof ik

door Jezus, de man uit Nazareth.

Hij heeft ons laten zien dat zo’n wereld,
zo’n leven mogelijk is;

dat het de moeite waard is

om ons voor zo’n wereld in te zetten.

Taizelied: Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God
O, blijf met uw genade bij ons,
Licht in het duister.

Onze Vader
We gaan staan en geven elkaar de hand

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,



maar red ons uit de greep van het kwaad.

Slotgedachte: Water......een kleurrijk verhaal

Voor ik het verhaal Water......een kleurrijk verhaal wil voorlezen, wil ik er kort al iets over
zeggen.

A.h. begin verbonden we aan de 7 regenboogkaarsen al de verscheidenheid van de
voorgangers en andere vrijwilligers, die ondanks dat, toch een eenheid zijn gaan vormen.
Datzelfde geldt ook voor jullie, de Oase Gemeenschap...ook een grote verscheidenheid aan
mensen, en toch zijn we samen uitgegroeid tot een mooie Geloofsgemeenschap, die al samen
10 jaar op weg gaat.

De meester in dit verhaal heeft nog wat wijze woorden voor ons, wat tips voor de toekomst..

Een meester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw
nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door. De dauwdruppels schitterden dat het
een lieve lust was.

Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij schaarde de leerlingen zo rond de
druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hun toen welke kleur de druppel had:
“ROO0OD”, zei de eerste. “ORANJE” zei de tweede, “ GEEL” zei de derde, GROEN, BLAUW,
PAARS. De zevende zei “VIOLET”.

Ze stonden verbaasd over deze verschillen, en aangezien ze er allen zeker van waren dat ze
het goed zagen, kregen ze bijna ruzie.

Toen liet de meester hen enige keren van plaats verwisselen. En heel langzaam drong tot hen
door dat zij—ondanks de verschillen van hun waarnemingen—toch allen de waarheid
hadden gesproken.

De meester sprak: “Hoe je de waarheid ziet, hangt af van de plaats die je in het leven
inneemt; zoals u zo-even een deel van het licht hebt gevonden en dat voor de volle waarheid
aanzag.

Laat uw medepelgrims in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats
innemen, en hun eigen deel van het licht waarnemen.

U heeft alle waarheden nodig, want allen tesamen vormen zij het werkelijke licht”.

Woorden ter afsluiting

Dit kleurrijke verhaal ging/ gaat over ons allen.

Onze eenheid in verscheidenheid is onze kracht....tesamen vormen wij het werkelijke licht.
Ik wens ons allen toe dat we nog lang, in verbinding met elkaar en met God, onderweg
mogen zijn.

Voor we overgaan tot de zending en de zegen, wil ik iedereen bedanken die vandaag ons 10-
jarig bestaan heeft meegevierd.

Ook alle mensen die aan deze middag hebben meegewerkt, hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Hopelijk wordt dit samenzijn rondom het 10 jarig bestaan van Oase een herinnering waar we
met een warm gevoel aan terug kunnen denken.



Zending en zegen

Gaan wij van hier

naar ons huis en naar het leven van alledag,

in het besef dat we geroepen zijn

om daar aan Gods woord

handen en voeten te geven.

Vertrouwen delen we met elkaar

opdat wij mensen van vertrouwen mogen zijn

vertrouwend op het Fundament, dat er is....dat er zal zijn....

*Mogen wij vandaag en alle dagen,
vanuit dit vertrouwen

voor elkaar een zegen zijn

in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in zijn naam
Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest. Amen

Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal



