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Oasekaars wordt aangestoken

Openingslied: GvL 541 Het lied van vandaag en morgen

Welkom

Hartelijk welkom in onze eerste viering van het nieuwe jaar. Natuurlijk wensen we iedereen een
mooi, hartelijk en gezond 2026. Welkom hier en ook aan iedere die vanuit thuis meeviert. Laten
we dan beginnen met het teken dat ons verbindt: in de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest, amen.

Vandaag vieren we het feest van de Doop van Jezus in de Jordaan.

‘Wat gebeurt hier’ is de vraag die bij mij opkwam.

In de lezing van Jesaja horen we een voorspelling wat er tijdens die doop gebeurt. Maar waar
haalt Jesaja 500 jaar eerder die wijsheid vandaan? In het evangelie horen we hoe schoorvoetend
Johannes toch Jezus doopt en niet dat Johannes door Jezus wordt gedoopt.

Johannes de Doper als wegbereider voor de komst van Jezus. Hoe ging dat? Allemaal vragen die
bij mij opkwamen in de voorbereiding van deze viering.

Gebed

Goede God, laat ons voelen wat de doop voor ons betekent.

De doop van uw Zoon Jezus heeft de wereld veranderd,

heeft betekenis gegeven aan naastenliefde, genegenheid,

aan wat wij noemen normen en waarden.

Geef dat wij daarnaar handelen en zo bijdragen aan een betere wereld,
dichtbij en veraf.

Vredekaars wordt aangestoken
Vredewens

Als we luisteren naar het nieuws en kijken naar de beelden op de tv, dan rijst de vraag wie
luistert er naar wie? Wie is de baas en bepaalt wat er in de wereld gebeurt? Bidden we om
vrede in de hoofden van de verantwoordelijken die macht misbruiken, bidden we voor degenen
die de macht hebben om vrede te brengen, bidden we om vrede in ons hart, zodat wij ons vrij
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voelen en openstaan voor alle goede mensen om ons heen. Wensen we elkaar vrede toe met
een handdruk en een bemoedigend woord. Vrede zoals Christus die uitsprak tot zijn apostelen.

Vredeslied: Waar vriendschap heerst en liefde
1¢ lezing: Jes 42, 1-3-6-7,

De profeet Jesaja beschrijft hier precies wat heel veel later plaatsvindt bij de doop van Jezus in de
Jordaan door Johannes de Doper.

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen., hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik de vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.

Hij zal alle volken het recht doen kennen.

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar;

het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.

Dit zegt God de Heer die mensen levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren.
In gerechtigheid heb ik jou geroepen.

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de
mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om
gevangenen te bevrijden uit hun kerker. Wie in het duister zitten uit de gevangenis.

Lied: GvL 513 Het lied van de Heer in ons midden,

Evangelie: Mt 3, 13-17

Jezus kwam vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar
Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘lk zou door u gedoopt moeten
worden, en dan komt u naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is
goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.” Toen stemde Johannes ermee in.
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag
hij hoe de hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’.

Lied: GvL 487 Het lied van de Doper 1,3 en 5
Levend Woord

Vandaag vieren we het feest van de doop. Johannes doopt Jezus. Jesaja heeft dat allemaal
voorspeld. Zelfs de eerste regel uit de lezing van Jesaja is hetzelfde als de laatste regel uit het
evangelie van Mattheus. Hoe is dat mogelijk? Wie was Jesaja dat hij dat kon voorspellen?
Voorspellen is wat anders, een glazen bol had hij ook niet, maar hij had wel visie. Behalve
profeet was hij politicus, en adviseur van de koning van Juda, een van de twaalf stammen. Jesaja
maakt zich vooral zorgen over de zondigheid van zijn eigen volk, de afgodendienst, de morele
verdorvenheid en de mateloze rijkdom van de grootgrondbezitters. Dat was meer dan 500 jaar



voor Chr. Hoe herkenbaar nu nog steeds. Maar God zou zorgen voor een nieuw begin en een
afstammeling zou vanuit Jeruzalem de hele wereld regeren.

Er zijn meer verhalen die aantonen dat Jesaja gelijk had met zijn voorspellingen.

En dan de doop van Jezus door Johannes. Jezus en Johannes. Wat gebeurt daar. Maar ook: wat
ging er allemaal aan vooraf? Johannes en Jezus waren familie van elkaar. Hun moeders waren
nicht van elkaar. Johannes was maar een half jaar ouder dan Jezus, maar al voor dat Jezus zich
liet dopen en aan zijn openbare leven begon wist ook Johannes al stromen mensen te bereiken
om zich te bezinnen op hun leven en zich maar beter konden laten dopen. Hij leefde in de
woestijn, droeg kleren van kamelenhuid en voedde zich met sprinkhanen. Wat bezielde deze
man en waar haalde hij zijn invloed vandaan om zoveel mensen te inspireren dat ze naar hem
kwamen luisteren? En dat niet alleen. Hij wist de mensen zover te krijgen dat ze zich lieten
dopen.

We lezen ook dat Jezus véor zijn doop al in veel kleinere kring veel indruk heeft gemaakt over
zijn verbondenheid met God, die hij zijn Vader noemt. Met twaalf jaar wist hij de
Schriftgeleerden in de tempel al te imponeren met zijn uitleg. En kennelijk heeft Johannes ook
op jonge leeftijd al veel meegekregen over Gods bedoelingen met ons. Ik weet niet hoeveel
contacten Johannes en Jezus met elkaar hadden. Ze woonden niet bij elkaar in de straat. Jezus
woonde in Nazareth met Jozef en Maria en Johannes leefde met zijn vader Zacharias en moeder
Elisabet in Ein Kerim, een dorpje op een heuvel aan de westkant van Jeruzalem. Een afstand die
je te voet niet dagelijks aflegt. Zo’n 140 km.

Johannes was de wegbereider, zo staat er geschreven. Johannes de Doper wordt beschouwd als
de laatste oudtestamentische profeet die de komst van de Messias aankondigde, net als Jesaja
en Jeremia.

De evangelién van Marcus, Lucas en Johannes beginnen niet met de geboorte van Jezus, maar
met de beschrijving van wat van Johannes de Doper aan het verkondigen was. Het is de
overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament. Jezus treedt inde openbaarheid en de
wereld zal veranderen.

Dat gebeurt nu ook, sneller ook, maar toen met een positieve invloed.

Wat kan dat voor nu betekenen?

Wij kunnen wel bidden voor vrede en hopen dat God ergens ingrijpt, maar als het gaat om
veranderingen zullen we dat zelf moeten doen. God heeft geen andere handen dan die van ons.
Wij zullen onze zaakjes zelf moeten oplossen, maar dan wel door ons te laten leiden door wat
ons vanuit ons christelijk geloof wordt voorgehouden. Niet bidden dat God ingrijpt, maar bidden
dat wij sterk genoeg zijn om met zijn hulp de juiste keuzes te maken en elkaar vooruit te helpen
in plaats van anderen te misbruiken voor eigen gewin.

Als ik alleen al naar de reclames kijk dan worden we doorlopend verleid om verkeerde keuze te
maken.

Verleiding en misleiding liggen voortdurend op de loer door mensen die andere belangen hoger
achten dan wat wij als christenen belangrijk vinden: gemeenschap vormen en omzien naar
elkaar. Hier en daar een tandje minder en dan samen echt gelukkig worden.
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Stilte
Pianoklanken

Geloofsgebed

Wij geloven dat God in onze wereld aan het werk is door de kracht van de liefde.

Wij geloven in de zin en de waarde van het leven, omdat God in zijn Zoon solidair is

met de mens en hem oproept om zijn medewerker te zijn.

Wij geloven dat alleen Gods heilige Geest ons bevrijdt uit onze eenzaamheid en zelfzucht
en zo een goed samenleven mogelijk maakt met andere mensen.

Wij geloven in de toekomst van de mensheid omdat de liefde van God

de macht van het kwaad zal overwinnen.

Wij geloven in de toekomst in Gods rijk van vreugde en gerechtigheid. Amen

Acclamatie: Refrein van GvL 448 (uit: Groter dan ons hart) Omdat Gij het zijt
Voorbede

Bidden we dat er mensen zijn die met de juiste instelling proberen om het recht te laten
zegevieren, die sterk genoeg zijn om weerstand te beiden aan machtsmisbruik.

Bidden we dat mensen die hun macht misbruiken ooit luisteren naar degenen die opkomen voor
vrede en gerechtigheid.

Bidden voor mensen die onderdrukt worden, tekort hebben aan alles wat een leven nodig heeft.
Dat zij moed houden en blijven geloven in een betere wereld.

Bidden we dan ook voor alle hulpverleners die hun best doen om die moed en geloof erin te
houden.

Bidden we voor onszelf dat we niet moedeloos worden en wegkijken van alles wat misgaat,
maar oog houden voor het vele goede wat er op deze wereld nog steeds plaatsvindt. God help
ons om te blijven geloven dat er meer goed dan kwaad is.

Acclamatie

Uit het intentieboek

Lichtje van de maand

Acclamatie

Onze vader

Lied: GvL 575 Aan wat op aarde leeft

Brood delen

Met woorden van licht en leven is Jezus door de wereld gegaan. Die woorden zijn bewaard
gebleven, doorverteld en opgetekend. Bezongen en uitgebazuind tot hier en nu, tot hier in ons
midden. Bewaard werd ook een gebaar van Hem. ‘Blijf dit doen’ sprak Hij, toen Hij op de laatste



avond van zijn leven, brood brak en daarin zichzelf wegschonk. ‘Blijf dit doen’. Dat werd gedaan
aan een tafel te midden van zijn leerlingen. Daaraan werd in Zijn naam brood geheiligd tot brood
van leven en liefde, opdat wij het delen als Zijn en elkaars tafelgenoten

Lied: GvL 436 Eer zij God in onze dagen

Slotgedachte

Elke dag is een uitnodiging om goed te zijn voor jezelf. Om jezelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen in waardering voor dit leven, in waardering voor
je kunnen.

Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen over zoveel goeds in anderen, over zoveel,
verlangens naar liefde.

Elke dag is een uitnodiging om tijd te nemen voor zorg, om aandachtig te leven.

Dank

Zegen

Ga, je bent gezonden... om jezelf te vinden bij al wat je doet en zegt. Ben een open boek waarin
mensen kunnen lezen wat God ons te zeggen heeft. Ga, je bent gezonden... om mensen in je
omgeving te zoeken. Ontdek wat in die ander leeft, wie hij of zij is. Wees een arm om de
schouder van die ander, een teken van liefde. Ga, je bent gezonden... Met je handen kun je
helpen, met je oren kun je luisteren. Zo kunnen wij een zegen zijn voor anderen. In de Naam van
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied: GvL 531 Uit vuur en ijzer



