Viering 13 december 2025
Thema: Sporen van hoop en vrede

Voorgangers: Hans van Hak en Hannie van Hak
Cantor: Huub Piano: Marjola
Techniek: Armand en Harry Lichtje: Dimphie

Paaskaars brandt
Mededelingen

Klankschaal
Oasekaars wordt aangestoken
Woord van welkom en inleiding

Goede avond, beste mensen,

Welkom, hier in de kerkzaal en meevierend via de kerktv..

Het is Advent, de voorbereidingstijd naar kerst. Vandaag steken we 3 adventskaarsen aan.
Licht in donkere tijden; vol verwachting. We zijn op zoek naar vrede en zien uit en hopen op
een betere wereld. We zien mensen en een wereld die gebukt gaan onder ellende, chaos en
vernietiging. Dit terwijl we in ons leven zoveel anders willen; meer vreugde en geluk. De
verwachtingen zijn zo anders.

Is dat mogelijk? Wordt de duisternis verdrongen door het licht? Is er hulp te verwachten om
vrede te vinden?

Laten we eerst stil zijn en ruimte maken in onszelf. Ik wens ons een goede viering.

We steken de Adventskaarsen aan.

Openingsgebed

Voorganger

Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.

Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht:
een wereld waar het licht is.

Allen

Advent is kijken naar wat komt,

zoals toen lang geleden.

Er werd een kind van God verwacht
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede..

Voorganger
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.



Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg naar vrede in.
Die moet je verder lopen.

Samen

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen.

Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is

en dat zijn rijk zal komen.

Openingslied Mensen die gaan langs vele wegen ( mel. Licht dat ons aanstoot)
Vredeskaars wordt aangestoken
Vredewens:

Gebed: Wie mensen blij wil maken, moet vreugde in zich hebben. Wie de wereld wil
verwarmen, moet vuur in zich dragen. Wie mensen helpen wil, moet zachte handen hebben
om ze niet te kwetsen. Wie vrede brengen wil, moet eerst in z’'n eigen hart vrede gevonden
hebben. Moge God ons helpen de vrede te vinden en aan elkaar door te geven. Wij kunnen
in eigen kring beginnen. Wensen we elkaar Gods vrede toe.

vredeslied: Vrede voor jou en alle goeds.
1¢ lezing Joods sprookje

Een muis was op ontdekkingsreis. Het muisje zag en hoorde van alles: lachende en
verdrietige mensen, het fluiten van de vogels, het ruisen van de beek, huilen en klagen,
kreten van pijn en oorlogsgeweld. De muis vroeg zich af: is er op de wereld meer duisternis
dan licht, meer kwaad dan goed? Op haar zoektocht had de muis niet kunnen ontdekken
waar het antwoord zich liet vinden. Ten einde raad begon ze te roepen en te klagen:
Schepper van al het leven, weet u wel dat er zoveel stinkt op de aarde? Hoort u alles wat ten
hemel schreit? Ziet u alle tranen en alle ellende op de wereld? De muis hoorde een stem uit
de hemel die sprak: Ik zie alle tranen, ik hoor alles wat ten hemel schreit en ik weet wat er
stinkt op aarde. Maar denk je dat je de hele werkelijkheid hebt waargenomen? Even was het
stil. Toen ging de stem verder: |k zal je moed geven, zodat je opnieuw op weg gaat. En de
hemelse stem geeft de muis andere ogen die meer zien, oren die beter horen en een neus
die vandaag al sporen vindt waar de wereld verandert: hoe uit een klein zaadje een boom
van vrede groeit, hoe iemand mensen troost die verdriet hebben en hoe te midden van haar
twee of drie zich verzoenen,. Ga op weg, zodat je deze sporen vindt, sporen van hoop en
vrede!

Piano
Evangelielezing Matt. 11, 2 - 11 (BGT)

Johannes de Doper zat in de gevangenis. Hij hoorde over alle dingen die Jezus deed. Hij
stuurde een paar van zijn leerlingen naar Jezus toe met een vraag. Ze vroegen: Bent u de



Messias die zou komen? Of moeten we wachten op iemand anders?

Jezus zei tegen hen: Ga terug naar Johannes. En vertel hem alles wat je hier hoort en ziet:
Blinde mensen kunnen zien. Mensen die niet konden lopen, lopen rond. Mensen met een
huidziekte zijn weer beter. Dove mensen kunnen horen. Dode mensen leven weer. En arme
mensen horen het goede nieuws.

Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft.

De leerlingen van Johannes de Doper gingen weer weg. Toen begon Jezus de mensen te
vertellen over Johannes. Hij zei: Een tijd geleden gingen jullie naar de woestijn. Waarom
gingen jullie daarheen? Toch niet om het riet bij de rivier de Jordaan te bekijken, dat
beweegt in de wind?

En toch ook niet om iemand met prachtige kleren te zien? Nee, mensen met prachtige
kleren vind je in een paleis, niet in de woestijn..

Waarom gingen jullie dan wel naar de woestijn? Jullie gingen erheen om een profeet te
zien.

En luister goed: Johannes is geen gewone profeet. God zegt over hem in de heilige boeken:
Ik stuur iemand vooruit. Hij moet de weg vrijmaken. Luister goed naar mijn woorden: Er is
geen mens op aarde zo belangrijk als Johannes de Doper. Maar in Gods nieuwe wereld zijn
zelfs de geringste mensen nog belangrijker dan hij.

Acclamatie: Uitgesproken hier gehoord
Levend woord

Sporen van hoop en vrede.

Advent is kijken naar wat komt. Is licht zien in de duisternis.

Als we naar onze huidige tijd kijken zien we nogal veel duisternis.

We worden volop gewezen op chaos, ellende en onrecht. De sociale media staan er bol van.
Zozeer zelfs dat feiten niet steeds de boventoon voeren.

Er wordt over van alles en iedereen een mening en oordeel gegeven.

Je vraagt je daarbij af wat de mensen bezielt, wat willen ze voor zichzelf en voor
medemensen, hoe staan ze in het leven.

Er wordt voorbij gegaan aan waar het in het leven echt om gaat. Mensen vormen samen een
gemeenschap. Wereldwijd beseft de overgrote meerderheid van mensen dit ook. Maar
mensen zijn onderhevig aan krachten die hen dwars zitten en onderdrukken. Die geen
vrijheid toestaan om voluit te leven. Die geen ruimte creéren om voor de zwakke mensen
een steun te zijn. Die geen rechten respecteren om het leven draaglijk te maken. Om er
moedeloos van te worden. Ziet u alle tranen en alle ellende op de wereld om u heen. Of
zoals in het joodse sprookje staat: Schepper van al het leven, weet u wel dat er zoveel stinkt
op de aarde? En dan het antwoord: denk je dat je de hele werkelijkheid hebt waargenomen?
Het is zoals bij Mattheus door de leerlingen van Johannes de Doper wordt gevraagd: Bent u
de Messias die komen zou? Zij keken ook uit naar verbetering van hun
levensomstandigheden. Jezus verwijst naar wat ze kunnen horen en zien. Zoals, arme
mensen horen het goede nieuws. Het goede nieuws opent perspectief. Mensen zijn op zoek
naar vriendschap en liefde. Maar zij vinden op hun levensweg ook tegenslagen, er zijn goede
en kwade dagen. Bedenk dat je er niet alleen voor staat.



Solidariteit met elkaar maakt duidelijk dat men weet heeft van elkaars positie.

Solidariteit betekent dat voor elkaar wordt opgekomen, dat er iets gedaan wordt aan
onrecht.

Solidariteit betekent ook dat er een grens getrokken wordt: tot hier en niet verder; zelfs ga
terug. Denk daarbij aan het geweld in oorlogsgebieden, Oekraine, Gaza, Soedan,
mensonterend.

Door al dit lijden en dood heen moed houden vraagt veel uithoudingsvermogen en
solidariteit.

Vindt dan maar eens sporen van hoop en vrede.

Dan zoeken naar vrede en licht is een uitdagende opdracht.

En toch: Advent is kijken naar wat komt. Is licht zien in de duisternis.

De Adventstijd is een donkere periode in het jaar. De bomen worden kaal.

Maar tijdens elke winter vormen zich al knoppen die in de lente open komen. De natuur
geeft niet op en bereid zich in donkere tijden voor op nieuw leven.

Of anders gezegd; vindt sporen hoe de wereld verandert; hoe uit een klein zaadje een boom
van vrede groeit, hoe iemand mensen troost die verdriet hebben.

Uitzien naar de komst van het Kind, dat zegt: Ik ben het licht van de wereld. Verlangend
uitkijken naar dit vooruitzicht maakt kerst echt feestelijk.

Gods nieuwe wereld is wel mede afhankelijk van mensen die daaraan willen werken.
Johannes de Doper wordt vooruit gestuurd om de weg vrij te maken. Hij is geen gewone
profeet, maar degene die zal komen vindt de geringste mensen nog belangrijker. Dat vormt
een spoor van hoop en vrede voor mensen. Sluit je hierbij aan, kom ga mee. Vol hoop, dat
een nieuwe wereld komen zal.

Korte stilte en pianospel
Lied: Dat een nieuwe wereld komen zal

Geloofsgebed

Voorganger

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,

naar een nieuwe aarde.

Samen

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,

naar verrijzenis en nieuw leven.

Voorganger

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft

en ons uitnodigt mee te bouwen

aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods rijk op aarde.



Samen

Ik geloof dat wij samen, als gemeenschap,

op weg zijn naar geluk

en dat Hij ons daarom zijn goede Geest schenkt
om te kunnen standhouden

in de goede en kwade dagen van het leven.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen

en ons leven zal voltooien.

Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is.

Voorbeden
acclamatie: Laat komen, Hij die komen zal enz. ( mel. Bijlage/Rorate )

Voorganger

Zegen, God, de liefde die ons samenbindt,

de trouw van allen die zich verbonden hebben,

mensen die, waar dan ook, kunnen ontvangen en delen,
die elkaar tot bemoediging en troost zijn,

die zich geven in liefde voor hun kinderen,

die de zorg voor ouderen inhoud willen geven,

mensen van liefde, gedragen door uw Geest.

Samen

Zegen, God, onze verbondenheid met elkaar,

onze solidariteit met hen die een mindere plaats innemen,
ons gevoel voor recht voor wie ont-recht zijn,

onze vrijheidszin die anderen kan vrijmaken,

onze bekommernis om het lot van hen die lijden,

onze inzet voor allen die alleen staan,

ons saamhorigheidsgevoel dat ons telkens weer samenbrengt.

Voorganger

Zegen ons, God, wanneer wij elkaar beschermen,
wanneer we mede richting geven aan elkaars leven,
wanneer we genoodzaakt zijn te beslissen voor anderen,
wanneer we in gewetensnood elkaar de hand reiken,
wanneer we over anderen moeten oordelen,

wanneer anderen lijden onder ons advies,

wanneer we eerbiedig met elkaar kunnen omgaan,
wanneer we ons durven toevertrouwen aan elkaar.

Samen
Wij zijn uw eigen werk, God.
Uit zo veel dingen spreekt uw wijsheid.



Zegen ons met het licht van uw ogen.
zegen ons uit het diepst van uw hart,
opdat wij U in waarheid mogen dienen,
door Jezus, onze broeder en reisgenoot.

acclamatie: Laat komen, Hij die komen zal enz.

Intenties uit het boek en eigen intenties
stilte en lichtje van de maand

acclamatie: Laat komen, Hij die komen zal enz.
Onze Vader, zingend Donna, donna.
Brood voor onderweg

God van liefde, ontsteek uw tegenwoordigheid in ons, in onze duisternis. En stel ons in staat
door de woestijnen van het hart te trekken, gesterkt door het brood voor onderweg.
Waardoor wij aan allen die ons nabij zijn een vlam van hoop doorgeven vanuit het
vertrouwen van ons hart.

Voed ons met het brood dat Hij bestemd heeft voor de weg, die wij met elkaar gaan.

Lied het lied van het brood (GvL 457 coupl. 1, 4, 5)
Brood delen
Slotgedachte Met ons mee

God,

daar staan we dan op onze levensweg.

Met een rugzak vol bagage.

Vol ervaringen, onderweg opgedaan.

Vol kennis en levenswijsheid.

Vol dromen en idealen die ons voorspiegelen
dat het achter de horizon beter is,

als we maar de goede kant opgaan.

Daar staan we dan op onze levensweg.

En we vragen ons af of we wel goed gaan.
Of we uitkomen bij wat we hopen.

Of onze dromen toekomst hebben.

Of uw woord als richtingwijzer genoeg is
om in de wirwar van wegen

de weg naar liefde en geluk te vinden.

Dan hopen we maar dat u meegaat
en ons af en toe een duwtje

in de goede richting geeft.

Als de wind in onze rug.



Als de stem in ons hart die fluistert
dat we d66r moeten gaan
en dat we er wel zullen komen.

Zegenwens

Gezegend je vingers
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.

Gezegend je oren
dat zij het roepen van wie pijn hebben, zullen horen.

Gezegend je ogen
dat zij in ieder mens een vonkje van God mogen zien.

Gezegend je schouders
dat zij anderen tot steun mogen zijn.

Gezegend je lippen
dat zij woorden van troost mogen spreken.

Gezegend je voeten dat zij mogen dansen van vreugde
en dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.

Gezegend je handen
dat zij zacht mogen zijn en teder,
en liefde mogen ontvangen en doorgeven.

Amen
Afsluiting

We zijn bijna aan het einde van deze Oase-viering gekomen.

Fijn dat u meeviert via de kerktv en fijn dat jullie hier aanwezig bent.

We danken de mensen die deze viering mogelijk maken. Goed dat we hier samen zijn. Zo
dadelijk is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De koffie en thee staan klaar. En niet
te vergeten: zoals altijd is uw gulle bijdrage voor de Voedselbank welkom.

Ik hoop dat onze rugzak weer extra gevuld is met hoop en vrede. Dat we kunnen uitzien naar
een vredige kersttijd. Kom ga mee.

Slotlied: Kom ga mee (3 x)

Volgende viering met Oase: oecum avondgebed advent: woe. 17 december 19u
oecum kerst-avondviering: woe 24 december 21u
oecum. Kerst-ochtendviering: don 25 december 10u.



