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Oaseviering 14 Maart 2026   

Thema Als ogen open gaan  

Voorgangers Huub Bukkems  

Lector  Hannie van Hak 

Cantor  Jeroen Kok 

Piano  Marjola Lishi 

Lichtje van de maand Dimphie de Meijer 

Techniek  Armand Klaassen en Harry de Bot 

 

Mededelingen 

Paaskaars brandt  Symbool van Gods aanwezigheid  

Klankschaal 

Oasekaars wordt aangestoken 

Welkom en inleiding 

“ Van harte welkom u allen hier aanwezig en welkom u , thuis met ons meevierend. Het gaat 

vanavond over zien en omzien. Een man uit Nazareth keek naar mensen met de ogen van zijn 

hart , met een blik van genegenheid, waarin mensen, bevrijd , zichzelf mochten worden. Hij 

zag naar mensen om met de warmte van Gods menslievendheid. Daar is een verhaal over 

dat vandaag in ons midden tot leven mag komen.” 

Openingslied :   Lied van het licht  GVL 489 

Openingsgebed  

God , die naar ons omziet met de ogen van uw hart ; die in Jezus het licht van uw liefde hebt 

doen stralen, laat in dat licht ons hier en nu door u gezien worden. En laat ons , van u 

vervuld, in vrede ook elkaar nabij zijn. Iedereen wil in vrede leven; iedereen veroordeelt 

geweld. Vrede is waar mensen elkaar willen verstaan en niet tegenover elkaar staan met 

kogels en granaten.  Bidden we  voor vrede in ons hart en met de mensen om ons heen. Heb 

oog en oor voor elkaar. Wensen we elkaar de vrede zoals Jezus die toewenste aan de 

apostelen. 

Vredelied : Vrede en alle goeds 

Eerste lezing: Over jij en de ander 

Jij en de ander 

Je mag je een gelukkig mens prijzen 

Als er iemand om je heen is die je niet in de steek laat  
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Je mag je een gelukkig mens prijzen 

Als een ander jouw hart verwarmt, 

Iemand die je verdriet met open ogen ziet, 

een ander die je ook optilt en opbeurt. 

Iemand van wie ook hoop uitgaat, 

omdat je niet vergeten wordt. 

 

Je mag je een gelukkig mens prijzen 

ook al word je getroffen door ongeluk , verdriet en moeite, 

als er een mens is die je steunt 

een mens met handen die meedraagt 

mensen met handen die je last verlichten. 

 

Lied :  GvL Psalm 103 III   

Evangelie: Johannes 9, 1-41 

Ergens onderweg zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind was. De leerlingen 

vroegen : “Meester , waarom is die man blind geboren ? Wordt hij gestraft voor zijn eigen 

fouten , of voor de fouten van zijn ouders . Jezus zei : “Die man heeft niets fout gedaan en 

zijn ouders ook niet . Door zijn blindheid kan ik aan iedereen laten zien hoe God werkt. Toen 

Jezus dat gezegd had , spuugde Hij op de grond en maakte een beetje modder. Hij smeerde 

de modder op de ogen van de blinde man en zei: “Ga je wassen in het badhuis van Siloam. 

“..De man ging weg om zich te wassen,  toen hij terugkwam kon hij zien. De buren van de 

man , en andere mensen die hem kenden, zeiden: “ Dat is toch die bedelaar?  De man die 

hier altijd zit en om geld vraagt ?” Ja , dat klopt “ zeiden sommige mensen. Anderen zeiden : 

“Nee , het is iemand die op hem lijkt!” Toen zei de man :”Ik ben het wel “. De mensen 

brachten de man die blind geweest was , naar de farizeeën.  Jezus had de man op de sabbat 

beter gemaakt. Jezus had dus op de sabbat modder gemaakt en een blinde genezen. De 

farizeeën vroegen aan de man : Hoe komt het dat je nu kunt zien ?”  De man zei : “ Jezus 

deed wat modder op mijn ogen en toen ik me gewassen had kon ik zien.? Toen zeiden 

sommige farizeeën :”Jezus kan niet door God gestuurd zijn , want hij houdt zich niet aan de 

sabbat”. Maar anderen zeiden:” Een slecht mens kan toch nooit zulke wonderen doen? Ze 

waren het totaal oneens met elkaar. Toen vroegen ze aan de man die blind geweest was :” 

Wat denk je van de man die je genezen heeft?” De man antwoordde : “Hij is een profeet”. 

Toen riepen de leiders de man die blind geweest was , voor de tweede keer bij zich. De 

leiders zeiden tegen hem :” Jij zit al vanaf je geboorte vol kwaad , denk maar niet dat  jij ons 

iets kunt leren ! “Ze stuurden de man weg , en hij mocht nooit meer in de synagoge komen.  

Jezus hoorde wat er met de man gebeurd was. Toen hij hem zag zei hij : “Geloof je in de 

mensenzoon ?”  De man antwoordde : “ Heer, kunt u me zeggen wie dat is ? Dan zal ik in 

hem geloven.”. Jezus zei : “Je hebt hem al gezien, hij spreekt nu met je “. Toen zei de man : ”Ik 

geloof , Heer.”  En hij knielde voor Jezus neer. 
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Acclamatie  :  Als alles duister is 

Levend woord 

Je bent blind of je ziet het. 

Johannes 9, wat een prachtig verhaal over God die zich in de Messias op een wonderlijke 

manier laat zien en het begrip van mensen te boven gaat.  

Een blindgeboren man heeft iets geweldigs meegemaakt: een wonder van Jezus waardoor hij 

kon zien ! Wat zal hij blij geweest ZIJN EN VERWONDERD OVER ALLES OM HEM HEEN.  

Maar dan komt er toch een partij tegenstand en bagger over hem heen.  

Ontkenning , beschuldiging , dreiging tot aan uit de gemeenschap zetten aan toe en 

aanvallen op Jezus , zijn Redder.  

Het is verleidelijk om de leerlingen , de buren , maar zeker ook de Farizeeën de schuld van 

hun blinde vlek te geven. Zou het daarom in de Bijbel staan ? Ik denk dat het logischer is aan 

te nemen dat het opgeschreven is om ons niet dezelfde fout   te laten maken.  

En , dat spreekt mij nog wel het meest aan , om van de blindgeboren man die ondervond hoe 

groot en goed God is , te leren hoe goed het is om je eenvoudig aan God vast te houden, ook 

als je niet alles begrijpt.  

En is dan de reactie van deze man niet eerlijk en kinderlijk eenvoudig ? En veel beter dan God 

en mogelijkheden in ons hokje te willen stoppen ?   

 

Terug naar het begin: naar de vraag van de leerlingen waar de blindheid van de man  aan te 

wijten is. 

Absurde vraag zouden wij zeggen. Natuurlijk kunnen die man en zijn ouders er niets aan 

doen dat hij blind is. Maar zo vanzelfsprekend was dat in die dagen niet en ook in onze tijd 

zijn er mensen die slordig omgaan met dergelijke gevoelige zaken.  

Wij vragen al snel in een reflex : Waarom ?  

Een veel betere vraag , meer op de toekomst gericht , zou zijn waartoe ?  

Jezus richt zich op wat vervolgens gaat gebeuren : de Heer toont zijn macht door een 

genezingswonder. De genezen man moet eerst met de veroordeling van de mensen leven. Nu 

moet hij zich , na het bovennatuurlijk ingrijpen ook nog eens gaan verantwoorden voor dit 

wonder. De leiders van de tempel willen weten wat er gebeurd is en kunnen hun eigen ogen 

niet geloven. Ze hebben een probleem , want Jezus heeft iets geweldigs gedaan. Hoe kan 

iemand daar tegen zijn ? Maar zij zijn woedend. Zelfs de ouders van de genezen man worden 

op het matje geroepen. Vraag het hemzelf zeiden de ouders. Hij is oud en wijs genoeg. De 

reactie is raak.  Iemand met een lichamelijke beperking is niet dom of onmondig. Maar 

mogelijk gaven de ouders hun antwoord ook uit angst want de leiders hadden volgelingen 

van Jezus vlak er voor de toegang ontzegd. 

 

Een toepasselijk gebed : Heer, geestelijke blindheid is niet direct zichtbaar , maar kan zoveel 

schade aanrichten….Bewaar ons ervoor dat we zonder kennis en inzicht gaan oordelen over 

medemensen en moeilijke kwesties. 
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De blinde man ontdekte hoe groot en goed God is.  

Dat is vaak moeilijk te geloven als een vloedgolf je dorp heeft verwoest of als een ongeluk of 

ziekte je getroffen heeft .  

Ernstig zieken verzuchten dat ze de kwelling van een verpleeghuis willen vermijden en zien 

niets in God.  

Andere zieken ontdekken lichtpuntjes zoals onverwachte bezoeken van de kerk of familie , 

genieten van de voorjaarszon , gaan naar het strand met een aangepaste rolstoel.  Worden 

blij van het logeren van de kinderen.  

Och ,wij kennen het wel bij onszelf of bij een ander , dat God afwezig lijkt.  

Maar ook al lijkt God afwezig , volgens velen onder ons is Hij er wel ! Door de 

omstandigheden kun je er blind voor zijn. God gebruikt zijn hele schepping , inclusief je 

medemens om je te dragen.  

Soms worden je ogen daarvoor pas geopend als je al in de overzijde bent.  

Aan welke kant van de streep sta jij ? Hunker je naar Gods nabijheid ? Vraag je je af of Hij je 

wel ziet en voor je zorgt? Laat je dan bemoedigen door Psalm 62 en vraag God of Hij je ogen 

ervoor wil openen. Voor lichtpuntjes , want ze zijn er echt!  

Of sta je aan de andere kant en ken je mensen die hunkeren naar zijn aanwezigheid. Open 

dan je ogen voor die ander. En wees je bewust dat jij iemand kunt zijn waardoor God bij een 

ander zichtbaar wordt , al is het maar voor even. 

 

Aanvankelijk wist de blindgeborene niet wie degene was die hem genezen had, zijn antwoord 

was eerst : “Hij is een profeet “. Hij liet niet los dat het een door God gezondene was die hem 

had genezen. Later boog hij zich voor Jezus neer en riep hij uit : “Ik geloof, Heer “.  

Hij is doelgericht , wil maar een ding en dat is de waarheid spreken over wat hem is 

overkomen , hij vertelt aan iedereen een heldere boodschap die het horen wil wat er is 

gebeurd. Tegen  de Farizeeën zegt hij “U luistert niet, wilt u soms een leerling van hem 

worden”? Hij is moedig en standvastig en toont leiderschap door de focus te houden op wat 

Jezus gedaan heeft en niet onder de indruk van wat anderen zeggen.  

 

Johannes  9 is een herkenbaar  verhaal. Allerlei mensen willen grip krijgen op de situatie. Ze 

proberen wat ze niet snappen weg te redeneren. De leerlingen vragen aan Jezus of het zijn 

eigen schuld is of die van zijn ouders. Dat zou het kloppend maken. Jezus gaat er niet in mee. 

Hij zag de mens en zei :”nee, Gods werk moet door hem zichtbaar worden”.  

(Er staat niet dat hij daarom blind was maar dat Gods werk door hem zichtbaar moest 

worden )   

En Jezus deed het. Ook de buren gaan op zoek naar een verklaring en de joodse leiders zijn 

ontregeld want het kan toch niet zo zijn dat dit op sabbat gebeurt.  

Misschien herkennen we die stemmen ook wel in onszelf. Dat er iets is gebeurd tussen God 

en ons , dat Jezus in ons hart kwam. Het wonder vond plaats. Hoe heftig dat het gaandeweg 

zo is gegaan dat je het wonder hebt laten wegroven…..Moge God ons ogen geven die verder 

kijken dan het zichtbare. 
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Harten die open blijven , ook als we het niet begrijpen. 

En het geloof om te vertrouwen dat Hij aan het werk is, 

Ook wanneer wij het nog niet zien.  

 

Lied :  Gvl 62  , 1,2  Bij God alleen verstilt mijn ziel 

Moment van verstilling 

Pianoklanken 

Geloofsgebed  

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen, 

dat Hij ons tot leven riep, 

dat hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede. 

Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 

in mensen die samen op weg willen gaan. 

Wij geloven in de open hand van mensen, 

die elkaar begroeten met woorden van vrede, 

die in goed vertrouwen , elkaars vreugde delen. 

Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd, 

die elkaar bevestigen en bemoedigen . 

Wij geloven in de goedheid van mensen, 

dat ze niet blind zijn voor de ander. 

door hun ogen te openen naar de ander. 

Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd: 

Nieuwe hemel en nieuwe aarde, 

Tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn. 

Want zie, hij maakt alles nieuw. 

 

Lied :  GvL 426 Delf mijn gezicht op 

 

Voorbeden, 

3x Acclamatie :  Kom , adem ons open 

 

Goede en gezegende bron, in het licht van uw aanschijn  

willen wij ons verenigen met allen die zoekende zijn, 

met hen die  het licht verloren hebben  

en niet weten waarheen hun weg zal voeren. 

Geef dat wij een beetje van Uw licht mogen doorgeven, 

opdat het duister doorbroken kan worden. 
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Geraakt door Uw menslievendheid willen wij ons verenigen  

met die weinig of geen liefde ervaren, 

met mensen die op zoek zijn naar een veilige plek om te wonen, 

met hen die zwerven omdat ze niet worden toegelaten. 

Geef dat wij een beetje van uw ruimte mogen bieden, 

een plek om te rusten en te wonen.       

 

Gesterkt door de adem van uw Geest 

met mensen , gevangen in benauwdheid,  

met hen die verkrampt zijn door hun levensangst. 

Geef dat wij een beetje van uw levensadem doorgeven, 

dat onze handen bevrijdend werken,  

dat onze trouw de angst doorbreekt. 

 

Wanneer het licht zwak wordt, 

en duisternis mij gevangen houdt, wil mij dan omarmen ,  

wil mij begeleiden op de weg , die ik , juist ik , kan gaan. 

Houd mij vast in de kracht van jouw belofte 

dat je er zult zijn , dat ik  niet verloren loop, 

dat ik mag wandelen voor jouw aanschijn. 

 

Intentieboek 

Persoonlijke intenties 

Lichtje van de maand 

 

Wij bidden voor dat wat leeft in ons hart en niet is uitgesproken 

Wij bidden voor  wat onze gesloten ogen in de ander niet gezien hebben 

 

Lied :  Onze vader Verborgen 

 

 

 

Brood voor onderweg  

 

Gezegend zijt Gij , God , in jouw naam zijn wij hier samen. 

Wij noemen Jou God en Vader. Niemand heeft jou ooit gezien,  

maar elke dag opnieuw is het duidelijk 

hoe jij werkzaam aanwezig bent , daar waar mensen elkaar vinden  

geopende ogen hebben voor de ander 
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en van elkaar houden, daar waar mensen de handen ineen slaan  

en kleine stappen zetten om deze wereld om te bouwen tot jouw wereld.  

 Wij zien je aan het werk , God, in Jezus , jouw zoon; 

De woorden die hij sprak, waren jouw woorden en worden nu de onze.  

Hem willen wij hier noemen als inspiratie, 

Als wegwijzer voor ons leven, als blijvende oproep om te blijven doen  

wat hij ons heeft voorgedaan. 

En daarom heeft Hij het brood gebroken dat wij delen voor onderweg 

om hem bij ons levend te houden en samen verder te gaan  

als teken van verbondenheid met jou en met elkaar. 

 

Wij delen het brood 

 

Lied : Moge het delen van dit brood 

 

Gebed  

Laat ons bidden  

Doe lichten over ons Uw aangezicht, Gij die genoemd wordt 

Bron van leven , vuur van liefde. ziende en horende God 

Gij die licht zijt en leven schenkt 

Veeg de schaduw weg , ontsluit onze handen 

Open ons en geef Uw licht de ruimte in ons en om ons. 

Amen. 

 

Slotgedachte 

 

Wij zijn bijna aan het einde gekomen aan onze viering vanavond. 

Fijn dat jullie hier en thuis erbij waren dat we een aantal verzen van Johannes 9 hebben 

uitgediept. Wij hebben geluisterd, gebeden en gezongen over zien , niet zien en omzien naar.  

Hannie , Marjola , Jeroen, Armand , Harrie en Dimphie  , bedankt voor jullie bijdrage aan 

deze viering. Na het zegengebed en het slotlied gaan we naar de koffie.  

 

 

 

Zegengebed  

Gezegend de onzienlijke, gezegend de verborgene, 

Gezegend de levende , dag liefde die dorstig maakt. 

Licht dat ziende maakt. 

Gezegend mensen die goed zijn, 

Gezegend de mond die niet verraadt 

De vriend die zijn vriend niet verloochent 
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Gezegend wie door angst gelouterd , aan de dood voorbij. 

Leven in licht , opnieuw geboren. 

Gezegend de onzienlijke , de verborgene , de levende 

Dag liefde die dorstig maakt , licht dat ziende maakt. 

 

Slotlied :  NLB  416     Ga met God 

 

Volgende vieringen : 

Kruisweg Woensdagavond 1 April 2026 19.00 uur (Jeanneke de Bot en Mieke Mol ) 

Paaswake Zaterdagavond 4 april 2026 21.00 uur ( Paul Clement en Lieuwe Wijbenga ) 

Pasen  Zondagmorgen 5 April 10.00 uur ( Lieuwe Wijbenga en Huub Bukkems ) 

Gebedsdienst  Zaterdagavond  9 Mei 2026 ( Johan Wolbrink ) 

 

 


