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Nazomer 
Nog even een paar nazomerse dagen voordat 

we de herfst in gaan. Nu de vakantie er echt op 

zit en het gewone leven weer begonnen is, zijn 

er ook weer veel activiteiten naast onze 

reguliere vieringen. Ook zijn we voorzichtig op 

weg naar ons 10-jarig jubileum. Er is dus weer 

veel te lezen. 

Geniet er van, 

Namens het bestuur, 

Jeroen 

 

Intrede-dienst dominee Wouter-Johan van Sint-Maartensdijk 
 Zondag 28 september is de intrede-dienst van 

de nieuwe dominee van de Immanuel, Wouter-

Johan van Sint-Maartensdijk. Omdat er ook 

gasten van verder weg verwacht worden, begint 

de viering niet om 10 uur, maar om 11 uur. Als 

bestuur zullen we hem welkom heten, maar ook 

voor de mensen van Oase is dit een mooie 

gelegenheid om kennis met hem te maken. 

Jeroen 

 

 

Meedenken over 10-jarig bestaan 
In februari volgend jaar bestaat Oase 10 jaar. We willen dat vieren met 

een gezellige ontmoetingsmiddag, niet alleen voor de mensen van Oase, 

maar ook voor de mensen van de oorspronkelijke parochies in 

Veldhoven. We willen de middag afsluiten met een viering. Wie wil er 

meedenken over de invulling van die middag en/of viering? Je kunt je 

melden bij het bestuur: bestuur@oaseveldhoven.nl 

Jeroen 

mailto:bestuur@oaseveldhoven.nl


  

Viering Het kruis draagt 

Jeanneke had met Mieke een volle viering gemaakt, met een bijzondere invulling van de 

kruisverheffing. Ze vertelde een legende over een groep monniken die staande op een kruis de 

zee overstaken. Niet zij droegen een kruis, maar het kruis droeg hen. Vanuit die legende 

mochten we ook zelf nadenken over wanneer wij ons gedragen voelden door het kruis, en 

beschreef Jeanneke hoe ook de mensen in Gaza gedragen worden door hun geloof. 

Jeroen 

Viering 11 oktober 
In de viering van zaterdag 11 oktober is Paul Clement de voorganger. Vanuit zijn visie, inspiratie 

en ervaringen zal het ongetwijfeld weer een mooie viering worden.  

Frank 

  



  

Bezoek Sint-Catharinadal in Oosterhout 
Op 15 oktober staat een bezoek gepland aan het klooster St.-

Catharinadal in Oosterhout. Ook dit klooster heeft een bijzondere 

geschiedenis en is nog steeds heel actief. Het wordt nog steeds bewoond 

door een aantal zusters die ons gastvrij zullen ontvangen. Zie voor 

uitgebreide informatie de laatste pagina van deze Bronwater. 

Omdat er vooraf betaald moet worden moet het aantal deelnemers 

bekend zijn. Aanmelden uiterlijk 8 oktober met een e-mail aan: 

oaseactiviteit@gmail.com 

Frank 

 

 

Rondleiding Achelse Kluis 
In een prachtig natuurgebied ligt al een paar eeuwen de Achelse Kluis op een bijzondere plek, 

voor een deel in Nederland en voor het andere deel in België. Dat heeft door de jaren heen 

bijzondere periodes opgeleverd. Bijvoorbeeld dat in het ene land wel katholieken mochten zijn 

en in het andere land niet. Ook door de smokkelwaar was het een interessante tijd, zeker ook 

voor het klooster. Kloosters waren in die tijd zelfvoorzienend en hadden veel in eigen huis en 

altijd wel een brouwerij.  

Op zaterdag 6 september waren we opnieuw gezegend met mooi weer. Voor de fietsers was er 

een lekker plekje bij het meer in de Malpie om te picknicken. Degenen die met de auto waren en 

de fietsers verzamelden zich rond half twee op het terras van het restaurant. Er waren zoveel 

rondleidingen dat wij er tussen geplaatst werden, waardoor onze tocht pas om kwart voor vier 

startte. Daarom had iedereen gelegenheid om lekker rond te kijken en van de zon en het terras 

te genieten. Onze gids nam ons eerst mee naar de typische gekleurde grenslijn op de weg waar 

Nederland en België elkaar raken en vertelde over de dodendraad die daar als symbool staat 

voor de gruwel uit de 1e wereldoorlog. 

Vanaf het plein achter het 

poortgebouw zie je het oude en het 

nieuwere deel van het 

kloostercomplex. Het oude deel is voor 

een groot deel in verval en nauwelijks 

toegankelijk. Daar verbleven de 

monniken en daar was ook het 

gastenverblijf tot de laatste monniken 

er vertrokken zijn. 

  

  

Plein achter het poortgebouw Plein achter het  
poortgebouw 
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De oprichter van de kluis in 1686, is broeder 

Petrus Wijnants van Eynatten. De foto laat 

zien hoe de eerste monniken naar de kluis 

toekwamen. In pij op sandalen, met een 

knapzak met daarin wat kleding. Geen geld 

of ander bezittingen. 

Het nieuwere deel van het complex is 

prachtig van bouw en interieur. De kerk is 

van de beroemde architect Pierre Cuypers 

met een kunstzinnig trucje.  

Het Mariabeeld hoog boven het altaar zou niet te zien zijn door het tegenlicht van de ramen 

ernaast. Door spiegels te plaatsen werd het licht weerkaatst en mooi zichtbaar. Jammer genoeg 

zijn de spiegels verweerd en is Maria in het donker verdwenen.  

>>> 

 

 

 

  

Interieur van de Cuyperskerk. 



  

Ook de kapittelzaal is een staaltje van architectuur. Het plafond is hemels en van een zeer 

bijzondere vorm. Alles bij elkaar een indrukwekkende rondgang. Voor degenen die er niet bij 

konden zijn een echte aanrader. Er zijn dagelijks rondleidingen waar je bij kunt aansluiten. Voor 

ons was het fijn dat we als eigen groep vanuit dezelfde interesse met deze gids naar binnen 

mochten. 

Als afsluiting mochten we nog even van het 

Abdijbier proeven. Heerlijk. Het mag nu 

geen Trappistenbier meer heten. Om zes 

uur vertrokken we weer naar huis. De 

fietsers nu door het Leenderbos en over de 

oude spoorlijn richting Waalre. Weer een 

ervaring rijker. 

Frank 

 

  

Kapittelzaal, plafond 



  

Aankondiging bezoek aan Sint-Catharinadal, Oosterhout, 15-10-2025 

Het is al aangekondigd in ons blad Bronwater van juli: op woensdag 15 oktober 2025 gaan we naar het 
klooster Sint-Catharinadal in Oosterhout. Gezien de afstand gaan we met auto’s en proberen we weer allen 
die willen meerijden een plaatsje te geven. 

De basis van Sint-Catharinadal ligt in het jaar 1271, toen de gemeenschap gesticht werd in Vroenhout bij 
Wouw. Het kasteeltje de Blauwe Camer dateert uit de vijftiende eeuw. Sint-Catharinadal is het enige 
vrouwenklooster in Nederland dat vanaf de stichting heeft voortbestaan. 
Sinds 1647 wonen de zusters Norbertinessen van priorij Sint-Catharinadal onafgebroken in het Slotje De 
Blauwe Camer. Ons Toekomstproject baant nieuwe wegen. Zo hopen wij in trouw en blijvende toewijding 
aan de Levende Heer in ons midden, én aan de mensen rondom, ons levensideaal als Norbertinessen te 
mogen beleven. Het klooster heeft door de eeuwen heen een bijzonder band met het Huis van Oranje. 
Aangetrokken door de spiritualiteit van Sint Augustinus “één van hart en één van ziel op weg naar God”, 
wordt het leven van een Norbertines gedragen door de zelfgave in presentie, dienstbaarheid, bidden, 
werken, delen en beminnen. 
Het is allereerst de bedoeling dat de gasten zich welkom en thuis weten. De zusters zullen u graag 
ontvangen en gastvrouw voor u zijn. 
Sint-Catharinadal wil een baken zijn van rust en zingeving, centrum van spiritualiteit en bron van 
inspiratie, levenskunst als boodschap. 

Informatie: 
Datum: woensdag 15 oktober 2025 
Adres: Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, 4901 PH Oosterhout  
Vervoer: met auto’s, eventueel met medereizigers. 
  De verdeling over de auto’s zal plaatsvinden in overleg met betrokkenen.  
Rondleiding: Een gids is gereserveerd. 
Kosten:   
- Lunch en consumpties zijn voor eigen rekening (of dat neem je van thuis mee). 
- De gids kost € 16,50 pp en die moeten we vooraf betalen. We vragen een vrijwillige bijdrage van  
   (ongeveer) de helft van dit bedrag. We kunnen rekenen op een bijdrage van Oase. 
- Medereizigers spreken met de chauffeur een vergoeding af. 

 Indicatie van het programma:  
- 14:15 uur rondleiding door de gids. We bezoeken de wijngaard, de moes-, kruiden- en bijentuin. 
- Er is een koffie/theepauze en een ontmoeting met de zusters 
- 16:50 einde rondleiding 
- 17:00 uur we worden gevraagd om aan te sluiten bij de vespers 
- 17:30 uur afsluiting met een glas wijn (of frisdrank) in de poorttuin 
- 18:00 uur sluit de winkel en einde bezoek 

Aanmelden: uiterlijk 8 oktober met een e-mail aan: oaseactiviteit@gmail.com  
Omdat we de gids vóóraf moeten betalen, is het juiste aantal deelnemers belangrijk. 
Vermeld in deze e-mail: 
- of je met eigen auto gaat en hoeveel passagiers er eventueel met je mogen meerijden 
- of je wilt meerijden met iemand die met de auto gaat. 

Na 8 oktober krijg je informatie over vertrektijd en -plaats en hoe we samenrijden. 

Met vriendelijke groet, 
Team Oase Activiteiten (T.O.A.) 
Geloofsgemeenschap Oase   Laat ons a.u.b. weten indien Oase Activiteit u niet langer hoeft te informeren. 
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