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Zomer-tijd 
De scholen zijn weer begonnen, maar bij Oase is het nog redelijk rustig. Wel is de zomer 

natuurlijk een prachtige tijd voor activiteiten, en daar gebeurt dan ook het nodige. Berichten 

daarover verderop in deze Bronwater. 

Met vriendelijke groeten, 

Jeroen 

Viering “Nieuwe hemel” 
Huub had twee interessante Bijbelteksten in zijn viering: een tekst van Jesaja over hoe 

prachtig het is als er een rechtvaardige koning komt, en hoe mensen dan weer elkaar gaan 

vertrouwen, en een tekst van Lucas waarin Jezus zegt dat er een nieuwe wereld komt voor 

de gelovigen, maar dat ze wel waakzaam moeten zijn. Interessant is dat deze teksten 

geschreven zijn toen er, net als nu, geen sprake was van goede koningen en dat een nieuwe 

wereld verder weg leek dan ooit. In zijn levend woord ging Huub allereerst in op de het 

eerste dat Jezus hier zegt: “Wees niet bang” en hoe dit een voorwaarde is om vrij te durven 

geloven, en van daar uit te kunnen leven als wakkere mensen, waarbij Huub de mooi zin 

uitsprak: “Geloven is koppig vertrouwen dat ook de kleine daad verschil kan maken.” 

Uiteraard zongen we hierna het prachtige Oosterhuis-lied: “Dat een nieuwe wereld komen 

zal.” Dit onder begeleiding van een nieuwe pianiste, Marjola Lishi, die met haar enthousiaste 

pianospel de aanwezigen aanzette tot uitbundig meezingen. 

 

Bevestiging nieuwe dominee 
In de zondagsviering van de Immanuel 

op 28 september zal de nieuwe dominee 

Wouter Johan van Sintmaartensdijk 

bevestigd worden. De viering zal om 11 

uur zijn, dus later dan gebruikelijk. 

Ook Oase is zeer verheugd over de 

komst van Wouter Johan en we kijken uit 

naar de samenwerking.



  

Bezoek Aardenburg en meer 
Op een stralende zondag 17 augustus gingen we met 

25 mensen richting Aardenburg. Hier is pastor Wim 

Jenniskens begraven tussen zijn medebroeders. Een 

groepje uit de voormalige Jozefparochie brengt daar 

geregeld een bezoek. Deze keer hebben ze dat samen 

met Oase georganiseerd. Aardenburg is een prachtig 

oud stadje en een bezoek zeker waard, want behalve 

het graf stond er meer op het programma. Maar we 

begonnen met koffie en heerlijk verse nog warme 

appeltaart bij de Kaaipoort 

Herdenking pastor Wim 

Met een kring om het graf werden er bloemen geplaatst 

en kaarsjes aangestoken. Ellen en Marieke hadden mooi 

passende teksten, een gedicht van Tony en ook Paul 

memoreerde een aantal uitspraken van Wim uit het 

boekje Vingerafdrukken. In het gezelschap was ook broer 

Joos en zijn vrouw. Er werd stil gestaan bij de wat Wim 

voor ieder van ons betekend heeft. Voor ieder was 

gelegenheid om iets persoonlijks te zeggen. Daar werd 

goed gebruik van gemaakt. Het was een klein warm uur 

van herinneringen en mooie woorden. De foto’s laten dat 

goed zien. 

 

  



  

 

Bezoek Baafse kerk Aardenburg 

 

Met een wandeling door het stadje gingen we naar de 

St.-Bavokerk. Een gebouw met een rijke historie. Deze 

kerk, toegewijd aan Bavo, stamt uit het jaar 959. De 

toren uit 1220 met het oudste deel van de kerk, het schip 

en het dwarspand, is in Nederland het enige belangrijke 

voorbeeld van de zuivere Scheldegotiek. De oorsprong 

van de kerk ligt bij de monniken van de Sint-Baafsabdij 

uit Gent, die op deze locatie een kleine kerk bouwden. 

Bij de Slag om de Schelde in 1944 aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd. 

Met een film, een tentoonstelling en aardige vrijwilligers 

was het een interessant bezoek. 

Frank 

  

Preekstoel St. Bavo 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bavo_van_Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheldegotiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monnik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Baafsabdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Schelde


  

 

Ecologisch boeren 

Een deel van het gezelschap ging direct naar het strand 

bij Cadzand-Bad, terwijl de anderen een bezoek 

brachten aan een moderne boerderij. Op deze 

ecologische boerderij werden we gastvrij ontvangen! 

De dochters, vader en opa Walter hadden speciaal voor 

ons tijd vrijgemaakt. Koffie, thee of iets fris werd direct 

klaargemaakt en dat smaakte prima in een heerlijk 

zonnetje! Met trots vertelde de hele familie hoe de vier 

bedrijven zich inzetten voor eerlijke producten: 

pootaardappelen, 1-ster kuikens, biologische 

akkerbouw en gewasbeschermingsmiddelen. 

Duurzaamheid is belangrijk: zo is het bedrijf gasloos en 

beschikt het over een eigen waterbassin. Daar wordt in 

het natte seizoen tot 45.000 m3  water bewaard om het 

in het droge seizoen net boven het gewas uit te 

sproeien. Sproeien omdat daardoor minder water 

‘verloren’ gaat door de wind. In grote accu’s wordt 

elektriciteit opgeslagen om het ’s avonds en ‘s nachts te 

gebruiken voor verwarming en ventilatie. 

Het was ons bekend, maar nu zie je het met 

eigen ogen en wordt ook uitgelegd waarom 

ecologische producten duurder zijn. Kuikens 

voeden en laten groeien op een natuurlijke wijze 

kost méér tijd en dus geld dan ze snel groot 

mesten in een opgesloten (te) kleine ruimte. En 

onkruid handmatig wieden kost nu eenmaal meer 

mankracht, dus geld, dan onkruidverdelger 

spuiten. Ook de aardappelsoorten die 

weerbaarder zijn en dus minder (agressief) 

bestrijdingsmiddel nodig hebben, kosten meer. 

Het was heel leerzaam en we voelden ons zeer 

welkom bij deze familie De Bruijckere-Versyck! 

Met een donatie in de spaarpot voor de 

kleinkinderen namen we afscheid. Het werd weer 

later dan gepland, dankzij het enthousiasme van 

de familie en de interesse van onze kant. 

Paul 

  

De ecologische boer       . 

De aardappelopslag 



  

 

Cadzand-Bad 

 
Als je zo dicht bij de zee bent wil je er ook even van genieten. Er stond weliswaar een stevige 

frisse wind, maar het voelde toch wel lekker om met het hele gezelschap te genieten van een 

drankje en het uitzicht op de schepen op zee. Een mooie afsluiting van een onvergetelijke dag 

met dank aan allen die dit georganiseerd hebben. 

Frank 

Viering 13 september 
In deze viering zal ook aandacht gevraagd worden voor het project Muona wat door Oase is 

geadopteerd en waar we periodiek voor willen inzamelen. 

Jeanneke en Mieke hebben voor deze viering gekozen voor het thema ‘het kruist draagt’. Soms 

weten we het allemaal niet meer zo zeker, worden we bevangen door vragen als er zoveel 

gebeurt in de wereld, als nu. Nemen de twijfels in ons de overhand, of blijven we geloven in God 

die ons in alles wil bijstaan. 

  



  

Rondleiding Achelse Kluis 

 

In de vorige Bronwater is al aangekondigd dat we zaterdag 6 september naar de Achelse Kluis 

gaan. Het blijkt een erg aantrekkelijk adres te zijn, want het zit helemaal vol met rondleidingen. 

Voor ons is er nog een plaats om 15.45 uur. Dat lijkt misschien een beetje laat, maar zeker voor 

de fietsers is er dan gelegenheid voor een mooie route met een picknick onderweg. En met een 

biertje na de rondleiding wordt het vrolijk terugfietsen. Voor de chauffeurs is het lijdzaam toezien 

bij de proeverij. Ook dat zal zijn weg wel vinden. Na aanmelding volgt uitgebreide informatie.  

Pianiste Marjola Lishi 
In de afgelopen viering konden we kennis maken met de nieuwe 

pianiste. We waren enige tijd op zoek naar vervanging van Paul van 

der Steen. En dat is dus gelukt. Marjola is beroepsmuzikant en 

bekend met kerkmuziek. Ze speelt ook in andere kerken, heeft een 

koor en geeft pianoles aan de muziekschool Art4U. 

Vanwege haar drukke werkzaamheden zal ze wat minder vaak 

spelen, maar we konden al genieten van haar pianospel. De 

eerstvolgende keer speelt ze in de viering van 13 december.  

 

Foto: John Scholte, 29 augustus 2012, Wikimedia Commons 


