
Kerstviering 24 december 2025 Oase-Immanuelgemeente 

Voorgangers:    Frank Bockholts en Wouter Johan van Sintmaartensdijk 

Organist/Pianist  Remco Feenstra Dwarsfluit:   Emmy Bockholts 

Lector:    Marjolein Mallens 

Ambtsdrager van dienst: Anneke van der Linde Hetty van den Hurk 

Beamteam:    Jeroen Kok en Gerard Hosmar 

Collectanten:    Ankie Buijs en Toon Mouws 

Kerstliederen voor aanvang van de viering door Multiple Voice 

Diverse, o.a. In the bleak midwinter 

 

Paaskaars brandt 

Begin van de viering Klankschaal met moment van stilte 

Aansteken kaars(en) van het liturgisch bloemstuk Tekst? 

Aansteken Oasekaars 

Lied 483    Stille Nacht” vs 1 en 2 

Welkom (Frank) 

Welkom allemaal op deze bijzondere avond hier in deze kerk. En ook een hartelijk welkom aan allen 

die met ons meevieren via de buis. De paaskaars brandt ten teken dat God mét ons is.  

We zullen er een warm feest van maken, waarin we veel samen kunnen zingen op deze kerstavond 

waarin wij de geboorte vieren van: ‘Hij die ons de weg wijst, die licht in onze wereld brengt en zorgt 

voor vrede in ons hart.’ 

Hij, die als 30-jarige aan zijn openbare leven begon en daarmee de wereld heeft veranderd en ons 

dichter bij God heeft gebracht. Hij die licht in de wereld bracht en brengt. We horen daarover in de 

lezing van Jesaja. Licht overwint de duisternis zolang wij geloven in het goede in de mens. Het goede 

overwint het kwade. Immanuel, God met ons.  

Dat is wat ons toekomst geeft en vertrouwen in wat Jezus ons heeft voorgeleefd. Dat wereldvrede 

ver weg is hoef ik niet uit te leggen, maar dichtbij kunnen we er wel wat mee.  

Hoe dan? Door het goede in onszelf. Dat wat met de geboorte van dit kind over de wereld in gang is 

gezet zelf uit te dragen. 

Vanavond in deze viering, maar hopelijk ook buiten deze kerk kunnen we rust in onszelf vinden en 

daardoor het goede doen zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.  

Daarom mogen we blij zijn dat we christen zijn en vanavond de geboorte van Christus vieren.  

Als wij luisteren naar zijn stem dan wijst hij ons de weg in ons doen en laten  

Zingen we dan het lied ‘komt allen tezamen’.  

Lied 477    Komt allen tezamen”: 1, 4 en 5 

Bemoediging (WJ)  

Drempelgebed (Frank) 



Goede God, U wilt ons helpen, U bent altijd aanwezig. Maak dat wij het licht zien dat het Kerstkind 

op ons laat schijnen. Laat de heilige Geest in ons toe. Laat ons ontvankelijk zijn voor uw 

altijddurende liefde. Amen. 

Lied 487    Eer zij God in onze dagen: 1 en 2 

Kyriëgebed (WJ) 

"Alleen in het duister, zien wij de waarde van licht 

Ontsteken wij voor elkaar in deze nacht Uw licht 

als een vlam van hoop, een stem tegen het donker, een gebed om vrede. 

Een licht voor wie in onze eigen stad huis en haard zijn kwijt geraakt, 

voor wie bed en brood niet vanzelf spreken. 

Een licht voor wie enkel kunnen omzien in verdriet om wat verloren ging. 

Een licht voor wie gescheiden zijn door haat, ook voor hen die verdeeldheid zaaien. 

Een licht voor ouders, die hun kinderen het aller nodigste niet kunnen geven: 

EEN LICHT DAT BRANDEN BLIJFT!  Amen 

Lied 486     Midden in de winternacht: 1 en 4 

Lezingen   Jesaja 9, 1-6,  

Lied 496    Een ster ging op uit Israël 

Evangelielezing  Lucas 2,1-14  

Lied 491    Kind ons geboren 

Overweging door WJ 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

De bekende econoom-activist Karl Marx noemde religie ooit “Opium van het volk”. Hij vond 

namelijk dat godsdienst mensen ertoe bracht om niet kritisch te zijn, hun lot te accepteren en de 

wereld te laten zoals die nu eenmaal is.   

De advents-en kersttijd met zijn al zijn aandacht voor versiering, poedersuiker, “wat zullen we 

eten?”, namaaksneeuw en romantiek lijkt daar goed in te slagen. We besteden best veel tijd en ook 

geld aan deze zaken.  Zou het ook een soort “vlucht” zijn om ons hiermee “zoet” te houden? Als dat 

zo is, kan ik dat ook goed begrijpen hoor. Het zijn tenslotte toch best hoogst onzekere tijden - vol 

afschuwelijke conflicten, dreiging uit allerlei hoeken en polarisatie. Af en toe kan het je aanvliegen, 

te veel worden en dan is je terugtrekken op je eigen, overzichtelijker leven helemaal niet verkeerd. 

Gelukkig zijn er aan de andere kant ook elk jaar weer acties als “Serious Request” die mensen via 

popmuziek bepalen bij wat je voor elkaar kunt doen en betekenen – alleen al door een plaatje aan te 

vragen! Heel in het klein elkaar ondersteunen en dat doet goed!  

Maar goed...Kerst.  Het is een feest dat het contrast met de werkelijkheid vergroot.  

Vrede op aarde is ongeveer de kerngedachte van dit feest.  

Maar als we om ons heen kijken is het most likely scenario niet, dat we die vrede binnenkort al uit 

gaan roepen. Het zal eerder volgend jaar dinsdag zijn.  

Alles wijst eerder in de richting van groeiende spanning en zelfs mogelijk een groot gewapend 

conflict.  

Wiegen we onszelf dan niet lekker in slaap, met een boodschap van wereldvrede? Is dat zelfs niet 



enigszins ongepast? Wordt dan niet inderdaad “opium van het volk? Een zoetsappig sprookje. Goed 

voor vlak voor het slapen gaan of ergens tussen twee gangen door.  

Toch vier ik en vieren we hier vanavond KERST. Juist ook dit jaar. Want als je het Bijbelverhaal van 

Kerst leest, was ook toen wereldvrede het minst waarschijnlijke scenario. De zgn. Pax Romana die 

de wereld van toen beheerste, was niets meer of minder dan een wrede bezetting, verdeel-

en heerspolitiek en onderdrukking.   

Het Kerstverhaal is dus eigenlijk een verhaal vol van verzet. Verzet tegen de realiteit waarvan 

iedereen meer en meer voelt: deze situatie escaleert vroeg of laat en dan hangt ons een grote bak 

ellende boven het hoofd. Juist in dié situatie groeit het verlangen naar Vrede, 

die gevoed wordt door recht en gerechtigheid.  

Vrede in een wereld waar plaats is voor iedereen! Een wereld waarin je niet wordt vastgezet 

als ongedocumenteerde. Een wereld zonder systematisch geweld tegen vrouwen. Een wereld 

zonder vervuiling, zonder exorbitante verrijking van enkelen ten koste van miljarden mensen. Een 

wereld waarin leiderschap dienend is en niet heersend.  

Het verlangen naar dié vrede groeit misschien wel juist méér onder omstandigheden waarin het 

verder weg lijkt dan ooit. Juist dan mag de optie van vrede ons niet door de vingers glippen. 

Wie bijvoorbeeld de wapens oppakt zonder het zicht op vrede te bewaren, wordt uiteindelijk een 

moordmachine zonder perspectief en zonder geweten.  

Ik vind het Kerstverhaal een prachtig verhaal van HOOP. In dit geval is hoop geen uitgestelde 

teleurstelling. Het is géén wishful thinking dat de werkelijkheid ontkent. 

Het is het soort hoop dat je in de ziel kan raken, zoals dit gedicht dat geïnspireerd is op woorden van 

de bekende schrijver, activist voor vrijheid en mensenrechten en latere president 

van Tsjechië, VACLAV HAVEL: “De weg van de hoop”  

Diep in onszelf dragen we hoop:  

als dat niet het geval is, is er geen hoop.  

Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af  

van wat er in de wereld gebeurt.  

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.  

Het is een gerichtheid van de geest,  

een gerichtheid van het hart,  

voorbij de horizon verankerd.  

Hoop in deze diepe krachtige betekenis  

is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat  

of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.  

Hoop is ergens voor werken - omdat het goed is,  

niet omdat het kans van slagen heeft.  

Hoop is niet hetzelfde als optimisme  

evenmin de overtuiging, dat iets goed zal aflopen.  

Wel de zekerheid dat iets ZINVOL is, afgezien van de afloop,  

het resultaat.  

De hoop van het kerstverhaal is, dat het een vredesbeweging is die begint bij het KWETSBARE. Niet 

voor niets begint Kerst met de geboorte van een kind. Met dat kind is toekomst geboren. Door dat 

kind mogen we bereid zijn om als dat nodig is, de prijs voor vrede te betalen. 

Vrede gebaseerd op Recht en Gerechtigheid voor allen – dat is de kribbe waar wij ons ook 



vanavond omheen scharen, waarvan we zingen en waarvoor wij bidden, in het spoor van Jezus van 

Nazareth, het Vredeskind. Amen  

Multiple Voice    The colors of christmas” 

Vredegebed en wens (Frank) 

Wanneer is er vrede? Vrede begint bij onszelf. Toegeven vanwege de lieve vrede, toegeven aan 

geweld is geen vrede. Er zijn voor een ander door te luisteren en aandacht te geven. Respect voor de 

ruimte die de ander nodig heeft om te kunnen blijven ademen. Er is voldoende aanleiding om boos 

te worden over wat er om ons heen gebeurt, maar blijf daar niet in hangen en doe iets dat helpt om 

weer vrede in jezelf te krijgen en met de ander. De vrede zoals Jezus die bedoelt. Wensen we die 

vrede elkaar toe. 

Vredeslied 421    Vrede voor jou 

Lied 476    Nu zijt wellekome: 1 en 4 

Voorbeden (met acclamatie),   Kom, adem ons open 

Bidden we dat we blijven geloven in het goede in ieder mens.  

Laat ons mensen zijn, zo open en vol vertrouwen dat wij de toekomst aandurven en aankunnen. 

Laat ons mensen zijn, zo open, dat wij de stem horen van degenen die hulp vragen en zonder angst 

en wantrouwen daarop ingaan. 

Stil gebed  

Onze Vader  (Frank en Wouter Johan) 

Brood delen (Frank) 

God van mensen zegen onze tafel. De tafel vertelt ons van goedheid en overvloed, van kiemkracht 

en groeikracht, van oogst en bereiding. Van zaad tot groente, van graan tot brood. Brood van leven, 

brood voor onderweg.  

Gezegend mogen we zijn en uitgenodigd om te breken en te delen.  

We denken ook aan de lége tafel dichtbij en ver weg. Die vertelt van tekort en honger, van tegenslag 

en gebrek, van wie niets heeft om zijn mond te voeden. Geef dat er eens voldoende zal zijn voor 

iedereen. Geef dat het verhaal wordt doorvertelt. Aan deze tafel, in deze kerk en ver daarbuiten. 

Wees allen welkom aan de tafel, om samen het brood te delen. Ter gedachtenis aan Hem, ons grote 

voorbeeld, ons vuur van waaruit wij leven. 

Delen wij dit brood. Neem een stukje brood uit het mandje en geef dan het mandje. Daar mag 

je wat bij zeggen. Bijvoorbeeld met de woorden: Brood van leven, of brood voor onderweg. 

muziek/orgelspel tijdens brooddelen 

Multiple Voice    See amid the wintersnow 



Toelichting op Collecten (Frank nodigt Marjo Cuppen uit) 

1e Collecte voor de eigen gemeenschap van Immanuel,  

2e collecte is de inzameling voor het project Muona. 

Lied 481    Hoor, de engelen zingen 

Slotgedachte (Frank) 

Vanavond zijn wij samengekomen om te bidden en vooral om samen te zingen en te luisteren. Ik 

hoop dat de mensen thuis ook flink meegezongen hebben. Wij samen, mensen van goede wil 

kunnen de wereld van vandaag aan, als we aan dit feest van de geboorte van Jezus betekenis 

kunnen geven. Fijn dat we met zovelen samen konden vieren. 

Dank aan allen die aan deze viering hebben bijgedragen. Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest. 

Na de viering is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een glaasje Glühwein en een stukje 

kerstbrood. Ook nog gelegenheid voor een bijdrage aan het project. 

Blij worden we van het lied In dulce Jubilo. 

Multiple Voice 471   In dulce Jubilo 

Zegengebed (Frank) 

God van hemel en aarde, vanavond vieren we de geboorte van uw Zoon Jezus Christus. Zegen dit 

huis en allen die zich ermee verbonden voelen. Vul ons met het licht van Christus. 

Zegengebed (Wouter Johan) 

• Moge de Glorie van God ons leven verlichten, zodat wij vrede brengen waar verdeeldheid 

is." 

• "Moge het licht van deze kerstnacht je leven verlichten, je omringen met liefde en je hoop 

geven voor de toekomst." 

Gezongen Amen 

Multiple Voice    Sussex Carol 


