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Bronwatertje 

Hoewel het vakantie is, en het overal wat rustiger is, toch nog een 

kleine Bronwater met een paar onderwerpen. 

Veel leesplezier, 

Jeroen 

 

 

 

Viering 12 juli Het familiediner 

 

Hoeveel vieringen over de barmhartige Samaritaan zou Paul intussen gedaan hebben? Het 

zullen er tientallen zijn. Ik vind het knap dat hij dan toch weer een originele invalshoek weet 

te vinden: hoe de tekst ook gaat over het over je vooroordelen heen stappen en weer in 

beweging komen. Zou jij instappen in de limousine naar het diner met (vul zelf maar in)? En 

passant rehabiliteerde Paul ook de farizeeër: zijn vraag zou ook een oprechte interesse in de 

visie van Jezus kunnen zijn, en dat past heel goed in de Joodse traditie van blijven vragen 

en blijven nadenken over de Torah, wat ook weer echode in de slottekst over God die zegt: 

“Ik heb je nodig. De wereld heeft je nodig. Dit is een taak die alleen jij kunt doen. Ik zal elke 

stap bij je zijn.” 

Jeroen



  

Activiteiten 

Tijdens de avond Vrienden van Oase werd gevraagd of de data voor de activiteiten wat eerder 

bekend gemaakt konden worden. Nou dat hebben we in onze oren geknoopt. Hier zijn ze voor 

de komende maanden: 

Bezoek Aardenburg, Zeeuws-Vlaanderen. 

Waarom zo ver weg? Daar ligt het graf van pastor Wim 

Jenniskens en vanuit een groepje uit de voormalige 

Jozefparochie wordt er om de paar jaar een bezoek aan 

gebracht. Waarom ligt pastor Wim daar begraven? Dat 

wordt daar duidelijk. Maar Aardenburg heeft heel veel 

meer te bieden. Het is een heel oud stadje met 

bijzondere bebouwing. De St. Bavokerk is zeer de moeite 

waard. Het bevat o.a. stenen uit de Romeinse tijd rond 

het jaar 100 en 200. Mogelijk is er interesse in een 

rondleiding met een gids. Dit jaar heeft Oase gekozen 

om deze dag samen te organiseren. Een mail voor 

aanmelding met verdere toelichting wordt binnenkort 

verstuurd. We maken er een gezellige dag van. 

https://nederland.veel.nl/aardenburg-bezienswaardigheden-ontdek-de-mooiste-plekjes/ 

De planning is om daar op zondag 17 augustus een bezoek te brengen. 

Achelse Kluis 

 

Er wonen al lang geen monniken meer, maar daarmee blijft het klooster wel een erg 

interessante plek om te proeven van de historie. We krijgen een rondleiding en mogen ook 

proeven van het heerlijke bier. Dat mag dan nu geen Trappistenbier meer heten, omdat er geen 

trappist meer is die de leiding heeft in de brouwerij. Bij goed weer zullen er vast een aantal 

fietsers zijn die door de prachtige natuur van de Malpie willen fietsen. Voor anderen zal er 

autovervoer zijn. Bij de ingang van het klooster is een mooi informatiepunt ingericht voor het 

natuurgebied het Leenderbos en omstreken. In de winkel zijn boeken, artikelen en drank te 

koop. En dan is er nog het restaurant met gezellig terras. 

https://nederland.veel.nl/aardenburg-bezienswaardigheden-ontdek-de-mooiste-plekjes/


  

De gids is gereserveerd voor zaterdag 6 september. Een toelichting en een mail om aan te 

melden komt eraan. 

Oosterhout St.-Catharinadal 

Vlakbij Breda ligt in Oosterhout het 

klooster St. Catharinadal. Een oud 

klooster met een rijke geschiedenis. 

Kloosters waren meestal 

zelfvoorzienend en dat is nog te 

zien. Tot zondag 3 augustus is er de 

Biënnale. Voor de liefhebber is er 

dan dagelijks een rondleiding door 

de wijngaard. Wij gaan onder leiding 

van een gids op woensdag 15 

oktober luisteren en zien hoe de 

zusters daar leven en geleefd 

hebben. De rondleiding wordt 

afgesloten met een proeverij en daarna worden we verwacht bij een afsluitende versperviering. 

Dat kennen sommigen nog van ons bezoek aan St. Agatha. 

Er is een kloosterwinkel met wijn en lokale producten, ook uit eigen tuin. 

Tegen die tijd wordt een mail verstuurd voor aanmelden en met een toelichting. 

Kijk ook eens op de website van augustinus-eindhoven.nl bij bezinning en spiritualiteit.  

Frank 

 

Een aanrader 
Een boodschap, zó belangrijk, draagt prinses Irene uit in onderstaande tentoonstelling. 

 

In museum Singer in Laren is t/m 31 augustus de tentoonstelling “Wij Zijn Natuur” te zien. 

Aan de hand van diverse kunstwerken draagt prinses Irene met de tentoonstelling haar 

levensvisie uit: “Door ons te verbinden met de natuur EN dus met elkaar, bouwen we samen aan 

een toekomst waarin het welzijn van al het leven veel meer tot haar recht gaat komen. Via kunst 

hoop ik mensen te bereiken in hun hart”. 

https://augustinus-eindhoven.nl/


  

Zij stelt dat de mensheid zich buiten en boven de natuur heeft geplaatst, met alle gevolgen van 

dien. Denk maar aan de klimaatverandering. 

“We hebben onszelf verwijderd van de natuur, terwijl we daar onlosmakelijk deel van uitmaken”. 

Diep onder de indruk kwamen Harry en ik naar buiten. 

Jeanneke de Bot 

 

Familiedienst 

 

Marcel en Lydia Zimmer vormen een muzikaal echtpaar dat samen optreedt. Marcel (geboren 

17 december 1967 in Swalmen) studeerde piano, gitaar en compositie aan het Conservatorium 

in Zwolle. Hij schrijft worshipliederen zoals 'Onze Vader' en 'Til mij op' en verzorgt al zo'n 30 jaar 

muziekoptredens, vooral voor kinderen. Lydia (geboren 24 april 1969 in Laos), dochter van 

zendelingen, groeide deels op in Zuid-Afrika. Ze studeerde aan de PABO en wilde juf worden, 

maar ontdekte samen met Marcel haar roeping in muziek. Sinds hun eerste cd 'Wat een liefde' 

treden ze veelvuldig landelijk op, met interactieve kinderconcerten vol liedjes, verhalen en 

sketches. 

Meer informatie bij Hetty van den Hurk. 

  



  

Berichtje 

Beste allemaal, 

Ik mocht via Jeroen na de viering het lichtje van de 

maand ontvangen. Mary had er weer iets moois en 

fleurigs van gemaakt. 

Het doet me goed dat jullie aan me gedacht hadden 

en ook een mooie wens op de kaart achterlieten.  

Het gaat redelijk met me, maar soms geeft het lichaam 

en geest aan dat rust nemen nodig is. Zo'n 'pauze'-

stand geeft ruimte voor zelfreflectie, goede 

gesprekken met en genieten van het gezin, vrienden 

en familie, en oog voor de natuur in de tuin en 

omgeving: eigenlijk dé belangrijkste dingen in het 

leven. Blijkbaar moest ik daar toch nog even aan 

herinnerd worden. 

Dank nogmaals, en ik kijk positief vooruit! 

Armand 

 

 


