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Vrienden 
Het is een mooie traditie: onze “Vrienden van Oase” avond, 

waarin bestuur en werkgroepen vertellen waar ze mee 

bezig zijn, en alle betrokkenen kunnen laten horen wat zij er 

van vinden. Verderop een korte inhoudelijke terugblik, maar 

hier wil ik vast laten weten dat het fijn is dat er zo veel 

mensen betrokken zijn en mee willen denken. Het geeft mij, 

en hopelijk ook alle anderen, weer energie om er iets moois 

van te maken. 

In deze Bronwater weer de nodige verslagen en aankondigingen van activiteiten. Veel 

leesplezier gewenst. 

Namens het bestuur, 

Jeroen 

 

Viering 14 juni 
Het volgen van het liturgisch leesrooster 

levert soms verrassende en boeiende 

onderwerpen voor een viering op. Zo ook 

afgelopen viering waarin Frank de Heilige 

Drie-eenheid over het voetlicht mocht zien 

te krijgen. Hij wist mij te raken met zijn 

levend woord waarin hij aangaf dat de 

betekenis van Vader, Zoon en Heilige 

Geest voor hem door de jaren heen 

veranderd was: met name de Heilige 

Geest, die hij eerst vooral zag als een wat 

saaie postduif, werd een drijvende kracht, 

die voor hem op dit moment misschien wel 

meer aanspreekt dan God de Vader. Bijzonderheid van deze viering was dat Hans Bakker 

als pianist de viering begeleidde. 

Jeroen. 



  

Vrienden-van-Oase-avond 
Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste punten van de vrienden van Oase avond. In 

de bijlage bij deze Bronwater zitten de slides. 

Bestuurlijk: We draaien nu een jaar met een driekoppig bestuur. Dat gaat, maar op sommige 

dingen zijn we niet zo alert als zou kunnen.  

Toekomst: Ongeveer een maand 

geleden hebben we met een aantal 

dragende figuren binnen Oase 

gesproken over onze huidige situatie 

en de toekomst. We worden allemaal 

elk jaar een jaar ouder en er is geen 

nieuwe aanwas. De kunst is nu om 

door te gaan zolang als het 

verantwoord is, maar niet langer. Alle 

aanwezigen gaven aan dat het nog 

steeds goed gaat, en dat er voor de 

uitdagingen die we hebben oplossingen te vinden zijn. We hebben afgesproken over een jaar 

opnieuw te evalueren hoe we er voor staan. 

Financiën: Het is goed gelukt om de trend van steeds meer geld op de rekening om te keren, 

gedeeltelijk door de deelnemers aan activiteiten netjes te verzorgen, en door ook vanuit de 

stichting bij te dragen aan goede doelen.  

Vieringen: Oase is jaarlijks betrokken bij een kleine dertig vieringen. Met name het aantal 

vieringen samen met de Immanuel is wat opgelopen, wat we een goede ontwikkeling vinden. 

Activiteiten: Ook op dit vlak laten we ons niet onbetuigd. Er werd gevraagd of we kunnen 

kijken of we activiteiten zo vroeg mogelijk kunnen aankondigen, dit ivm vrij vragen, vervoer 

regelen of oppas voor de hond. 

Omzien naar elkaar: Hoewel 

we hier niet veel ruchtbaarheid 

aan geven, worden er nog steeds 

regelmatig gesprekken gevoerd. 

We worden allemaal opgeroepen 

om alert te zijn en mensen die 

mogelijk behoefte hebben aan 

een gesprek door te geven. Vaak 

is het lichtje van de maand een 

mooie aanleiding om een keer 

langs te gaan. 



  

Goede doelen: De goede doelen die we afgelopen jaar gesteund hebben (War Child, 

Voedselbank en Muona Malawi) zijn allemaal zeer blij met onze bijdragen. Jeanneke liet horen 

wat de laatste ontwikkelingen zijn. De waterpompen gaan goed (dankzij veel handwerk, want de 

gedachte graafmachine kwam niet opdagen), er is nog het nodige te doen aan het 

kleuterschooltje en men is begonnen met praktische opleidingen. Jeanneke gaat kijken wat ons 

volgende project wordt.  

Kliederkerk: Oase levert een 

stevige personele bijdrage aan 

de Kliederkerk. We zien nog 

iedere keer nieuwe mensen 

(kinderen en ouders) mee 

komen doen en vinden het een 

succesvolle activiteit. 

Afscheid Paul van der Steen: 

Hoewel Paul er niet was hebben 

we toch even aandacht aan 

hem besteed. De dag erna zijn 

de bloemen en Oase-kaars bij 

hem gebracht. Hij vond dat zeer attent van ons.  

Na een korte rondvraag hebben we onder het genot van een drankje en wat hapjes nog gezellig 

nagepraat. 

Jeroen  



  

Rondleiding Joodse Begraafplaats Oisterwijk 
Waarom ga je naar een Joodse begraafplaats? In ons activiteitenprogramma zoeken we naar 

onderwerpen die iets zeggen over onze oorsprong, tradities, of momenten die aansluiten bij 

onze geloofsbeleving. 

 
De begraafplaats 

Na een mooie fietstocht met heerlijk zonnetje, een paar met de auto, 

werden we ontvangen door de stadsgids van Oisterwijk. Een aardige 

bijkomstigheid was dat wij als christenen op een joodse begraafplaats 

werden rondgeleid door een protestantse gids.  

De begraafplaats was een aantal jaren geleden gerenoveerd en de 

ommuring en het gebouwtje lagen er nu weer netjes bij. De 

begraafplaats is een van de grootste in Brabant en is vrij toegankelijk. 

Bij de ingang staat een Hebreeuwse tekst die laat weten dat de dood 

nieuw leven betekent. Er staan maar weinig grafstenen, maar er zijn 

veel graven. Namen en andere gegevens zijn moeilijk of niet bekend, 

maar er wordt onderzoek naar gedaan. De geschiedenis van een 

aantal bekende graven is interessant om inzicht te krijgen hoe het de 

joden is vergaan in Brabant. Zo zou een slager een bedrijf willen 

beginnen in Tilburg maar werd hem dat door de gemeente geweigerd. 

Uiteindelijk moest de rechtbank in Den Bosch daar een stokje voor 

steken. De gids vertelde ook hoe de rituelen verlopen als een jood 

begraven wordt. Dat vindt plaats in het gebouwtje bij de ingang.  

Anne Frank heeft ook nog een plaatsje gekregen. Ze staat niet op de 

begraafplaats zelf, maar heeft zicht op een kastanjeboom op de 

begraafplaats die enige tijd geleden is geschonken.  

  

Tekst bij de ingang 



  

 

De symboliek ervan is dat Anne Frank door 

het hek (tralies) naar de kastanjeboom kijkt. 

De boom die in Amsterdam uiteindelijk 

gesneuveld is. 

 

 
Middelpunt van Brabant, Bruggetje over de Reusel 

Het fietstochtje bracht ons ook nog bij een brugje over de Reusel en is het middelpunt van 

Brabant. Op de terugweg deden we Boshuis Venkraai aan voor een drankje en even bijpraten. 

Frank 

  

Beeld Anne Frank 
Anne Frank kijkt naar de kastanjeboom  



  

Bezoek Museumpark Oriëntalis 
Opnieuw was het stralend weer bij ons bezoek aan het park op 19 

juni. Met 16 deelnemers was her weer een mooi gezelschap om met 

de gids door een rijke historie te gaan. Het park is in 1912 opgericht 

met het doel om Israël toegankelijk te maken voor iedereen die het h 

Heilig Land zelf niet kan bezoeken. Oorspronkelijk ingericht als joods 

leven, is het er nu op gericht om de verwantschap te laten zien 

tussen drie verschillende geloven.  

Onze gids ging mooi in op onze afkomst door regelmatig vragen te 

stellen over onze kennis van Jodendom, Christendom en Islam. Dan 

ging het met name over de overeenkomsten, zoals de Bijbel, de 

Thora en de Koran, Aartsvader Abraham en Mozes.  

Het park is heel uitgestrekt en heuvelachtig en bosrijk, wat het een 

heerlijk gevoel gaf om er doorheen te wandelen.  

Zo kwamen we langs 

een joods huis met 

speciale kenmerken, een synagoge, 

schaapskudde met herders en hun verblijf. Met 

uitzicht over het Meer van Galilea kwam een 

Arabisch dorp in beeld met markt en moskee.  

Het paleis van Pilatus zagen we vanuit het 

Romeinse Plein. De rondleiding eindigde bij de 

Romeinse stadstraat waar we bij de herberg 

konden lunchen. 

  

Uitzicht vanuit het 

hoofdgebouw 

Joods dorp Beth Juda 

Arabisch dorp met moskee aan de overkant van het 

meer van Galilea 

Paleis van Pilatus 

 Romeinse straat 



  

Bij terugkomst in het hoofdgebouw was nog veel te zien, waaronder een wand met symbolen. 

Achter het klepje is te lezen wat de betekenis daarvan is.  

 
Symbolenwand 

Naast het museum hebben we de Cenakelkerk bezocht. Cenakel staat voor Laatste Avondmaal. 

Dat is verwezenlijkt in het mozaïek boven de ingang van de kerk. Een indrukwekkend gebouw 

met prachtige mozaïek en schilderingen. 

Frank 

 

  

Mozaïek boven de ingang van de Cenakelkerk 

Cenakelkerk 
Het koor van de kerk. 

Tekst op de boog: 

Ziehier de woontente van 

god met de menschen 

 



  

 

 
Het hele Orientalisgezelschap voor de Cenakelkerk 

 

Activiteiten  
In de maanden juli en augustus houdt de groep ook even vakantie en zijn er geen uitstapjes 

gepland. We hebben uit ons verlanglijstje nog geen keuze gemaakt voor september. Overigens 

zijn we altijd nieuwsgierig naar ideeën van anderen. 

Ook interessant is het om de websites te bezoeken van de andere kleine 

geloofsgemeenschappen zoals de Kapel en Augustijnen-Eindhoven. Zij organiseren diverse 

bijeenkomsten met muziek, lezingen, film, etc. 

 

Afscheid Paul van der Steen. 
We kunnen terugkijken op een mooie periode waar Paul met zijn muzikaal talent jarenlang de 

vieringen van Oase begeleidde. Behalve achter de piano was hij actief in zijn aan- en 

opmerkingen waaruit zijn betrokkenheid bleek. We hadden hem graag te midden van onze 

gemeenschap willen bedanken en een bloemetje aanbieden. Jeroen heeft dat als bestuurslid op 

zich genomen en hem thuis bezocht en bedankt. 

Frank 

Volgende vieringen 
De eerstkomende viering met als voorganger Paul Clement is op zaterdagavond 12 juli. De 

viering op zaterdag 9 augustus wordt verzorgd door Huub Bukkems. 

 

  



  

Vernieuwing in de liturgie 
Mariënburg had op zaterdag 21 juni een dag 

georganiseerd om met inleiders en 

geloofsgemeenschappen te praten over 

vernieuwing in de liturgie. Hans en Frank zijn daarom naar Culemborg afgereisd om te horen en 

te zien wat er zoal gebeurt en bedacht wordt om liturgie toegankelijk en vooral bewust te maken. 

Dr. Ad de Keyzer (Liturgische Spiritualiteit) ging in op een onderdeel van het tweede Vaticaans 

Concilie over de plaats van voorganger, lector en koor in de viering. Het woord viering is daarbij 

essentieel, want de bedoeling was om het volk geen toeschouwer te laten zijn, maar een actieve 

deelnemer. 

Als tweede inleider kwam Franck Ploum vertellen over het ontstaan en werkwijze van Ecclesia 

Breda. Dat vertoont eenzelfde oorsprong als Oase. Wel is Ecclesia Breda veel verder gegroeid 

met grote ambities, met een eigen kerkgebouw en vele vertakkingen naar andere groeperingen. 

Hun viering is voor een belangrijk deel met eenzelfde instelling en op eenzelfde manier 

opgebouwd als die van Oase. Wel hebben zij een vaste voorganger in Franck Ploum en een 

overweging van minstens 25 minuten. Op mijn vraag of je zolang de aandacht kunt vasthouden, 

was het antwoord: als je verhaal maar inhoudelijk en begrijpelijk blijft. 

Basisgemeente De jonge Kerk uit Roermond kwam met Wim Janssen als derde inleider 

toelichten wat zij doen en hun liturgie vieren. 

De aanwezigen werd steeds gevraagd om eigen aantekeningen te maken om daar later in 

groepen met elkaar in gesprek te kunnen gaan.  

Wat ons opviel was dat de meesten nog steeds erg georiënteerd zijn op het patroon van de 

eucharistie. Daarnaast werd geen aandacht besteed tijdens hun uitleg over de consecratie en 

over communie of brood delen. 

Het was interessant om uit te wisselen hoe ieder de viering inricht en wat daarbij de gedachte is 

om geloof te delen en te participeren. Hans en ik waren van mening dat de Oasevieringen 

misschien wel verder waren in een nieuwe vorm van liturgie dan de meeste andere 

gemeenschappen. Wel voelen we de uitdaging om kritisch te kijken naar gekozen teksten, 

lezingen, woordkeuze en liederen. 

Frank 

 

MUONA MALAWI 
Na een heel geslaagde Vrienden van 

Oaseavond op 10 juni, waar ik  uitgebreid nog 

allerlei nieuws  kon vertellen rondom  

plaatsen van waterpomp en het graven van  

benodigde kanalen, de naaicursus e.a., wil ik jullie allen  graag nog de extra editie (zie bijlage)  

toesturen, die Marjo Cuppen heeft samengesteld, om extra geld in te zamelen. 

Zie daarin schilderijen van haar die ze  nu te koop aanbiedt.  

  



  

 

Op dit moment is er dringend behoefte aan een drinkwatervoorziening (zie flyer). 

Ruim €3000,- is daarvoor nodig. 

Daarnaast zou het heel fijn zijn om 10 handnaaimachines aan te kunnen schaffen, zodat de 

kosten van het huren van de naaimachines komt te vervallen. 

Een eerste groep enthousiaste  vrouwen heeft de eerste naaicursus al met een goed gevolg af 

kunnen sluiten. De lascursus draait nog.  

Er wordt ook gedacht aan een timmer- en metselcursus. 

Mochten jullie mensen kennen die misschien op zoek zijn naar iets moois voor aan de muur, 

stuur dan deze extra editie aan hen door.  

Het is fijn als zoveel mogelijk mensen met de Stichting  Muona Malawi , en alles wat zij doen, 

kennis maken. 

Zie https://muonamalawi.nl/ 

Daarnaast wil Oase na de zomervakantie weer een nieuw project extra aandacht gaan geven, in 

de hoop dat we met elkaar weer met een mooi bedrag de Stichting Muona Malawi kunnen 

ondersteunen. 

Een hartelijk groet van Jeanneke en Marjo Cuppen 

https://muonamalawi.nl/

