
 

 

NIEUWSBRIEF April 2025 

Op 8 december jl. hadden we een fantastische benefietmiddag. 

Het was gezellig druk en het stroomde over van positieve energie.  

Er werd royaal bijgedragen, zodanig dat we zelfs twéé waterpompen konden aanschaffen en ook nog 

voldoende hadden voor de infrastructuur rondom de pompen!! 

We waren overdonderd, hadden dit nooit durven dromen. Zo dankbaar voor al die betrokken 

mensen: familie, vrienden, mensen uit de buurt en van verder weg. 

Met dit fantastische resultaat vertrok ik begin februari naar Malawi. 

 

Het proces van de besluitvorming was gecompliceerder als ik voorheen ingeschat had. Na diverse 

bijeenkomsten met het comité van de rijstvelden, gingen we met een kleinere groep het veld in om 

te zoeken naar de juiste plek voor de pomp. Dat was nog niet zo eenvoudig, ook niet om er te 

komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het regenseizoen stond er veel water en was het 

modderig.  

 

Maar uiteindelijk vonden we de beste plek: tussen twee dammen. Ter plekke besloten we dat deze 

twee waterplassen via kanalen aangesloten moesten worden op een nog te graven waterput. We 

moesten er nl. zeker van zijn dat er in het droge seizoen voldoende water voorradig was, zodat de 

pomp zijn werk kon doen.   



 

 

Nu de plek voor de pomp gevonden was, konden we aan het werk, want er moest behuizing komen 

voor de waterpomp en ook een onderkomen voor de watchman. Omdat het zo afgelegen ligt wilden 

de boeren dat er bewaking kwam. Inmiddels zijn deze stappen voltooid. 

 

 

 

Een dezer dagen komt er, na het nodige oponthoud door een cycloon, 

veel regen en hevige windstoten, een graafmachine om de kanalen en een waterput te graven.  

Er staan vijf metselaars klaar om de 125 meters lange kanalen te metselen. 

Het was een heel proces, maar noodzakelijk om iedereen op één lijn te krijgen en de juiste keuzes te 

maken. De mensen zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling. Ze konden het aanvankelijk niet 

geloven, maar nu de gebouwtjes er al staan zien ze dat het werkelijkheid gaat worden. 

Zo’n 600 boeren zullen hier in het droge seizoen profijt van hebben. 

Geen onzekere oogst meer, want er is nu altijd voldoende water voor 

de rijstplanten. Waarschijnlijk zelfs nu twee oogsten…!  

Er was maar één pomp beschikbaar, maar er is een tweede besteld. Nog onduidelijk is wanneer die 

uit India aankomt. Maar tegen die tijd zijn we heel wat ervaringen rijker en zal het proces sneller 

verlopen. Al weet je dat in Malawi nooit….. 

Vorige keer had ik bij het zoeken naar een naaiatelier voor mijn jurk voor de chief ceremonie, kennis 

gemaakt met een organisatie in de stad die cursussen aanbood voor kansarme jongeren. We Raakten 

aan de praat en spraken af de volgende keer meer tijd uit te trekken om de mogelijkheden voor onze 

jongeren te bespreken. Zo ging ik met William, onze voorzitter, naar de stad voor een gesprek. 



 

 

Er werden meteen spijkers met koppen geslagen en we kwamen overeen om twee cursussen aan te 

bieden: een naaicursus en een lascursus, maar dan niet in de stad, maar in Muona.  

Dit betekende dat we twee weken de tijd hadden om ons gebouw met twee klaslokalen wat al jaren 

niet in gebruik was, klaar en veilig te maken. 

Ik hou wel van dit soort uitdagingen en met vereende krachten waren we op tijd klaar voor de 10 

handnaaimachines en de lasapparatuur uit de stad. 

Intussen hielden William en ik interviews met jongeren om een selectie te maken voor de cursussen.  

 

 

 

 

 

 

De leerkrachten kwamen vanuit de stad mee. 

Het was een genot om te zien hoe enthousiast en blij de jongeren waren met deze kans. 

Ook protestante kerken uit Breda e.o. (ZWO groep) hebben hier financieel aan bijgedragen. 

Behalve dat er een nood studiefonds is voor studenten die in hun laatste jaar vastlopen met hun 

studie omdat ze het schoolgeld en/of examengeld niet kunnen betalen, waren zij ook bereid deze 

praktische cursussen mee te ondersteunen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

In de laatste twee weken van deze driemaandelijkse cursussen krijgen ze ook les in hoe een eigen 

bedrijfje op te zetten, welke valkuilen kom je tegen, omgaan met klanten, prijzen bepalen etc. 

Ze worden ook nog een poosje gevolgd. Ze kunnen voor zichzelf beginnen of als assistent. 

We zijn er nog niet uit of en hoe we hen op weg kunnen helpen met bijvoorbeeld de aanschaf van 

een naaimachine. Een naaimachine kost zo’n 300 euro. Misschien deels gift, deels lening? 

De kosten daarentegen voor beroepsopleidingen of universiteit liggen vele malen hoger.                  

Het is echter voor deze goed opgeleide studenten moeilijk om aan een betaalde baan te komen die 

aansluit bij hun opleiding. Vaak werken ze op basis van korte, tijdelijke contracten. 

Behalve dat we jongeren voor de middelbare school blijven ondersteunen, 

boardingschool elders of lokaal, willen we ons daarnaast meer gaan richten op deze self-employment 



 

 

.cursussen. Geef jongeren een basistraining waarmee ze daarna zelf aan de slag kunnen. We hopen 

na deze eerste cursussen een nieuwe naaicursus en een metselcursus te kunnen gaan aanbieden  Er 

wordt veel gebouwd in onze regio, dus metselaars kunnen gemakkelijk werk vinden. 

Graag wil ik iedereen die bijgedragen heeft om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken, van harte 

bedanken. Het is elke keer weer hartverwarmend om door zoveel mensen gesteund te worden en 

ieders vertrouwen te krijgen. Ook wil ik de mensen bedanken die een mobieltje (nokia /samsung), 

een smartphone of een laptop hebben meegegeven. De mobieltjes zijn naar de vrijwillige beveiligers 

gegaan (zij lopen ‘s avonds rondes door het dorp) en naar een groep boeren. 

Met de smartphones en laptops konden we enkele studenten erg blij maken. Tijdens een 

sponsorloop voor ondersteuning van Muona Foundation zijn de t-shirts voor de vrijwilligers 

geïntroduceerd. 

Eind juli ga ik weer terug naar Muona. Dan zal ik het uiteindelijke resultaat 

van al het werk rondom de waterpomp gaan zien. Ik kan niet wachten! 

Wellicht dat we in samenwerking met een aantal dorpsbewoners het kleuterschooltje nu van binnen 

kunnen afmaken. We waren door ons budget heen door alle onvoorziene omstandigheden en 

uitgaven die op ons pad kwamen. We houden jullie graag op de hoogte. 

 

Namens St. Community Muona Malawi,   

Marjo Cuppen, secretaris. 


