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Bijna Pasen 
Vlak voor Palmpasen nog snel een Bronwater met de vieringen 
in de Goede Week, en een aantal andere nieuwtjes. 
Namens het bestuur, 
Jeroen 

Vrienden van Oase avond 
Op dinsdagavond 10 juni hebben we onze jaarlijkse vrienden van Oase avond, waarin we 
met elkaar in gesprek kunnen gaan over het reilen en zeilen van deze club. Verdere 
informatie volgt in een volgende Bronwater. 

Paul van der Steen 
Jarenlang hebben we mogen genieten van het muzikale talent van Paul. Hij heeft echter 
aangegeven daarmee te gaan stoppen. Ik ben dankbaar voor alle mooie muziek die Paul ons 
gegeven heeft. Met name zijn improvisaties tijdens het overdenken van het levend woord zijn 
mij dierbaar. Maar ook zijn scherpe en kritische geest hebben op mij een blijvende indruk 
gemaakt. Paul, het ga je goed! 

Jeroen 

Paul van der Steen heeft laten weten dat hij stopt met het 
begeleiden van onze vieringen. Prachtig wat hij voor inzet 
heeft getoond en daar zijn we hem dankbaar voor. Dat 
betekent wel dat we voor hem een vervanger zoeken. Wie 
helpt ons op weg naar een pianist die onze vieringen wil 
begeleiden? 

Frank 

Groom, Texas 



  

Oasevieringen in de Goede Week 

Palmpaasviering zaterdag 12 april 
Zaterdagavond 12 april is bij Oase de Goede Week begonnen met een Palmpaasviering. Paul 
Clement en Huub Bukkems waren de voorgangers. Palmpasen is het begin van week waarin 
veel gebeurt. Jezus wordt door een juichende menigte in Jeruzalem binnengehaald, zittend op 
een ezel, het symbool van bescheidenheid. Palmtakken en mantels worden uitgespreid. In deze 
viering zijn voor ons palmtakjes gezegend en uitgedeeld.  

Kruiswegmeditatie woensdag 16 april 
Er is gekozen voor de kruisweg met de titel: “Mort, où est ta 
victoire?”, “Dood waar is je overwinning”? 
De titel is ontleend aan de brief van Paulus aan de Korintiërs, 
hoofdstuk 15, vers 53-58. 
“Het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het 
onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 
Wanneer dat gebeurt, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. 

De dood is overwonnen”. 
Deze tekst heeft vier Franse paters geïnspireerd deze kruisweg vorm te geven. Bij elke statie die 
getoond wordt, luisteren wij naar passende woorden, horen we mooie zang en bidden wij 
samen. 
Het passieverhaal blijft zich tot op de dag van vandaag herhalen; het biedt troost vanuit het 
besef dat Jezus zich door zijn kruisdood voor altijd heeft verbonden met het lot van de lijdende 
mens. 
Jeanneke de Bot en Rita van Son verzorgen deze meditatie om 19.00u in de Immanuelkerk. 

Witte Donderdag 
Op deze dag is er een maaltijdviering in de Immanuelkerk. Aanmeldingen daarvoor zijn 
inmiddels gesloten. 

Goede Vrijdag 
Op vrijdagavond verzorgt Anneke Nieuwenhuizen een viering om 19.00u in de Immanuelkerk 

Paaswakeviering zaterdag 19 april 
De viering begint in een donkere kerk. Het licht wordt binnengebracht. De Paaskaars en het 
doopwater worden gezegend. We lezen bijbelverhalen, we bidden en zingen en beleven het 
meest mysterieuze gebeuren in ons geloof: de opstanding van Jezus uit de dood. In deze 
oecumenische viering zijn Lieuwe Wijbenga en Frank Bockholts de voorgangers. 
We gaan van donker naar licht. We delen het licht met de paaskaarsjes. Dat is de boodschap 
die wij krijgen in deze Paastijd. We zijn op doortocht naar het licht. Vrede in onszelf is de 
opdracht die wij van Jezus hebben gekregen om deelgenoot en dienstbaar te zijn aan de 
mensen om ons heen. We delen brood zoals Jezus ons heeft gevraagd om te blijven doen ter 
nagedachtenis aan zijn voorbeeld. 
De viering begint om 21.00 uur 



  

 

 

Paaszondag 20 april 
Op deze paasmorgen zijn dominee Otto Grevink en Huub Bukkems de voorgangers in de viering 
van Immanuel en Oase. Voor de muzikale invulling zingt Multiple Voice. Er is plaats ingeruimd 
voor de kinderen. De Oasekaars wordt aangestoken en met de klankschaal is er aan het begin 
van de viering een moment van stilte. De viering begint om 10.00 uur. 
Frank. 

 

 

17 mei Rock in de Kerk 
De Kapel heeft op zaterdag 17 mei 
om 16.30 uur rockdominee Jan 
Andries de Boer en BLØF tribute 
band ‘TEBOVEN’ te gast in de 
Johanneskerk in Eindhoven. Zij 
verzorgen een mengvorm van een liturgische viering en een concert: ‘Rock in de Kerk’. 
Meer informatie, o.a. over het bestellen van kaarten is te vinden op de website: 
https:\\www.rockindekerk.nl.  
  



  

Oosterhuis-Lieddag 'Tegen klippen op'  
Stadsklooster Mariken in Nijmegen nodigt u uit voor een grote 
Oosterhuis-Lieddag op zaterdag 17 mei 10.00-16.30 uur in de 
Stevenskerk te Nijmegen. 
In de prachtige Stevenskerk zingen we met honderden zangers 
liederen van Huub Oosterhuis. Daarin reikt hij juist in deze tijden taal en beelden aan waar de 
wijnstok bloeit tegen klippen op. Een dag vol liederen en vergezichten om jezelf weer op te 
laden. 
Met onze bijzondere gast Marc van Dijk, biograaf van Oosterhuis, staan we stil bij wat 
Oosterhuis in zijn liederen blijft betekenen voor een nieuwe spiritualiteit en voor de 
vernieuwingsbeweging in de kerken.  
Met het in Oosterhuis gespecialiseerde Mediorenkoor Dukenburg, de zangers van Stadsklooster 
Mariken en met, als kers op de taart, de medewerking van een orkest (!) wordt het een dag vol 
muziek. De dag wordt geheel verzorgd, inclusief lunch, koffie, thee, borrel en bladmuziek. 
We sluiten de dag af met een concert-viering waarin we zingen tegen klippen op. 
Aanmelden voor de lied-dag kan op https://stadskloostermariken.nl/ 
 

Activiteiten 
Op Palmzondag gaan we met een groep naar een Passieconcert bij de Abdij in Heeswijk. Een 
verslag daarvan leest u in de volgende Bronwater. 
Op de planning staat opnieuw een bezoek met rondleiding op de Joodse begraafplaats in 
Oisterwijk. De bedoeling is dat we daar een mooie fietstocht van maken met tussenstops. De 
vorige keer moesten we het afgelasten in verband met slecht weer. Daarom hebben we nu twee 
data gepland voor als het misschien toch te slecht weer is. 
Met de gids is afgesproken dat of op maandag 19 mei 
gaan, of vrijdag 23 mei.  
In juni staat een bezoek op de rol aan museum Oriëntalis in 
Nijmegen, Heilig-Land-Stichting, in combinatie met een 
bezoek aan de Cenakelkerk. We zijn in overleg de het 
museum over de invulling van het bezoek. Omdat een 
rondgang in de openlucht is zijn we ook hier afhankelijk van 
het weer. Voorlopig staan de data 17, 18, of 19 juni in onze 
agenda. 
Aanmelden voor deze uitstapjes kan bij 
oaseactiviteit@gmail.com. Uitgebreidere informatie zal via 
e-mail en Bronwater volgen.  
Frank 

 

Cenakelkerk 


