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VIERING 08.03.2025   

 

Voorgangers: Jeanneke de Bot en Mieke Mol 

Cantor: Wim Delhaes 

Pianist: Frank Bockholts 

Techniek: Armand Klaassen en Harry de Bot 

Lichtje van de maand: Dymphie de Meijer 

 

Thema: Van verwarring naar vertrouwen 

 

Paaskaars brandt, symbool van Gods licht voor de wereld 

Mededelingen 

Klankschaal 

Oasekaars wordt aangestoken 

 

Welkom en inleiding 

Lieve mensen, van harte welkom in deze viering, fijn dat jullie naar hier gekomen zijn….. 

en ook van harte welkom aan de mensen thuis die zich via kerk-tv met ons verbinden. 

 

Vandaag is het de 1e Zondag van de veertig dagen tijd…….Veertig dagen lang mogen we 

samen op weg gaan naar Pasen. 

Deze zondag wordt ook wel eens de zondag van de “beproeving” genoemd en dat verbaast 

me niet als we straks lezen over Jezus die in de woestijn door de duivel op de proef wordt 

gesteld. 

 

Hoe reageert Jezus op de verleidingen die deze macht-hebber hem voorstelt?  

Wat heeft Jezus staande gehouden?  

 

Ook van ons wordt gevraagd om onze plaats te bepalen als het leven ons beproeft, als veel 

van wat ons ooit houvast gaf, aan het schuiven is? Waar staan wij dan? 

Wie ben ik dan of wie wil of kan ik dan zijn? 

En welke verleidingen en verleidende stemmen van deze tijd hebben ook  invloed op ons? 

 

Van verwarring naar vertrouwen! De rode draad in deze viering. 

Mieke en ik wensen ons allen een inspirerende viering toe. 

 

Openingsgebed   

Onze weg zou te lang, te zwaar en onzeker zijn 

als we niet een woord zouden horen, 

een beeld zouden zien 

dat ons hoop geeft en moed 

dat ons aanzet toch steeds weer op te staan 

en onze voeten te richten naar het land van belofte. 
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Daarom, gun ons Eeuwige, 

nog vóór alles ons straks weer in beweging roept, 

om hier in de stilte van dit uur, 

geluiden op te vangen die ons bemoedigen, 

geef ons dromen, beloften en liederen 

die onze geestkracht aanwakkeren 

en ons vertrouwen sterken. 

Amen. 

 

Openingslied: Welkom  

 

Vredeskaars wordt aangestoken 

 

Gebed om vrede 

 

V. Het brengen van vrede, brengt onszelf ook vrede. Toch gaat het daar niet om. Het gaat er 

JUIST om te doen, wat er niet van ons wordt gevraagd, om juist te brengen wat er niet 

aanwezig is en niet wordt verwacht. Het is een gebed waarin we onszelf aanbieden als 

instrument, daar waar het donker is, om licht te zijn. 

Laten we samen bidden….. 

 

A. Vader, sta ons bij      

dat we, al is het tegen de klippen op, 

verder gaan- 

 

dat we, al is het door wildernis en woestijn, 

nieuwe wegen banen- 

 

dat we, al is het op ruïnes van geweld, 

pleisterplaatsen van vrede bouwen- 

 

A. dat we, bij alle geschil en verschil, 

elkaar blijven zoeken- 

 

dat we, hoe moeilijk ook, 

blijven streven naar een wereld  

van liefde- 

waar uw vrede de grondtoon is. 

 

Vredewens: Laten we elkaar toewensen, dat  Gods vrede de grondtoon van ons leven mag 

zijn 

 

Vredeslied  Vrede voor jou, vrede voor jou  
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Gedachte:  Een hoopvol verhaal. Er was eens een wetenschapper  

van Hein Stufkens 

 

Er was eens een wetenschapper die op zijn werkkamer bezig was met een project om de 

wereld te verbeteren. Zijn bureau lag vol met rapporten en wetenschappelijke tijdschriften 

en boeken. 

Zijn dochtertje wilde echter graag met hem spelen en kwam hem telkens storen. 

Toen de econoom het zat was scheurde hij een wereldkaart uit een tijdschrift dat op zijn 

bureau lag. Hij nam een schaar en toverde de wereldkaart om tot een legpuzzel. Die gaf hij 

aan zijn dochter met de opdracht om de wereld ‘in orde te brengen’. 

  

Tot zijn verbazing was zijn dochter, die de kaart van de wereld nog helemaal niet kende, al 

binnen vijf minuten klaar. 

‘Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?’ vroeg haar vader. 

‘Dat was gemakkelijk,’ zei het meisje. ‘Ik had gezien dat op de achterkant van de wereldkaart 

een foto van een mens stond. Ik heb alle stukjes omgedraaid en eerst de mens in orde 

gebracht. En toen ik alles daarna weer omdraaide zag ik dat de wereld ook in orde was’. 

 

Enkele pianoklanken 

 

Lezing: Lucas 4, 1-13 

Vol van heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef veertig dagen lang in 

geestvervoering in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die 

dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. 

Toen zei de duivel tegen Hem: “Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij 

een brood moet worden”. 

Jezus antwoordde hem: ”Er staat geschreven: Niet van brood alleen zal de mens leven”. 

Daarop nam de duivel Hem mee omhoog en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de 

wereld zien en zei: ”Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven, want zij zijn mij in 

handen gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn. 

Jezus gaf hem ten antwoord: ”Er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem 

alleen dienen”. 

Hij bracht Hem naar Jeruzalem, zette Hem op de rand van de tempel en zei :”Als U de Zoon 

van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij 

bevelen U te beschermen, en: Op hun handen zullen ze U dragen, zodat U aan geen steen uw 

voet zult stoten”. 

Jezus antwoordde hem:” Er is gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen”. 

Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van Hem weg voor een bepaalde 

tijd. 

 

Lied: Wij zullen één van ziel zijn lichaam worden, couplet 1 
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Levend woord   

 

We kennen allemaal momenten van beproeving; of dat nu door het lot gebeurt, zoals ziekte, 

verlies, natuurrampen etc of door het “kwaad” zoals oorlogen,  discriminatie, uitbuiting, 

vernedering , liefdeloosheid….etc   Het maakt allemaal deel uit van ons leven, of we willen of 

niet en wat houdt ons dan staande? Wat geeft ons dan  kracht EN wat wil ons afleiden van 

die kracht? Misschien dat de woestijntocht van Jezus ons voeding kan geven voor de weg 

waar wij nu voor staan/ nog voor komen te staan. 

…. 

In de lezing hebben we gehoord  dat de duivel Jezus tot 3x toe probeert te mis-leiden. 

De duivel wil hem afhouden van zijn levens-plan….Jezus wordt intens beproefd  door deze 

macht-hebber.  

Er klinken dan woorden als: 

*Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden. 

*En als Gij de macht wil over alle koninkrijken, dan moet Gij mij aanbidden en zal het 

allemaal van U zijn 

*Als U de zoon van God bent, spring dan vanaf die tempelpoort naar beneden, want er staat 

geschreven: aan zijn engelen zal  Hij bevelen U te beschermen, op hun handen zullen ze U 

dragen. 

 

Het is de duivel ten top…. Uit op machts-misbruik. 

Wat zien we dit ook veel te veel gebeuren in onze tijd; namen noem ik niet, we kennen ze 

allemaal; de lijst van hedentijdse macht-hebbers is lang, veel te lang en slachtoffers van 

hen……..ontelbaar velen! 

… 

Deze ziekelijke macht staat ver van Jezus af. Hij wankelt niet. Hij  is niet uit op aanzien, en is 

ook  niet uit op uiteen drijven en tegen elkaar opzetten. 

 

Nee, Hij blijft “vol van de heilige Geest” staat er geschreven. Ondanks zijn grote 

kwetsbaarheid na 40 dagen woestijn en honger weet Jezus zich bemind door een bezorgde, 

liefdevolle Vader. Niemand en niets  kan tussen Hem en zijn Vader in komen te staan. 

Hij laat ons zien dat het in het leven gaat om liefdevolle verbinding; compassie met al wat 

leeft. 

……. 

“De mens leeft niet van brood alleen” is een reactie van Jezus op een van de voorstellen v.d. 

duivel om stenen in brood te veranderen. 

“Ik ben het brood des levens. Ik ben dat echte brood, aan honger voorbij,  brood dat blijvend 

leven geeft” 

Hij kiest ervoor,  juist solidair te blijven met al die mensen die tot op de dag van vandaag 

letterlijk of figuurlijk gekruisigd worden, uitgespuwd, bespot, verraden, op de vlucht gejaagd, 

weg gebombardeerd . 

**We gaan het straks zien op het schilderij: Christus van de broodrij 

Jezus is daar solidair met hen die voor brood naar het Leger des Heils moeten, naar de 

gaarkeuken, naar de voedselbank… 
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Dit schilderij toont zo de Jezus  waar wij al 2000 jaar over praten! Jezus die meelijdt en dan 

toch ook die ander in het licht zet. 

…………… 

………….. 

En hoe is dat voor ons  als het leven ons op de proef stelt, als wij gaan door een dorre, droge 

woestijn; geen enkel sprietje groen, grote verwarring, vertrouwen ver weg, toekomst één 

groot vraagteken?  

En dat laatste is misschien wel DE beproeving van deze tijd….toekomst één groot 

vraagteken….zorgelijk, angstig ook…. 

We zien dan vóór ons vele wegen, “woestijnen” die letterlijk en figuurlijk in de wereld  

toenemen. Ook door vele vormen van mis-leiding en dan denk ik aan social media/ de weg 

van steeds meer i.p.v. minder/ extreme ideeën  die ons een harte-loze weg voorhouden zoals 

“eigen volk eerst”. 

 

Droge, intens droge woestijn EN TOCH…… 

 

Wat een geschenk dat er dan mensen zijn zoals Paus Fr en Huub O en nog vele anderen die 

ons eraan her-inneren “mensen van de hoop” te zijn (Huub O) en Paus Fr die ons “Pelgrims 

van de Hoop” noemt. Pelgrims van Hoop op een toekomst die we nog niet zien, zoals Paul Cl 

Aswoensdag ons vertelde. 

 

En Augustinus die het nog actueler en concreter maakt:  

”De mensen zeggen: de tijden zijn slecht. We leven in een moeilijke tijd!”     “ -Leef goed en 

de tijd is goed. -WIJ ZIJN DE TIJDEN-“ 

En de hulporganisatie Cordaid die het op deze wijze zegt:  

De wereld verhardt, ook in Nederland. MAAR DE WERELD, DAT ZIJN WIJ.  

 

Duidelijker kan het eigenlijk niet verwoord worden. De verantwoordelijkheid ligt ook op onze 

schouders. 

 

“Leef goed en de tijd is goed…..WIJ ZIJN DE TIJDEN…” 

“De wereld verhardt, MAAR DE WERELD, DAT ZIJN WIJ”. 

 

Woorden die mij wakker deden schudden, die ons wakker moeten schudden; een beroep op 

ons doen. 

De grote problemen kunnen  wij niet oplossen, maar we kunnen ons wel laten leiden door in 

verbinding te blijven met de BRON v liefde; het levende water dat ons de richting wijst, hoe  

onze weg te gaan……..want ons doen en laten doet er toe, is van wezenlijk belang; is van 

grote waarde, ook al lijkt het klein…………….er is ook zoveel licht….. 

Als wij mensen zijn die geven om een ander en die steun vinden bij elkaar. 

Als wij mensen zijn die blijven geloven dat de golf van  haat en hebzucht te breken is met 

medeleven en solidariteit. Thuis en over grenzen heen. In woord en daad. 

Als wij mensen zijn die niet wegkijken, maar omkijken naar de ander. 
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Als wij mensen zijn die kiezen voor de weg van de Liefde, liefde die niet uit is op eigen 

belang, maar op een wereld in verbondenheid. 

Al wat wij positieve aandachtgeven, dat groeit. 

 

Daar waar we het hebben over een Bron, waar het leven gevende water vloeit ,daar ontstaat  

een oase; een vruchtbare plek waar het water het wint van de droogte. 

 

Ik las onverwacht de volgende woorden die mij zo in verbinding bracht met onze eigen Oase 

Geloofsgemeenschap; Ook deze wijze woorden kunnen ons, dichter bij huis, richting geven. 

 

OASE 

Begin van vruchtbaarheid en water. 

Een oase leeft. 

Als hij droog komt te staan  

verdient hij de naam oase niet. 

 

Als hij droog komt te staan, verdient hij de naam oase niet….laten we ons zoveel mogelijk 

blijven laven aan die Bron van Liefde en ons niet in laten pakken door al het negatieve dat in 

onze wereld sterk de kop op  wil steken. Dan geloven wij, Pelgrims van Hoop, dat er altijd 

mensen zijn, ook wij die mensen  zijn, die de moed niet verliezen en die proberen om dingen 

te veranderen, eerst bij onszelf en dan bij de rest van de wereld, stukje bij beetje. 

Stapje voor stapje bijdragen aan een vredige wereld voor iedereen, waar liefde de wapens 

doet neerleggen; waar brood is voor ieder mensenkind. 

Samen op weg……. want naast het echte brood heeft ieder mens, ook wij, de ander nodig; 

een mede-mens die niet alleen zegt, maar ook laat ervaren…. Ik zie jou/ ik hoor je/ ik wil er 

voor je zijn/ ik loop een stukje met je mee….. 

Samen mogen we mens zijn; samen zorgdragen dat de oase, ook onze Oase, niet droog komt 

te staan, ons vasthoudend aan het visioen van een betere wereld, waar wij aan mee mogen 

werken. 

De Vasten een uitgelezen tijd om hier extra aandacht aan te geven. 

Dat wat we aandacht geven groeit!! 

 

We kijken in stilte naar het schilderij: Christus van de broodrij ,van Fritz Eichenberg. 

Jezus kiest er niet voor om stenen in brood te veranderen, nee, Jezus daalt af naar de 

minstens onder ons, hij wordt (is) één van hen. 

Onder het schilderij de tekst: Jezus verkiest de soep en de broodrij van het Leger des Heils, 

ook al is het bitterkoud en moet hij geduld oefenen bij het ondraaglijk wachten. 

Jezus zet de anderen in het licht (zie de stralenkrans) 

 

Stilte  

 

Geloofsgebed    samen   

Ik geloof in God, 

kracht die ons doet leven, 
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geest die ons bezielt 

tot méér dan het gewone. 

Stem die ons roept 

om mens te worden zoals bedoelt. 

 

Ik geloof dat we het recht 

en het vermogen hebben 

ons te ontplooien, 

dat we mens kunnen worden 

aan onszelf en aan elkaar. 

 

Ik geloof dat wij als mens 

een weg hebben te gaan, 

dat we keuzes moeten en kunnen maken, 

dat we ons niet bij alle bestaande toestanden 

hoeven neer te leggen, 

maar dat we scheppingskracht hebben 

en dingen in onszelf 

en in onze omgeving kunnen veranderen. 

 

Ik geloof dat we onze weg niet alléén hoeven te gaan, 

dat we ons daarbij gesteund kunnen voelen door de ander, 

die ene ander, Jezus van Nazareth, 

onze herder en leidsman die ons is voorgegaan, 

ten einde toe. 

 

Ik geloof dat wij zijn--- 

Stem voor elkaar………..Toekomst in wording. 

 

Voorbeden: …………………………………………….. 

Acclamatie: Keer ons om naar U toe, keer ons toe naar elkaar 

 

Wij danken U, God 

voor de vonken van uw aanwezigheid in het leven van ons mensen. 

wij danken U voor de verhalen die ons zijn doorgegeven. 

verhalen van hoop en vertrouwen. 

 

God van alle mensen, wil luister naar ons,  als wij tot u bidden. 

 

*Wij  bidden voor onze wereld en voor onze aarde, die zoveel te verduren heeft. 

Om leiders die niet uit zijn op eigen belang en hun macht niet misbruiken. 

Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen, dat zij vanuit een zuiver geweten, doen wat er te 

doen staat. 

Geef hen de wijsheid en de kracht om conflicten te beëindigen. 
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*Wij bidden U God, voor onze wereld, waar zoveel mensen, op zoveel plaatsen,  de taal van 

geweld en haat spreken; waardoor verwarring wordt gezaaid, de tweedracht wordt gevoed. 

Dat wij waakzaam blijven en ons in woord en daad verzetten. 

Laat uw woord de mensenharten raken; beweeg de mensen tot verzoening. 

 

*Wij bidden voor mensen overal in de wereld, die onrecht en vervolging aan den lijve 

ervaren. Al die landen waar het oorlog is, waar honger is, wanhoop en angst.  

Voor  hen die alles hebben moeten achterlaten.  

Dat zij  omgeven  zijn door mensen  van vrede, mensen die het geluid van oorlog en geweld 

overstemmen met woorden en daden van liefde. Geef ook hen kracht. 

 

*Wij bidden voor de landen in Europa, dat zij verenigd blijven en samen optrekken met een 

gemeenschappelijk…; eenheid in verscheidenheid, met vrede voor ogen. 

 

*Vandaag, internationale vrouwendag, bidden wij in het bijzonder voor alle vrouwen in 

oorlogsgebieden. Mannen, zonen, broers aan het front, gevangen of gesneuveld. 

Vrouwen met hun kinderen op de vlucht, op zoek naar een veilig onderdak. 

Dat wij niet werkeloos toekijken, maar hulp bieden voor zover als mogelijk. 

       Voor vrouwen die onderdrukt worden, gediscrimineerd, overal in de wereld.  

Dat zij, met onze hulp, durven opkomen voor hun rechten. 

En dat wij, vanuit onze  vrijheid, zorg dragen voor alle vrouwen die leven in onvrijheid. 

 

*Wij bidden voor de gezondheid van paus Franciscus…………. 

 

*Wij bidden voor onszelf, in deze onzekere tijd, waarin zoveel op ons afkomt;  

God geef ons de moed dat wij niet wegkijken, dat wij uw nabijheid mogen blijven ervaren in 

dat wat op ons afkomt.  

En dat wij, vanuit het Licht en de Hoop blijven mee-werken aan een betere wereld. door de 

beproevingen van het leven heen.  

Maak ons tot een gemeenschap, waarin uw liefde zichtbaar is, waar we oog blijven houden 

voor elkaar. 

 

*Wij bidden voor onszelf; voor wat ons bezighoudt; onze zorgen en vragen. 

Voor wie ziek zijn en verdriet hebben; schenk ons Vader uw nabijheid en troost. 

 

Om mee af te sluiten 

Liefdevolle God, help ons om uw licht van liefde en vrede toe te laten 

en dat weer door te geven aan elkaar. 

Dat wij de moed niet opgeven, 

De hoop, verankerd voorbij de horizon, niet laten varen. 

Wees met ons als wij uw vrede zoeken. 

 

*Intentieboek 
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*Voor wie dat wil is er nu gelegenheid om een persoonlijke intentie uit te spreken en/ of een 

kaarsje daarvoor aan te steken  

*Lichtje van de maand 

*Laten we nog een moment stil zijn voor wat nog onuitgesproken in ons hart leeft 

 

Onze Vader:  In de hemel Onze Vader (Verzameld Liedboek 241) Huub Oosterhuis; wordt 

uitgesproken, niet gezongen 

 

 

V. In de hemel onze Vader 

In een hemel die zo hoog is 

waarom zijt Gij niet op aarde 

hier nu God in mensen vrede. 

 

V. Zijt Gij God en niet bij machte 

moord en doodslag te voorkomen? 

Waarom geeft Gij ons de vrijheid 

elkaar zinloos te doen lijden? 

 

A. Plant uw geest in onze harten 

zend uw kracht in onze handen 

dat wij leren lief te krijgen 

onze naaste vriend en vreemde. 

 

A.Dat wij medicijnen vinden 

tegen het ondraaglijk lijden. 

Dat de groten dezer aarde 

zich bekeren tot de armen. 

 

V.Dat wij nieuwe wetten maken 

om de honger uit te bannen, 

dat wij gouden plannen smeden 

tot beëindiging van lijden. 

 

A.Scheur de wolken 

Kom bevrijden. 

 

Brood voor onderweg     

 

Achter spreek gestoelte: 

 

V. Brood, levensnoodzakelijk. 

Even noodzakelijk als warmte en tederheid,  

omarmen en bevestigen. 
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A. Brood, teken van: “Ik wil bij je zijn”,  

dat vertelt over een God die met mensen wil leven. 

 

V. God, wij vragen U dat U ons vergezelt 

op onze veertigdaagse tocht naar Pasen, 

zoals het volk van Israël Uw nabijheid mocht ervaren 

op hun tocht door de woestijn. 

A. Wees bij ons God, nu overal het nieuwe leven zich gaat aandienen 

en het kleine de kracht ontvangt om uit te groeien. 

 

V. Wees bij ons, als we proberen onze eigen grond 

om te spitten en klaar te maken voor een nieuwe lente. 

Dat het zaad van vrede en vriendschap kan ontkiemen in ons hart. 

A. Dank U God, voor het brood  

dat ons sterkt op onze tocht naar een land zonder grenzen, 

een stad zonder muren, een gemeenschap van vrede. 

 

Achter de altaartafel    

 

Jezus werd in de woestijn in de verleiding gebracht voor zichzelf brood te maken, desnoods 

uit stenen. 

Jezus antwoordde: “Niet van brood alleen zal de mens leven”.  

 

“Nee”, zegt hij “Ik wil geen stenen in brood kunnen veranderen, Ik wil zelf brood worden voor 

iedereen. Ik wil dat dat brood gedeeld wordt over ieder mensenkind in deze wereld. 

Brood dat de honger ten diepste echt stilt”. 

 

Laten wij het voorbeeld van Jezus proberen te volgen en dit brood gaan delen met elkaar. 

 

Lied: Dit ene weten wij 2x 

 

Dankwoordje……. Aan het einde daarvan: “Houd goede moed en laat de hoop niet varen” 

Dit klinkt door in  de slotgedachte: een hoopvolle gedicht van de dichter Karel Eykman 

 

Slotgedachte: Er is altijd ergens licht   

Karel Eykman 

 

Er is altijd ergens Licht  

Ook al is de wereld donker  

er is altijd ergens licht  

een kaars die brandt  

een bloem die de zon zoekt  

een boom die weer uitgroeit  

een kind dat zingt  
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een mens met hoop  

 

We weten wel  

dat er veel kaarsen zijn  

die worden uitgeblazen  

en toch steken we een kaars aan  

een licht in het donker  

 

We weten wel dat de kranten  

vol staan met zwart omrande berichten  

en toch vertellen we verhalen  

dat het anders kan.  

 

We weten wel dat we  

niet iedereen kunnen helpen  

al willen we dat nog zo graag  

en toch steken we een hand uit  

al zijn we maar één iemand nabij.  

 

We weten wel  

dat er mensen zijn  

voor wie het leven donker is  

en toch (blijven we) zingen we een lied  

over liefde, over lachen en leven  

een lied van verlangen  

 

We zingen over hoop   

omdat er altijd mensen zijn,  

die de moed niet verliezen  

die proberen om dingen te veranderen  

eerst bij zichzelf  

en dan bij de rest van de wereld   

stukje bij beetje, stapje voor stapje.  

 

Zegenwens   

Wijsheid uit de woestijn leerde ons vandaag 

hoe wij mensen naar Gods hart kunnen worden. 

Die zegen mogen wij hier en nu 

Vol vertrouwen over elkaar afroepen, 

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, AMEN 

 

Slotlied: De steppe zal bloeien 
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