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Op weg naar Pasen! 
Hoewel de boerenkielen nog tevoorschijn moeten komen zijn wij al weer druk met de 

voorbereiding op Pasen. De woensdag-vieringen in de 40-dagentijd zijn georganiseerd, en 

ook voor de Goede Week en Pasen zelf zijn de nodige voorbereidingen getroffen. We 

wensen iedereen een vrolijke carnaval en daarna een inspirerende tocht naar Pasen. 

Jeroen 

 

Paas-takjes 
Onze gewone viering in april valt op de vooravond van Palmpasen. We willen dan weer 

Paas-takjes zegenen en uitdelen. Maar ten gevolge van de buxus-mot is het lastig geworden 

om aan takjes te komen. Wie kan er aan takjes komen? Graag even melden bij Frank of het 

bestuur. 

Jeroen 

 

Paas-kaarsen 
 Ook dit jaar is er weer de gelegenheid om 

huispaaskaarsen te bestellen. In de bijlage staan 

alle beschikbare modellen en maten en staat 

beschreven hoe je ze kunt bestellen. 

Jeroen 

 

 

 

 

 

Myriam en Bram over de Joodse wortels van het Christendom 
In de viering in de week van het gebed voor de eenheid van de Christenen was er op zondag 

26 januari een gezamenlijke viering van Immanuel en Oase. Bijzonder was dat Bram 

Donkers als voorganger vanuit de Immanuel het graag wilde hebben over de Joodse wortels 

die alle Christenen delen. Gelukkig kennen we vanuit Oase iemand die daarin 

gespecialiseerd is: Myriam Schoutsen. Samen met Bram en het door haar gedirigeerde koor 

Al Naharot nam ze ons mee op reis langs deze gezamenlijke wortels. We zongen Psalmen 

(Over een bijeenkomst van Christenen met een rabijn: “Rabbi, wat leuk dat u zich zo verdiept 

hebt in onze psalmen”.), spraken Joodse zegenbeden uit en leerden dat wat wij geboden 

noemen in de Joodse traditie goede daden zijn. 

Jeroen



  

Viering 8 februari: neem mij bij de hand 
In de viering van 8 februari nam Frank ons bij de hand door ons te vertellen hoe God ons bij de 

hand neemt, zoals zichtbaar wordt in de twee lezingen: Paulus die zich door God bij de hand 

genomen voelt als hij zich in Damascus bekeert van Christenvervolger tot Christus-volger. En 

Petrus en zijn makkers die, nieuwsgierig naar het onbekende en vertrouwend op Jezus, hun 

netten uitwerpen anders dan ze gewend zijn. En hoe deze vissers vervolgens hun netten laten 

liggen om mensen te gaan vissen, zelf mensen bij de hand te nemen. Prachtige zin uit het 

levend woord: “Genade is de ruimte die we van God krijgen om fouten te maken en te leren en 

te groeien in geloof en liefde. Genade bevrijdt ons van straf, oordeel en wet, schaamte en angst 

en zet ons in vrijheid.” 

Jeroen 

 

Vieringen in de vastentijd 
 Als we in de eerste dagen van maart de carnavalsdagen voorbij 

zijn begint de periode op weg naar Pasen. Pasen, het meest 

intrigerende feest van de christenen. Deze vastentijd geeft ons 

gelegenheid om na te denken over leven en ons te bezinnen op 

wat er in de wereld speelt en wat hoe dat ons geloof beïnvloedt. 

Paul Clement heeft voor aswoensdag een viering met 

bezinnende teksten, liederen en vragen. We worden uitgenodigd 

om daarbij te zijn. De as en een askruisje krijgen betekenis. Welkom op 5 maart om 19.00 uur. 

Op de volgende woensdagavonden wisselen Lieuwe en Huub elkaar af. De vieringen zijn steeds 

om19.00 uur. In het weekend van Palmzondag houden we de viering op zaterdagavond 12 april. 

Paul Clement is dan de voorganger. 

Woensdag 16 april is de kruisweg die verzorgd wordt door Rita van Son, Jeanneke de Bot en 

Mieke Mol. 

In de Paaswake op zaterdag 19 april gaan Lieuwe en Frank voor. Hoe het verder in de Goede 

week gaat en andere informatie over vieringen staat in de volgende Bronwater. 

Frank 

 

Viering 8 maart. 
Met het thema “Van verwarring naar vertrouwen” gaan Jeanneke en Mieke op zaterdagavond 8 

maart de vastentijd openen; een uitgelezen tijd om de weg naar binnen te gaan.  

Jezus wordt in de woestijn door de duivel beproefd. Hoe reageert Jezus daarop? Is hij gevoelig 

voor dat wat deze macht-hebber hem voorstelt? Wat heeft hem staande gehouden? 

Wie kunnen of willen wij zijn als het leven ons beproeft, als bijna alles wat ooit houvast gaf aan 

ons leven, is gaan schuiven? Als de verleidingen van deze tijd ons van ons levenspad af willen 

brengen? Wat houdt ons dan staande? 

Frank 

  



  

 

 

Dialoogtafel 13 januari 
De Dag van de Dialoog is gestart na 9/11. Het groeit uit tot een netwerk van Dialoogsteden, in 

Nederland sinds 2006. Het is een middel om mensen met elkaar te verbinden. Het onderwerp op 

13 januari was Mensenrechten. De avond verliep in vier stappen: wat roept mensenrechten bij je 

op, wat is je ervaring, welke stap zet jezelf, wat heeft deze avond je gebracht? Op deze avond 

waren een tiental deelnemers. De dialoogtafel wordt ook in Eindhoven gehouden door de 

Ambassade van de vrede. Komende maanden zal die ook vaker in Veldhoven worden 

gehouden. Oase is vertegenwoordigd in ambassade van de Vrede met Hans en Hannie van 

Hak. De bijeenkomsten zijn in de Immanuelkerk.  

Bezinningsmomenten bij de Wereld-Vredes-Vlam worden steeds gehouden op maandag 10 

maart van 18:30 – 19:30 uur. 

Frank 

 

  



  

Activiteiten 

Het rijke Roomse leven in Brabant 

 Wie kent hem niet, René Bastiaanse van het programma de 

Wandeling op Omroep Brabant. Deze fantastische verteller kwam 

ons op 2 februari bijpraten over het katholieke leven in Brabant, de 

catechismus, eerste communie. De enorme invloed van de 

pastoor, de kapelaan bij de opvoeding, de huisbezoeken en het 

kindertal. Op zijn inspirerende manier van vertellen wist hij te 

vertellen hoe alles georganiseerd was en waarom dat zo ging. 

Heel leerzaam en verhelderend. Alles vanuit zorg en goede 

bedoeling vanuit de kerk, ofschoon die door de gelovigen niet altijd zo begrepen werden en dat 

meer als bemoeizucht zagen. Bisschop Beckers werd in die context dan ook genoemd. Iedereen 

was verrast over deze lezing en ging een stuk wijzer naar huis. Hij houdt deze lezing op 

meerdere locaties plaats. Echt aan te bevelen. Dank aan KBO-Heikant-de Kelen voor de 

uitnodiging. 

Zaterdag 8 maart Missiemuseum Steyl (bij Venlo/Tegelen) 

Het plan is om op zaterdag 8 maart een bezoek te brengen aan het Missiehuismuseum in Steyl. 

Het museum heeft een lange geschiedenis en heeft een zeer interessante collectie.  

We plannen een gids voor een rondleiding om 11.00 uur.  

Museumkaart is geldig. Toegangsprijs is volwassenen € 9, t/m 17 jaar € 6. 

Om de juiste afspraken, samenrijden, vertrekpunt e.d. te kunnen maken is snel aanmelden van 

belang. Aanmelden gaat via oaseactiviteit@gmail.com. We zijn ruim op tijd terug voor de viering 

om 19.00 uur door Jeanneke en Mieke. 

Meer informatie komt via een apart mailbericht. 

Zondag 13 april Passieconcert Abdij van Berne 

Alweer de derde activiteit dit jaar brengt ons in de gelegenheid om een bijzonder Passieconcert 

bij te wonen in Abdij van Berne van Muziekvereniging Servaes, waarin Bijbelse gebeurtenissen 

tot leven komen. Dit Passieconcert is een eigentijdse bewerking en maakt het toegankelijk en 

aangrijpend voor jong en oud. Het orkest wordt bijgestaan door het koor La Orfeon. Zondag 13 

april om 14.30 uur. Toegangsprijs € 17,50. Aanmelden via oaseactiviteit@gmail.com. Graag zo 

spoedig mogelijk aanmelden, zodat wij de toegangskaarten kunnen reserveren. 

Meer informatie komt via een apart mailbericht. 

Frank 

 

  



  

Jaarverslag 2024 beklonken 
U had het jaarverslag al voorbij zien komen, en zo niet, dan bevelen we u dat 

van harte aan omdat het een goed overzicht geeft van de activiteiten van 

afgelopen jaar en een inkijkje in de financiële status. Ook dit jaar is de Raad van 

Toezicht (Huub, Gerrit en Pieter) samen met de Penningmeester (Armand) door 

dit jaarverslag gelopen. Vanuit de RvT werden complimenten gegeven aan 

Bestuur, Vieringen- en Activiteitengroep en alle andere vrijwilligers, over een 

jaar met vele vieringen en vol activiteiten.  

De RvT voert dan ook altijd de kascontrole uit, waarbij gecontroleerd wordt of de financiële gang 

van zaken goed verlopen is en controleerbaar mede aan de hand van rekeningafschriften en 

'bonnetjes'. Ook wordt de begroting van 2025 besproken, waarbij de hoop wordt uitgesproken, 

gesteund door de beschikbare financiële middelen, om er weer een mooi jaar van te maken met 

en voor elkaar! 

Door de jaren heen zijn de RvT en Bestuur bedreven geraakt en voorbereid bij deze controle, 

dus was er die avond ook voldoende tijd om bij te praten. 

Het jaarverslag is te vinden op onze website onder het kopje "Over ons", en dan "Jaarverslag". 

Armand Klaassen 

 

 

https://oaseveldhoven.nl/over/jaarverslag/

