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Paaskaars brandt
Mededelingen

Klankschaal
Oasekaars wordt aangestoken

Openingslied : De vreugde voert ons naar dit huis coupletten 1,2,3,4,7

Welkom

Goede avond allemaal, van harte welkom hier aanwezig en thuis met ons verbonden. Wij
zijn een wereld in wording, wordt ons vanavond verkondigd. Tot haar voltooiing mogen wij
het onze bijdragen door Gods zorg te delen voor een wereld onderweg , voor mensen
onderweg. Die eervolle opgave mogen wij in dit uur van genade onder ogen zien.

Gebed

Wie zijn wij God, dat Gij een wereld in wording toevertrouwt aan mensenhanden? Wij
danken U voor het vertrouwen dat Gij in ons stelt en wij bidden U: Leg Uw liefde in ons neer,
opdat wij om ons heen zien met Uw ogen, elkaar opbouwend tot een gemeenschap van
vrede, waarin wij Uw volk zullen zijn, en Gij alles in allen.

Vredekaars wordt aangestoken
Wij wensen elkaar de vrede
En zingen Vrede en alle goeds

Lezing: Jesaja 32 , 1-8

Straks zal er een rechtvaardige koning zijn. Hij zal het land goed besturen en de leiders zullen
weer eerlijk zijn. De koning en de leiders zullen de mensen beschermen. Net zoals een huis
mensen beschermt tegen de wind , een dak tegen de regen en de schaduw mensen
beschermt tegen de zon. De koning en de leiders zullen zorgen dat de mensen een goed
leven hebben. De mensen zullen veranderen. Ze zullen met hun ogen weer echt kunnen zien
en met hun oren weer echt kunnen horen. Ze zullen eerst goed nadenken voordat ze iets



doen. En ze zullen duidelijk kunnen zeggen wat ze bedoelen en ze zullen niet meer naar
woorden zoeken.

Als er weer vrede is zullen de mensen niet meer vertrouwen op mensen zonder verstand. En
ze zullen geen respect meer hebben voor bedriegers. Want dan weten ze :

lemand die geen verstand heeft zegt domme dingen. En hij bedenkt dingen die slecht zijn. Hij
doet niet wat God wil , maar beledigt hem. Hij geeft geen brood aan iemand die honger
heeft en geen water aan iemand die dorst heeft.

Een bedrieger is oneerlijk en maakt slechte plannen. Hij vertelt leugens en zorgt zo dat arme
mensen in moeilijkheden komen. Ook als die arme mensen hem smeken om eerlijk te zijn.
Maar iemand die wijs en verstandig is denkt goed na. Hij maakt goede plannen en hij neemt
verstandige besluiten.

Tussenzang : GvL 530 Uit Uw hemel zonder grenzen

Evangelie: Lucas 12, 32-38 ( uit bijbel in gewone taal )

Wees niet bang, ook al zijn jullie maar met weinig gelovigen. Want de nieuwe wereld is voor
jullie. Zo wil God dat. Jezus zei verder : Verkoop je bezit en geef het geld aan de armen. Zorg
dat je rijk wordt in de hemel. Want in de hemel raakt je geld nooit op. Je zult het daar ook
nooit verliezen en het zal er nooit gestolen worden. Leef daarom op zo’n manier dat je rijk
wordt in de hemel. Maar blijf goed opletten. Jezus zei hierover : Zorg dat je klaarstaat en
goed oplet. Net zoals knechten die wachten op hun heer. Hij komt laat thuis van een feest.
Maar als hij op de deur klopt doen de knechten meteen open. Het echte geluk is voor zulke
knechten. Knechten die wakker zijn als hun heer komt, zelfs al is het midden in de nacht.
Luister goed naar mijn woorden : de Heer zal voor die knechten klaar staan. Hij zal hen
behandelen als belangrijke gasten, en hij zal zelf hun eten komen brengen.

Stel dat je van tevoren weet wanneer er een dief komt. Dan zorg je ervoor dat die dief niet bij
je kan inbreken. Maar jullie weten niet wanneer de Mensenzoon komt. Dus moeten jullie
altijd klaarstaan. Onthoudt dat goed! Toen vroeg Petrus : Heer , was dat voorbeeld bedoeld
voor iedereen ? Of alleen voor ons ? De Heer antwoordde : Wat doet een dienaar die trouw
en verstandig is ? Stel dat zijn heer op reis gaat. Hij geeft zijn dienaar de opdracht goed te
zorgen voor al het personeel. Op een dag komt de heer terug, hij ziet dat de dienaar
inderdaad goed zorgt voor het personeel. Luister goed naar mijn woorden : Die dienaar krijgt
een beloning. De heer zal hem verantwoordelijk maken voor zijn gehele bezit. Maar stel dat
die dienaar denkt : Mijn heer komt voorlopig niet terug. En hij begint het personeel te slaan,
hij eet zich vol en wordt dronken. Stel dat de heer dan terug komt op een moment dat de
dienaar hem helemaal niet verwacht. Dan zal de heer hem de zwaarste straf geven. Net zo’n
zware straf als de ongelovige mensen zullen krijgen.

Stel dat een dienaar weet wat zijn heer wil maar het niet doet. Dan zal hij zwaar gestraft
worden. Maar stel dat een dienaar niet weet wat zijn heer wil en dan iets verkeerds doet.



Dan zal hij minder zwaar gestraft worden. Want als God je veel geeft, dan vraagt Hij er ook
veel voor terug en als je veel voor God mag doen, dan zal hij ook veel van je verwachten.

Lied : Gvl 460 Het woord dat ik jou geef

Levend woord

Wat schetst Jesaja een ontroerend beeld van een nieuwe hemel en aarde.

Als we even onze ogen sluiten zien we het voor ons. Hoe elke mens tot volle bloei komt, hoe
kinderen veilig opgroeien. Hoe zelfs de natuur in innige harmonie verbonden is. Geen eten
en gegeten worden , maar samen opgroeien zonder enige bedreiging.

leder mens genietend in de schaduw van zijn wijngaard. Een soort Zwitserleven gevoel.

Misschien herken je het beeld en heb je er ooit een glimp van opgevangen. Zo maar op een
achternamiddag slenterend in het bos , met een boek op je schoot in je tuin, of fietsend in
prachtig natuurgebied, zittend in je strandstoel starend over de zee. Of na een lange
beklimming boven op de berg. Het dal lijkt ver weg en de stilte doet je goed.

Maar zo gauw je opstaat, weer naar beneden loopt of je telefoon aanzet komt de
werkelijkheid weer bij je binnen, oorlog in Gaza en Oekraine met grote verwoestingen,
doden en gewonden , burgeroorlog in Soedan met enkele miljoenen vluchtelingen , aanval
op de atoombunkers in Iran, klimaatverandering en gekapte bossen, van kaalgeslagen
vlaktes waar eens het regenwoud bloeide.

Wat moeten we toch met de idylle die Jesaja schetste in onze wereld van alledag? Maakt het
ons moedeloos of lachen we het schamper weg. Reserveren we het in onze machteloosheid
voor een leven na dit leven? Eens zal het wel goed komen ?0f denken wij : na mij de
zondvloed en leven we er rustig op los ?

Misschien kan de tekst van Lucas ons helpen. Jezus spreekt een lange rede uit waarin hij zijn
volgelingen heel concreet leert wat het betekent te geloven. Wat de teksten van Lucas
verbindt is de oproep tot waakzaamheid en alertheid. Er wordt een beeld geschetst van
gelovigen als wakkere mensen die altijd bereid zijn op pad te gaan.

Wat zeggen ons die teksten ? Belangrijk is ons te realiseren dat het noch in Jesaja’s tijd noch
in die van Jezus een en al vrede en geluk was. Jesaja schrijft in de tijd van de ballingschap en
het Jeruzalem van Jezus werd geregeerd door de Romeinse overmacht. Allesbehalve een
rustige tijd.

Jezus zet onmiddellijk de toon , wees niet bang. Hoe vaak horen we dat eenvoudige zinnetje
niet in de bijbel. Wees niet bang, leg je angst af | Want angst maakt je krampachtig en
onrustig. Angst vertroebelt je blik en maakt dat je wilt wegkruipen of vluchten of keihard
vechten.

Ook al zijn we met weinig, het is geen reden om in paniek te raken , zegt Jezus in het
evangelie. Die nieuwe wereld is voor jullie , je hebt het al in handen. Je bent niet alleen, je
hebt elkaar als steun en toeverlaat. Als we dat eens zouden durven : de angst loslaten om



klein te worden , om bescheiden te zijn , om niet te belangrijk te zijn. Als we dat eens zouden
durven : de angst te laten varen om verloren te gaan , om de controle te verliezen , om een
minderheid te zijn.

Alle cijfers van het centraal planbureau ten spijt over teruglopend kerkbezoek , over kerken
die moeten gesloten worden , over geloof dat schijnbaar aan het verdwijnen is , wees niet
bang.

Alle onrust in deze wereld, de angst dat de aarde ons niet zal overleven , durf het onder ogen
te zien. Wees niet bang, is misschien wel het moeilijkste in ons persoonlijk leven. Wat zijn
we kwetsbaar in onze geliefden en in onze eigen gezondheid en zorgen. Wees niet bang!
Makkelijker gezegd dan gedaan, hoor ik u verzuchten, hoe doe je dat ? Maar wat een
ademruimte zou het bieden. De toon is gezet | We worden uitgenodigd in een zekere
onbezorgdheid en onbevangenheid te leven, vol vertrouwen in deze wereld te staan. Geen
krampachtig redden wat er te redden valt , maar gewoon vertrouwen dat ook een kleine
groep gelovigen verschil kan maken. De nieuwe wereld is voor jullie , zegt deze bijbel in
gewone taal. Die nieuwe aarde en die nieuwe hemel hoeven jullie niet zelf te bouwen, het
hangt niet van jullie ijver af , je hoeft dat niet zelf te regelen. De nieuwe hemel en de nieuwe
aarde zijn een godsgeschenk. Ze zijn je geschonken, je hebt het al ontvangen. Het is de
grondtoon van de bijbel. , Gods liefde en trouw dragen de aarde, ook vandaag nog, ook al
lijken we dat soms amper te zien.

Wat betekent dat nu concreet voor ons? Kunnen we achteroverleunen en wachten tot die
nieuwe tijd aanbreekt? Nonchalant met de aarde omspringen omdat het toch wel goed
komt? Maakt het uit wat ik doe ? Jezus geeft een paar tips. Hij begint met de aansporing, je
bezit te verkopen en het vervolgens weg te geven aan de armen. Er zijn voorbeelden die dit
werkelijk gedaan hebben. Maar zorg dat je rijk wordt in de hemel, verzamel je schatten bij
God. Natuurlijk gaat het hier niet om een stapeltje goede daden die je als verdiensten kunt
gebruiken als je aankomt aan de hemelpoort.

De vraag gaat veel dieper, waar is je hart , waar heb je je hart aan verpand , wat vind jij het
belangrijkste in het leven? Veel geld verdienen , de belangrijkste zijn ? Natuurlijk lost het
niets op als we al ons bezit verkopen en vervolgens van de bijstand en diaconie gaan leven.
Wel is het belangrijk om je steeds af te vragen wat bezit met je doet. Waar liggen de
prioriteiten ? Waar word je gelukkig van? Waar maak je anderen gelukkig mee ? Wat blijft er
over als jij er niet meer bent?

Jezus maant vervolgens zijn volgelingen waakzaam te zijn en klaar te staan. Durf je het aan
de woestijn in te gaan met de belofte van een beloofd land in het vooruitzicht ? Durf je het
aan te leven alsof die nieuwe hemel en aarde er al zijn ? Zie je dat , mensen die bomen
planten, die een wijngaard aanleggen en al verzinnen waar de lange feesttafel komt te staan
als de wijngaard bloeit . Jezus nodigt ons uit met open ogen in het leven te staan , zodat we
zien waar iets van Gods aarde al opbloeit en we weten waar we ons hart aan zullen
verpanden.

Lieve mensen, De toon is gezet. Een toon van waakzaam vertrouwen. Geloven is niet het
veilig stellen van je leven na dit leven , noch het aanvaarden van een aantal waarheden. Het



is een levensstijl die enerzijds weet van vertrouwen in de toekomst , anderzijds onbevangen
kleine tekens stelt die vooruitgrijpen op de toekomst. Geloven is koppig vertrouwen dat ook
de kleine daad verschil kan maken. Dat het uitmaakt wat je doet en wat je nalaat. Dat een
dapper clubje mensen die aandacht blijft vragen voor de aarde en haar bewoners, die blijft
dromen van een nieuwe hemel hier op aarde waar brood genoeg is en water stroomt voor
allen, waar mensen dooreen wonen in wijken van vrede in schaduw van bomen , waar de
wolf en het lam samen weiden en waar de oorlog is afgeleerd.

Lied : Dat een nieuwe wereld komen zal

Moment van stilte waarna pianoklanken

Geloofsgebed

V: “lk zal er zijn “en God met ons” : Zo is uw naam.

Deze namen hebt u onuitwisbaar in onze hand geschreven

A : Wij geloven dat wij U ter harte gaan, U zult ons nooit vergeten. Wij geloven dat uw
trouw duurt tot in eeuwigheid.

V : Wij , kwetsbare mensen geloven dat U ons roept te leven in licht en liefde

A : Wij geloven dat we elkanders weggenoten zijn. We willen in goede en kwade dagen
elkaars verwachtingen en verdriet delen als houvast op weg naar morgen.

V : Wij geloven in wat anderen ons hebben voorgeleefd. We willen allen die ons wegen
naar de toekomst banen, in ere houden.

A : We geloven dat allen verbonden zijn over de grenzen van dagen en jaren heen. Dat
geloof van gisteren , vandaag en morgen willen we vasthouden.

V : Wij geloven dat U wilt voltooien wat U in ons begonnen bent. Uw woord wordt
waarheid : Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Geloofslied NLB 923 Wil je wel geloven

Voorbeden
Acclamatie: Refrein 3x : Die ons voor het Licht gemaakt hebt

Wij bidden voor mensen

die al zo lang uitzien naar betere tijden
mensen die de lange duur moeten uithouden
geef hun geestkracht en verbondenheid,
geleid hen door de nacht van hun leven.

Wij bidden voor kinderen die lijden onder
voortdurende dreiging en aanvallen van
raketten en drones, dat er mensen zijn die



voor hen opkomen en beschermen , zodat
er nog toekomst voor ze is.

Wij bidden om geestkracht

Voor allen die werken aan vernieuwing

die zoeken naar nieuwe levenskansen .

Voor de armen en verdrukten

geef hun de kracht om het niet te laten afweten
en sterk hen in het vertrouwen

dat de nacht zal overgaan in een nieuwe dageraad.

Wij bidden voor onze geloofsgemeenschap,
die soms ongeduldig wordt,

teleurgesteld vanwege het uitblijven

van vernieuwingen en uitdagingen in de officiéle kerk
geef kracht en vooral fantasie

om ogen en hart open te houden

voor nieuwe tekenen van leven.

God, blijf ons toerusten voor het werk

dat Gij ons toevertrouwt.

Verhul ons met Uw menslievendheid,
opdat wij zien met Uw ogen,

en zullen doen wat ons hart ons zeggen zal.

Intenties uit het intentieboek
Uitnodiging voor persoonlijke intenties
Lichtje van de maand

Onze Vader

( Bidden wij samen )

Bron van Zijn,

Die ik ontmoet in wat me ontroert

Ik geef U een naam, Vader

Opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig Uw Rijk van eenheid nu.

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben

aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los

die ons vastbinden aan het verleden



zoals wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt de alwerkzame wil geboren,

de levende kracht om te handelen,

het lied dat alles verfraait

en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Brood voor onderweg: Tafelgebed van Huub Oosterhuis

Toen hebt gij, God die leeft,

mijn droefheid in vreugde veranderd.

Hebt gij geroepen o mens

En niet langer zwegen de stenen. Wij werden geboren
Gij hebt ons mensen gemaakt, een voor een.
Toen hebt Gij uw naam gegeven :

Ik zal er zijn zoals brood,

Dichtbij als een mens, als een woord.

Toen hebt Gij een van de velen geroepen,

En hem gevraagd

Of hij licht wilde zijn van uw licht

Zoals Gij de mensen bedoeld hebt.

Hem vieren , zingen en gedenken wij,

Jezus van Nazareth.

Toen hij in zijn uur gekomen wass?2,

Toen hij in grote angst was,

Heeft hij geroepen omhoog naar U

En om zich heen gekeken naar alle kanten,

En heeft geen helper gevonden.

Toen is hij, uit de geest die in hem was,
Overeind gebleven tot het laatste,

En heeft roekeloos , zonder bedenken,

Het allergewoonste gedaan,

Als een mens die onverwoestbaar een mens is.
Hij heeft zichzelf gegeven

Als een stem die weerklank zoekt,

Als iemand die zijn brood deelt met een ander
en zegt of niet eens zegt : Dit is mijn lichaam.
Zijn naam- en wat hij heeft gedaan- gedenken wij,
om ooit te worden wie hij was : Uw zoon

om ooit te komen waar hij is : bij U.

Dus nemen wij dit brood en zoeken



naar elkaar om mens te zijn

Lied : Moge het delen van dit brood
Pianomuziek tijdens brooddelen

Slotgedachte

Oase staat voor water, voor verfrissing, voor een plek waar je kunt bijtanken. Misschien heb
je vandaag iets gevonden waar je mee verder kunt, iets dat je kracht geeft op momenten dat
het tegenzit. Zie de ervaringen van vandaag als een bron die je opnieuw kunt aanboren als je
dorst hebt naar inspiratie, rust of begrip.

Neem deze bron met je mee naar huis. Laat de teksten van vandaag doorwerken in de dagen
die komen. Misschien kun je ergens in jouw omgeving ook een kleine oase zijn — een plek of
persoon die anderen ruimte geeft om te groeien en zichzelf te zijn.

ledereen bedankt voor de medewerking en totstandkoming van deze viering : op piano
Marjola Lishi, Jeroen voor de verzorging en zo mooi zingen van de liederen, Tonny voor het
lezen enz., Paul voor de presentatie en techniek. Hetty voor de koffie. En jullie allemaal
bedankt voor het deelnemen aan deze viering , ik wens jullie een gezellige nazit en straks wel
thuis.

Zegenwens : NLB 429c De Eeuwige zal je zegenen

Slotlied : Ga dan op weg (melodie GvL 484 Komen ooit voeten )



