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Oasekaars wordt aangestoken

Openingslied: GvL 647 Wees hier aanwezig
Welkomstwoord

Van harte welkom in deze viering waarin wij samenkomen in de naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest. We gaan bidden en luisteren naar verhalen uit de bijbel, maar ook naar
liedteksten die maken dat wij bijbel verhalen beter kunnen begrijpen en betekenis krijgen. In de
eerste lezing luisteren hoe Paulus ons herinnert aan het geloof dat wij volgens hem hebben
aangenomen. In een taal die ons misschien niet helemaal past, maar wel duidelijk is. In het
evangelie vertelt Lucas ons het verhaal over de wonderbaarlijke visvangst. Paulus en Lucas
hebben elkaar goed gekend, Ze hebben samen gereisd en zelfs tot in Rome toe. Lucas heeft in
het boek Handelingen veel over Paulus geschreven.

We gaan ook bidden. Wat is bidden? Als ik een eucharistieviering bijwoon, dan vraag ik mij bij
veel officiéle gebeden regelmatig af: wat doet dat gebed met mij? Er spreken vaak zekerheden
uit die voor mij helemaal geen zekerheid zijn. Wij vragen God om van alles te doen, maar God
heeft geen andere handen dan die van ons. Wij moeten het doen. En als wij dat willen en
toestaan worden wij door God geholpen om daarin het goede te doen. Ik wil vragen om de
teksten van de lezingen en van de liederen bewust bij je te laten binnenkomen en je af te vragen
wat het met je doet, welk gevoel, welke emotie. En ik hoop daar in mijn levend woord aan mee
te werken.

Openingsgebed

Goede God,

wij horen u niet, wij zien u niet en niemand van ons kan u aanraken.

Soms leven wij met een hart vol vragen en missen we houvast. Laat het vertrouwen in ons
groeien en neem ons bij de hand, begeleid ons als we het moeilijk hebben en laat ons voelen dat
u bij ons bent als het goed gaat. Wij kunnen het niet alleen. Wij hebben u en elkaar nodig. Jezus
is ons grote voorbeeld.

Lied: GvL 542 Lied om ontferming



Vredesgebed

Vrede, wij bidden voortdurend om vrede. Vrede in onszelf, vrede om ons heen, vrede in de
wereld, misschien is die dichterbij, misschien wel verder weg. Vrede betekent hand in hand.
Vrede betekent dat wij de ander accepteren zoals die is en niemand buitensluiten. Nemen wij
elkaar bij de hand en wensen we daarbij de vrede zoals die bedoeld is. Vrede van Christus.

Vredeslied: Vrede voor alle mensen
1¢ lezing: 1Kor 15,1-11

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt
aangenomen, dat uw fundament is en uw redding — als u tenminste vasthoudt aan de
boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het
belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus
voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de
derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat Hij is verschenen aan Kefas en
vervolgens aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en
zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is
Hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst verscheen Hij ook
aan mij, misgeboorte die ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam
apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Maar door zijn genade ben ik nu wat
ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb veel harder
gewerkt dan alle andere apostelen, althans, niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat. In ieder
geval, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal de boodschap die ik u verkondigd heb, en
door die boodschap bent u tot geloof gekomen.

Lied: Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven (mel.: Antoine Oomen)
Evangelie: Lc 5,1-11

Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Genesareth stond en het volk zich om Hem
verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag Hij twee boten aan de oever van het
meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in
een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; Hij
ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen Hij was opgehouden met spreken,
zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon
antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als
U het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’'n enorme
school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de
andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze
de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn
knieén voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was
verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen



hadden; zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedels, die met Simon
samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En
nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden Hem.

Lied : GvL 619 Hoort hoe God met mensen omgaat vers 1, 3,5 en 13
Levend woord

Het thema van deze viering is: Neem mij bij de hand. Dat is een vraag, dat is een gebed. Het is
een vraag om zorg en geborgenheid. We zongen net: Hoort hoe God met mensen omgaat. De
vraag die ik mezelf vaak stel is: Hoe ga ik met God om? Wat vraag ik aan God, wat denk ik dat hij
van mij verwacht? Het blijft een zoektocht en dat is, denk ik, voor ieder van ons belangrijk. Dat
wij bezig blijven met de zoektocht hoe wij God zien en wat dat betekent voor ons gedrag. De
relatie van God met ons, wij, ik met God wordt vaak voorgesteld als een driehoek. Nee, niet dat
alziende oog van vroeger. God bovenaan en daaronder ik en daarnaast alle anderen. Een
driehoek is een sterke constructie, tenminste als de verbindingen sterk genoeg zijn.

Als we naar het betoog van Paulus luisteren, dan noemt hij zelf dat hij pas die verbinding met
God voelde toen hij in Damascus tot inkeer kwam. God stak zijn hand naar hem uit. Hij werd bij
de hand genomen. Hijzelf zegt daarover: Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En zijn
genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven.

Nou heb ik mij lang afgevraagd wat genade is en wat dat voor mij betekent. Tot ik al zoekend de
volgende omschrijving vond die mij erg aanspreekt:

Genade is de ruimte die we van God krijgen om fouten te maken en te leren en te groeien in
geloof en liefde. Genade bevrijdt ons van straf, oordeel en wet, schaamte en angst en zet ons in
vrijheid.

Wat mooi. De ruimte die we van God krijgen om fouten te maken, te leren en die ons in vrijheid
zet.

Dat voelt als bij de hand worden genomen. Dat voelt veilig.

Zo werd ook Petrus bij de hand genomen toen Jezus hem vroeg om de netten uit de gooien en
op visvangst uit te gaan, terwijl dat inging tegen alle kennis en ervaring van echte vissers zoals
Petrus en zijn maten. Toch deden ze het. Niet omdat het een opdracht was van de baas, maar
omdat ze vertrouwden op iemand die hun richting gaf, die hun uitdaagde iets te doen wat tegen
hun gevoel inging. Geen zekerheid op resultaat, maar misschien ook wel heel nieuwsgierig naar
wat er zou volgen. Geen zekerheid op resultaat, maar het resultaat was een enorme vangst,
waarop de uitspraak van Jezus komt: Voortaan zul je mensen vangen.

Mensen vangen! Ik ken de originele tekst niet, maar ook hier gaat het natuurlijk niet om het
letterlijk vangen, maar om mensen aan de hand te nemen en richting te geven. Dat doen de
apostelen door met Jezus door het land te trekken en na zijn dood de verhalen over een groot
deel van de wereld te verspreiden.

Voor ons blijft het een uitdaging om die verhalen naar ons eigen leven te vertalen en ons bij de
hand te laten nemen.

Een mooie vergelijking is hoe Petrus Jezus over het water ziet lopen, in vol vertrouwen uit de



boot stapt en vervolgens toch aan het twijfelen gaat en dreigt kopje onder te gaan. Dan steekt
Jezus zijn hand uit en laat hem niet meer los. Ondanks de wispelturigheid van Petrus wordt hij
door Jezus een van de belangrijkste steunpilaren tot hij in Rome beland en de rots is geworden
waarvan jezus zei: Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen.

Neem mij bij de hand is een vraag waar wij zelf betekenis aan moeten geven.

Stilte en Muzikaal intermezzo
Geloofsgebed

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen,
dat hij ons tot leven riep,
dat hij ons bestemde tot elkaars geluk en zegen.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,

in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in de open hand van mensen

die elkaar groeten met woorden van vrede,

die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.

Wij geloven in de ogen van de mensen wereldwijd
die elkaar bemoedigen en bevestigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen

die in liefde elkaar alle ruimte bieden

om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,

in het woord dat vrijspreekt,

in de liefde die in mensen is neergelegd,

opdat wij elkaars bondgenoten worden op de weg naar morgen

Wij geloven in God die mensen voorgaat

en met ons meegaat in een van ons, Jezus Messias.

Wij geloven dat hij zal voltooien wat hij met mensen begonnen is:
wij, Gods volk onderweg en hij met ons voorgoed.

Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd:
nieuwe hemel en nieuwe aarde,

tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.

Want zie, hij maakt alles nieuw. Amen

Accl: Herschep ons hart
Voorbede

Laat ons bidden:
1 Voor alle mensen die leven in oorlogsgebieden,

4



Oekraine, Soedan, Gaza, Israél, en op zoveel plaatsen in de wereld meer.
Verjaagd uit hun huizen, van hun land verdreven,
Op zoek naar een veilig onderkomen, naar eten en drinken, medische hulp.

2 Voor alle kinderen die leven in angst voor bommen en granaten,
Kinderen die hun ouders en familie kwijt zijn: honger en dorst5 lijden.
Nergens een veilige plek vinden, alleen puinhopen om te spelen.

3 Voor de regeringsleiders in de wereld, die door macht en geld
veel invloed hebben op de situatie in de wereld,

en willen beslissen over de toekomst van anderen.

Dat zij tot inzicht komen en oog hebben voor de noden van zovelen,
En de helpende hand willen bieden.

4 Voor onszelf: voor de zieken in ons midden,
Voor allen die zich eenzaam voelen; machteloos tegenover alle oorlogsgeweld.

5 Laten we ook danken voor al het goede dat ons tegemoet valt;

Voor de verbondenheid met de mensen om ons heen; de oase gemeenschap.
Herschep ons hart, wees de stem die ons geweten wekt;

opdat wij zorg dragen voor elkaar en voor onze medemens in nood;

en reik ons daarbij uw helpende hand

Accl: Herschep ons hart

Intenties: uit intentieboek en persoonlijk
Lichtje vd maand

Accl: Herschep ons hart

Onze Vader  (Gnostische Jezusgebed)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig

Vestig uw rijk van eenheid nu,

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:

de alwerkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.



Brood delen

In alle vertalingen van het Onze vader bidden we: Geef ons heden ons dagelijks brood. Als je dat
letterlijk neemt zou je kunnen denken: nou, dadelijk staat de bakker voor de deur voor een
lekker geurig brood. Maar Jezus zelf zegt: Ik ben het brood van leven. Eet mij en je zult nooit
meer honger hebben. We bidden het zo vaak en in de gewoonte van het gebed gaan we voorbij
aan de werkelijke betekenis. Het dagelijks brood is om ons lichamelijk in leven te houden. Het
brood dat wij dadelijk samen delen is het symbool dat wij steeds weer honger krijgen, omdat wij
het brood van leven nog steeds niet helemaal tot ons genomen hebben, omdat wij blijven
zoeken naar wat Jezus voor ons betekent en betekend heeft.

Laat dit brood ons voeden op onze levensweg.

Lied: GvL 456 Het lied van Gods aanwezigheid vers 1, 2 en 3
Slotgedachte
Ik zal er zijn Kris Gelaude

Ik zal met je meegaan

op wegen van het onbekende.
En als je twijfelt

of niet weet waarheen

zoek dan mijn woord,

mijn hand, mijn wandelstaf.

Ik zal er zijn

voor dag en dauw.
Wanneer je moe wordt

zal ik naast je zitten.

Dan delen we brood.

We wakkeren het vuur aan.
Dan scheppen we stilte.

Ik zal je dragen

en mij met jouw lot verbinden.

Vrees niet de nacht.

Mijn zorg ligt om je heen.

De sterren worden je tot mantel.

Bij tij en tegentij

vertrouw je aan het leven toe.

Mijn liefde heeft geen andere naam dan deze:
Ik zal er zijn.



Zegen

God is vOOr je, om je de weg te wijzen.

God is naast je om je voor gevaren te behoeden

en je in zijn armen te sluiten.

God is bij je om je op te richten als je op de grond ligt.

God is met je om je met vreugde te vervullen.

God is er om ons te zegenen.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Slotlied: Die mij droeg op adelaarsvleugels



