Viering 14 juni 2025

Feest van de Heilige Drie-eenheid.

Voorgangers: Frank Bockholts Lector: Mieke Mol
Cantor: Huub Bukkems Piano: Hans Bakker
Techniek: Jeroen Kok

Lichtje vd maand: Dimphie de Meijer

Paaskaars brandt

Mededelingen Gastpianist Hans Bakker
Klankschaal

Oasekaars wordt aangestoken
Openingslied: GvL 647 Wees hier aanwezig
Welkom

Goede avond en welkom in deze viering. Fijn dat jullie er zijn en ook een welkom aan de thuiskijkers.
Deze viering is een week na Pinksteren en heet in het liturgisch rooster het feest van de H. Drie-eenheid.
Tweede Pinksterdag was het feest van Maria, de moeder van de kerk en volgende week zondag is het
Sacramentsdag. Allemaal feesten met een bijzondere betekenis. Nog maar kortgeleden was het
Hemelvaartsdag. Wat betekenen die feesten voor jou en voor mij? Feest van de Heilige Drie-eenheid.
Wat is dat en wat doe je daar mee? Bij de Vader en de Zoon hebben we allemaal een goede voorstelling,
dat kun je nog wel aan iemand uitleggen, maar met de Heilige Geest wordt dat toch wel ietsje pittiger.
Het beeld van de witte duif komt dan op ons netvlies, maar dan... Toch bidden wij het bijna dagelijks bij
het maken van het kruisteken. Onlosmakelijk met elkaar verbonden: Vader, Zoon en Heilige Geest, de
drie-eenheid. Zoals ook verleden, heden en toekomst, geloof, hoop en liefde onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn.

Uitnodiging

Elke dag is een uitnodiging om goed voor jezelf te zijn,

om jezelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen in waardering voor dit leven,
in waardering voor je kunnen.

Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen over zoveel goeds in anderen,
over zoveel verlangens naar liefde.

Elke dag is een uitnodiging om tijd te nemen voor zorg,

om aandachtig te leven.

Elke dag is een uitnodiging om elkaar te bemoedigen,

om zin te geven aan het leven.

Wie op deze uitnodigingen ingaat zal steeds meer van het leven houden.
Wie zich laat uitnodigen leert over grenzen heenkijken.

Vredekaars



Vredewens

Wie zich op deze manier laat uitnodigen wordt een beter mens. God nodigt ons uit om in vrede te leven.
De eerste woorden die Jezus tegen zijn leerlingen sprak na zijn opstanding waren: Ik wens jullie vrede.
Onvrede in je lijf is een rem op je leven. Zoek uit waar dat vandaan komt en blijf er niet in hangen. Niets
is belangrijker dan vrede in en met jezelf en van daaruit met ieder om je heen. Dat is het begin van vrede
in de wereld. Wensen we elkaar die vrede toe: de vrede van Christus.

Vredeslied: Vrede wens ik je toe
1¢ lezing

De heilige Geest is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt.

Is warmlopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt.

De heilige Geest is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen als ze
zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht.

De heilige Geest is diep ademhalen en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft.

De heilige Geest is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven die als een
frisse bries over de aarde waait.

De heilige Geest is de kracht van God in elkaar herkennen en in die Geest met elkaar verder gaan.

Lied: GvL 432 Een mens te zijn op aarde
Evangelie Joh 16, 7 — 15
(verzen 7-11 zijn toegevoegd. Beter passend)

Jezus zegt: ‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie
komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken
wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde - dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid — dat ik naar de
vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel — dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb
jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal
jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar
hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend maken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij
van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij — daarom heb ik gezegd dat hij alles
wat hij jullie bekend zal maken van mij heeft.

Lied: GvL 419a Het lied van de heilige Geest
Levend woord

Als je aan een viering begint, kijk je altijd eerst in het leesrooster welke bijbelteksten op die datum
genoemd worden. In Bronwater had ik jullie uitgenodigd om die teksten al een keer te lezen. Misschien
heb je dat gedaan en dat was het dan. Voor mij was het weer een uitdaging omdat ik met de paar regels
uit het boek Spreuken niets kon. Pas bij een groter deel lezen begreep ik iets meer. Degenen die het
leesrooster samenstellen zijn allemaal theologen en wij, als voorgangers zijn dat niet. Zij zoeken vanuit
hun kunde een aantal teksten bij elkaar met een bepaalde bedoeling. Maar, omdat wij geen theologen
zijn kunnen we daar niet altijd mee vooruit. We doen ook niet aan bijbeluitleg. Maar door de jaren heen
zetten mij die teksten steeds meer aan het denken en gaan die verhalen veel meer leven en betekenis
krijgen.



Lang geleden, ik was nog maar net bij de gebedsgroep begonnen, was ik op 10 juni 2006 aan de beurt
voor een preek over de H. Drie-eenheid. Omdat ik dat zeker toen al een hele uitdaging vond heb ik nog
maar eens teruggezocht wat ik daar toen over gezegd heb. Een paar zinnen kan ik zo overnemen:

Bij God de Vader hebben we allemaal wel een beeld. Van Jezus ook wel, maar de heilige Geest kennen
we meestal alleen maar als een soort postduif. Overuren makend om alle boodschappen, wensen,
beden, vragen en antwoorden over te brengen tussen hemel en aarde.

Maar nu bijna 20 jaar later is het beeld dat ik heb van de heilige Geest toch wel flink veranderd.

Jezus kennen we als mens die met een indringende boodschap die jaren door het land trok en mensen
aansprak op hun gedrag. Johannes beschrijft het in zijn evangelie: Het Woord was God en het Woord is
vlees geworden, heeft onder ons gewoond en is vol van goedheid en waarheid. Dat is Jezus.

Het beeld van de God de Vader is bij de meesten van ons toch nog steeds de oude man met baard op
een troon met aan zijn rechterhand die zoon Jezus Christus. Een mooi beeld daarvan is het schilderij in
de kerk van Maria ter Nood in Heiloo. Het grootste Maria bedevaartsoord in Nederland.

(afbeelding op het scherm met onderschrift:

/i

‘Afbeelding uit de kerk van bedevaartsoord Maria ter Nood in Heiloo’)

De heilige Geest in het midden. De Geest is de verbinding tussen God en de mensen. En hier is in die
afgelopen 20 jaar mijn beeld veranderd. Hij is veel meer dan die postduif die alleen de boodschap
overbrengt zonder invloed op de inhoud. Ook veel meer dan een vredesduif. De heilige Geest heeft
invloed op ons denken en doen, op ons doen en laten. Hij is het vuur van Pinksteren, het vuurtje dat
moet branden bij het maken van keuzes en beslissingen die wij vaak moeten nemen als het om je
medemens gaat, je kinderen, je ouders, je buren, of wie dan ook. Misschien is hij ook wel: je
verantwoordelijkheid nemen, niet wegkijken en doen of er niets aan de hand is. Je keuzes laten bepalen
door wat je werkelijk diep in hart vindt dat je moet doen. Je keuzes laten vallen op die dingen die de
ander vooruithelpen, al haalt dat misschien een streep door je eigen agenda. Als je aanvoelt wat je op
een bepaald moment moet doen. Niet de weg van de minste weerstand kiezen, ogen dicht en doen of je
het niet ziet, maar de weg kiezen die je volgens je goede geest moet volgen.

Het is 0 zo makkelijk om je te verschuilen achter mooie woorden, wetten en regels, of gewoon geen zin
hebben.

In dat opzicht heeft de heilige Geest bij mij een veel prominentere rol gekregen in mijn geloofsbeleving
en is het begrip God de Vader een beetje naar de achtergrond verdwenen.

Jezus blijf het grote, concrete voorbeeld om te volgen in ons doen en laten. De heilige Geest is de grote
inspirator die mijn denken en beleven probeert te sturen. Daarbij moet ik proberen om daar op de beste
manier mee om te gaan.

Dan ben ik altijd weer verbaasd over de gasten die Tijs van den Brink uitnodigt in zijn programma Adieu
God. Het fascineert mij hoe daar meestal zogenaamd ongelovigen vertellen hoe zij in het leven staan.



Nee, in God geloven ze niet, maar dat er meer is tussen hemel en aarde laten ze steeds op hun eigen
wijze toch toe. Pas geleden nog een interview met Jan Terlouw, een echte wetenschapper en laatst de
mopperaar Maarten van Rossum een god ontkenner. Hij raadt nota bene mensen aan om tenminste het
nieuwe testament te lezen. De vraag die ik aan die mensen zou willen stellen is dan: door wie of wat laat
jij je dan inspireren? Wie geeft jou het spoor aan dat je moet volgen.

Alleen kun je niets, we hebben elkaar hard nodig. Samenleven is samen leven, en dat betekent dat je
aandacht geeft aan je medemens en probeert te steunen waar dat kan en dat toets je aan je eigen
waarden en normen, aan je eigen geweten En dat wordt gevormd door wat je ziet om je heen, leest in de
krant en hoort van anderen, maar misschien wel het beste door geloofsverhalen, de verhalen uit de
bijbel en door de Heilige Geest, de verbintenis met God.

Wat er van ons gevraagd wordt is in principe heel eenvoudig. De 10 geboden zijn zo duidelijk dat er geen
misverstand over kan bestaan. Ze zijn zo eenvoudig dat het juist zo lastig is om er mee om te gaan. Wij
zijn toch een beetje van: ik bepaal zelf wel wat ik vind en doe, bemoei je er niet mee. Maar als er teveel
zijn die zo denken hebben we morgen geen brood meer op de plank.

Heilige Drie-eenheid. Het blijft een moeilijk beeld. Vader, Zoon en heilige Geest. Waarom alleen bij de
Geest de toevoeging heilig? Misschien moeten we bij het bidden de volgorde wel omdraaien: van
beneden op aarde naar boven in de hemel. Zoon, heilige Geest, Vader? Het spreekt mij wel aan.

Het kruisteken wordt dan wel een beetje moeilijk, of toch niet? (Hemel, aarde, heilige Geest).

Stilte en piano intermezzo
Geloofsgebed

Voorganger:

Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij geloven, maar in de
verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt. Dat wij onze bestemming niet vinden in
onverschilligheid en hebzucht, maar in waakzaamheid en verbondenheid met al wat leeft.

Wij beseffen en aanvaarden dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig veel groter is dan wij kunnen beseffen.

Allen:

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest

die al wat mensen scheidt te boven gaat

en hen bezielt tot wat heilig en goed is,

opdat wij zingend en zwijgend, biddend en handelend
goed doen en dienen.

Voorganger:

Wij geloven in Jezus, een van God vervulde mens,
het gelaat van God die ons aanziet en verontrust.

Hij had de mensen lief en werd gekruisigd maar leeft
zijn eigen dood en die van ons voorbij.

Hij is ons een heilig voorbeeld van wijsheid en moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.

Allen:



Wij geloven in God, de Eeuwige,

die ondoorgronde liefde is, de grond van ons bestaan.
Die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst

en ons wenkt naar de toekomst van vrede.

Voorganger:

Wij geloven dat wij zelf, zo zwak en feilbaar als we zijn,
geroepen worden om met Jezus en allen die geloven

een verbonden kerk te zijn in het teken van hoop en liefde.

Allen:

Want wij geloven in de toekomst van God en de wereld,
in een goddelijk geduld

dat tijd schenkt om te leven en te sterven

en om op te staan.

Wij geloven in het koninkrijk dat is en komen zal,

waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen. Amen.

Voorbede
Laten we bidden:

Voor de machthebbers in deze wereld;

dat de kracht van de heilige geest hen mag bezielen.

Dat ze tot bezinning komen en recht doen aan ieder medemens.
Dat niemand verdreven wordt van huis en haard,

maar ieder een veilige plek krijgt om te leven.

Voor de slachtoffers van oorlog en onderdrukking;

voor allen die het leven als een last ervaren;

dat zij de kracht van de heilige Geest mogen ervaren

en herkennen in de helpende hand van hun medemens.

Voor onszelf,

dat we niet angstig en werkeloos toezien

en toelaten hoe er mensen zijn

die worden verdreven uit hun huis, hun land;

hoe mensen geen uitweg zien uit hun eenzaambheid,
geen toekomst zien voor zichzelf of voor hun kinderen.

Dat we blijven geloven in de kracht van de heilige Geest
die wonderen kan verrichten.

Dat we dat geloof ook uitstralen

en ons laten inspireren door woorden van liefde en kracht.

We sluiten de voorbeden af met een gebed van Huub Oosterhuis:



Kom geest, vernieuw het aangezicht van de aarde.
Wek onze kracht, heradem ons verstand,
vuur onze hartstocht aan, wek ons geweten.

Accl: Refrein Gvl 416 Dat wij volstromen met levens adem 1° couplet
(openen met acclamatie 1€ couplet, na de eerste voorbede het tweede couplet, afsluitend het derde
couplet.

Accl: Refrein Gvl 416 Dat wij volstromen met levens adem 2¢ couplet
Intenties uit het intentieboek.

Lichtje van de maand naar Rita en Margreet

Uitnodiging voor persoonlijke intenties

Accl: Refrein Gvl 416 Dat wij volstromen met levens adem 3¢ couplet

Onze Vader
(gaan staan en elkaar een hand geven

Brood voor onderweg
Lied: NLB 385 De tafel van samen

De tafel met mandjes brood vertelt ons van goedheid en overvloed, van kiemkracht en groeikracht, van
oogst en bereiding. Van zaad tot groente, van graan tot brood.

Gezegend mogen we zijn en uitgenodigd om te breken en te delen.

We denken ook aan de lege tafel dichtbij en ver weg. Die vertelt van tekort en honger, van tegenslag en
gebrek, van wie niets heeft om zijn mond te voeden. Geef dat er eens voldoende zal zijn voor iedereen.
Zegen alle tafels van vrienden en vreemden die vertellen van verbinden, van uitnodiging en vurige
geestkracht, van samenkomen om lief en leed te delen, van eenheid tussen mensen. Geef dat het verhaal
wordt doorverteld. Aan deze tafel, in deze kerk en ver daar buiten. Amen.

Wees allen welkom om samen het brood te delen. Ter gedachtenis aan Hem, ons grote voorbeeld, ons
vuur van waaruit wij leven.

Pianomuziek tijdens brood delen
Slotgedachte
Wie is de Geest van God?

Wij noemen U met menselijke namen en woorden om niet geheel te hoeven zwijgen.

Wij openen ons hart voor U om te verstaan hoe diep en ongezien U overal aanwezig bent
U bent de lucht die wij inademen, de verte waarin wij turen, de ruimte die ons gegeven is.
U bent het vriendelijke licht waarin de mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn.

U bent de fijnzinnige liefde waarmee wij geschapen zijn.

Zegenwens

Bidden we samen het slotgebed en vragen we om zegen en bemoediging:



Uitgezonden worden wij, om met velen te delen wat ons hier aan licht en liefde wordt toevertrouwd.
Bidden we dat dit wijd en zijd vruchtbaar mag worden en dat de heilige Geest daarbij bezielend met
ons meegaat.

Moge Hij ons daartoe zegenen en ons woorden van liefde en vrede in de mond leggen.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Slotlied: GvL 639 Licht en stem. Van grond en vuur.

Naspel piano.



