
 
Oaseviering 11 januari 2025 
 
Thema: Het vuur van de Geest 
 
Voorganger:  Marleen Kremers Lector:    
Cantor:  Wim Delhaes  Pianist:   Frank Bockholts 
Techniek:  Jeroen/Jeroen  Lichtje vd maand: Mary Roelofs 
 
Paaskaars brandt 
Klankschaal 
Aansteken Oasekaars 
Openingslied: GvL 647 Wees hier aanwezig 
 
Welkom en inleiding: 
Van harte welkom allemaal in deze viering op de zaterdagavond, de eerste van het nieuwe jaar. 
Ik ben blij dat ik weer mag voorgaan hier bij jullie. Samen met Frank en Hans heb ik deze viering 
voorbereidt met als thema: Het vuur van de Geest. Want we horen vandaag over het doopsel 
van Jezus. Johannes de Doper is bezig met dopen in de Jordaan en op een dag komt Jezus uit de 
mensenmassa naar voren. Hij is het waarop de mensheid heeft gewacht, die de woorden uit 
Jesaja zal waarmaken. Over deze twee teksten gaan we verder nadenken in het levend woord. 
Ik worstelde een beetje met de preek en mijn partner Paul had heel lief ChatGTP een preek 
laten schrijven. Kent u dat? Een computerprogramma dat teksten schrijft. En eerlijk is eerlijk, 
dat was best een hele goede preek! Maar ik heb toch maar mijn eigen woorden behouden want 
een beetje worsteling is ook helemaal niet zo erg.   
 
Laten we het dan stil maken in onszelf en samen bidden om ontferming…  
 
Gebed om ontferming 
Heer, geef ons moed om holle woorden 
en al wat niet echt is achter ons te laten. 
Geef ons de kracht om wat minder af te breken 
en wat meer op te bouwen. 
Geef ons de eerlijkheid om te erkennen 
dat er zoveel is dat we kunnen doen 
maar niet deden. 
Geef ons het geloof 
dat elke vraag om vergeving 
door u wordt beantwoord met liefde. 
Laten we elkaar vergeving schenken 
en moge de barmhartige God 
ons in zijn liefde opnemen, 
dan zal uw vrede met ons zijn. 
Amen  



 
Openingsgebed 
God van mensen 
Uit ons midden is iemand opgestaan. 
Degene waar Johannes op wachtte 
Voor wie hij de weg heeft vrijgemaakt. 
Iemand die kwamen dopen met het vuur van de geest. 
Dit vuur is ook aan ons doorgegeven. 
Met vallen en opstaan laten wij ons erdoor leiden. 
Daarom hebben wij net gebeden om vergeving. 
Dat wij weer op mogen staan 
en nieuw worden. 
Dat vragen wij aan het begin van dit nieuwe jaar 
en voor alle dagen van ons leven. 
Amen 
 
Vredewens met vredeslied 
De diepste wens van ieder mens is om te leven in vrede. Vrede met onszelf, met elkaar en in de 
wereld. De vrede begint bij ons. Laten we elkaar daarom van harte de vrede wensen.  
 
Aansteken Vredekaars 
Vredelied: Vrede voor alle mensen. 
 
1e lezing: Jesaja 40, 3-5 en 9-11 uit de bijbel in gewone taal 
Ik hoor een stem die roept: ‘Maak in de woestijn een weg voor de Heer. Maak de weg vrij voor 
onze God. Maak de bergen minder hoog en de dalen minder diep. Maak het land vlak, en zorg 
dat de rotsen verdwijnen. Want de machtige Heer zal komen. Alle mensen zullen hem zien. Dat 
heeft hij zelf beloofd!’ Inwoners van Jeruzalem, maak het goede nieuws bekend! Klim een hoge 
berg op, zodat iedereen jullie kan horen. Aarzel niet, maar laat je stem duidelijk horen. Roep 
naar alle steden van Juda: ‘Jullie God is er!’ Kijk, daar is hij. God, de machtige Heer, komt eraan. 
Hij zal zijn macht laten zien, hij komt om te heersen. En hij heeft zijn volk bij zich. Hij heeft hen 
bevrijd, ze zijn van hem. God brengt zijn volk weer terug naar hun land, en hij zorgt goed voor 
hen. Net als een herder die zorgt voor zijn kudde. Een herder brengt zijn schapen bij elkaar en 
draagt de lammetjes in zijn armen. Zo brengt hij zijn kudde rustig naar een veilig gebied. 
 
Tussenzang : Lied over Johannes de Doper GvL 487 vers 1,6,8. 
 
Evangelie: Lucas 3, 15-16. 21-22,  uit de bijbel in gewone taal 
De mensen verwachtten veel van Johannes.  
Ze dachten: Misschien is hij wel de Messias!  
Maar Johannes zei: ‘Ik doop jullie met water.  
Maar na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik.  
Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken.  
Hij zal jullie dopen met het vuur van de heilige Geest.  



(…) Het hele volk liet zich dopen. Ook Jezus werd gedoopt.  
Toen hij na de doop aan het bidden was, ging de hemel open.  
Uit de hemel kwam de heilige Geest naar Jezus toe, in de vorm van een duif.  
En Gods stem klonk uit de hemel: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.’ 
 
Lied: GvL 530 Uit uw hemel zonder grenzen 
 
 
Levend Woord 
Afgelopen week mocht ik een uitvaartdienst voorbereiden op Glorieux, waar ik werk. Er 
overleed een meneer waar ik regelmatig gesprekken mee had. Hij was erg katholiek en de 
familie wilde dan ook graag een katholieke afscheidsdienst maar niet te, er zouden veel mensen 
komen die helemaal nooit naar de kerk gaan namelijk. Terwijl ik die viering aan het 
voorbereiden was had ik dit in mijn achterhoofd. Ik zocht naar een passende evangelie lezing en 
naar passende taal. Want de hele tijd schoot er door mijn hoofd: wat zouden ze vinden van de 
voor ons bekende tradities? Van het taalgebruik? Van de lezingen uit de bijbel? Uiteindelijk 
kozen we voor een tekst uit Johannes waarin Jezus zegt dat er in het huis van de Vader plaats is 
voor velen. En probeerde ik in de overweging dichtbij het alledaagse leven te houden.  
 
Tijdens deze uitvaart realiseerde ik me weer wat er toch voor bijzondere verhalen in de bijbel 
staan en dat ze inmiddels zo bekend zijn dat het niet meer zo op valt, misschien herkent u dit 
wel. De meer ‘alledaagse’ verhalen noem ik het maar even, zonder wonderen en te veel 
verheven taalgebruik kunnen we makkelijk tot ons nemen. Maar hoe meer wonderen erin 
verwerkt zitten hoe lastiger het wordt of wanneer het gaat over relatie tussen Jezus en God en, 
wat mij erg bezig houdt, Jezus en het leven na de dood. Het verhaal dat we zojuist gehoord 
hebben valt daar zo’n beetje midden tussenin voor mijn gevoel. Enerzijds is Johannes bezig om 
mensen te dopen met water en zo de zonden van hen af te wassen. En anderzijds ging de hemel 
open en was Gods stem te horen. 
 
De twee hoofdpersonen in dit verhaal zijn Johannes de Doper en Jezus. Je zou zeggen dat het 
geen vreemden van elkaar waren. Ze zijn immers familie! Maria ging de moeder van Johannes, 
Elisabeth opzoeken toen ze allebei in verwachting waren. Je zou denken dat beide mannen, die 
dus bijna even oud zijn, elkaar wel vaker hebben gezien. Maar er staat niets over geschreven, 
dus we weten het niet. Wat we wel kunnen opmaken uit de bijbel is dat Johannes de Doper een 
markant figuur was met zijn dieet van honing en sprinkhanen en zijn kleding van kamelenvacht. 
En als ze allebei in de 30 zijn komen ze elkaar daar tegen bij de Jordaan waar Johannes de 
zonden van mensen afwast.  
 
Wat ik nou zo mooi vind aan Johannes de Doper, en daar waren Frank en Hans het met mij eens 
tijdens de voorbereiding van deze viering, is dat Johannes niet zo’n groot ego heeft. Van begin 
af aan zegt hij heel nuchter: ik doop met water, ik bereid de weg voor iemand anders die veel 
groter en belangrijker is dan ik. Hij gebruikt dan de woorden uit de lezing uit Jesaja die we net 
hoorden. Hij is de stem die roept: maak de weg vrij voor Jezus! Hij is het op wie we wachten. En 



vervolgens staat hij zijn plaats af aan Jezus. Het doopsel met water stelt ineens niet zoveel meer 
voor want nu is er iemand gekomen die doopt met het vuur van de geest.  
 
Jezus laat zich dopen, samen met heel het volk. Hij is echt mens-onder-de-mensen. Komt uit 
hun midden voort. En dan begint er een heel nieuw leven voor hem. Een kort maar intens leven. 
Slechts drie jaar zou het duren tot het moment dat hij sterft aan het kruis. En op deze drie jaren 
is onze christelijke traditie gebouwd. Met alle bijzondere wonderverhalen en ook de alledaagse 
verhalen over het wel en wee van Jezus en zijn leerlingen. In een taal die we niet altijd even 
goed begrijpen. Maar met een groot vuur dat nog steeds niet gedoofd is. Het vuur van de Geest 
dat nu nog steeds brandend gehouden wordt, ook hier door ons. 
 
En als we hier zijn, in deze kerk, met gelijkgestemden, is dat makkelijker dan wanneer we ergen 
anders zijn, met mensen die de bijbel niet hebben gelezen en niet naar de kerk gaan. Want 
wanneer je het probeert uit te leggen aan niet-kerkelijke mensen, zoals ik in de uitvaart van die 
meneer, dan kan dat behoorlijk confronterend zijn. Geloof ik dat echt, wat daar allemaal 
geschreven staat? Ben ik het eens met wat de kerk voorschrijft? Hoe sta ik er zelf eigenlijk 
tegenover? In die zin is het een hele goede oefening om je eigen geloofsleven te verkennen. 
 
Misschien kunnen we dan ook oefenen met het opzij zetten van ons ego en eerlijk en open zijn 
in wat we vertellen en delen met anderen. Ik merk dat ik dat zelf nog best lastig vind, dat er een 
terughoudendheid zit, een gevoel van schaamte ook. Dat merkte ik ook bij die uitvaart. Vooral 
bij de kleinkinderen die mijn leeftijd waren. Hoewel Jesaja zegt: aarzel niet en roep het van de 
bergen vond ik het juist heel lastig om de juiste woorden te vinden. Misschien herkent u dit. 
Maar het vuur van de Geest kwam er toch dwars doorheen bleek wel, want na afloop kreeg ik 
allerlei positieve reacties ook van de jongere mensen, dat ik gesproken had vanuit mijn hart. 
 
Dus dat vuur van Jezus is na tweeduizend jaar nog steeds springlevend. Ook al voelen we ons 
misschien, net als Johannes, tekort schieten en voelen we ons niet waardig om zijn ‘schoenen 
uit te trekken’. Toch gebeurt het in ons, leeft het in ons, brandt het in ons. En ik ben ervan 
overtuigd dat die woorden die God sprak na de doop van Jezus, geklonken hebben bij de doop 
van ons allemaal: jij bent mijn zoon, mijn dochter. Mijn liefde voor jou is groot. Sterker nog, het 
klinkt bij de geboorte van ieder mens, wanneer de levensadem wordt ingeblazen en de reis op 
deze wereld begint. Vanaf dat moment begint de zoektocht naar waar je voor bestemd bent, 
wat jouw doel is in het leven, waartoe je geroepen hebt. En daar mogen we ons hele leven over 
doen.  
 
Johannes de Doper wist het al vroeg: ik ben niet de Messias maar ik maak de weg vrij voor 
Jezus. Ik help de mensen om hun zonden af te wassen totdat Jezus komt die zal dopen met vuur 
en er een hele nieuwe wereldorde zal ontstaan van vrede en gerechtigheid. En Jezus is naar 
voren gekomen uit het volk en hij heeft zijn plaats ingenomen. Vooral door dingen te doen, met 
mensen te praten en nabij te zijn. En op die manier kunnen ook wij het vuur van de Geest 
brandend houden en werken aan vrede, liefde en gerechtigheid. Door de goede dingen te doen, 
openhartig met mensen te praten en de ander nabij te zijn.  



 
Stilte en pianomuziek 
 
Geloofsgebed 
Ik geloof in God, die ons ziet en begrijpt. 
Hij steunt ons in tijden van nood en verdriet, 
maar ook in vreugdevolle tijden. 
Hij geeft ons kracht om verder te gaan. 
Ik geloof in Jezus Christus, die niet voor niets 
“mens onder de mensen” is geworden. 
Hij roept ons en geeft nieuwe moed. 
Hij is ook nu nog de Bron, waardoor wij vertrouwen 
kunnen hebben in het leven en hoop op toekomst. 
Ik geloof in Gods Geest, werkzaam in alle mensen van goede wil. 
Ik geloof dat wij samen kerk zijn, midden in de wereld. 
Samen geroepen en bijeen gebracht om door zijn heilige Geest  
mee te werken aan de gemeenschap tussen mensen en God. 
Ik geloof dat God ten laatste de macht van het kwaad zal breken 
in alle menselijke verhoudingen, in ons en in alle mensen, 
en dat wij samen zullen leven, zonder angst en dood en wanhoop, 
voor altijd en voorgoed, in Gods nabijheid. Amen. 
 
Voorbede   
Acclamatie: Gij zijt Gij, godheid, barmhartig, lankmoedig 
 
Bidden we voor onze wereld, gebroken en onderling verdeeld, opgesplitst en partijen met 
tegengestelde belangen: dat er aandacht zal zijn voor hen die monddood zijn gemaakt, 
aandacht voor onze moeder aarde, waarvan hele stukken zijn verschroeid, verbrand en 
vernietigd in oorlog en geweld.  
 
Bidden we voor al onze geloofsgemeenschappen die de laatste tijd zo tegen haar eigen 
kwetsbaarheid vaanlopen: dat ze wil luisteren in warmte, mildheid en bezieling, om de 
gemeenschap van Jezus levend te houden. Dat ze goed doet en niet omkijkt.  
 
Bidden we voor onszelf, zoals we hier bij elkaar zijn. Dat we blijven vertrouwen tegen beter 
weten in, dat we anderen laten delen in ons leven, dat we het zingen niet verleren 6 en het 
goede nieuws niet wegpraten. Dat we op z’n tijd kunnen lachen. 
 
Acclamatie: Gij zijt Gij, godheid, barmhartig, lankmoedig 
 
Intentieboek en persoonlijke voorbede 
Lichtje van de maand 
Acclamatie: Gij zijt Gij, godheid, barmhartig, lankmoedig 
 



Onze Vader: lied Onze vader verborgen (Oosterhuis) 
 
Brood delen, gebed en uitnodiging tot delen 
God van mensen 
zegen onze tafel.  
De tafel vertelt ons van goedheid en overvloed, 
van kiemkracht en groeikracht,  
van oogst en bereiding.  
Van zaad tot groente,  
van graan tot brood.  
Gezegend mogen we zijn 
en uitgenodigd om te breken en te delen.  
 
We denken ook aan de lége tafel 
dichtbij en ver weg.  
Die vertelt van tekort en honger,  
van tegenslag en gebrek,  
van wie niets heeft  
om zijn monden te voeden.  
Geef dat er eens voldoende zal zijn voor iedereen.  
 
Zegen alle tafels  
van vrienden en vreemden. 
Die vertellen van verbinden,  
van uitnodiging en vurige geestkracht,  
van samenkomen om te lief en leed te delen,  
van eenheid tussen mensen. 
Geef dat het verhaal wordt doorvertelt. 
Aan deze tafel, in deze kerk en ver daar buiten.  
Amen. 
 
Wees allen welkom aan de tafel, om samen het brood te delen. Ter gedachtenis aan Hem, ons 
grote voorbeeld, ons vuur van waaruit wij leven. 
 
Slotgedachte 
God, 
wat een wereld! 
Wat een kansen! 
Wat een mogelijkheden liggen er voor ons open. 
Wat een wonder toch eigenlijk, 
die wereld, waarop wij leven. 
Wij danken U 
voor al die verschillende mensen 
met hun dromen en ideeën. 



Voor al die verschillende  
streken en landschappen, 
planten en dieren. 
Voor telkens nieuwe  
verrassingen en ontdekkingen. 
Geef dat we niet alleen 
naar de verkeerde dingen 
op onze aardbol kijken, 
maar ook waarderen 
wat er goed is. 
Dat we ontdekken 
dat we niet naar de hemel  
hoeven te staren  
om iets van U te zien, 
maar ervaren dat U vlakbij bent. 
Ook in de wereld van nu. 
En dat U ook ons uitnodigt 
tot geloof in uw Blijde Boodschap. 
 
Zegen  
Wij gaan weer van hier. Het is donker buiten, we kunnen het vuur nu goed gebruiken. Om onze 
huizen te verlichten en de harten van de mensen te verwarmen. Wij gaan op pad in dit nieuwe 
jaar, om vrede en liefde te brengen, overal waar wij komen. Met vallen en opstaan te vertellen 
van ons geloof, van dat vuur van de Geest dat brandt in ieder van ons. En daarbij vragen wij de 
zegen van hem die wij noemen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in vrede.  
 
Slotlied. GvL 639 Licht en stem. Van grond en vuur. 


