
Viering Oase 10 mei 2025    

 

Thema: Zijn stem horen  

 

Voorgangers: Hans van Hak  en Hannie van Hak  

Cantor:  Jeroen    Piano: Frank   

Techniek Paul    Beamer/camera: 

Lichtje:             Marijke   

 

Paaskaars brandt  

 

Klankschaal   

Oasekaars  wordt aangestoken 

 

Woord van welkom en inleiding    

Goede avond, beste mensen,  

Welkom, hier in de kerkzaal en meevierend via de kerktv. Zijn stem horen is vanavond het 

thema. 

De stem van God klinkt ons als gelovigen bekend in de oren. Maar ook omgekeerd hopen we 

dat God ons hoort. En dat mensen elkaar verstaan en naar elkaar luisteren. 

Laten we eerst stil zijn en ruimte maken in onszelf. Ik wens ons een mooie viering. 

 

Openingsgebed  

De klank van de stem doet vermoeden 

dat je liefdevol ontvangen wordt. 

De klank van de stem doet vermoeden  

dat je mag zijn wie je bent. 

God, laat uw stem klinken, telkens weer.  

 

Allen 

Wij bidden U, God 

dat wij U mogen kennen 

en omgekeerd; 

dat wij door U worden gekend, 

zoals de herder zijn schapen kent 

en de schapen de stem van de herder. 

 

Dat U ons beter kent 

dan wij onszelf vaak kennen, 

dat U ons verder brengt dan wij nog zijn. 

 

Dat wij het weer mogen proberen 

om in Uw spoor te raken, 

Uw stem te volgen 



om mens te zijn van U 

in deze wereld, Amen. 

 

Openingslied Wij bijeen  

 

Vredeskaars  en vredewens:   

Vrede in deze weken wordt veel genoemd. Laten we naast herdenken wat vrij zijn betekent 

niet voorbij gaan aan de situatie waarin mensen verkeren in oorlogsgebieden, die uitzien 

naar het zwijgen van wapens, naar vrede. In vele gebieden op onze wereld wordt vrede en 

recht met voeten getreden. Wij kunnen in eigen kring beginnen. Wensen we elkaar Gods 

vrede toe. 

 

Vredeslied: Vrede voor alle mensen   

 

Gedachte:  Leven is een kunstwerk maken   

 

Ieder mens staat voor een doek, 

krijgt een palet vol kleuren: 

de kleuren van het hart en het verstand, 

de kleuren van gemoed en geest, 

de kleuren van zijn lijf en leden. 

En dan maar schilderen en proberen 

om ’t beste uit zichzelf weer te geven. 

De achtergrond is reeds gegeven 

de eeuw waarin wij leven, 

het land en het milieu en het gezin 

en al die dingen waar wij niets aan kunnen doen. 

Maar op die achtergrond komen de eigen kleuren, 

de trekken van ons eigen leven. 

Wij borstelen naar eigen aard, 

een beetje stuntelig of zelfverzekerd, 

met grove borstel of met fijn penseel. 

Wij borstelen altijd verder zonder te pauzeren. 

Kom, leg nu even het penseel opzij. 

Laat rusten het palet met vele kleuren, 

doe enkele stappen achteruit en kijk eens . . . . . 

Kijk eens naar je eigen leven . . . . . 

Bewonder of beween, maar wees nog niet tevreden 

als alles volgens het boekje, 

bijna perfect is weergegeven. 

Misschien ontbreekt dan nog de ziel 

die in geen boekje staat beschreven. 

Het is het zachte wonder dat ontroert. 

Waarom? 



Ik weet het niet  

- om nooit meer te vergeten. 

Misschien zal God 

als Hij het doek bekijkt 

waarop ons leven staat geborsteld, 

misschien zal Hij, 

ontroerd staan kijken, 

omdat Hij in dat wonder 

iets van Zijn eigen beeltenis ontdekt. 

 

Piano  

 

Evangelielezing  Joh.10, 27-30 (BGT) 

 

In die tijd zei Jezus: de mensen die bij mij horen, luisteren naar mij. Ik ken hen, en zij volgen 

mij. Ik zorg ervoor dat ze gered worden, ik geef hun het eeuwige leven. En niemand kan hen 

bij mij weghalen. Want mijn Vader heeft mij de hoogste macht gegeven. De Vader en ik zijn 

samen één. En niemand kan God, de Vader, iets afnemen.  

 

Acclamatie:  Uitgesproken hier gehoord 

 

Levend woord   

Zijn stem horen en luisteren. 

In deze tijd van onzekerheid, dreiging en oorlog op vele plaatsen om ons heen, vieren we in 

ons land 80 jaar vrijheid en herdenken we de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Ook de 

zorgen om het milieu, het verpesten en uitbaten van onze aarde houdt ons bezig.  

Mensen zijn tot veel in staat. Zowel ten goede als ten kwade. Dat is door de eeuwenla nge 

geschiedenis heen steeds een strijd. Waar kies je voor; voor jezelf op de eerste plaats of is er 

ook het besef dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel van de mensengemeenschap. 

Je kunt voor jezelf opkomen zonder een ander te benadelen. Je kunt ook voor de ander, 

jouw medemens opkomen als je weet dat misbruik wordt gemaakt van toegeëigende macht. 

De wereldleiders zetten hun macht in en vertrappen daarbij het recht van mensen om een 

menswaardig leven te leiden.. Ze maken slachtoffers, waarbij een mensenleven niet telt. Zij 

horen de internationale humanitaire stem niet, willen er niet naar luisteren. 

En toch lezen we vandaag dat Jezus zorgt voor zijn mensen.. Deze lezing uit het Johannes-

evangelie spreekt ook van de herder Jezus die zijn schapen kent, die hen begrijpt. 

Willen we open staan voor de verbondenheid met elkaar en elkaar tot stem zijn en het 

kwade keren? 

Het zal niet meteen op wereldschaal lukken maar we kunnen wel kleine stappen in onze 

eigen omgeving zetten. We kunnen daarbij varen op het kompas van onze reisgenoten en 

elkaar helpen. 

Hopelijk wordt ons leven dan meer gelijkend op een kunstwerk. 

Een palet vol kleuren, en maar schilderen. Bij tijd en wijle even afstand nemen ; zie je het 

voor je, en dan uiteindelijk geslaagd en tevreden, met hart en ziel gemaakt, dat is het 



streven. Een utopische voorstelling?  Of wellicht zoals het echte leven verloopt, met ook 

onzekerheid . 

Maar durven we vertrouwen op een goed eindresultaat, met daarvoor momenten en 

periodes die soms tegenzitten; ons verdriet en andere periodes waarin we vreugde en 

blijdschap beleven.  

Willen we vertrouwen op de stem die ons roept; 

willen we vertrouwen op onze scheppingskracht; 

willen we vertrouwen op onze medemensen. 

Aan ons de opdracht en uitdaging om door alles heen positief in het leven te staan, wetend e 

dat we er niet alleen voor staan.  

Hoopvol blijven, dat een nieuwe wereld komen zal.  

 

Korte stilte en pianospel  

 

Geloofsgebed (samen) 

 

Ik geloof in God, 

kracht die ons doet leven, 

geest die ons bezielt 

tot méér dan het gewone. 

Stem die ons roept 

om mens te worden zoals bedoeld. 

 

Ik geloof dat we het recht 

en het vermogen hebben 

ons te ontplooien, 

dat we mens kunnen worden  

aan onszelf en aan elkaar. 

 

Ik geloof dat wij als mensen 

een weg hebben te gaan, 

dat we keuzes moeten en kunnen maken, 

dat we ons niet bij alle bestaande toestanden 

hoeven neer te leggen, 

maar dat we scheppingskracht hebben 

en dingen in onszelf 

en in onze omgeving kunnen veranderen. 

 

Ik geloof dat we onze weg niet alleen hoeven te gaan, 

dat we ons daarbij gesteund kunnen voelen door de ander, 

die ene ander, Jezus van Nazareth, 

onze herder en leidsman die ons is voorgegaan, 

ten einde toe. 

 



Ik geloof dat wij zijn: 

stem voor elkaar, 

toekomst in wording . 

 

Voorbeden   

 

God, geef ons de power 

die nodig is om staande te blijven 

in het krachtenveld dat de wereld is 

en om te kiezen voor die krachten, 

die positief zijn 

en onszelf en anderen verder helpen. 

(samen) Geef dat het niet bij mooie woorden blijft 

Geef dat het niet bij mooie woorden blijft   . 

Bij mooie verhalen dat het anders moet. 

Bij grote woorden zoals stoppen met pesten, 

iedereen accepteren zoals hij of zij is, 

niemand uitlachen en niemand pijn doen. 

(samen) Geef dat het niet bij mooie woorden blijft 

Geef dat het niet bij mooie woorden blijft   . 

Bij mooie praatjes aan onderhandelingstafels. 

Bij prachtige uitspraken als “vrede brengen”, 

je verantwoordelijk voelen voor elkaar 

en samen een wereld opbouwen. 

(samen) Geef dat het niet bij mooie woorden blijft 

Geef dat het niet bij mooie woorden blijft     . 

Bij indrukwekkende toespraken. 

bij schitterende plannen en goede ideeën. 

Help ons ze eindelijk eens uit te voeren. 

Geef dat die woorden daden worden 

(samen) En als onze batterij even op is 

en onze motor hapert, 

wees dan de kracht die ons draagt 

en ons weer op gang helpt. 

 

intentieboek  en eigen intenties  

stilte   

lichtje van de maand  

 

Onze Vader:  Donna, donna. 

 

 

 



Brood voor onderweg   

 

Met woorden van licht en leven is Jezus door de wereld gegaan. Die woorden zijn bewaard 

gebleven, doorverteld en opgetekend. Bezongen en uitgebazuind tot hier en nu, tot hier in 

ons midden.  

Zijn stem wordt gehoord. 

Bewaard werd ook een gebaar van Hem. ‘Blijf dit doen’ sprak Hij, toen Hij op de laatste 

avond van zijn leven, brood brak en daarin zichzelf wegschonk. ‘Blijf dit doen’. Dat werd 

gedaan aan een tafel te midden van zijn leerlingen. Daaraan werd in Zijn naam brood 

geheiligd tot brood van leven en liefde, opdat wij het delen als Zijn en elkaars tafelgenoten”.  

 

Lied:  Het lied van het brood (GvL 457 coupl. 1, 4, 5)  

We delen brood met elkaar 

 

Slotgedachte: We zijn op weg  

 

God, 

we zijn op weg 

om onze dromen te verwerkelijken 

en onze plannen waar te maken. 

En stap voor stap hopen we  

dichter bij het geluk te komen. 

We zijn op weg 

om onze idealen vorm te geven, 

en onze woorden in daden om te zetten. 

En telkens kijken we vooruit 

naar wat we verwachten en hopen. 

Wees ons kompas, 

en wijs ons hoe we moeten gaan. 

Geef dat we de mensen onderweg, 

niet zien als obstakels 

maar als reisgenoten die elkaar helpen. 

We zijn op weg, ons leven lang. 

Geef dat we in onze toekomstdromen, 

Uw droom niet uit het oog verliezen. 

Help ons op weg naar een toekomst, 

van vrede en geluk voor iedereen. 

 

Lied: Wees Gegroet  1 x cantor en 1 x samen  

 

Zegenwens    

Gezegend de hand  

die je uitstrekt naar de ander. 

Gezegend de steun die je biedt 



aan anderen in moeilijke tijden. 

Gezegend de woorden 

waarmee je de ander geluk wenst. 

Gezegend je voeten 

op weg samen met anderen, 

naar recht en vrede. 

Moge de God van Jezus ons zegenen, 

en mogen wij elkaar als naasten, 

met vriendschap en trouw tot zegen zijn 

In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.  

 

Afsluitende woorden 

We zijn bijna aan het einde van deze Oase-viering gekomen. 

Fijn dat u meeviert via de kerktv en hier aanwezig bent. 

We danken de mensen die deze viering mogelijk maken. Goed dat we hier samen zijn. Zo 

dadelijk is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De koffie en thee staan klaar. En niet 

te vergeten: zoals altijd is uw gulle bijdrage voor de Voedselbank welkom. 

Ik hoop dat we inspiratie hebben opgedaan; dat we luisteren naar de stemmen die klinken 

om ons heen; en die vragen en ons smeken om een nieuwe betere wereld.  

 

Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal   

 

Volgende viering met Oase:  zat. 14 juni 2025  


