Paaswake Immanuelkerk & Oase. Zaterdag 19 april 2025 om 21.00 uur.

Voorgangers: Lieuwe Wijbenga & Frank Bockholts
Ambtsdrager van Dienst: Gijs van Vark en Jeroen Kok
Lectoren: Gijs en Els van Vark en Jeanneke de Bot
Piano: Frank Bockholts & Lieuwe Wijbenga
AV-Technici: Casper van Mourik & Wouter de Geus

Bij binnenkomst worden Paaswakekaarsjes uitgedeeld en zoekt ieder —in stilte- een plekje in
de donkere kerk. Op het liturgisch centrum branden 2 spotjes. Verder zijn alle lampen uit.
Vooraan staan: de vuurschaal, het doopvont, de Paaskaars. Op de avondmaalstafel staan het
waterkruikje, het avondmaalsstel, en brood om uit te delen.

Om 21.00uur komen de voorgangers en lectoren binnen. Zij nemen plaats.
Als laatste wordt het licht in het lantaarntje binnengebracht door .................... . Dit wordt op
de avondmaalstafel geplaatst.

Bemoediging
V: De HEER zij met u.
A: OOK MET U ZIJ DE HEER!

Zingen: Lied 647: 1, 3, 4 ‘Voor mensen die naamloos’

HET LICHT ONTSTOKEN

Het is goed om hier in dit uur samen te zijn. Het is wel donker om ons heen, maar met
vertrouwen zien wij uit naar wat komen gaat. Wij zijn op doortocht naar het licht. De
verhalen die we daarbij zullen horen, spelen zich af tussen oorsprong en bestemming. Het
zijn verhalen over het begin van alle leven, verhalen over het doel van ons bestaan. Dat is de
reis die we afleggen: van het duister naar het licht. Aan dat licht en aan het leven, dat sterker
is dan de dood, vertrouwen wij ons toe.

Kom in ons midden, God, wees niet doodse stilte. Laat dit een avond van hoop en bevrijding
zijn.
Wek in ons de kracht tot leven.

Aansteken van de schaal voor het paasvuur met het licht uit het lantaarntje.

Wijding van het vuur

God, Vader van alle mensen, wij zijn blij met het licht dat Gij geschapen hebt.
Gij hebt het ons gegeven om te kunnen zien

wat wij moeten doen om zelf voor andere mensen licht en warmte te zijn.
Wij vragen U: zegen dit vuur en verwarm ons hart.

Verwarm ons hart op koude en warme dagen.

Verwarm ons hart als we eenzaam en verdrietig zijn.

Verwarm ons hart als we gelukkig zijn,

zodat we dan blij en vreugdevol naar mensen kunnen toegaan.



Maak ons vurig in het geloof, maak ons vurig in het goede,
in onze liefde en dienstbaarheid aan elkaar en vele anderen. Amen.

Vanuit de vuurschaal wordt de paaskaars aangestoken. (door Frank)

Wijding van de Paaskaars

Heer, onze God, heilig en zegen deze kaars. Laat hem branden als het licht van de nieuwe
dag.

Ontsteek weer het vuur in de harten van uw gelovigen

opdat wij met Jezus opstaan om te verrijzen tot een leven van goedheid en vreugde.

Dat vragen wij U door Jezus, ons vriendelijk Licht voor deze avond,

voor alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens

Vrede brengen in een wereld vol spanningen. Dat is wat Jezus bracht 2000 jaar geleden. Hij
heeft ons tot op heden aangespoord om die vrede inhoud te geven. Oog om oog, tand om
tand is geen weg naar vrede. Vrede begint in onszelf, we moeten eerst onszelf bevrijden.
Eerst de vrede bij onszelf zoeken en daarmee vrede uitstralen naar de ander. Wensen we dat
elkaar toe: de vrede van Christus.

We luisteren naar ‘Soms breekt uw licht’
(https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU)

Tekst op het scherm

Tijdens het lied worden de Paaswakekaarsjes ontstoken aan de Paaskaars.
Het licht wordt aan elkaar doorgegeven.

Zingen: Lied 600: 1 t/m 5 ‘Licht, ontloken aan het donker’
Ondertussen worden de lampen in de kerk aangedaan.

LEZINGEN UIT DE SCHRIFTEN

Wij zijn hier verzameld om niet te vergeten wie wij zijn: niet gedoemd tot lijden en verdriet,
duister en dood, maar geroepen om ten volle te leven in vrijheid en vreugde, in het licht.

Wij zijn hier om elkaar te bevestigen in het geloof dat wij zo gewild zijn door de God die
Liefde is.

“lk zal er zijn voor u, is mijn Naam” heeft Hij gezegd.

Van zijn trouw getuigen de aloude geloofsverhalen.

We vertellen, om te beginnen, het scheppingsverhaal: over de doorbraak van het licht in een
geschiedenis van chaos en aardedonker, en over God die mensen volop leven gunt, en hen
daarom toevertrouwt aan elkaar.

Bijbellezing: Genesis 1: 1-5
Zingen: Lied 216: 1, 2, 3 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

Bijbellezing: Exodus 14:15 - 15:1a



Zingen: Lied 350: 1, 2, 4, 7 ‘Het water van de grote vloed’

Overweging

Pasen, het feest van de overwinning op de dood. Dat is waarschijnlijk in onze
geloofsbeleving het moeilijkste te bevatten en de betekenis ervan te ervaren. Op weg naar
Pasen zijn we begonnen met Aswoensdag; de eerste dag van de vastentijd, een periode
waarin we ons bezinnen dat we gewoon mensen zijn, mensen zijn die niet altijd voor onszelf
en anderen de juiste weg bewandelen. We willen graag Jezus als voorbeeld nemen, maar
lukt dat ook? In de woensdagavondvieringen was de vraag die Jezus stelde aan zijn
leerlingen: ‘Wie zeg jij dat ik ben, of wie zeggen zij dat ik ben?’ Als je die vraag aan jezelf stelt
wat is dan jouw antwoord op de vraag: Wie is Jezus voor mij? Wie is die mens met goddelijke
kracht, wie is die menselijke God voor ons?

Vorige week met Palmpasen vierden we dat Jezus als een koning werd binnengehaald. Nog
in diezelfde week werd hij als misdadiger aan het kruis genageld. Wie is toch die Jezus die na
2000 jaar nog steeds in ons levend wordt gehouden. Toen de Jozefkerk nog kerk was hing er
bij de ingang een paneel met honderd verschillende namen voor Jezus. Een daarvan is: Ik zal
er zijn. Ik zal er zijn voor jou. Dat was ook het thema van de Passion donderdag op de
televisie. Maar daar hoort een vraag bij: ben jij er dan ook voor de ander. Want dat is de taak
die wij als Jezusvolgers, als christenen als opdracht hebben. Ben er voor elkaar. En gelukkig
zie je op veel plaatsen hoe mensen behulpzaam zijn voor elkaar, in groepen, in
hulporganisaties, of er gewoon zijn voor een ander. In tegenstelling tot de machthebbers die
ellende veroorzaken door machtsmisbruik en oorlogen.

Afgelopen zondag waren wij met een Oasegroep bij de Passion-uitvoering bij de abdij van
Berne in Heeswijk. Daar werd een duet gezongen tussen Jezus en Judas waarbij beiden
precies de zelfde tekst hadden: ‘wie zeg jij dat ik ben, wie ben ik voor jou en wat verlang jij
van mij, wat moet ik doen om jou te begrijpen?’ Deze indringende vragen kunnen we aan
onszelf stellen. Met deze vragen kunnen we zelf in dialoog met Jezus.

Pasen is de belangrijkste gebeurtenis in ons geloof. Paulus zegt zelfs: ‘wie niet gelooft in de
opstanding, dan is het geloof niets waard.’

Laat daarom deze viering een oase zijn. Net als een oase in de woestijn een plaats om tot
rust te komen, zich te bezinnen op levensvragen aan de hand van bijbel teksten. Terugkijken
waar we vandaan komen, zoals in de lezingen die we net gehoord hebben, tot rust komen en
ons voeden voor de weg die voor ons ligt. Zo kunnen we er zijn, met elkaar en voor elkaar en
zo te bouwen aan een gezonde samenleving. Geloof, hoop en liefde zullen niet verloren
gaan.

Zalig Pasen.

Zingen: Evangelische Liedb. nr 8:‘Als een hert dat verlangt naar water’

DOOPGEDACHTENIS EN DOOPVERNIEUWING

Wijding van het water
Ik wil als het water zijn, Dat in rivieren klatert, En door het oerwoud stroomt,
Dat velden vruchtbaar maakt, En overal leven brengt.

water uitgieten



Ik wil als het water zijn, Dat al wat vies is wast, Dat iedere mens, hoe hij ook heet
Die heling en bevrijding zoekt, Weer hoop op toekomst geeft

Ik wil als het water zijn, Bron van alle leven, Dat alle mensen samenbrengt

Om samen, overal vandaan, Lief en leed te delen

Ik wil als het water zijn, Dat in uw richting stroomt,

Om in de wereld, Overal uw opdracht waar te maken, Meer mens te zijn voor iedereen

Geprezen zijt Gij, Vader, in het bijzonder om het water, dat onze aarde drenkt en vruchtbaar
maakt,
dat wasdom schenkt aan alle dingen. Zegen dit water en maak het tot teken van uw liefde.

Dit water herinnert ons aan onze doop. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper in de
Jordaan.

Daarmee beginnen de verhalen over Jezus zoals hij ons heeft voorgeleefd.

Liefdevolle Jezus, vorm ons opnieuw naar Uw beeld en gelijkenis.

Maak van ons mensen zoals U ons bedoeld heeft.

We noemen deze dag Stille Zaterdag, maar daarmee is het nog geen lege dag. Een collega
schreef: ‘Christus heeft het drukker dan ooit. Voor ons is hij aan de dood overgegeven (door
onze schuld ook nog), maar hij laat zich niet kisten! [...] Door zijn afdaling, zijn ‘nederdaling
ter helle’ wordt het een stuk rumoeriger in de hel.’

De macht, de stille zachte kracht van de liefde en van de genade, wordt openbaar.

Water scheppen met de hand

In de kerk kennen we de doop als een sacrament, een heilige handeling, met zoiets
eenvoudigs als water. Er komt een waaier aan betekenissen in mee. God maakte ruimte voor
zijn schepping door de wateren te scheiden. Door de zondvloed heen roept God Noach om
de aarde op een nieuwe manier te bewonen. Israél zag het water van de Rode Zee als een
barriere, maar God maakte er een weg doorheen. De doop met water is een betekenisvolle
handeling voor mensen die door alle schuld worden overspoeld. Tot in onze dood de
gemeenschap met Christus hebben, om die te overléven!

In deze Paaswake is dit een moment om in herinnering te brengen dat je gedoopt bent. Op
handen werd gedragen. Ondergedompeld werd. Er voor jou werd gekozen. Jezelf -opnieuw-
de keuze maakte. En wanneer je niet gedoopt bent, maar wel nieuwsgierig geworden naar
wat het is om bij Jezus en bij de kerk te horen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

De doopgedachtenis -voor wie dat wil- kun je vormgeven door -nu of later, met een beetje
of zonder water- met je duim een kruisteken te maken op je voorhoofd. En als woorden van
een eenvoudige geloofsbelijdenis zeg ik: Christus gekruisigd, Christus verrezen, Christus zal
komen...

Er is nu gelegenheid om je eigen doop te gedenken of met het verlangen naar die doop bezig
te zijn. Daar zijn allerlei manieren voor. Je kunt gewoon op je plaats blijven, en de liederen



meezingen. Je kunt naar voren komen, stilstaan bij het doopwater, het aanraken, of er een
kruisteken mee maken.

Tijdens de doopvernieuwing worden de volgende liederen gezongen:
Lied 16b: ‘Behoed mij, o God,
Lied 139d: ‘Heel het duister is vol van luister’

Delen van brood

In het Lucas-evangelie speelt de maaltijd een grote rol. Er gebeurt van alles aan tafel als
Jezus aanschuift. Een van de bekendste gebeurtenissen is als Jezus met de Emmalisgangers
aan tafel gaat. Maar we kennen ook de verhalen dat Jezus bij tollenaars en zelfs farizeeérs
aanschuift. Met allerlei zondige mensen gaat Jezus aan tafel omdat dat de beste gelegenheid
is om met elkaar in gesprek te gaan. Jezus ziet daar de beste kans om te overtuigen, zijn
getuigenis af te leggen over hoe hij gesteund door zijn vader ons mensen de goede weg
wijst.

Op Witte Donderdag deelt hij voor het laatst de maaltijd met zijn vrienden en leerlingen. Hij
geeft nogmaals aan wat brood delen betekent voor hem, voor zijn apostelen en voor ons
allemaal. Want hij zegt bij het delen: Blijf het brood delen zoals ik nu aan jullie voordoe en
blijf dat doen om aan ieder door te geven wat ik jullie geleerd heb.

Delen wij dit brood als teken: Brood van leven.

U krijgt het mandje met brood aangereikt, U neemt er een stukje brood uit en geeft door. Het
is fijn als u daarbij iets zegt, bijvoorbeeld Brood van leven.

(ondertussen pianospel door Lieuwe)
Bijbellezing Lucas 24: 1-9
Zingen: Lied 601: 1, 3 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Gebed; samen bidden we het Onze Vader
Zingen: Lied 637: 1, 4 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’
WEGZENDING
V. Door de duisternis naar het licht.
Door de dood naar het leven.
Wees gezegend in dit geloof:

De Heer is opgestaan!
A DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Zingen: Lied 608: 1, 2, 3 ‘De steppe zal bloeien

Pianospel bij het uitgaan: Halleluia



