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Kerstmis 
Bijna Kerst, en dat betekent dat er in deze 

Bronwater uiteraard aandacht is voor de 

Kerstvieringen. Maar er is ook weer het nodige 

gebeurt en er staat nog het nodige te gebeuren na 

de Kerst. Ook daarvan vast wat aankondigingen. 

We hopen jullie te begroeten bij de Kerstviering, en 

als dat niet lukt toch een Zalig Kerstfeest gewenst, 

en een vredevol 2025. 

Namens het bestuur, 

Jeroen 

 

Vrijwilligerslunch bij de Rooi Pannen 

Veel mensen die bij Oase betrokken zijn doen daar ook vrijwilligerswerk. Zonder al dit werk 

zou Oase niet bestaan. Daarom waren al die mensen uitgenodigd voor de vrijwilligers-lunch 

bij de Rooi Pannen (Horeca opleiding) in november, en was het overgrote deel daarvan 

aanwezig. Bediend door de enthousiaste leerlingen kregen we een heerlijke lunch 

geserveerd. Aan tafel werden intussen prachtige verhalen uitgewisseld, en werd er goed 

gelachen. Alles bij elkaar een prachtige gelegenheid om de verbondenheid te vieren en te 

verstevigen. 

Jeroen



  

Muona Malawi en Kerst 
Het is al weer twee jaar geleden dat we voor het eerst kennismaakten met Muona Malawi. 

Tijdens de Kerstviering haalden we veel geld op voor lampen op zonnestroom, zodat leerlingen 

(vooral meisjes) ’s avonds konden studeren. Intussen hebben we ons vaster verbonden aan dit 

goede doel, en gaan we ook tijdens de komende Kerstviering hiervoor collecteren. Voor 

degenen die daar niet bij kunnen zijn, of die dit nu vast willen regelen: je kunt je bijdrage storten 

op de Oase rekening: NL34 RABO 0311 6197 03 onder vermelding van Muona Malawi. De 

penningmeester zal deze bedragen meenemen in de totaalopbrengst en dat bedrag ophogen 

vanuit Oase. 

Tijdens de viering zal Jeanneke iets vertellen over de voortgang van de kleuterschool en de 

nieuwe plannen. Dat zal uiteraard ook in de komende Bronwater vermeld worden. 

Jeroen 

 

Diamanten huwelijk Harrie en Toos de Bakker 
 Wat hebben we een paar weken terug een mooie dienst mogen 

hebben in de Immanuelkerk, mede ter ere van het diamanten 

huwelijk van Harrie en Toos de Bakker. Ze werden door Lieuwe 

en de mensen in de kerk in het zonnetje gezet! De dienst werd 

muzikaal opgeluisterd door hun zoon op de bugel. En hoe fijn 

dat onze geliefde Sint Maarten kern van de viering was, waarbij 

dominee Grevink zijn barmhartigheid naadloos koppelde aan de 

mantelzorgers van vandaag de dag. Na de viering was er gelegenheid Harrie en Toos te 

feliciteren onder het genot van gebak, versnaperingen en een drankje. Dat was heel mooi, druk 

bezocht en gezellig. Namens Oase hebben we hen een mooie bos bloemen gegeven met een 

kakelverse nieuwe Oase-kaars. We wensen Harrie en Toos nog vele jaren samen in goede 

gezondheid toe. 

Armand Klaassen 

 

Meditatieve vieringen bij de Wereld Vredes Vlam 
Vanuit de Ambassade voor Vrede Veldhoven worden er maandelijks meditatieve 

vieringen georganiseerd rondom de Wereld Vredes Vlam om vanuit de verbinding 

van het hart onze weg te gaan van innerlijke vrede naar wereldvrede. De Wereld 

Vredes Vlam verbindt door middel van licht wereldwijd de intentie voor vrede. Er is 

muziek, een meditatie, stilte en inspirerende teksten die op papier aanwezig zijn. De vieringen 

zijn op de tweede maandag van de maand van 18:30-19:15 uur in de Immanuelkerk. De 

eerstvolgende is 13 januari. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom! 

 www.wpf-veldhoven.nl 

http://www.wpf-veldhoven.nl/


  

Dialoogtafel vanuit de Ambassade voor Vrede Veldhoven 
Op maandag 13 januari 2025 wordt een dialoogtafel georganiseerd over MENSENRECHTEN. 

De Dialoogtafel is ontstaan na 9/11 om met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald thema. 

Hierbij is leren luisteren en je houding belangrijk. Je hebt geen oordeel, geen mening; je praat 

vanuit jezelf. Het gesprek verloopt in vier stappen: 

- Kennismaken met elkaar 

- Ervaringen delen aan de hand van het thema 

- Dromen: hoe zou het kunnen zijn 

- Doen! 

Er is een gespreksbegeleider die er voor zorgt dat dit proces in goede banen wordt geleid 

volgens deze regels. Deelname is vrij (gratis) en per groepje kunnen rond 8 mensen deelnemen. 

Voor deelname is aanmelden nodig vóór 31 december 2024 bij Carla van Olst via de mail: 

vanolst.carla@gmail.com of telefoon: 06 28501621. Maandag 13 januari om 19.45 uur in de 

Immanuelkerk. Voor meer informatie www.eindhovenindialoog.nl 

 

Kerstviering  
Het wordt een prachtige kerstviering. Veel 

samenzang met bekende kerstliederen 

begeleid door piano, dwarsfluit en trombone. 

Paul Clement en Lieuwe Wijbenga zijn deze 

keer de voorgangers in deze oecumenische 

samenwerking van Oase met de 

Immanuelgemeente. Op kerstmorgen 

verzorgt de Immanuel de viering samen met 

Huub Bukkems vanuit Oase. 

Paul heeft met Lieuwe een viering 

samengesteld, waarin het kerstverhaal de 

geboorte van jezus verhaalt en daarbij de 

wereld van vandaag ook plek krijgt. We delen 

niet alleen brood, maar delen ook door een 

bijdrage te leveren aan ons geadopteerde 

project Mouna. 

Welkom in deze kerstviering op 24 december 

om 21.00 uur in de Immanuelkerk. 

mailto:vanolst.carla@gmail.com
http://www.eindhovenindialoog.nl/


  

Oaseviering in januari 2025 
2025! We zijn al weer een kwart eeuw onderweg na de millenniumwissel in 2000. Onze eerste 

viering in januari verwelkomen we Marleen Kremers als voorganger. Wij zijn blij met haar 

bijdrage en zij ziet er naar uit om bij ons te zijn. Met haar proberen we vernieuwing en verfrissing 

te brengen in onze vieringen. Voorgangers van buiten onze vertrouwde voorgangers geven ons 

weer een nieuwe kijk op de manier waarop wij vieren. De eerste viering van het nieuwe jaar is 

op zaterdag 11 januari. 

 

Viering Eenheid van de Christenen 
In de week van 26 januari vieren we de Eenheid van de Christenen. Om die eenheid ook in onze 

relatie met de Immanuelgemeente te laten blijken is er overleg geweest hoe we dat vorm 

kunnen geven. Iemand uit de Immanuelgemeente heeft zich verdiept in onze oorsprong, 

namelijk het jodendom, en heeft daar een boek over geschreven. Daarbij heeft hij veel steun 

gezocht en gekregen van Myriam Schoutsen. Zij was pastoraal werkster in de drie parochies 

van de Pastorale Eenheid Christus Hovenier. Dat boek is inspiratie geweest voor deze viering 

en aanleiding om Myriam hierbij uit te nodigen. Zij heeft die aangenomen en gaat samen voor 

met Bram Donkers. Oase zal met Frank een muzikale bijdrage leveren door liederenkeuze en 

pianospel. 

Zondag 26 januari, 10:00 uur. 


