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De liederen worden in het Frans gezongen.
Een vertaling tonen we op het scherm.
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‘Dood,  waar  i s  uw overwinning? ’



Na afloop vindt u in de hal een boekje van 
Rita van Son met enkele teksten van deze 
meditatieve bijeenkomst.
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‘Dood,  waar  i s  uw overwinning? ’



Dit verhaal gaat over de dood, maar 
ondanks alles meer nog over LEVEN.
Laten we het STIL maken in ons” 

W e l k o m  d o o r  
J e a n n e k e  d e  B o t
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‘ D o o d ,  w a a r  i s  u w  o v e r w i n n i n g ? ’



1. Getsemane

Ik ben alleen en ik ben bang.
Waar ben je Vader, waarom zwijg je toch zo?
Vrienden, hoe is het mogelijk dat jullie slapen als 
ik ga sterven?
Ik ben alleen, heel alleen met mijn angst,
mijn grote, donkere angst.
Mijn nacht, mijn uur, verlaten, vergeten.
Ik alleen ben er om het losgeld te betalen.
Tuin van doodsstrijd, aarde van verlatenheid,
afgesneden van de wereld der levenden.
Op de drempel van het lijden:
geminacht, uitgejouwd, verlaten.
Gevangen in het struikgewas van de Hof van 
Olijven.



Moge mijn gebed jou 

bereiken, mijn Heer!

Simon, heb je niet één uur met mij
kunnen waken?
Zie, het uur is gekomen, waarop de 
mensenzoon wordt uitgeleverd.
Waakt en bidt dat gij niet op de 
bekoring ingaat. 
Moge mijn gebed jou bereiken, mijn Heer!

Luisteren we samen:



Mijn ziel is bedroefd, 
tot stervens toe.
Vurig heb ik verlangd dit paasmaal 
met jullie te gebruiken. 
Blijf hier en waak met mij.
Moge mijn gebed jou bereiken, mijn Heer!

Degene die ik straks kus, 
dát is hem, arresteer hem.
Slaap nu en rust maar uit.
Kijk, ze zijn heel dichtbij, 
zij die me moeten uitleveren.
Moge mijn gebed jou bereiken, mijn Heer!



Voorbede
Bidden wij voor alle mensen 
die leven in doodsangst,
zonder bescherming, zonder 
iemand die hen bijstaat.
 

Bang voor lijden, opgejaagd 
door oorlogsgeweld, zijn zij 
machteloos overgeleverd.
 

Dat zij uw aanwezigheid 
mogen ervaren, God,
dat het hun kracht geeft.

Bidden we samen:



2. Jezus wordt ter dood veroordeeld

De waanzin heeft de stad in haar greep.  
De haat heeft de harten doorboord..
De lafheid is gevlucht.
Alles is gereed
en de schoonmaak begint.
De aarde wanhoopt en de hemel vergeet.
De nacht komt dichterbij.
De “Koning” is veroordeeld,
de moordenaar gratis geschonken.

Mijn hart is beschaamd en huilt om de scharlaken 
mantel.
Mijn hoofd barst open van de wonden.
Mijn hele wezen trilt bij ieder gekraai van de 
haan in het ochtendgloren.
Hoe dikwijls ligt de lafheid op de loer.
Meer nog dan de veroordeelde ben ik de 
onschuldige.



Bidden wij voor mensen die ter 
dood veroordeeld worden,

die een barbaarse straf 
opgelegd krijgen.

Zij die dreigen gestenigd te 
worden, zij die onschuldig zijn.

Dat hun stem, dat hun aanklacht 
gehoord mag worden.

God van liefde en mededogen, 
zie hen aan en wees bij hen.

Voorbede

Bidden we samen:



3. Jezus neemt zijn kruis

     op zijn schouders 

Op jouw gekwelde rug, die rood wordt van de 
zweepslagen
hebben ze het kruis gelegd,
het zware kruis
zo zwaar als de hele mensheid.

Jij draagt jouw kruis, alsof het alle ellende in de 
wereld tentoonstelt.
Jouw zware, grote kruis,
het kruis dat alle kruisen in de wereld overtreft.
Je sleept het mee en struikelt onder de wrede 
slagen
en de uitbarstingen van de haat.



3. Jezus neemt zijn kruis

     op zijn schouders 

Maar ze zijn er allemaal, de armen der aarde, de 
uitgestotenen,
ze zijn er, met jou.
En voor hen zet je je schrap.
Jij hebt hen uitgekozen.

Vermorzeld onder de houten balk
dachten zij jouw graf te graven.
Maar wat zij niet wisten is
dat liefde een kruis kan veranderen in een 
strijdvlag.
Ik bid je, gekruisigde liefde
mij met Jou te voeden in de strijd van het leven.



Als een onschuldig lam  is 

Hij naar de dood geleid

Zonder schoonheid noch schittering
hebben wij hem gezien.
Hij had niets menselijks meer.
Welnu, Hij droeg onze zonden
Hij werd door onze pijn gekweld.

Als een onschuldig lam is Hij naar de 
dood geleid 

Luisteren we samen:



Hij is afgesneden van de wereld der 
levenden
verpulverd door het lijden
schreeuwde Gij het uit op het kruis:
“Vader, vergeef het hen
want zij weten niet wat ze doen”.

Als een onschuldig lam is Hij 
naar de dood geleid 



4. Jezus valt onder het kruis
Drie jaren van haat, drie jaren van vijandig 
schreeuwen.
Hun geraas komt me tot hier.
Zij honen, zij triomferen: eindelijk is Hij gevallen.

Drie jaar de beproeving doorstaan.
Mijn krachten laten me in de steek.
En zie: verslagen, gevallen.
Liggend tussen de stenen en het hout.

Zelfs de woede heeft mijn ziel verlaten.
Het woord zwijgt en het lichaam trekt samen.
Verpletterd op de grond weerklinkt in de diepste
diepte van de beproeving.
Jullie bede dat, net als mijn liefde, jullie hoop 
blijvend is.
Op deze tocht van het kruis zal de liefde je 
komen bezoeken.



Eeuwige, gevallen mensen 
richt U op, aarzelende mensen 
daagt U uit.

Uw roep wekt uw eigen Zoon 
tot leven.

Til ons dan ook op uit ons 
gedeukte bestaan en 
schep in ons de Geest van 
Jezus Christus, Uw Zoon en 
onze Heer. Amen

Voorbede

Bidden we samen:



5. Jezus ontmoet zijn moeder
Moeder, je bent gekomen, Maria, je bent er.
Het doet me goed je dichtbij me te hebben
op deze laatste momenten waarvan je wist dat 
het deel zou uitmaken van mijn laatste uur.

M’n zoon, jouw weg, jouw lijdensweg,
m’n zoon, volledig toegewijd aan de vader,
m’n zoon, je hebt het op je genomen om jouw 
broers vrij te kopen.
Jouw weg en de mijne
lopen over dezelfde stenen
en leiden naar dezelfde kruisen.

M’n zoon, kijk me aan, ik hou van je.
Ik omhels je gezicht, door bloed geschonden.
Ik maak je gelaat schoon, beklad door spuw.
Ik ben er, mijn zoon, ik ben bij je, mijn kind.



5. Jezus ontmoet zijn moeder
Mijn ogen baden zich in tranen.
Zij her-inneren zich nog het mooie uur
waarop mijn hart overliep van tederheid
voor de Vader.
Ik heb je het leven geschonken bij het krieken 
van de dag.
Ik ben er om jou roepen op te vangen aan het 
einde van je leven.
Met jou loop ik tot aan het einde en ik zal er nog 
zijn op het uur van jouw overwinning.
Ik zal altijd jouw moeder zijn, wat er ook gebeurt.



Hoelang nog Heer, vergeet Gij mij 
geheel?
Hoelang nog blijft Ge uw gelaat voor 
mij verbergen?

Jezus, jouw kind, 

O Maria, zal een teken van 

tegenstrijdigheid zijn; 

en een zwaard van pijn, 

O Maria, zal jouw ziel 

doorboren.

Luisteren we samen:



Hoelang nog moet mijn ziel die smart 
verduren,
mijn hart verdrietig zijn dag en 
nacht?
Hoelang nog zal mijn vijand 
triomferen?
Ach, luister toch, verhoor mij, Heer 
mijn God!
Verdrijf de doodsslaap, maak mijn 
oog weer helder,



Gun mijn bestrijder niet dat hij wint.
Mijn tegenstanders zouden juichen 
om mijn val
terwijl ik rekende op uw genade.

Heer, maak mij door uw bijstand blij 
van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden 
bezingen.



Ik wil voor de Heer zingen, want hij 
heeft mij zijn liefde getoond; 
en ik zal de naam van de Heer, de 
Allerhoogste, loven.

Jezus, jouw kind, 
O Maria, zal een teken van 
tegenstrijdigheid zijn; 
en een zwaard van pijn, O Maria, 
zal jouw ziel doorboren.



6. Simon van Cyrene helpt 

Jezus het kruis dragen
Moe, afgemat door de lange tocht op het heetst 
van de dag, gaat God zitten op de rand van de 
put.
Hij heeft dorst: “Vrouw geef mij te drinken””
Dan zullen wij samen drinken van de bron van 
levend water.

Moe, afgemat door de lange dag.
Bij avondschemering zet een menigte zich neer
aan de rand van de woestijn.
De menigte heeft honger: “Geef hen te eten”.
Samen zullen wij eten aan de tafel van het 
kleinste kind.



6. Simon van Cyrene helpt 

Jezus het kruis dragen
Lopen zonder hoop, in de brandende zon.
God grijpt zich vast, God wankelt, God stort in.
Hij buigt onder het massieve gewicht van het 
lijden van de aarde.
De wereld verplettert God.

Vandaag redt God de wereld en komt God de 
mensen te hulp.
Liefde gaat gebukt onder kreten van haat.
Zal hij een Simon van Cyrene vinden
om zo de weg van alle pijn te gaan?

God heeft mensen nodig, met hem en voor hem.
Eén uur waken, waartoe ben ík in staat?



God, Vader,

mens te zijn, medemens,
zo wilt u ons.

Ieder is waardevol, een kind 
van U.

Help ons dan vandaag
met open ogen mensen te 
beschermen.

Voorbede

Bidden we samen:



Help ons waardig mens te zijn

en zó het leven verder te 
dragen, te voltooien

in de Geest van Jezus, 
uw Zoon en onze Heer. 

Amen.



‘Door jouw lijden, Heer, 

zijn wij verlost’

Luisteren we samen:

Christus heeft voor ons geleden,
Hij heeft ons de weg laten zien,
opdat wij in zijn voetstappen zouden 
treden.
Door jouw lijden, Heer, zijn wij verlost

Hij die geen zonden begaan heeft en 
geen slecht woord over zijn lippen 
kreeg. 



Door jouw lijden, Heer, zijn wij verlost
Hij die beledigd werd en zelf niet 
beledigde, 
slecht behandeld werd en geen 
dreigementen uitte,
Hij gaf zich over aan Hem die 
rechtvaardig oordeelt.
Door jouw lijden, Heer, zijn wij verlost
Het waren onze zonden die in zijn 
lichaam tot op het kruis meegedragen 
werden.



Door jouw lijden, Heer, zijn wij verlost

Wij zweren zonden af en gaan leven 
voor gerechtigheid.
Door zijn lijden, zijn wij genezen.

Door jouw lijden, Heer, zijn wij verlost



7. Jezus wordt van zijn

    kleren beroofd.
Zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld
en dobbelen om mijn gewaad.
 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?
Gij zijt zo ver weg voor mijn stem die tot U roept.
 

Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring,
Ik roep ’s nachts, maar Gij let niet op mij.
 

Op U vertrouwen onze vaderen,
ze hoopten op U en zijn niet beschaamd.
 

Maar ik ben als een worm, geen mens meer,
verstoten door de mensen, door het volk 
veracht.
 



7. Jezus wordt van zijn

    kleren beroofd.

Hij steunt toch op de Heer? Laat die hem dan 
bevrijden,
laat die hem redden, als Hij hem bemint.
 

Gij zijt het, die mij hebt geleid vanaf de 
moederschoot
mij veilig hebt gelegd aan moeders borst.
 

Nu gapen zij mij aan en lachen mij uit,
verdelen zij mijn kleren onderling en dobbelen 
om mijn gewaad.
 

Zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld
en dobbelen om mijn gewaad.



8. Jezus wordt aan het 

    kruis geslagen
Zij die aan jouw zijde liepen kunnen je niet meer 
helpen.
Na de weg van de haat, de beledigingen en de 
minachting moet je tot op de bodem van de 
afgrond.
De hamers slaan en de spijkers pinnen het 
Woord vast.
 

Een onuitsprekelijk lijden zet zich vast
in het diepste wezen van de gekruisigde.
 

Jouw handen, genageld aan het hout
als een teken van overwinning.
Jouw bloedende handen, opgedragen aan alle 
handen, die trillen van angst en verlatenheid.
Jouw handen, opgedragen aan alle witte handen,
aan alle zwarte handen,
gebonden aan het kruis van de wereld



9. Jezus sterft aan het kruis

De meest menselijke ondergaat zijn laatste 
stuiptrekkingen.
Dáár wordt de mirre van de koningen,
de azijn van de Romeinse heersers,
en de gal van de godslasteraars.
Dáár verandert het ondenkbare de geschiedenis 
voorgoed.
Dáár gebeurt dat het ondenkbare de wereld op 
z’n kop zet.

En dáár is zij dan die kreet,
die immense schreeuw om leven
van een gewond schepsel
en nu genezen.



Jezus riep met luide stem: 
“Mijn God, mijn God waarom heb je 
mij verlaten?”
Vervolgens boog Hij het hoofd en 
gaf de geest.

‘In jouw handen,

mijn Heer en mijn God

beveel ik mijn geest’

Luisteren we samen:



Ik heb naar U geroepen, o God, 
luister naar mijn bidden:
Vader, als het mogelijk is, 
laat dit uur aan mij voorbij gaan.
Dat jouw wil geschiede en dat jouw 
koninkrijk kome;
Vader, verheerlijk mij opdat de 
wereld zal geloven.



Dit is het uur van de duisternis;
maar de koning van de duisternis 
is al overwonnen.
Jezus riep uit: “Het is volbracht !”.
Nu is de mensenzoon verheerlijkt.



Stilte



10. Jezus wordt van 

      het kruis genomen

Alles is volbracht.
Uiterlijk geschonden zien we je in de armen 
van Maria,
zien we wie je werkelijk bent, Messias, redder 
en God.
 

Rouwende moeder, stil en bedroefd, jij drukt 
hem aan je hart.
Op zijn dode lijf druppelen, ongemerkt, jouw 
tranen van pijn,
een voor een:
als sterren schitteren zij in de nacht.
 

Zij komt terug, met felle steken, die pijn in de 
buik.

 



10. Jezus wordt van 

      het kruis genomen
Dáár, op die steen aan de voet van het kruis,
daar neergezet als een wieg, beleven jullie 
beiden een nieuwe geboorte en temidden 
van je tranen stroom je vol vreugde.

De maagd heeft ja gezegd.

Alles is vrede geworden.
In haar armen slaapt het kind.
Het heilige gezicht met de gesloten ogen.

De Vader zwijgt, maar hij heeft de kreet 
gehoord.

Zij drukt haar zo geliefde, slapende Zoon 
tegen zich aan.
Zij weet het: in drie dagen zal het in vervulling 
gaan.



Zij staat vlak bij het kruis, 
alleen, met haar immense verdriet
en bewondert haar God die sterft.
Oh, geliefde moeder van de Zoon 
van God
Oh, levende bron van liefde,
laat mij dezelfde tranen als jij 
huilen,
laat mij jouw pijn voelen!

‘Zij staat vlak bij het kruis’

Luisteren we samen:



Zij staat vlak bij het kruis, 
alleen, met haar immense verdriet
en bewondert haar God die sterft.

Maak dat mijn hart brandt
van liefde voor de zachte Redder,

leer mij de nauwe deur kennen
en de weg om van Jezus te houden.
  



Zij staat vlak bij het kruis, 
alleen, met haar immense verdriet
en bewondert haar God die sterft.

En jij, Jezus, mijn enige Redder
die zijn leven gegeven heeft voor 
mijn zonden,
als U in uw koninkrijk komt,
herinner mij dan, oh Jezus.

Zij staat vlak bij het kruis,
alleen, met haar immense verdriet
en bewondert haar God die sterft.



11. Jezus wordt in 

      het graf gelegd

Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een 
smetteloze lijkwade.
En legde het in zijn graf dat hij pas in de rots 
had laten uithouwen.

Nadat hij een grote steen voor de ingang 
van het graf had gerold, ging hij heen.

Maria Magdalena en de andere Maria waren 
erbij en zaten tegenover het graf.
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Volgende vieringen:

Paaszaterdag 19 april:
21:00 uur paasviering

Paaszondag 20 april:
10:00 uur paasviering



ook de 

paasvieringen

Informatie & teksten op onze website: 
OaseVeldhoven.nl

zijn te volgen op: KerkOmroep of YouTube
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