
 OASE – gebedsviering zaterdag 14 december  2024     

Thema:    Wat gaan we doen   3e ADVENT  

Voorgangers:  Hans van Hak  en Hannie van Hak  

cantor:  Jeroen    piano: Paul   

techniek:  Armand   beamer/camera: Harry  

liederen:  Jeroen   lichtje:  Marijke  

Paaskaars is aan  

Mededelingen   

Klankschaal   

Oasekaars  wordt aangestoken 

Openingslied:  Mensen die gaan  

Welkom en inleiding    

Goede avond, beste mensen,  

Welkom, langs vele wegen gekomen, dat zongen we . Welkom jij die middels de weg van de 

kerk tv met ons verbonden bent.  

We bevinden ons op weg naar Kerst in de Adventstijd, de periode dat we uitzien naar het 

Licht. 

Wat gaan we doen; dat is het thema van onze viering. Het komt uit de Lucaslezing waar 

mensen vragen aan Johannes de Doper: wat moeten we doen om goed te leven? 

En met de antwoorden van Johannes kunnen wij ons afvragen: en wij, wat gaan we doen. 

Laten we eerst stil zijn en ruimte maken in onszelf. Ik wens ons een mooie viering. 

Vredeskaars  en vredewens  

Bij vrede denken we aan iets anders dan oorlog, chaos en geweld. Om ons heen zien we 

wereldwijd echter veel geweld in plaats van vrede. Mensen snakken naar vrede. Het is zo 

kostbaar en hoort bij elke samenleving in alle tijden. Een wereldwijd diep verlangen. Reiken 

we daarom elkaar de hand met een teken van vrede. 

Vredeslied: Vrede voor jou   

Advent   3e kaars  wordt ontsteken  

Om licht zijn wij gekomen, 

om uitzicht in dagen van duisternis. 

Licht is ons aangezegd, 

klein en kwetsbaar, maar onmiskenbaar. 

Wees hier aanwezig, God, 

als Lichtende, als Levende, 

als Komende, als hoop op toekomst. 

 



Eerste lezing    Met ons mee   

God, 

daar staan we dan op onze levensweg. 

Met een rugzak vol bagage. 

Vol ervaringen, onderweg opgedaan. 

vol kennis en levenswijsheid. 

Vol dromen en idealen die ons voorspiegelen 

Dat het achter de horizon beter is, 

als we maar de goede kant opgaan. 

Daar staan we dan op onze levensweg 

en we vragen ons af of we wel goed gaan. 

Of we uitkomen bij wat we hopen. 

Of onze dromen toekomst hebben. 

Of uw woord als richtingwijzer genoeg is 

om in de wirwar van wegen 

de weg naar liefde en geluk te vinden. 

Dan hopen we maar dat u meegaat 

en ons af en toe een duwtje  

in de goede richting geeft. 

Als de wind in onze rug. 

Als de stem in ons hart die fluistert 

dat we dóór moeten gaan 

en dat we er wel zullen komen. 

Lied:  Neerdalen als dauw  

Evangelielezing  Lucas 3, 10 – 18 (BGT) 

De mensen vroegen aan Johannes de Doper: Wat moeten we doen om goed te leven? 

Johannes antwoordde: Stel dat je twee hemden hebt. Geef er dan één aan iemand die 

helemaal geen hemd heeft. En deel je eten met mensen die honger hebben. 

Er kwamen ook tollenaars die gedoopt wilden worden. Ook zij vroegen aan Johannes: 

Meester, wat moeten we doen om goed te leven? Tegen hen zei Johannes: Laat de mensen 

niet te veel betalen. 

Daarna vroegen een paar soldaten: En wat moeten wij doen?  

Hij zei: Wees tevreden met je loon. Pak niemand geld af. 

De mensen verwachtten veel van Johannes de Doper. Ze dachten: Misschien is hij wel de 

Messias! Maar Johannes zei: Ik doop jullie met water. Maar na mij komt iemand die veel 

machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Hij zal 

jullie dopen met het vuur van de heilige Geest. Hij lijkt op een boer die het koren van zijn 

akker haalt. De boer bewaart het graan in zijn schuur. Maar het stro dat overblijft, steekt hij 

in brand . Net zo zal de man die na mij komt, het goede bewaren. Maar het slechte zal hij 

verbranden, met vuur dat nooit uitgaat. 

Johannes zei dit soort dingen om de mensen te waarschuwen. Op die manier vertelde hij het 

goede nieuws.  



 

Acclamatie:  Uitgesproken hier gehoord 

Levend woord  

Wat moeten we doen om goed te leven? 

De mensen vragen het aan Johannes de Doper. 

Ook vandaag kunnen mensen die vraag stellen; laten wij dat doen. 

In alle tijden denken mensen na over hun toekomst en hoe die in te gaan. 

Goed leven lijkt een vanzelfsprekend perspectief. Maar   .    .      . 

het leven is weerbarstig, het verloopt nog al eens anders dan verwacht. 

Of we uitkomen bij wat we hopen, of onze dromen toekomst hebben, zeer onzeker. 

Je wacht op een betaalbare woning, je hoopt op werk met een passend loon. 

Je wilt in vrede leven en je ziet veel geweld en chaos; zeer onzeker. 

De natuur en het milieu staan onder druk; ze raken uitgeput en vervuild door menselijk 

gedrag. Terwijl de natuur ons zo veel kan bieden. 

Toch wordt er onverantwoordelijk mee omgegaan. Dat maakt zeer onzeker. 

De profeet houdt de mensen voor om meer te delen; niet te veel belasting te innen en je 

niet iets toe te eigenen dat niet van jezelf is. 

Hier spreekt een houding uit van medemenselijkheid. Jezelf niet in het middelpunt stellen of 

als belangrijkste zien. 

Nee, juist beseffen dat medemensen alle respect verdienen. En meer nog dat er mensen zijn 

die hulp kunnen gebruiken. Deel met hen wat zij nodig hebben. Wees mild als anderen 

zwakker zijn; laat hen niet in de steek en zorg voor elkaar. 

Kom in verzet tegen machten die onderdrukken en discrimineren. 

Kom in verzet tegen uitbuiting en geweld. 

Kom in verzet tegen maatregelen die mensen kleineert en in de kou laat staan. 

Het maakt mensen angstig en onzeker, wanhopig en verdrietig. Mensen zoeken naar 

lichtpuntjes in een wereld waarin conflicten, polarisatie en verharding de boventoon lijken te 

voeren. 

In de Advent zien we uit naar het Licht; vol verwachting. 

In donkere dagen, vanuit duisternis verwelkomen we licht. 

Dat geeft een vreugde en stemt ons blij; Gaudate.  

Het vraagt blijvende inzet om een leefbare wereld te behouden. 

Het vraagt blijvende inzet om alle mensen tot hun recht te laten komen. 

Het vraagt  blijvende inzet om wereldwijd rechtvaardigheid te laten bloeien. 

Om dat alles groeizaam en duurzaam te verwezenlijken is samenwerking en intensieve hulp 

geboden. 

Dat kan op kleine schaal, in eigen kleine kring. Dat is overzichtelijk en behapbaar. 

Wat gaan we doen om dat te bereiken. En hoort daarbij soms ook iets niet te doen ofwel na 

te laten. 



Op grote schaal, op wereldniveau zou je ook wensen op meer samenwerking van goede 

krachten. Te beginnen met luisteren naar elkaar en elkaar meer respecteren. 

Wat gaat men daarvoor doen of nalaten. 

Johannes wijst ons naar de Komende. Een open uitnodiging met een blijde vreugdevolle 

boodschap, een richtingwijzer bij uitstek. Een bode van licht en liefde; 

neerdalend als dauw uit de hemel. 

Laten we daarvoor gaan; of zoals we zongen: goed is dat je niet doet wat slecht is. 

Gezegend ben je, een boom aan stromen levend water; het zal je goed gaan.   

Stilte en pianospel  

Geloofsgebed samen  

Wij geloven in het teken van hoop; 

dat de winter weer voorbij gaat 

en dat warmte de bloemen weer doet opbloeien. 

God heeft het leven zo gemaakt 

dat we telkens weer opnieuw mogen beginnen. 

Wij geloven in zijn Zoon Jezus  

die ons heeft verteld  

hoe we beter met elkaar om kunnen gaan, 

en dat we door goed te luisteren 

en naar elkaar om te zien 

zijn voorbeeld kunnen volgen. 

Wij geloven dat we, vol verwachting  

van het nieuwe leven, 

en gesteund door zijn Geest 

een licht kunnen zijn voor anderen 

en vrede en vriendschap kunnen brengen 

in onze omgeving. 

Voorbeden 

Acclamatie: Laat komen hij die komen zal 

Bidden wij dat wij ons ervoor zullen blijven inzetten 

om deze wereld vol mensen voor iedereen te behouden, 

door zorg voor het klimaat en de natuur. 

Acclamatie: Laat komen hij die komen zal   enz. 

Bidden wij dat wij ons ervoor zullen blijven inzetten 

om in deze wereld vol mensen iedereen te behoeden 

door respect voor de rechten van de mens 

en door het besef dat niemand invloed heeft 



op de plaats waar je geboren wordt. 

Acclamatie: Laat komen hij die komen zal   enz. 

Bidden wij dat wij ons ervoor zullen blijven inzetten 

om vrede in deze wereld vol mensen 

voor iedereen tot stand te brengen 

door het besef dat mensen alleen in liefde 

samen kunnen leven door te breken en te delen. 

Acclamatie: Laat komen hij die komen zal   enz. 

Wij bidden voor onze intenties en koesteren de nagedachtenis 

van hen die ons lief zullen blijven hoe dan ook! 

Intenties, intentieboek en eigen intenties  

stilte en lichtje van de maand  

Onze Vader  staande , elkaar de hand reikend 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid 

Amen. 

Lied:  Goed is dat je niet doet  . . . .  

Brood voor onderweg  achter lezenaar 

Wanneer zoals nu 

de nachten lengen, de dagen korten 

zon en warmte verliezen, 

koud, kil en duisternis winnen 

dan groeit in ons de hoop 

geborgen te zijn, gedragen te worden 

door een hand die ons vasthoudt. 



Wanneer zoals nu de aarde geen vrucht draagt, 

de grond verhardt van de kou 

wanneer bomen en struiken 

hun blad niet voeden 

dan ontwaakt bij ons een diep besef 

dat onze adem jouw adem is, 

ons leven gegéven is door Jou. 

Wanneer zoals nu 

wij onderdak zoeken en mensen ontmoeten, 

wanneer wij ons warmen aan elkaar, 

ons thuis voelen en zingen en vertellen 

van licht en vrede, 

dan komt in ons tot leven 

het kind van Bethlehem, hoop en belofte. 

Hoop en belofte, 

zoals eens Jezus van Nazareth 

die in al wat Hij zag jouw hand bespeurde, 

overal jouw adem voelde 

en het leven liefhad – 

Die ons bezielde met zijn geest, 

dromend van zijn visioen van liefde: 

veiligheid en geborgenheid, 

vrijheid en vertrouwen, 

vreugde en vrede voor iedereen. 

 

Bewaard werd ook een gebaar van Hem. ‘Blijf dit doen’ sprak Hij, toen Hij op de laatste 

avond van zijn leven, brood brak en daarin zichzelf wegschonk. ‘Blijf dit doen’. Dat werd 

gedaan aan een tafel te midden van zijn leerlingen. Daaraan werd in Zijn naam brood 

geheiligd tot brood van leven en liefde, opdat wij het delen als Zijn en elkaars tafelgenoten”. 

 == brood delen ==  

Slotgedachte  Vergeet niet . . .  

Vergeet niet je ogen te openen voor het licht, 

ook al is het duister in je hart. 

Vergeet niet je hart te openen voor de liefde, 

ook al is je leven zwaar. 

Vergeet niet je leven te openen voor de ander, 

mogelijke bode van licht en liefde. 

Zegenwens  met open hart  

Met een open hart, met open ogen en open handen, in vreugdevolle verwachting. 

Gaan we zo op weg, de nieuwe week tegemoet. 



Vragen we daarbij de zegen van elkaar en van die wij noemen  

Vader, Zoon en heilige Geest.  

Afsluiting  

We zijn bijna aan het einde van deze Oase-viering gekomen. 

Fijn dat u meeviert via de kerktv en hier. 

We danken de mensen die deze viering mogelijk maken: met name Marijke, Paul, Jeroen, 

Armand, Harry,   xxx Goed dat we hier samen zijn. Zo dadelijk is er alle gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten. De koffie en thee staan klaar.  

Ik hoop dat we inspiratie hebben opgedaan; de stilte waarderen voor bezinning op wat 

komen gaat en daarna zoals Jezus eens zei: kom ga mee, geef ieder een hand.  

Slotlied: Kom, ga mee, geef ieder een hand, enz.   

 

Volgende viering met Oase:   Advent woensdag 18 december 2024 om 19.00u 

      Kerstavond 24 december om 21.00u met Immanuel. 


