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Thema : Het gaat om de ander 
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Klankschaal 

Oasekaars wordt aangestoken 

 

Welkom en inleiding   

 

Lieve mensen,     

Ik wens jullie allemaal, hier aanwezig en thuis, van harte welkom. 

De Paaskaars brandt , dus God kijkt toe. 

Met gevaar voor eigen leven, zo horen wij vandaag, bleef een zoon uit Nazareth 

Gods bevrijdend woord verkondigen. 

Hij vertrouwde erop dat God Hem nabij zou zijn door dood en duisternis heen. 

En tot zijn volgelingen zegt Hij, dat wie leven ter beschikking stelt, leven vinden zal. 

Een stellingname en een uitnodiging, waarvoor wij dit uur van overweging en 

ontmoeting, ruimte mogen scheppen 

 

Gebed    

Liefdevolle God , wij danken U om uw getuige Jezus , die om zijn trouw jegens U en 

om zijn inzet voor geringen , door machtigen de dood in werd gejaagd, maar die door 

dood en duisternis heen  leven vond bij U.  

Bemoedig ons zijn volgelingen te worden. Beziel ons daartoe met wat Hem bewoog 

te doen wat Hij gedaan heeft.  

 

Liefdevolle God , U die van ons  weet , van ons verleden , van ons heden , van onze 

toekomst , van al onze dromen en angsten ; wees bij ons als wij vieren . Geef ons 

kracht om te strijden voor de vrede , geef ons hoop , licht  en kracht tot leven. Amen 

 

Openingslied : Licht dat ons aanstoot, GvL 489 

 

Vredesgebed  

Laat ons bij het begin van de vredesweek denken aan de oorlogen in Oekraine , 

Gaza , Soedan en nog vele andere plaatsen op onze aarde.  

Laat de wapens stil worden. Uw vrede is zover te zoeken. Duisternis heerst op vele 

plekken , mensen staan op tegen elkaar , Uw schepping zucht en steunt.  

Ook persoonlijke zorgen en twijfels dragen wij met ons mee in dit huis.   

Wijs ons vandaag opnieuw Uw weg van vrede , zet ons in beweging naar U en elkaar 

toe. Wees aanwezig in ons zingen en bidden , in Uw woord en in de stilte , in het 



delen , in het geven en in het ontvangen. Laat ons ook denken aan de kleine vrede in 

onze families , vrienden en bekenden.  

 

Vredeskaars wordt aangestoken 

Laten wij elkaar de vrede wensen    

 

Lied :  In het laatst van de dagen    

 

Lezing  :  Jesaja  50, 4-9    

God, de Heer heeft mij een tong gegeven , waarmee ik goed kan spreken .Ik kan 

mensen die moe zijn weer moed geven.  

En God heeft mij oren gegeven, waarmee ik altijd goed naar de mensen kan 

luisteren. Ik heb me niet tegen Gods opdrachten verzet , Ik ben er niet voor 

weggelopen. Toen mijn vijanden mij pijn wilden doen , liet ik toe dat ze me op mijn 

rug sloegen.  Toen ze mijn baard wilden uittrekken , heb ik mijn gezicht naar ze toe 

gekeerd. Toen ze me uitlachten en naar me spuugden , bleef ik ze aankijken.  

God de Heer zal mij helpen , dat weet ik.  

Daarom heb ik geen pijn en daarom schaam ik me niet. Mijn vijanden kunnen op mijn 

gezicht  geen pijn of schaamte zien.  God zal zorgen dat ik eerlijk behandeld word.  

Wie durft er een rechtszaak tegen mij te beginnen ? Is er iemand die mijn 

tegenstander durft te zijn? Kom maar , dan gaan we samen naar de rechter. Maar 

niemand kan mij straffen ! Want God de Heer zal mij helpen. Mijn vijanden zullen 

verdwijnen , als een oude jas die langzaam vergaat.  

 

Tussenzang : Dit ene weten wij  

 

Lezing :  Jakobus 2 , 14-18        

Broeders en zusters , wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven , maar hij 

handelt er niet naar ? Zou het geloof hem soms kunnen redden ?  Als een broeder of 

zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt en een van u zegt dan : 

“het ga je goed ! Kleed je warm aan en eet smakelijk !  

Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften - wat heeft dat voor zin? 

Zo is het ook met geloof , als het zich niet daadwerkelijk bewijst , is het dood. Maar 

dan zegt iemand : “De een gelooft , de ander doet . Laat mij maar eens zien dat je 

kunt geloven zonder daden; Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof “. 

 

Lied: Door de wereld gaat een woord, GvL 431 

 

Evangelie, Marcus 8, 27-35    

Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de  buurt van Caesarea Filippi . 

Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen : “Wie zeggen de mensen dat ik ben “?  Ze 

antwoordden :”Johannes de Doper , en weer anderen zeggen dat U een van de 

profeten bent “.  

Toen vroeg hij  hun : “En wie ben ik volgens jullie “?  

Petrus antwoordde : “ U bent de Messias “  

Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.  



Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de 

oudsten van het volk , de hogepriesters en de schriftgeleerden  verworpen zou 

worden , en dat hij gedood zou worden , maar 3 dagen later zou opstaan ; hij sprak 

hierover in alle openheid.  

Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar Hij draaide zich 

om , keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden : “Ga 

terug , achter mij , Satan. Je denkt niet aan Gods wil , maar alleen aan wat de 

mensen willen.  

Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei : “Wie mijn volgeling wil 

zijn , moet zichzelf verloochenen , zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan 

komen. Want ieder die zijn leven wil behouden , zal het verliezen , maar wie zijn 

leven verliest omwille van mij en het evangelie , zal het behouden “. 

 

Acclamatie : Gelukkig de mens die het woord hoort 

 

Levend woord 

 

Beste mensen,  

Pater Damiaan , geboren in 1840 in Tremolo bij Leuven , trad bij zijn negentiende in 

bij de Paters van de Heilige Harten van Jezus en Maria , ook wel Picpuspaters 

genoemd.  Nog 3 broers en een zus volgden Gods roeping. Toen hij  drie en dertig 

was vroeg hij aan zijn overste uitgezonden te worden naar de melaatsenkolonie  

Molopai in Hawai. In die tijd werden melaatsen op en vlakbij de kust uit boten gezet 

en aan hun lot overgelaten. Damiaan deed wat hij kon voor iedereen , zorgde ervoor 

dat er fatsoenlijke houten huisjes kwamen , een hospitaaltje, dat er voor de kinderen 

gezorgd en er een klein kerkje kwam. Damiaan werd ook melaats. De 5 jaar die 

volgden ging hij steeds achteruit maar bleef tot het laatst zorgen voor zijn volk. In 

1889 overleed hij. 

De moeders van de Plaza de Mayo in Argentinie demonstreren al meer dan 30 jaar 

om opheldering te vragen over misdaden die zijn gepleegd onder het regime van 

Videla. Zij vinden dat er alleen sprake kan zijn van werkelijke vrede als er openlijk 

besproken en uitgezocht kan worden wat er gebeurd is met de duizenden vermisten. 

Wat er nu gebeurt in Gaza zou wel eens kunnen leiden naar onderzoeken in 

tientallen jaren en of er ooit vrede komt ? 

Het evangelie van Marcus heeft in het gedeelte dat vanavond aan de orde is een 

scharnierpunt. Tot nu toe werd Jezus door Marcus gezien als de weldoener , die 

tekenen verricht , die bidt , die regels terugbuigt naar mensen. Nu stelt hij een 

beslissende vraag : wie ben ik voor jullie ? Hoe zien jullie mij ? Als Petrus antwoordt : 

“U bent de Gezalfde , U bent de Christus”. Volgens Marcus zegt Jezus daar alleen 

maar op dat ze dat aan niemand over Hem moeten zeggen. Dat geheim van de 

identiteit van Jezus wordt pas werkelijk geopenbaard bij zijn sterven. Overigens kan 

zo’n belijdenis , als die bekend wordt , een reden zijn waarom mensen met velen op 

hem afkomen. Velen hebben hulp nodig , vele anderen zijn uit op sensatie. En dan 

dat keerpunt. Jezus begint uit te leggen wat het voor Hem betekent Gezalfde te zijn. 

Niet een triomferend persoon die God achter zich heeft staan. Wel iemand die 

mensen en hun werkelijke noden ziet. Iemand die zich om mensen bekommert , naar 



de wil van God.   Het gaat er Hem niet om zichzelf op te offeren , maar zich te keren 

naar mensen en hun nabij te zijn.  

Als je zo leeft gaat het om de ander en niet om jezelf. Je verliest jezelf , maar je vindt 

een dieper zelf , een persoon vol mededogen naar Gods bedoeling.  

Hierbij sluit de tweede lezing , de brief van Jakobus goed aan. Het geloof zonder de 

daden is een dood geloof. Geloof dat zich openstelt voor hen die God nodig hebben , 

die aandacht ,  mededogen en daadkracht nodig hebben , is echt geloof.   

De praktijk , het doen , is uitdrukking van geloven.  De profeet Jesaja , in de eerste 

lezing houdt vol te doen wat God wil , zelfs wanneer hij daarvoor in strijd komt met 

anderen. Hij blijft zeggen , tegen alles in , dat mensen zich werkelijk naar elkaar 

zouden moeten keren , naar Gods wil ,  en  niet eigenbelang en aanzien voorop 

zouden moeten stellen.  

In parochies en gemeenten en geloofsgemeenschappen zoals bij ons , zijn 

vrijwilligers actief. Zij zeggen van zichzelf vaak dat zij doeners zijn. Soms hoor je zo’n 

vrijwilliger zeggen in de trant van : ik ben niet zo’n kaderfiguur , laat mij maar doen , 

ik loop wel , ik organiseer wel , ik schenk koffie. Is dat niet ook een uitdrukking van 

gelovig mens- zijn ? Geloof in menselijke mogelijkheden , in nabijheid en 

dienstbaarheid , soms ook geloof in God , bron van alle leven. 

Ik las dat moslims die vasten , met het geld dat ze zo uitsparen diaconale 

projecten in hun land van herkomst ondersteunen en werken aan noden in 

eigen kring in de moskee. Een mooie ontdekking van veel goeds dat in moslim 

kringen gebeurt , in een tijd waarin zij nog wel eens niet begrepen worden of in 

opspraak komen door extreme leden. 

Wij hebben vaak veel waardering voor het geloof van anderen en de goede werken 

die elders plaatsvinden zoals bij  onze protestantse vrienden , hoe zij zich inzetten , 

op vrijwillige basis , met hoeveel geestdrift ze zingen en bidden , wat ze doen op 

maatschappelijk en kerkelijk gebied. Zegt dat ons iets dat er ook in katholieke kring 

meer aandacht besteed zou kunnen worden aan jongeren. Is het contact met 

jongeren verloren gegaan ? Laten we van elkaar leren en laten stimuleren door 

goede voorbeelden. Jezus is ons sterkste voorbeeld. 

Het is morgen vredeszondag , en het begin van de vredesweek. De wereldvrede is 

ver weg.  Burgeroorlog in Soedan , dichterbij , Oekraïne dat zich verweert tegen de 

Russische beer , de oorlog tussen Hamas en Israël waar 2 miljoen mensen in Gaza 

de dupe zijn. Wij kunnen vanaf hier op dit moment niet veel doen aan de 

verschrikkelijke gevolgen van deze oorlogen , alleen bidden tot God dat hij ingrijpt.  Is 

er vrede in onze familie- en vriendenkring en onze gemeenschap ? Laten we alles 

doen om de kleine vrede te bewaren of herstellen dat wij ons naar elkaar toe keren  , 

naar Gods wil. Beseffend dat het om de ander gaat en geloven laten volgen door 

daden. Wat kunnen we doen? De Dalai Lama had een antwoord : 

Hij schreef : 

Lieve vrienden van overal ter wereld!  Vandaag de dag vraagt de ziel van de mens , 

wat kan ik toch doen , in het deel van de wereld waar ik verkeer , om het mooie en 



wonderbaarlijke van onze wereld te bewaren , en tevens de woede en de haat te 

elimineren , en de ongelijkheid die eraan ten grondslag ligt ? 

Probeer deze vraag vandaag nog te  beantwoorden , met alle grootsheid die in je is. 

Wat kun je vandaag doen , op dit ogenblik ?  

In de meeste spirituele tradities staat dit centraal , dat wat je graag wil ervaren , 

verschaf dat aan een ander ! 

Bezie wat het is fat je wenst te ervaren , in jeleven , in de wereld. Kijk dan of er een 

ander is voor wie jij de bron daarvan kunt zijn. 

Als je vrede wilt ervaren , maak die dan voor een ander. 

Als je jezelf veilig wilt weten , zorg dan dat anderen zich veilig  weten. 

Als je graag inzicht wilt krijgen ij dingen die onbegrijpelijk lijken , help anderen aan 

meer inzicht. 

Als je je eigen verdriet wilt helen , tracht dan het verdriet of de boosheid van en 

ander te helen. 

Die anderen- zij wachten op je , nu. Ze kijken naar je uit voor begeleiding , hulp , 

moed , kracht , begrip en voor zekerheid op dit uur. En bovenal , ze zien naar jou uit 

voor liefde. 

Stilte 

Pianospel met tekst op scherm :  “Goed is dat je niet doet wat slecht is “ 

 

Geloofsgebed   

 

Allen  : Wij geloven in God , 

die op deze aarde vele namen heeft, 

die voor ons niet te omvatten is , niet te begrijpen 

naar wie wij steeds op zoek zijn, 

die wij echter in dit leven nooit helemaal zullen kennen, 

en die in leed ,  armoede en oorlog 

schijnbaar niet ingrijpt, 

die ons evenwel een weg naar gerechtigheid en naar 

vrede heeft laten zien :  zijn zoon Jezus Christus. 

 

Voorganger  : Wij geloven in Jezus Christus, 

die de mensen wakker schudt , 

die zich het lot van minderheden aantrekt , 

die streed voor gerechtigheid, 

die een leven van liefde heeft geleid, 

die door zijn dood onmiskenbaar de andere weg 

dan die van haat en geweld opende. 

 

Wij geloven in de onbegrijpelijke, goddelijke Geest, 

die Jezus Christus in deze wereld gebracht heeft. 



Wij geloven in alle mensen, 

die in deze Geest tot het uiterste gaan. 

Wij geloven dat deze Geest een opdracht voor ons is 

om in volle verantwoordelijkheid te leven zoals 

Jezus ons heeft voorgedaan. 

 

Allen :Wij geloven dat deze Geest ons met elkaar verbindt. 

dat deze Geest ’n weg is in een nieuwe wereld 

van gerechtigheid en vrede.   ( Naar Dorothee Solle) 

 

Voorbeden 

Acclamatie : Adem ons open 

Hem mogen wij in dit uur gedenken die met gevaar voor eigen leven Gods bevrijdend 

woord is blijven uitdragen, Hem die belangeloos leefde voor anderen. Bidden wij dat 

zijn instelling en levensstijl navolging vinden in de levens van velen. 

 

Wij bidden voor alle vertegenwoordigers in dienst van recht en gerechtigheid , dat 

hun durf en moed geschonken worden om het op te nemen voor hen die leven in 

verdrukking , om de stem van stemlozen te zijn. 

 

Wij bidden voor allen die om hun overtuiging door anderen negatief worden 

benaderd ; voor allen die vervolgd worden om hun inzet voor recht en gerechtigheid ; 

dat zij bemoedigd worden trouw te blijven aan zichzelf en de toekomst met 

vertrouwen tegemoet blijven zien. 

 

Wij bidden voor allen die zich zonder omhaal van woorden wegcijferen voor anderen. 

Dat hun beschikbaarheid gewaardeerd wordt en anderen ertoe aanzet evenzo te 

doen. 

 

Wij bidden voor allen die zoeken en verlangen naar een plaats om te huilen  , een 

plek om te schuilen. Zovelen  zoeken naar ruimte voor vreemde gasten , voor 

verslaafden , voor verdrevenen , voor uitgejouwden. 

 

God , beziel ons met wat Jezus bewoog , uw getuige te zijn in dienst van recht en 

gerechtigheid, in liefde andermans lot te delen  , zich in te zetten voor andermans 

vrijheid en vrede voor ons allen en overal in deze wereld.  

 

Acclamatie :  Adem ons open 

 

Intenties uit het intentieboek 

Persoonlijke intenties  

Lichtje van de maand    

Wij zijn even stil , laten wij nog bidden om wat ons verontrust en dankbaar voor 

vreugdevolle ervaringen. 

 

Acclamatie : Adem ons open 

 



Onze Vader  

Lied : Onze Vader verborgen 

 

Brood voor onderweg 

Gebed : “Een mensenherder mogen wij gedenken , die voor mensen door het vuur is 

gegaan. Laten wij God dankzeggen voor wat Hem dreef en trouw deed zijn. 

Aanvaard onze dankzegging , God , om mensenherder Jezus , die ,  in de zorg om 

mensen, ten einde toe is trouw gebleven. 

Aanvaard onze dankzegging , God , om een tafel van gemeenschap in ons midden , 

waaraan wij Hem mogen gedenken die op de avond voor zijn dood BROOD BRAK  

en UITDEELDE ten teken van zijn inzet voor mensen door dood en duisternis heen. 

 

Aanvaard onze dankzegging , God , om allen die zich door de levensstijl van Jezus 

aangesproken voelen en zijn volgelingen zijn”. 

 

Wij delen het brood met elkaar. 

 

Lied : Een lied  tegen de derde wereldoorlog  

op melodie van : “Ik wil mij gaan vertroosten” GvL 553 

 

Slotgedachte    

Dank je wel dat wij met elkaar hier en thuis dit samenzijn mochten vieren , hartelijk 

dank aan degenen die hieraan hebben meegewerkt;  na de wegzending , de zegen 

en het slotlied aan de koffie , straks wel thuis en tot de volgende keer. Ik las ergens  

een klein verhaaltje : In de middag bakte ik een brood , zomaar om ’s-avonds iets 

lekker geurends op tafel te zetten, en om  daar ook zelf van te genieten. Een 

kleinigheid waarvoor je even tijd moet maken. Nu ieder weer terug is van vakantie , 

overal  vandaan , is het fijn om weer samen te zijn. “Goed dat we weer thuis zijn “, 

roepen allen. “ Dat er weer vrede mag zijn en eendracht onder ons.” 

 

Zegen  

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn , bij alles wat ons te doen staat , alles wat we 

beleven mogen , alles wat ons overkomt. 

Mogen wij voor elkaar tot zegen zijn , in het leven dat wij samen delen , zo kwetsbaar 

als het is. 

Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn in ons verschillen en ons gelijken. 

Dan zal God ons zegenen in zijn naam. 

Vader , Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 

Slotlied : Ga met God 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


