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Welkom en inleiding

Goede avond, welkom in deze kerk waarin wij samenkomen in de naam van de Vader. De Zoon en de
heilige Geest.

Welkom jullie hier en welkom aan de mensen thuis. We zitten in de periode van ingewikkelde
gebeurtenissen op het gebied van geloof. Een paar weken geleden was het Pasen, eergisteren was het
Hemelvaartsdag en volgende week zondag is het Pinksteren. En vorige week was het op 4 mei
herdenking en de volgende dag bevrijdingsfeesten.

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Voor ieder van ons heeft het geloof een andere betekenis en ervaren we
het anders. Wat geloven we wel en wat geloven we niet. Wat is de betekenis van Pasen voor jou? Wat
zegt Hemelvaart jou en wat komt er in je op als je aan Pinksteren denkt. Moeilijk? Hoe sluit het aan bij je
dagelijks leven? Of ben je zo ver dat je er voor jezelf een antwoord op hebt. Heb je een antwoord
gevonden dat vaak niet uit te leggen is aan een ander. Want wat voor mij als een zekerheid voelt in mijn
geloofsbeleving, zal voor de ander een enorm twijfelpunt kunnen zijn.

Geloof is een moeilijk onderwerp. Wat je vandaag als geloof ervaart kan morgen toch weer anders
aanvoelen. Maar vaak zal geloof je ook een houvast geven, troost en moed om verder te gaan. Geloof is
niet iets concreets, het is niet te bewijzen. In de vorige viering met Hans en Hannie ging het in hun
openingswoord erover dat het is wel eens moeilijk is om in een wereld te leven die telkens om bewijzen
vraagt.

Laten we even stil zijn en ons de vraag stellen waar onze zekerheden liggen en wat we moeilijk vinden en
waar onze twijfels zitten in ons geloof: in wat God voor ons betekent en hoe wij er onze zekerheden
eraan verbinden.

Geloven. Helpt dat?

Wat weten we zeker? Waar zit onze twijfel? Wat geloven we niet?

Het valt niet mee om onze gedachten en gevoelens zo maar even door te spitten en op een rijtje te
zetten. Toch hebben we, denk ik, allemaal hetzelfde gevoel bij het lied dat we nu gaan zingen.

We zijn niet alleen.

Lied: VLB 2 Dit ene weten wij



Gebed

A. Goede God,

Wij slagen er niet altijd in vriendelijk te zijn voor mensen met wie wij ons leven delen.

Soms lopen we over gevoelens van anderen heen.

Soms vergeten we hen een gulle lach te schenken of een liefdevol woord te spreken.

Soms zijn we eigenzinnig en vinden we onszelf het belangrijkste.

We vergeten soms de ander nabij te zijn en doen we juist hen pijn die ons het dichts nabij is.
Sta ons bij en vergeef ons. Help ons om het beter te doen. Amen.

Vredewens

(Vg)Wereldvrede is ver weg, maar in onze directe omgeving kunnen we er zelf vaak veel aan doen. Met
geduld, begrip en inlevingsvermogen. Voorbijgaan aan ons eigen gelijk.

(Samen) Goede God, zend ons uw vrede opdat ons hart vrede uitstraalt. Zend ons uw vrede zodat onze
daden en woorden met elkaar in harmonie zijn.

(Vg)Laten we hier in dit huis van God met een welgemeende handdruk elkaar de vrede wensen en op die
manier de vrede verder uit te dragen.

Vredeslied Shalom chaverim, Gods vrede voor jou
Lezing

De brieven van Paulus zijn vaak moeilijk te begrijpen, maar Anselm Griin maakt het in dit verhaal een
stuk toegankelijker.

Paulus zegt dat het geloof tot uiting komt in de liefde. De liefde is voor Paulus het criterium dat laat zien
of de mens werkelijk gelooft, of dat hij alleen maar een uiterlijk geloof belijdt. Een dergelijk geloof, dat
niet tot uiting komt in werking van liefde, heeft ook voor Paulus geen waarde.

Paulus spreekt vanuit de situatie die hijzelf als Farizeeér heeft meegemaakt en waarin hij is stukgelopen
op de eisen van de wet. Hij wilde alle geboden van God nauwgezet vervullen om op die manier, door
hard te werken, het heil voor zichzelf te bemachtigen. Hij wilde bij God goed voor de dag komen.

Zijn ontmoeting met Jezus Christus, bij Damascus, zette voor hem alles op zijn kop, want daar ervoer hij
de onvoorwaardelijke liefde waarmee Christus hem allang had aangenomen en gerechtvaardigd. In die
ontmoeting ervoer hij dat hij vrij was van alle druk om zichzelf te moeten rechtvaardigen.

Vanuit zijn eigen bevrijdende ervaring spreekt Paulus zijn lezers toe: ‘Je hoeft jezelf niet te
rechtvaardigen. Het kruis van Jezus laat zien dat je onvoorwaardelijk geliefd bent. Je hoeft die liefde niet

te kopen.!
Lied GvL 456 Het lied van Gods aanwezigheid, vers 1,2 en 3
Evangelie Handelingen 1,1-14.

Uit de Handelingen van de apostelen
Het tweede boek van Lucas

Jezus opgenomen in de hemel.



In mijn eerste boek, Thedfilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin
tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige
Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en
dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen
over het koninkrijk van God te spreken.

Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op
wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar
binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer,
gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israél herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet
aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop
deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie
kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden
van de aarde.’

Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze
Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden
er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeérs, wat staan jullie naar de hemel
te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op
een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze
verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomelis en Matteds,
Jakobus, de zoon van Alfels, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. Eensgezind wijdden ze
zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Lied: GvL 103 I1ll, VLB 150 Hoe is uw Naam
Levend woord

Eerst wil ik even terugkomen op mijn vorige viering van afgelopen januari. We gingen toen op zoek naar
de namen van de twaalf apostelen. Weten we ze nog? Ze zijn allemaal nog een keer voorbijgekomen. Ook
staat er in de laatste regel van het evangelie dat Jezus toch echte broers heeft en dus geen enigst kind
was. Dat terzijde.

De vraag voor vandaag is: Geloven. Helpt dat?

Geloven. Wat is dat, wat doet dat met ons? Hoe vaak gebruiken we het woord op een dag in de zin van:
Ik denk dat , ik geloof dat , ik weet niet of dat wel zo is . Wie gelooft nog dat deze vier
partijen het nieuwe kabinet zullen vormen. En als het er al komt, hoelang geloof je dan dat het blijft
zitten?

Ik wil maar zeggen, geloven is gevoel, je kunt het niet vastpakken, je kunt het niet tastbaar maken.
Geloven in de dagelijkse gebeurtenissen kun je soms nog beredeneren. Maar met ons geloof in God en
Christus valt niet veel te beredeneren. Het is niet tastbaar, wel voelbaar in de manier waarin wij met
elkaar omgaan, als wij gedenken wat er met Pasen en Hemelvaartsdag gebeurt. Pasen, het feest van een
nieuw begin, de dood overwonnen. Hemelvaartsdag, de afsluiting van 40 dagen dat Jezus nog lijflijk
aanwezig was bij zijn leerlingen en hen duidelijk maakt wat er van hen verwacht wordt. Met Pinksteren
wordt duidelijk wat dat betekent. Misschien is Pinksteren voor ons nu nog wel het belangrijkste feest.
Niet alleen de apostelen krijgen de opdracht om de wereld in te trekken met het beste verhaal, maar dat
geldt ook voor ons nu. Ook van ons wordt zeker in deze tijd verwacht dat wij dat beste verhaal uitdragen



in welke vorm dan ook. Het moet niet alleen blijven bij gedenken en herdenken; er wordt van ons
gevraagd om er actief mee bezig te zijn.

Gedenken en herdenken zijn voor mij twee verschillende begrippen. Gedenken betekent dan
terugdenken aan bijzondere gebeurtenissen en met name aan overledenen, aan wat niet meer is, aan
wie er niet meer zijn. Daarvan kun je bedroefd raken, maar kan ook dankbaarheid en geluksgevoel
oproepen.

Herdenken betekent voor mij dat er doden te betreuren zijn die slachtoffer geworden zijn van oorlog,
geweld en machtsmisbruik. Dat herdenken we op 4 mei. Dat herdenken we ook op Goede Vrijdag als
Jezus door gemanipuleer en machtsmisbruik slachtoffer is geworden van Joodse machthebbers en het
slappe gedoe van Pilatus.

De herdenking op 4 mei is dan niet alleen terugdenken aan wat alle oorlogsslachtoffers hebben moeten
doormaken, maar ook terugdenken aan de veroorzakers van dit nodeloos geweld. Dat herdenken voelt
voor mij ook als verzet en protest tegen die foute machthebbers. Misschien dat de groepen die tijdens de
twee minuten stilte dat uiteindelijk ook zo bedacht hebben en daarom hebben afgezien van acties.
Oorlog is waanzin, gaat voorbij aan menselijke waardigheid en brengt nooit wat goeds onder de
mensheid. Het enige goede wat eruit voortkomt is dat meer mensen elkaar gaan helpen. Uit alles blijkt
dat onderdrukking precies het tegenovergestelde doet.

Laten wij vanuit ons geloof werken aan een betere wereld en ons afzetten tegen een wereld die ons
probeert te manipuleren met dubieuze informatie. Voor het dagelijks gebruik hebben we ons verstand, of
zoals Paulus het zegt in zijn brief aan de Efeziérs: ‘we zijn geen onmondige kinderen die stuurloos
ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot
alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dat schreef
Paulus 2000 jaar geleden. Kennelijk is er voor een deel van de mensen nog niets veranderd. Als Paulus nu
geleefd had, had hij zeker het woord influencer gebruikt. Een fenomeen waar wij als ouderen misschien
nog wel voldoende afstand van kunnen nemen. Wij kunnen nog wel onderscheid maken tussen wat van
belang is en wat pure verleiding, of misleiding is. Jongeren en met name kinderen missen de
levenservaring om dat onderscheid te kunnen maken. Influencer. Eigenlijk op zich al een raar woord. Als
je het vertaalt is het beinvloeder. Wil je op die manier beinvloed, verleid en gemanipuleerd worden, of
vertrouw je op je gezonde verstand en vooral op je eigen gevoel?

We moeten niet bang zijn voor de toekomst als we in het goede blijven geloven. Geloven is angst
omzetten in overgave. Je overgeven in het vertrouwen dat God ons niet alleen laat, zoals we zongen in
het openingslied.

In het geloofsgebed dat we zo dadelijk samen bidden ontstaat weer het beeld dat God een tastbaar
persoon is waar we van alles aan kunnen toebedenken. Soms is dat handig want dan geeft het houvast.
Het is niet de vraag wie en waar God is, maar de vraag wat betekent God voor mij?

En dan tot slot toch de vraag: Geloven. Helpt dat?

Stilte Pianospel
Geloofsgebed

Ik geloof in God bij wie wij mogen horen.
Hij is de Vader van alle mensen.
Hij is het die voortdurend een beroep op ons doet.



Hij heeft ons gemaakt.

Hij heeft ons in de wereld gezet: uniek als geen ander.
Hij wil dat wij worden wie we in wezen zijn.

Zo heeft hij ons bedoeld

Ik geloof dat Hij ons neemt zoals we zijn.
Ik geloof dat zijn liefde sterker is dan onze zwakheid.
Ik geloof dat Hij ons kracht geeft om vrij te worden en onszelf.

Ik geloof dat Jezus op Hem lijkt als niemand anders, zo liefdevol.
Ik geloof dat we Jezus volgend,
vrede vinden in onszelf.

Ik geloof dat zijn Geest in ons wakker kan worden;
de Geest die ons liefde geeft
en ons laat handelen, vrij en zonder eigen baat.

Zo geloof ik dat Hij eens ons geluk zal zijn in eeuwigheid. Amen.

Accl bij de voorbede: Refr: Gij zijt Gij, goedheid barmhartig, lankmoedig
Voorbede

Wij zijn hier samengekomen om ons geloof te versterken
en daarmee ons leven beter te kunnen leven,

om te voelen dat we deel zijn van een gemeenschap

en daarin gedragen worden door God.

Bidden we voor alle nabestaanden van slachtoffers van oorlog en geweld,
dat zij een weg vinden om met deze leegte om te gaan.

Bidden we voor alle ouders.
Dat zij een weg vinden om hun kind
in een veilige en vertrouwde wereld te laten opgroeien.

Bidden we dat allen die gefrustreerd en boos zijn

doordat zij niet hun leven kunnen leven zoals zij dat willen.

Dat er beter naar hen geluisterd en gecommuniceerd wordt.

Dat zij hun boosheid en agressie beter kunnen beheersen en verwerken.

Bidden we dat wereldleiders en politici

hun verantwoordelijkheid nemen

en de beslissingen nemen die zo noodzakelijk zijn
om de vrede en het leefklimaat te bewerkstelliggen.

Accl tussen Refr: Gij zijt Gij, goedheid barmhartig, lankmoedig
Uitnodiging om een voorbede uit te spreken en een kaarsje aan te steken
Lichtje van de maand

Accl afsluitend Refr: Gij zijt Gij, goedheid barmhartig, lankmoedig
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Onze Vader

Lied NLB 657 Zolang wij ademhalen, vers 1

Brood voor onderweg

Met het brood op tafel, zijn wij samen en zijn Naam om Brood te delen.

Dit brood herinnert ons aan Jezus van Nazareth.

Mensen van alle eeuwen hebben het met elkaar gedeeld
en het beleeft als teken van kracht en bemoediging,

als licht in de duisternis.

Dit brood herinnert ons aan Jezus van Nazareth.
Dankzij Hem houden wij het vol,
hebben wij een houvast om staande te blijven bij verdriet en pijn.

Dit brood herinnert ons aan Jezus van Nazareth.
Wij herinneren ons zijn woorden:
“Neemt en eet en denk aan Mij.

Delen we samen dit brood.
Lied: GvL 457 Het lied van het brood, vers 1,2 en 4
Gedachte

Blijf trouw aan jezelf met je fouten, je krachten, je eenzaamheid somes,
je emoties, je moed,

aan alles dat wat alleen maar in jou groeien kan, in wisselend klimaat,
bij voor- en tegenspoed.

Blijf geloven in jezelf en laat je niet verleiden tot gemakzucht
door alles wat er via de media wordt aangeboden.
Wordt geen slaaf van de techniek, maar blijf mens onder de mensen.

Geloof helpt. Voor mij en hopelijk voor ons allemaal.

Zegen NLB 425 Vervuld van uw zegen Kruisteken.

Afsluiting Fijn dat jullie er waren, hier en thuis. Collectemandje staat in de hal en dekoffie staat
klaar.

Lied: VLB 239 Die mij droeg op adelaarsvleugels



