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Feest van de Geest

Zo werd Pinksteren genoemd door Bram Donkers die een viering op eerste pinksterdag
mocht leiden in een heel bijzondere omgeving: een boerenschuur in Wintelre. Daar vond
weer het jaarlijkse Pinksterkamp plaats vanuit de Immanuelgemeenschap. Met toch ook met
een stevige Oase-inbreng: Paul Hafkemeijer verzorgde de (geluids)techniek en Hetty, ons
bestuurslid, tekende voor de pubquiz en organiseerde als gebruikelijk de kliederkerk tijdens
de viering.

En kinderen waren er volop! Zeker een 25-tal, de soms luidruchtige 1-jarigen meegeteld. En
dat terwijl er door het natte weer minder kampeerders op het drassige terrein van de
koeienboerderij stonden. In deze Bronwater een verslag.

Nu breekt weer de lange periode zonder kerkelijke hoogtepunten aan. Maar Oase springt
moeiteloos in dat gat met een aantal ‘buitenkerkelijke’ activiteiten! Komende maandag al,
met een vredesfietstocht en in juni een zonder twijfel boeiende excursie naar Kamp Vught.

De inschrijving hiervoor staat open, kijk gauw verderop in dit nummer!

En houd ook de jaarlijkse Vrienden van Oase-avond in het oog. Noteer vast de datum:
woensdag 26 juni in de avonduren.

Bestuur Oase
Harry

Vacatures in bestuur Oase

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering heeft Harry aangegeven dat hij niet verder gaat
als secretaris van het bestuur. Per 1 juli a.s. treedt hij na ruim vier jaar terug.

Armand heeft al eerder aangegeven dat hij het fijn zou vinden als er een opvolger voor hem
als penningmeester komt. Bovendien zijn we nu met vier bestuursleden, waar dat er ook vijf
mogen zijn. Eris dus één urgente, één iets minder urgente en één mogelijke vacature.

Als iemand één van deze taken op zich wil nemen, zouden we dat zeer fijn vinden! Je kunt
bellen of mailen met het bestuur of de raad van toezicht (zie nummers op de website) voor

meer informatie.

Jeroen



Viering 11 mei: Geloven, helpt dat?

In deze vieringvlak na Hemelvaart ging het over de aankondiging van Jezus dat de Heilige
Geest over de leerlingen zal komen. Wat betekent dat? En wat moet je daar mee? Frank
nam ons mee in zijn zoektocht daarover, met o.a. de prachtige zin “Geloven is niet tastbaar,
maar wel voelbaar”. En hoe het de bedoeling is dat we de Bijbelteksten niet alleen lezen als
iets wat ooit gebeurd is, maar ook als een aansporing om in beweging te komen.

Wat daarbij belangrijk is, stond in de tekst van Anselm Grin die gelezen werd. Dat liefde het
kenmerk van geloven is, of zoals Paulus het schreef: ‘Je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen.
Het kruis van Jezus laat zien dat je onvoorwaardelijk geliefd bent. Je hoeft die liefde niet te
kopen.’

Drassig Pinksterkamp

Het was dit jaar een behoorlijk nat Pinksterkamp in Wintelre. Er waren dan ook beduidend
minder kampeerders dan andere jaren. Gelukkig waren er wel veel dag-gasten, zodat het
toch druk en gezellig was. Er waren ook veel kinderen, die zich vermaakten met het
luchtkasteel, de dropping, naar de koeien kijken en al die andere dingen die je kunt doen.
Voor de volwassenen was er vooral de gelegenheid om met elkaar bij te praten.




Een vn de ho ogtepunten van het kamp was de Pinksterviering. Helaas niet in de
buitenlucht, maar in de schuur. Ook dat staat in een lange traditie van afgescheiden
gemeenschappen die vierden in boerenschuren. Enkele kinderen lazen de teksten, en Bram
maakte er, zoals gebruikelijk, een heel toneelstuk van, ook voor de volwassenen die de drie
groepen in Jerusalem vormden: de Joden die Sjavoeot vierden (herdenking van Mozes die
de tien geboden ontvangt), de volgelingen van Jezus die vervuld worden van de Heilige
Geest en de Romeinen die al die rare dingen niet kunnen volgen.
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Net na de viering in de schuur brak de zon door, mooi op tijd voor de koffie buiten!
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De kinderen boetseerden duifjes met gekleurde veertjes, de zangers leerden een nieuw lied
en de andere volwassenen spraken verder over Pinststeren. Al met al een bijzondere viering,
en zeker de moeite waard voor de mensen van Oase om mee te vieren.

Jeroen

Fietstocht langs vredes- en oorlogsmonumenten van 45 km

Vrijdag 31 mei gaan we op de fiets langs 10 monumenten die ons bewust maken over oorlog
en vrede. De route gaat langs een aantal monumenten in de omgeving van Veldhoven,
Eindhoven, Best en Son. Een mooie route door veel natuur met bekende en onbekende
plekjes. De route is ongeveer 45 km.

Vredesmonumenten, of oorlogsmonumenten, of gedenktekens staan er niet voor niets. Zeker
in deze onrustige tijd is het goed om ons te realiseren dat vrede heel kwetsbaar is. In de
omgeving van Eindhoven zijn er vele die waard zijn om te bezoeken.

We vertrekken op vrijdag 31 mei om 10 uur bij de toren aan de Burg van Hoofflaan. Neem
zelf eten en drinken mee voor onderweg. We stoppen onderweg ook om ons broodje te
nuttigen en nemen nog een terrasje voor een drankje. Oase trakteert. Een interessante,
prachtige route vol verrassingen. Voor iedereen toegankelijk die een beetje gewend is om
tochtjes te maken met een rustig tempo en voldoende stopplaatsen.

Aanmelden tot en met woensdag 29 mei via oaseactiviteit@gmail.com.

Bezoek aan Kamp Vught op 19 juni

Oase-activiteitengroep heeft een reservering gedaan voor een bezoek aan Museum Kamp
Vught. Op woensdag 19 juni om 14.00 uur worden we daar verwacht. Op de woensdag is
ook Barak 1 geopend dat met hetzelfde toegangskaartje is te bezoeken. De gids en koffie
met gebak staan klaar en worden aangeboden door Oase.

Voor vervoer spreken we af wie er met de auto gaat en wie mee wil rijden. Eventuele kosten
zullen daarbij onderling worden geregeld. Entreekosten zijn € 5.50 per persoon.
Museumkaart is geldig. Als het mooi weer is gaan er vast wel een paar op de fiets.

Nationaal Kamp Vught wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het morele bewustzijn in de
samenleving. Daarnaast is het streven om duidelijk te maken wat de actuele betekenis is van
de (im)materiéle getuigenissen en wat de verbinding is met de vraagstukken van deze tijd.
De bouw van het kamp begon in 1942. Voor veel gevangenen was het een tussenkamp, een
voorportaal naar de vernietigingskampen.

In de Bezinningsruimte vind je alle namen van de gevangenen.
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Aanmelden via oaseactiviteit@gmail.com tot en met vrijdag 14 juni.
Daarbij vermelden:

- of je een museumaart hebt

- of je met de auto gaat en hoeveel passagiers met je mogen meerijden
- of je mee wilt rijden

- of je mee wilt fietsen

Na aanmelding krijgt ieder bericht over samenkomst en vertrektijd.

Frank

Diaconie: collectes voor goed doel

Een van de opdrachten aan christenen is de zorg voor de naaste, ook als die niet direct
naast je woont. Jeanneke heeft het voorstel gedaan om daar vorm aan te geven door een
vast goed doel te ondersteunen. We zouden daar bijvoorbeeld twee keer per jaar een
collecte voor kunnen houden.

Het bestuur lijkt dit een goed plan en wil dit graag voorleggen tijdens de komende
Vrienden van Oase avond op woensdag 26 juni.

Het voorstel van Jeanneke is om de stichting Muona Malawi (van de zonnelampen van
eervorige Kerstviering) te steunen: een kleine club met een overzichtelijk doel en zonder
noemenswaardige ‘strijkstok’. Maar uiteraard staan we ook open voor andere suggesties.

Daarnaast kwam het voorstel van Toos om de mensen weer te laten betalen voor de koffie,
en dat geld aan de voedselbank te geven. Ook dat willen we graag tijdens de Vrienden van
Oase avond bespreken. We gaan bij de komende viering alvast een mandje neerzetten,
waar mensen hun geld in kwijt kunnen.

Later bepalen we dan samen of dit naar de voedselbank gaat of naar Muona Malawi of naar
iets anders.

Jeroen

Leefklimaat

Hoe goed ben je bezig met klimaat, gezondheid, vervuiling en nog meer. Hoe goed beheren
wij de schepping? Lees hier meer over in de SAMEN van de Immanuel.
Ga naar https://michanederland.nl/duurzame-bucketlist .

Oaseviering 8 juni

Social-media bestond nog niet, maar toch zag Jezus kans om grote menigten toe te spreken
om zijn boodschap duidelijk te maken. Over goed en kwaad, over gezag en samenleving.
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De vraag is hoe jij je gedraagt en wie jij bent naar aanleiding van de tekst uit het
Marcusverhaal. Samen met prachtige liederen, onder andere van Huub Oosterhuis, maakt
Jeanneke de Bot er een inspirerende viering van, met het thema: ‘Mens, wie ben jij toch?’

Zaterdag 8 juni om 19 uur in de Immanuelkerk.

Activiteit Vredespad Meerhoven

Er is een bedrag van € 3500,00 bijeen gebracht voor een vredesmonument op het
Vredespad in Meerhoven. Er wordt gedacht aan een mozaiek in het midden en daaromheen
een aantal Peace Poles. Op deze Peace Poles staat in een aantal talen: ‘May Peace Prevail
On Earth’ / ‘Moge Vrede Heersen Op Aarde’. Zie voor meer informatie:
https://worldpeace.org/peacepoleproject/

Op vrijdag 7 juni 2024 om 19:00 uur wordt een start gemaakt in samenwerking met de
Ambassade voor Vrede, de World Peace Flame, Peace Poles en het Vredesburo
Eindhoven. Deze bijeenkomst start met een meditatie in de Vredescirkel; vervolgens vindt er
een wandeling plaats over het Vredespad en is er een nazit bij Mrs. Park (waar binnen ook
een World Peace Flame is).

Oase is vertegenwoordigd in de Ambassade van de Vrede door Hannie en Hans van Hak.

Frank
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