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Natuurpracht 

Onweerstaanbaar hult de natuur 

zich ieder jaar weer in haar 

lentekleed. Wat er ook gebeurt in 

de wereld, de bomen botten uit, 

crocussen en narcissen steken 

hun kopjes boven de grond en 

vogels bouwen onverstoorbaar 

hun nest. 

 

Mooi dat de veertigdagentijd in 

dezelfde periode valt. Ook wij 

mensen worden aangeraakt door 

licht en warmte, we bloeien op 

en leven toe naar Pasen, het 

verhaal van de Opstanding van 

Jezus. Zijn Licht breekt 

onherroepelijk óók door de dikke 

wolken die momenteel boven 

onze aarde hangen en het zicht 

van miljoenen mensen 

verduistert.  

 

Zoek dat licht en die warmte op, 

ook met elkaar. We ontmoeten 

jou graag in één of enkele 

vieringen van Oase en 

Immanuel. 

 

Namens bestuur Oase, 

Harry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oever van de Linge 

 

 



  

Kruisweg in beeld en muziek 

In de Goede Week, op weg naar Pasen, is er op vrijdagavond 29 maart om 19.00 uur in de 

Immanuelkerk een bijzondere, meditatieve viering rond het lijdensverhaal van Jezus. Het 

passieverhaal blijft zich, tot op de dag van vandaag, herhalen. Daarnaast biedt het troost vanuit 

het besef dat Jezus zich door Zijn kruisdood voor altijd met het lot van de lijdende mensen heeft 

verbonden. 

 

Met de geschilderde staties van kunstenaar Sepp Biehler en aangevuld met enkele meditatieve 

woorden, luisteren we afwisselend naar het Via Crucis van Franz Liszt, dat wordt uitgevoerd 

door het Eindhovens Kamerkoor onder leiding van Arjan Veen. 

 

Deze viering wordt verzorgd door Jeanneke de Bot en Mieke Mol. 



  

In alle vroegte 

Lauden en paasontbijt 

Pasen en Kerstmis zijn momenten in het kerkelijk jaar waarin de Immanuelgemeente en Oase 

gemeenschap deze liturgische feesten samen kunnen verzorgen. In overleg is ervoor gekozen 

dat Oase op Paasmorgen de Lauden en een paasontbijt verzorgt. 

 

We komen in alle vroegte, de klok is net naar zomertijd verzet, om 6.30 uur samen te gedenken 

wat er op die Paasmorgen is gebeurd. In het Lucasevangelie staat: ‘Maar op de eerste dag van 

de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met geurige olie die ze bereid hadden.’ In 

de kloostertraditie worden bij zonsopgang de lauden gebeden, het ochtendgebed. 

 

Jarenlang was het in de St.-Maartenparochie traditie om, terwijl het nog donker was, met elkaar 

in de kerk te wachten op het licht. Zonsopgang maakt dat het licht wordt. Christus is opgestaan 

en brengt het licht in onze wereld. De paaskaars wordt aangestoken en we geven elkaar het 

licht door met de kleine paaskaarsjes. Het is een bijzondere ervaring die we graag weer mogelijk 

maken. 

Aansluitend mogen we aanschuiven voor een heerlijk paasontbijt. 

Voor de organisatie is het wenselijk om te weten met hoeveel mensen we deelnemen aan het 

ontbijt. Aanmelden, uiterlijk 24 maart via vieringen@oaseveldhoven.nl, of bij Frank Bockholts 06-

40394625. Voor een bijdrage komt er een collectemandje langs. 

Frank 

 

Viering 9 maart: Hoop die niet sterven wil 

De viering van 9 maart was een viering die afweek van het normale patroon. Jeanneke en Mieke 

hadden een viering gemaakt rondom het lijden van kinderen in de oorlogen. Als muziek 

gebruikten ze de delen uit The cry van Adrian Snell, waarin delen uit de liturgie en teksten van 

kinderen in oorlogsgebieden gebruikt worden. 

Paul had hier mooie slides bij gemaakt, waarin de Engelse teksten en de Nederlandse 

vertalingen tegelijk met de muziek in beeld kwamen. De vredesvlam, die nu een plaats heeft in 

de Immanuel, werd ook de kerkzaal in gebracht, net als een schaal met lichtjes die de 

bezoekers hadden aangestoken voor alle kinderen die lijden onder oorlog. 

 

mailto:vieringen@oaseveldhoven.nl


  

 

De collecte van deze viering is bestemd voor War Child, de organisatie die zich bekommert om 

deze kinderen. Naast de 238 euro in het collectemandje is er intussen nog 615 euro bijgekomen 

op de rekening. Oase zal deze bijdragen verdubbelen zodat er nu al 1700 euro naar War Child 

gaat.  

Tot Pasen kun je nog storten op de rekening van Stichting Geloofsgemeenschap Oase NL34 

RABO 0311 6197 03 ovv War Child. Of scan onderstaande QR code. 

 

Jeroen 

 

 

 



  

 

Lieve bezoekers van de viering 

Mieke en ik willen jullie allen heel hartelijk bedanken. 

Wat hebben jullie je hart groot opengesteld, voor de ontelbaar vele kinderen die nu in 

oorlogsgebieden moeten leven en ons hun verhalen hebben verteld. 

Het was voelbaar tijdens de viering en zichtbaar in het bedrag dat Oase al heeft mogen 

ontvangen voor War Child. 

 

Voor de mensen die het misschien vergeten zijn is er tot Pasen nog een kans om geld te storten 

op de rekening van Oase, daarna zal het overgemaakt worden op de rekening van War Child. 

Zie artikel hierboven. 

Hun thema:“ Hoe houd je hoop levend tijdens grote nood” en ons thema: “ Hoop die niet sterven 

wil”; alle stapjes klein en groot helpen hoop levend te houden. 

Een warme groet van  

Mieke en Jeanneke 

 

 



  

 

Paasvieringen 

Het gaat nu bijna beginnen: het prachtige programma van Paasvieringen samen met de 

Immanuel!  

Het begint met de Palmpasenviering van de Immanuel (zondag 24 maart 10 uur), waarin 

kinderen Palmpasenstokken kunnen maken.  

Op Witte Donderdag is er de traditionele viering met maaltijd. Opgeven is nodig, in de Samen 

staat hoe.  

Op Goede Vrijdag is er een bijzondere kruiswegviering: Jeanneke gaat voor met mooie 

afbeeldingen en teksten, en het Eindhovens KamerKoor zingt de Via Crucis van Franz Liszt, een 

sober en verstild stuk. Samen zal dit een buitengewone beleving van de Kruisweg geven.  

Zie ook het gedetailleerde bericht elders in deze Bronwater.  

Op Paaszaterdag is er een viering gericht op kinderen en gezinnen door Hetty.  

Op Paaszondag (31 maart) is er ’s ochtends om half zeven een Paaslauden met daarna ontbijt. 

Ook hiervoor moet je je aanmelden (zie het losse bericht hier over).  

En tenslotte is er de Paasdienst om 10 uur van de Immanuel.  

Ik vind het een indrukwekkend aanbod waar voor iedereen iets bij zal zitten om de Goede Week 

en Pasen te vieren. 

Paasgebruik 

Ik heb een Servische collega, die me vertelde dat het daar gebruikelijk is om elkaar de dagen na 

Pasen te begroeten met “De Heer is waarlijk opgestaan”, waarna de ander antwoord met 

“Halleluja”. Lijkt me mooi om dat ook hier eens uit te proberen. 

 

Jeroen 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bezoek Museum Krona 

27 Maart kun je met Oase mee naar museum Krona in Uden. We worden daar om14.00 uur 

ontvangen en hebben daar een gids geregeld. Zie de uitnodiging die per mail is verstuurd. 

Aanmelden via oaseactiviteit@gmail.com, tot en met vrijdag 22 maart. 

 

Daarbij vermelden: 

- of je met de auto gaat en hoeveel plaatsen je vrij hebt. 

- of je mee wilt rijden 

- of je mee wilt fietsen 

- of je een museumkaart hebt. 

Na aanmelding krijgt ieder bericht over samenkomst en vertrektijd. 

Activiteiten komende maanden: 

In het kader van onze vrijheid en oorlogen elders: 

- 29 april een fietstocht langs herdenkings- en oorlogsmonumenten van 20 km, omgeving 

Eindhoven 

- 31 mei een fietstocht van 50 km, omgeving Eindhoven en Best. 

Bij alle monumenten wordt uitgebreid verteld over de betekenis en vormgeving. 

- 20 juni bezoek en rondleiding Kamp Vught. Eventueel 19 juni ivm speciaal bezoek. 

 

Aan tafel om te praten over vrede 

Vrijdagavond 22 maart verzorgt Ambassade van de Vrede in de Immanuelkerk een avond om in 

gesprek te gaan over vrede. Dat gaat in groepjes aan een zogenaamde dialoogtafel naar 

aanleiding van een vraagstelling. Daaraan voorafgaand staat om 18.00 uur een gezamenlijke 

maaltijd gepland. Daar zijn geen kosten aan verbonden, al is een bijdrage altijd welkom. Om 

19.00 uur gaan we met elkaar in gesprek. 

Opgave uiterlijk woensdag 20 maart via oya-art.nl.  

 

In het Veldhovens Weekblad van 13 maart staat meer uitgebreide informatie. Ook over het 

Vredespad in Meerhoven en een vredesvlam in het nabijgelegen restaurant Mrs Park.  

Zie wpf-veldhoven.nl en padnaarvrede.nu. 

Frank 
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Koorleden gezocht voor Taizémuziek 

Het Taizékoor Veldhoven zoekt uitbreiding bij alle stempartijen en speciaal bij de tenoren. 

Vind je het leuk om zes maal per jaar mee te doen met de Taizevieringen in Veldhoven? Ze 

binden van oktober tot en met maart plaats in de Immanuelkerk, iedere derde zaterdag van de 

maand om 19.00 uur. De repetities zijn 1x in de maand, van oktober t/m maart op vrijdagavond 

voorafgaand aan de Taizeviering op zaterdagavond in de Immanuelkerk. 

Voor meer informatie:  

Ellen Waarma 040-2539731 of via e-mail: taizeveldhoven@gmail.com 

 

Kliederkerk 
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