
Oase-viering 10 februari 2024 

 

Thema : Wie was Jezus ? 

 

Voorganger :  Huub Bukkems 

Cantor :  Jeroen Kok 

Pianist : Frank Bockholts 

Liederen en techniek  :  Jeroen Kok en Harry de Bot 

Lichtje van de maand : Marijke Coonen 

 

De Paaskaars brandt 

Bij het binnenkomen in de kerkzaal : 

CD :  “ I speak Jesus “ gezongen door Charity Gayle 

 

Mededelingen : Frank Bockholts 

 

Klankschaal 

Aansteken Oasekaars  

 

Openingslied  :  GVL 451  Een lied tot Jezus Christus  ( Gij zijt voorbij gegaan) 

 

Welkom en inleiding 

Van harte welkom , u allen hier en thuis met elkaar verbonden.  

Vanavond gaan we met elkaar spreken over onze voorman , ons 

 voorbeeld , onze leider , de mensenzoon Jezus uit Nazareth. Maar  

wie was Hij waar zoveel mensen vroeger en nu achterna  lopen om 

een glimp op te vangen van zijn goddelijk menszijn. Vanavond kijken 

we ook naar een melaatse die bij Jezus komt en wat Jezus zegt en  

doet. Een melaatse is een soort onaanraakbare. En wat deed Jezus : 

Hij geeft een verstotene weer een plek bij God en onder de mensen. 

 

Gebed  

Wij bidden : God van mensen, geef ons licht in onze handen , om uit te delen , licht in onze ogen om 

een lach te ontlokken , licht in onze oren om uw stem te vernemen , licht in onze hartstocht om liefde 

te zijn,  licht in ons denken om Uw dag te zien dagen , licht op onze schouders om vrede te dragen , 

licht op ons hoofd om een teken te zijn , licht in ons lied om Uw goedheid te eren , licht in onze 

tranen om mensen te troosten , licht in ons hart om een licht te zijn. 

 

Aansteken vredeskaars  

Vredesgebed. 

De feiten en berichten over oorlogen , klimaat en wantoestanden in ons eigen land kunnen ons angst 

aanjagen. Soms beseffen we hoe zinloos de verspilling is ,  in zoveel waar wij mee omgaan in ons 

dagelijks leven en hoe mensonwaardig sommigen moeten leven. Leer ons aandacht hebben voor wat 

er OOK gebeurt : voor mensen die zich inzetten voor de kleine vrede , voor het goede dat gedaan 

wordt . 

Laat onze ogen open gaan voor de plaatsen waar Uw vrede geleefd wordt , dat we ons niet van de 

wijs laten brengen door gekocht geluk en door hen die macht misbruiken.  



Dat wij vindingrijk worden en zelfs de kleinste kansen leren benutten om vrede te stichten en om 

onze naaste recht te doen. Dat we de moed niet verliezen en elkaar de wanhoop niet aanpraten. 

Dat we volhouden om naar Uw stem te blijven luisteren die ons aanspoort tot wat gedaan moet 

worden en dat we blijven uitzien naar Uw licht dat steeds sterker wordt. Want zowaar als U leeft , U 

verliest ons niet uit het oog. 

 

Vredewens: Laten wij elkaar de kleine vrede en al het goede toewensen en zingen :   

Vredeslied:  Gods Vrede voor jou , Sjaloom  

 

Gebed bij de opening van de bijbel 

Goede God, voordat we gaan lezen uit het boek Leviticus en de Evangelist Marcus bidden wij dat wij 

ons hart openstellen om goed te kunnen ontvangen wat geschreven staat.  In Leviticus , behorend tot 

de 5 boeken van Mozes , staan wetten waarvan velen door de livieten werden uitgevoerd. Bijna de 

helft van de 613 wetten van de Thora staan in Liviticus vermeld.  Onder andere onreine mensen 

moeten gereinigd worden waarna ze weer in de gemeenschap mogen terugkeren. Datzelfde heeft 

Marcus geschreven , Jezus genas de zieke onreine man maar gaf opdracht bevestiging van zijn 

genezing te zoeken. 

 

Inleiding op de lezingen  

In Leviticus , behorend tot de 5 boeken van Mozes , staan wetten waarvan velen door de livieten 

werden uitgevoerd. Bijna de helft van de 613 wetten van de Thora staan in Leviticus vermeld.  Onder 

andere onreine mensen moeten gereinigd worden waarna ze weer in de gemeenschap mogen 

terugkeren. Datzelfde heeft Marcus geschreven , Jezus genas de zieke onreine man maar gaf opdracht 

bevestiging van zijn genezing te zoeken. 

 

Lezing uit Leviticus 13  

Zo sprak Moses , naar hij dacht namens God. 

Wanneer je van iemands lijf en gezicht kunt aflezen dat hij ziek is , dan dien je dit te melden bij de 

overheid- bij Aaron of een nakomeling van hem. Zo iemand , die zichtbaar aan een ziekte lijdt , 

behoort niet langer te pronken met zijn baard. Hij mag alleen met loshangend haar en in lompen 

gehuld worden gezien. Hij moet voor zich uitbazuinen : pas op , opzij , ik ben onrein ! Zolang hij ziek is 

mag hij geen omgang met mensen hebben en dient hij uit de stad te blijven. 

 

Lied : Here Jezus om Uw woord, GvL 612, coupletten 1 en 2 

 

Evangelie : Marcus 1 : verzen 40-45  

Op een dag kwam er een melaatse man naar Hem toe. Hij viel voor Jezus op zijn knieen en smeekte :  

”Als U wilt , kunt U mij genezen “. Toen Jezus zag hoe erg die man er aan toe was , kreeg Hij 

medelijden met hem. Hij raakte hem aan en zei : “ Dat wil ik , word gezond “. De melaatsheid 

verdween onmiddellijk en de man as helemaal genezen. Jezus vond het niet goed dat de man bij Hem 

bleef. “Ga direct naar de priester “ zei Hij streng. “en laat u onderzoeken. Pas op dat u niemand iets 

vertelt .  Neem het offer mee dat volgens de wet van Moses gebracht moet worden , als iemand van 

melaatsheid genezen is. Dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat u genezen bent”. Maar de man 

kon het toch niet voor zich houden. Overal vertelde hij dat Jezus hem had genezen. Jezus kwam zo in 

de belangstelling te staan dat Hij niet meer onopgemerkt een stad kon binnengaan. Daarom bleef Hij 

maar buiten op het platteland. Maar ook daar wisten de mensen Hem te vinden. 

 



Lied : Daar komt een man uit Nazareth , LBK 533, coupletten 1 ,2,4 ,6 

 

Levend Woord 

In ieder dorp of gemeenschap is er iemand waarvan je weet : als ik hem of haar iets vertel , dan weet 

binnen een dag het hele dorp het. En als je erbij  zegt dat het eigenlijk geheim is, dan gaat het nog 

een keer zo snel rond. Als Jezus een man heeft genezen , dan waarschuwt hij hem ernstig om het niet 

verder te vertellen. Maar wat lezen we? Toen de man vertrokken was , ging hij overal breeduit 

rondvertellen wat er gebeurd was , met als gevolg dat Jezus zich niet meer in de openbaarheid kan 

vertonen , zonder lastig gevallen te worden door allerlei mensen die op hem afkomen. Merkwaardig 

is dat de man de genezing voor zich moet houden maar hij moet zich wel aan de priesters laten zien. 

Priesters moesten in die tijd verklaren of iemand rein of onrein was. Als je onrein was , zoals met een 

huidziekte , werd je buiten de gemeenschap gehouden. De opdracht van Jezus is eigenlijk een 

onmogelijkheid. Je kunt je moeilijk voorstellen dat de familie en vrienden van de man niet zouden 

willen weten wat hem overkomen is. Hij moet echter wel vertellen. “Wat mij nou  is overkomen “?. Je 

kunt het hem niet kwalijk nemen en je kunt je afvragen of het in de wind slaan van de opdracht van 

Jezus de bedoeling is. Dit  verhaal is opgeschreven om ons mensen die er niet bij zijn geweest of die 

veel later leven , te vertellen wie Jezus was en waarom dat voor ons ook van belang is. De opdracht 

om er met niemand over te praten is een paradox , zeker als je erbij bedenkt dat alles openlijk 

geschreven staat en dus alleen al daardoor wordt verbroken. Begrijpt u het nog ? Ook nog op een 

paar andere plaatsen in het evangelie staat dat Jezus opdracht geeft om te zwijgen , als er een 

genezing plaats heeft gevonden. Het wordt door bijbeluitleggers het Messiasgeheim genoemd en een 

typische eigenaardigheid van het Marcus evangelie. Het lijkt alsof Jezus niet wil dat er al te openlijk 

over hem gesproken wordt , hij houdt zijn identiteit liever geheim. Het heeft volgens mij iets te 

maken met de vraag hoe wij al of niet over Jezus spreken , hem ter sprake brengen , het evangelie 

verkondigen. Het Messiasgeheim is een waarschuwingssignaal : pas op je woorden , weet wat je zegt , 

blaas niet te hoog van de toren , maar blijf wel het verhaal van Jezus verkondigen , maar dan wel als 

een open , persoonlijke vraag , niet als een vaststaand antwoord. Jezus wil blijkbaar niet dat wij al te 

gemakkelijk over hem spreken , of hem  alleen maar als een wonderdoener zien. We kennen allemaal 

de priesters en gelovigen , in bepaalde groepen en kerken, die het evangelie verkondigen op een 

schreeuwerige of achterhaalde manier. Die het allemaal zo zeker weten en het tegelijk ook aan 

iedereen willen vertellen. Mensen voor wie Jezus vaak een slogan is. Daar voel heel veel mensen zich 

niet bij thuis , ik tenminste niet. Maar van de weeromstuit zijn de gewone kerken vaak bleek en 

mager , gemeenschappen zonder vuur , met een soort verlegenheid om over Jezus te spreken. Om te 

getuigen , nee daar doen wij niet aan , dat moet iedereen vooral zelf weten. Maar , als wij niet delen 

wat de ontmoeting met Jezus voor ons betekent , als wij daar op een of andere manier niet van 

getuigen , in woorden en in daden , dan stokt zijn verhaal. Het hele evangelie is geschreven om 

duidelijk te maken wie Jezus was. En iedere keer dat wij hier samen zijn , vragen we ons af , wie is 

Jezus.  Het is geen historische vraag  vanuit een belangstelling voor hoe het allemaal precies gegaan 

is. Het is een geloofsvraag , vanuit het vermoeden dat het verhaal van Jezus , zijn leven , zijn werk , 

zijn dood en opstanding , ook voor ons vandaag van betekenis is. Een geloofsvraag is altijd persoonlijk 

, een vraag die niemand voor jou kan beantwoorden , zoals jij dat niet voor een ander kunt doen. 

Daarom moet je ook voorzichtig zijn om jouw antwoord of jouw beleving aan een ander op te 

dringen. Maar we hebben in ons geloof wel iets ontvangen dat we door kunnen geven. Onze 

persoonlijke inspiratie inspireert anderen. 

Daarom is het belangrijk dat de bevrijding die de genezen man op zijn manier heeft ervaren , ook een 

ervaring voor mensen vandaag kan worden in de ontmoeting met Jezus. Dat mijn leven wordt verrijkt 



, betekenis krijgt , achtergrond en diepgang , als ik het verbind met wat in dit levensverhaal van Jezus 

betuigd. Jezus maakt ons van onrein rein en grijpt ons bij de hand en zet ons weer op onze benen.  

Tot slot overdenken we deze woorden vanavond , op de drempel van de 40 dagentijd. Het gaat om de 

vraag , wie is nu deze Jezus , geboren uit God , mens tussen de mensen , over hoe hij optreedt en 

tevoorschijn komt en zich laat gelden. En in de 40 dagentijd zijn wij op weg naar Pasen , naar dat 

altijd onbegrijpelijke , ongrijpbare , verhaal van kruis en opstanding , van de weg van het leven dat 

door de dood heengaat. Wie is toch die Jezus ? Wij mogen blij zijn dat die anonieme man uit het 

evangelie van vandaag zich niet aan de opdracht van Jezus heeft gehouden.  Hij kon het niet voor zich 

houden , hij moest het vertellen. Wat precies? Dat horen we niet , je mag er naar raden. Zou het 

soms zijn , hoe hij door de aanraking van Jezus zich plotseling een stuk beter voelde? Gezien , gekend 

, niet buitengesloten of afgewezen , maar erkend ? Zou het kunnen zijn dat hij in de ontmoeting met 

Jezus iets van innerlijke kracht heeft  gevoeld ?  Hij hoort er weer bij. De  vernederende tekenen 

van zijn ziekte die horen bij zijn gebrek , bekijkt hij opeens met andere ogen? Zou het kunnen zijn dat 

hij vertelt dat hij zich dood voelde – door iedereen gemeden , wanhopig , ten einde raad , en dat hij 

op een of andere manier door Jezus nieuwe levenskracht heeft gekregen? Je kunt je er van alles bij 

voorstellen  ?  Wat het ook geweest is , deze genezen mens betrekt ons in zijn verhaal over de weg 

van Jezus , de levende , die het onreine rein maakt. En dan die laatste zin uit de evangelielezing  : “ 

Maar ook daar wisten de mensen Hem te vinden “. Geldt dat ook  voor ons ? 

Stilte en pianospel 

 

Geloofsgebed, Allen 

 

Ik geloof in een Kerk die haar deuren wijd op zet , waar ieder welkom is en niemand buitengesloten 

wordt. 

Ik geloof in een Kerk die geen onderscheidt maakt tussen man en vrouw , tussen mensen van 

verschillende geaardheid , waar ieder heilig is en zondig tegelijk. 

Ik geloof in een Kerk die geen rangen en standen kent , waar allen van hoog tot laag zusters en 

broeders zijn van elkaar. 

Ik geloof in een Kerk die haar eigen grenzen overschrijdt en een tafel bereidt voor allen.  

Ik geloof in een Kerk die het woord van God in dialoog belijdt en waar communie hand in hand gaat 

met solidariteit. 

Ik geloof in een Kerk die niet heerst , maar dient , waar recht gedaan wordt aan allen , die niet denkt 

aan eigen roem , maar die de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering. 

Ik geloof in een Kerk die niet verstoot maar er van uitgaat dat alle mensen aanraakbaar zijn. 

Ik geloof in een Kerk die haar crisis te boven komt en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft , 

Amen 

 

Lied : Wil je wel geloven, LVK 923 

 

Voorbeden en acclamatie : Keer ons om naar U toe , keer ons toe naar elkaar 

Wij bidden voor mensen die lijden onder ziekten en zorgen : dat zij zich gedragen mogen weten door 

anderen. 

Wij bidden voor allen die lijden aan het ouder worden : dat zij opgebeurd raken door de vitaliteit van 

jongeren om hen heen en beseffen dat het leven doorgaat. 

Wij bidden voor allen die zich gedreven voelen door de nood van mensen om hen heen : dat zij 

weten mogen dat zegen gegeven wordt door hen en ook door anderen 



Wij bidden voor mensen ver weg , in de ellende van natuurrampen , honger , oorlog en uitbuiting: dat 

vredelievende mensen hun pad mogen kruisen , dat wij mededeelzamer worden in het besef van Uw 

aanwezigheid onder ons. 

Wij bidden voor de mensen die met ons verbonden zijn dat ze  geïnspireerd blijven door Jezus , onze 

broeder.  

Acclamatie : Keer ons om 

 

Intentieboek 

Lichtje van de maand 

Persoonlijke intenties 

Laat ons stil zijn over wat ons bedrukt of verblijdt en wat nog niet hardop  uitgesproken is. 

 

Onze Vader   wij gaan staan en geven elkaar de hand en zingen 

Lied :  VLB 250  Onze Vader Verborgen van Huub Oosterhuis 

 

Onze Vader verborgen , Uw naam worde zichtbaar in ons, 

Uw koninkrijk kome op aarde  Uw wil geschiedde , een wereld 

met bomen tot in de hemel, waar water schoonheid en brood, 

gerechtigheid en genade , waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn , dieren niet worden gepijnigd 

nooit een mens meer wordt gemarteld , niet een mens meer wordt geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd ,  leg Uw woord op ons hart, 

Breek het ijzer met handen , breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst , kome wat komt. 

 

Brood voor onderweg 

Met woorden van licht en leven is Jezus door de wereld gegaan. Ze zijn bewaard , die woorden , 

doorverteld en opgetekend , bezongen en uitgebazuind tot hier en nu , tot hier in ons midden. 

Bewaard werd ook een gebaar van Hem : “Blijf dit doen “ sprak hij , toen Hij op de laatste avond van 

zijn leven , brood brak en daarin zichzelf wegschonk. “Blijf dit doen “. Dat werd gedaan aan een tafel 

in hun midden. Daaraan werd in Zijn naam brood geheiligd tot brood van leven en liefde , opdat wij 

het delen als zijn en elkaars tafelgenoten. 

 

Lied : Moge het delen van dit brood 

Ronddelen van het brood 

 

Muzikaal intermezzo. 

 

Gedachte  

Wij zijn bijna aan het einde van deze viering gekomen. Dank je wel dat jullie er bij waren , hier en 

thuis , met een gevoel van verbondenheid. Dank je wel Jeroen en Frank voor de mooie muziek ,  

Harrie voor de techniek en Els voor het aansteken van de lichtjes. Na afloop kunnen we napraten en 

elkaar ontmoeten onder het genot van koffie en thee. Als jullie aan de collecte willen meedoen, dat 

kan in het mandje op tafel in de hal.  

Stel , ik zou het kunnen , zomaar mensen aanraken, en ze zijn genezen. 



Ik zou een nieuwe wereld maken. Wat zou het uitmaken dat ik geen rust meer had ? Stel……….Wat 

voor wereld zou dat zijn ? Als Gods Geest niet over de wateren  zou zweven, als God niet zou spreken 

? Zouden al die genezenen weten waarom en waarvoor? Zou de wereld voldoende zichzelf kunnen 

zijn? 

 

 

Zegenwens 

Gezegend je vingers ,  dat zij begaanbare wegen zullen wijzen. 

Gezegend je oren ,  dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen. 

Gezegend je schouders , dat zij tot steun mogen zijn. 

Gezegend je lippen , dat zij troost mogen spreken. 

Gezegend je handen , dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven. 

Gezegend je voeten , dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan 

Het woord is aan ons. 

 

In de naam van de Vader , de Zoon en de heilige Geest , Amen. 

 

Slotlied : Gij zijt een mensenzoon, GvL 449 

 


