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Geef hen de hand 
 

Ik wens je uit de grond van m’n hart een goed jaar! Voor jou…. En voor alle mensen! Ik 

zeg je: geef elkaar de hand….ook hen die je reeds lang geen hand meer gegeven 

hebt…een hand met een hart vol goede en oprechte wensen, geen wensen voor een dag 

met een mooi masker op een lelijk gezicht! Schrijf een kaartje! Plak een kus erop! Een 

nieuw jaar begint! Maak er een goed jaar van 

 

Laat je eigen goedheid voelbaar zijn, thuis, op school, op het werk. Leg alle ruzies bij. 

Slik je ‘kwatong’ in. Maak je man, je vrouw, je kinderen gelukkig, niet alleen met 

woorden, want je hebt hun geluk zo nodig, om zelf gelukkig te zijn. Zoek nooit het geluk 

voor jou alleen…in je eigen geïsoleerde hokje. 

Help ons een wereld te maken, waarin wij niet alleen verdragen, maar elkaar gaan 

liefhebben, een wereld waarin er ruimte is voor een glimlach, een bloem, een hart, voor 

een stukje hemel op aarde! 

 

Phil Bosmans (deze maand gebruikt als meditatie bij de Wereld Vredes Vlam) 

Bestuur Oase 
 

 

Week van gebed voor eenheid 
 

De week van 21 tot 28 januari wordt ook wel de week van de eenheid van de christenen 

genoemd. En wat kunnen wij dan beter doen dan op zondagmorgen 28 januari een 

gezamenlijke viering houden van Immanuel en Oase. Bram Donkers en Paul Clement 

hebben de handen ineengeslagen en zijn samen de voorgangers.  

 

Het blijft zoeken in zo’n oecumenische viering naar de gewoontes en tradities die in de 

protestantse gemeente anders zijn dan dat wij bij Oase vanuit de katholieke achtergrond 

kennen. Dat zie je in teksten van gebeden, maar zeker ook in de keuze van liederen. Wel 

blijkt in de afgelopen jaren dat wij elkaar inspireren en dingen van elkaar overnemen. Zo zal 

de viering beginnen met een stiltemoment met de klankschaal.  

Laten we als Oase aansluiten en meevieren op deze zondagmorgen om 10.00 uur in de 

Immanuelkerk. Welkom! 

Frank



  

 

Onze eerste gezamenlijke Kerstviering 
 

Onze Kerstviering was dit jaar een gezamenlijke viering van Oase en Immanuel. Het eerste wat 

hierbij opviel was de verbinding tussen de twee voorgangers, dominee Marie-Jantien Kreeft en 

pater Paul Clement.  

 

Paul zette de toon voor de viering met zijn inleiding over de vele oorlogen in de wereld en nu 

ook in het land van belofte. Maar altijd zijn er weer kinderen, als teken van leven op het puin. 

Geen vrolijk Kerstfeest dus, maar wel hoop en belofte. En ook in de overweging van Marie-

Jantien was er veel aandacht voor het donker in de wereld en in onszelf, en hoe daardoor die 

belofte van licht zo belangrijk is. Mooi vond ik haar opmerking dat het Kerstverhaal niet een 

verhaal is over wat ooit gebeurd is, maar dat het gaat over wat er nu gebeurt en nog gebeuren 

zal. 

 

De viering werd opgeluisterd door koor Multiple Voice, waar dirigent Wim Hofstra afscheid nam. 

Zij zongen een paar nummers uit eigen repertoire, maar ondersteunden ook uitgebreid de 

samenzang, zoals in één van mijn favorieten: “Kind ons geboren”. 

 

 

Viering 13 januari 
 

In deze eerste viering in het nieuwe jaar nam Frank ons mee naar het begin van de Jezus-

beweging. Hoe je zonder tik-tok filmpjes en instagram toch zoveel volgers kon krijgen, met als 

eerste de twaalf apostelen. Uitgekozen zonder headhunters en profielschets, maar op basis van 

hun verbinding met Jezus. Met wat puzzelen konden we tien van de twaalf namen samen 

opnoemen (met dank aan de dubbel voorkomende namen). En hoe ook wij dus geroepen 

worden. 

 

Paul van der Steen en ik konden ons uitleven in de muziek, er was genoeg te zingen. Gelukkig 

maar, want bij de reünie van een jongerenkoor hoorde ik de bijbehorende pater zeggen dat 

geloof alleen waar wordt als je het zingt. Een ander mooi detail was de piano-versiering die Paul 

lang geleden geschreven had voor Kom ga mee. Luister nog maar eens terug wat daar in de 

herhaling op piano gebeurt. 

 

Jeroen 

 

 

Meditatie rond de Vredesvlam 
 

Met een meditatief moment op iedere eerste donderdag van de maand wil de Ambassade van 

de Vrede in samenwerking met andere groeperingen, waaronder Oase, meer aandacht 



  

 

schenken aan bewustwording wat vrede voor ons betekent. De vredesvlam (World-Peace-

Flame) heeft in Veldhoven een vast plaats in de hal van de Immanuelkerk. Deze vlam brandt 24 

uur per dag, zeven dagen in de week, het hele jaar door. 

 

 Een prachtige plaats om over vrede te mediteren. Komende data zijn: 1 februari, 8 maart, 4 

april, steeds om 17.00 uur. 

 

Ook met Pasen trekken we samen op 
 

Op Kerstavond hadden we een gezamenlijke viering met de Immanuel. Ook met Pasen gaan we 

samen optrekken, maar in een iets andere vorm. Samen bieden we een compleet 

Paasprogramma aan, waarbij we allebei doen waar we goed in zijn.  

 

Dat begint met de Immanuel-viering op Palmpasen, waar in de kindernevendienst 

Palmpasenstokken gemaakt gaan worden. Ook voor jullie (klein-)kinderen van harte 

aanbevolen. Op Witte Donderdag is er de traditionele viering met maaltijd van de Immanuel. Op 

Goede Vrijdag verzorgt Oase de Kruiswegviering, waarin het Eindhovens KamerKoor de Via 

Crucis van Liszt komt zingen.  

Op Stille Zaterdag is er een Paaswake in de vorm van een Oud en Jong viering, dus gericht op 

volwassenen en kinderen. Uiteraard zal daarbij ook een Paasvuur branden. Hier zullen Oase en 

Immanuel samen de viering verzorgen. Op Paasmorgen verzorgt Oase de Paaslauden, een 

korte, meditatieve viering rond zonsopgang. Daarna is er voor wie dat wil Paasontbijt. Tenslotte 

volgt de Immanuel-viering op Eerste Paasdag.  

 

Een mooi programma waarin alle aspecten van Pasen aan bod komen! 

 

Jeroen 

 

 

Psalmen concert met Antoine Oomen 
 

Zoals al eerder aangekondigd: op 17 februari om 15.00 uur in de Johanneskerk komt het koor 

voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek onder leiding van Antoine Oomen een selectie uit 

de 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis zingen. Het aantal aanmeldingen loopt al flink op, dus 

als je hier bij wilt zijn wordt het tijd om kaarten a 15 euro te bestellen op: 

 

https://p.easydus.com/project/f988d2e5-e67f-451c-8c3d-

0a610d51ca85/form/5?sig=ebfafe0e0635c1b560b1b0788557eb36ca215a9fc4a37e60f7a449edc

36d61d1 

 

 

https://p.easydus.com/project/f988d2e5-e67f-451c-8c3d-0a610d51ca85/form/5?sig=ebfafe0e0635c1b560b1b0788557eb36ca215a9fc4a37e60f7a449edc36d61d1
https://p.easydus.com/project/f988d2e5-e67f-451c-8c3d-0a610d51ca85/form/5?sig=ebfafe0e0635c1b560b1b0788557eb36ca215a9fc4a37e60f7a449edc36d61d1
https://p.easydus.com/project/f988d2e5-e67f-451c-8c3d-0a610d51ca85/form/5?sig=ebfafe0e0635c1b560b1b0788557eb36ca215a9fc4a37e60f7a449edc36d61d1


  

 

Paaskaarsen 
 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om Paaskaarsen te bestellen. Zie de bijlage voor meer 

informatie. Bestellen kan tot uiterlijk 16 februari. 

 

 

Taizéviering Veldhoven 

Op zaterdag 20 januari om 19.00u is er weer een Taizé-viering in de Immanuelkerk..  

Thema van de viering is “Ga iets nieuws beginnen”  

We leven in een tijd, waarin de mogelijkheden om met elkaar te communiceren bijna 

onuitputtelijk lijken! En tegelijkertijd is er óók een groeiend verlangen naar contact, naar de bron 

van ons leven. Om hiermee in aanraking te kunnen komen, is het nodig om stilte toe te laten in 

ons leven. 

 

(foto Jos Kastelijns) 

Een viering in de stijl van Taizé betekent dat het accent ligt op meditatie, gebed, licht en zang. 

Na de viering is er gelegenheid, als je dat wilt, om nog even met elkaar na te praten onder het 

genot van koffie en thee. 


