VIERING 09.03.2024 definitief

Voor aanvang van de viering steken de mensen, voor die ontelbaar kinderen die slachtoffer
geworden zijn van oorlogen, in de hal een waxine lichtje aan, aan de kaars van de Hoop. Wij vragen
om stilte............

Om 7u wordt deze schaal naar binnen gedragen door Corry Coolegem en de Vredesvlam wordt
binnengedragen door Tony Toonders of Riet Devilee van World Peace Flame

15 min véér aanvang draaien we muziek van de CD Libera, angel voices

VIERING 09.03.2024

Voorgangers: Jeanneke de Bot en Mieke Mol
Beamer presentatie: Paul Hafkemeijer
Beamer bediening: Jeroen Kok

Thema: Hoop die niet sterven wil
De paaskaars brandt als teken van Zijn licht voor de wereld

Klankschaal
Oasekaars wordt aangestoken

Welkom en inleiding

Ook namens Mieke, welkom jullie allen hier in de Immanuelkerk en ook een warm welkom aan de
mensen thuis..Heel fijn dat we ..................... en er al zoveel lichtjes branden.

Vandaag zijn we hier samen rondom de ontelbaar onschuldige kinderen, die op dit moment ernstig
te lijden hebben onder de hartverscheurende verschrikkingen van oorlogen en geweld wereldwijd.
Wij willen hun stem laten klinken, een luisterend oor willen wij ze bieden; ons hart voor hen
openstellen.

De componist Adrian Snel heeft woorden van de kinderen zelf verweven met liturgische muziek,
waardoor er een verhalende liturgie is ontstaan.

De muziek in combinatie met de verhalen van de kinderen geven ons een diepgaand beeld van het
leed dat hen wordt aangedaan, wat dit met hen doet en hoe zij daarop reageren.

Hoop die niet sterven wil, ons thema, krijgt op deze manier woord en klank.

Zelf hebben Mieke en ik, en ik denk ook velen van jullie, het gevoel sprakeloos te zijn geworden bij
het zien van zoveel leed. En dan zeggen de lichtjes, die jullie met liefdevolle aandacht voor hen
hebben aangestoken aan de kaars van de Hoop, al zoveel.

Deze kaars van de Hoop, temidden van de lichtjes, hebben wij aangestoken aan de paaskaars;voor
ons een teken van Zijn Licht voor de wereld; licht waar de wereld zo’n intense nood aan heeft.

Ook ontbreekt vrede op teveel plaatsen in de wereld;, om die reden hebben wij de altijd brandende
Vredesvlam in deze viering een plaats gegeven.



De Vredesvlam,die ons allen oproept om aandacht te hebben voor de vrede in onszelf en die te
verbinden met vrede in de wereld.

Ook zien we de regenboog regelmatig terug in deze viering. De regenboog die staat voor “veelkleurig
teken van hoop en voor de verbinding tussen hemel en aarde”. De regenboog (kleuren) zien we terug
bij deze kaarsen, die we straks bij onze voorbeden gaan aansteken.

Ook zagen we de regenboogkleuren aan het begin al op de afbeelding van Sieger Kéder “ In Gods
handen”.Deze hoop mag de ziel niet verlaten; niet bij al die oorlogsslachtoffers en niet bij ons. Daar
kunnen we niet genoeg voor bidden.

Voor God is elk mensenkind oneindig kostbaar. Hemel en aarde zijn in Hem verbonden.

En naast dit alles gaat de collecte vandaag een belangrijke plaats innemen..

Wij hebben die in verbinding gebracht met al die onschuldige kinderen die slachtoffer geworden zijn
in oorlogen en dan denk ik nu speciaal aan Gaza, maar ook aan Israél, aan de Oekraine en Rusland,
Soedan, Jemen en nog zoveel landen meer waar oorlogen woeden en die oorlogen wij alweer
vergeten zijn of geen aandacht meer geven.

We schreven er al over in de laatste Bronwater.

War Child, een hulporganisatie die zich specifiek richt op kinderen in oorlogssituaties heeft
ontzettend hard extra financiéle middelen nodig, willen zij langdurige noodhulp kunnen geven in
deze schrijnende situatie. Kinderen, velen die hun ouders en familie verloren hebben, hun kindzijn
veel te vroeg verloren hebben, hebben veel baat bij de hulpprogramma’s van War Child, die vooral
gericht zijn op de psychische en emotionele nood van deze kinderen.

Hun nood willen zij weer proberen te veranderen in hoop voor de toekomst.

Jullie begrijpen het al........ de 2 mandjes achter in de kerk zijn groot genoeg voor “ ruime” gaven.
Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken op rekening van Oase....zie laatste sheet.

Het bestuur van Oase heeft besloten de opbrengst van de collecte te verdubbelen.

Mieke en ik wensen ons allen toe dat de kracht van Hoop de kinderen daar en ook ons helpt staande
te blijven in al wat NU iS....ccccveeiiereireeeee, dat het licht van de hoop niet sterft, sprankjes hoop is in
deze situatie al heel groot....

ZIJN LICHT voor de wereld, het wil schijnen voor elk mensenkind.

We gaan luisteren naar psalm 130: Uit de diepte roep ik tot U

Lied CD Nr. 1 Out of the deep, Psalm 130
VERTALING

Uit de diepte roep ik tot U Heer
Heer, hoor mijn gebeden

Wees aandachtig, luister

naar mijn roep om genade

in mijn wanhoop.

Heer, heb meelij met uw dienaar,
zonder U ben ik koud en verloren.

Als U de zonden blijft gedenken, Heer,
Heer, wie houdt dan stand?

Maar bij U is vergeving

Rechtvaardig in uw handen

Daarom eert men U met ontzag

in de harten van alle mensen.

Mijn ziel ziet uit naar de Heer,
en verlangt naar zijn woord.



Meer dan wachters naar de morgen,

Meer dan wachters uitzien naar de morgen
Meer dan dit ziet mijn ziel uit,

Ziet uit naar de Heer.

Lieve Ahmad, Jamal, Lana, Athee, Razan, Nour, Abdou, Bashir, Reza, Sarah, Abdul, Mohammed,
Fatima, Dania, Razan, Nour, Abdou, Zain, Zakaria, Jana, Fadw, Hiaa, Raghad, Sama, Karim, Rahaf,
Denai, Ghada, Halil, Feyyaz,Ali en die ontelbare kinderen, over de wereld verspreid, in tijden van
oorlog.... wiens naam we niet kennen, niet kunnen noemen .....

Het is weinig wat wij voor jullie kunnen doen; jullie die kind zijn in tijden van verwoestende
oorlogen, jullie hebben jullie kindzijn veel te snel achter jullie moeten laten.

Wij willen ons hart openen voor jullie en jullie uitnodigen jullie verhalen stem te geven.
Jullie eigen woorden van pijn en wanhoop, ook van jullie dromen en kracht.........

Vertel ons jullie verhaal

Vertel me jouw verhaal, broeder
in eender welke taal.

Ik zal het verstaan

omdat ik luisteren wil,

stil aan jouw voeten;

de woorden uit jouw mond
vangen met mijn hart

als kleine vogels;

de nevel van jouw adem

warmen in mijn hand

en die woorden tot leven weven in mijn bloed.

Vertel me jouw verhaal, zuster,
van vreugde en hoop,

van zwoegen en zweet,

van pijn en leed,

van leven en dood;

de tonen van jouw stem

klinken blijvend onsterfelijk

en slaan in volle harmonie
akkoorden op mijn hart;

dan hoor ik de schreeuw van God
en huilt Hij tranen om zijn kinderen in grote nood.

Vertel ons jullie verhaal.

*Verbindende woorden: de volgende woorden komen uit de mond van een 12 jarige. Hoe kan ik in U
geloven als er alleen nog maar duisternis is en uw stilte......... Woorden van diepe eenzaamheid.



Lied: nr5 How did | believe in you? woorden van een 12 jarige
*wij lezen dit zelf

VERTALING
Hoe kan ik in u geloven?

“Het is me opgevallen dat alle vogels vertrokken zijn uit Libanon. Ze konden niet langer
tegen het lawaai van de oorlog... Zelfs de lente is verdrietig hier... Er is niemand meer die
zingt... Volwassenen zijn zo stom. Als ik ze vraag waarom ze vechten geven ze me geen
antwoord. Ik zou willen dat ze hun wapens in de zee zouden gooien en dat we allemaal
samen liederen zouden kunnen zingen... “

(Bilhal Amhaz, 12 jaar)

Hoe kan ik tot U spreken als er niets is, buiten deze duisternis en uw stilte?

Hoe kan ik in U geloven, mijn God, als er buiten deze duisternis en uw stilte helemaal niets
is?

Waar bent U, U heeft mijn hart in de steek gelaten?

Bent U eenzaam, net zoals ik?

Eenzaam, zwervend over de aarde, huilend met de tranen van uw kinderen.

Ik lijk wel gek om tegen de leegte te praten. Ik schreeuw het uit in de nacht maar U luistert
niet.

En niemand verschijnt.

Wat kan ik U zeggen als er helemaal niets is buiten deze duisternis en uw stilte?

Levend woord

12 jaar jong en dan te moeten leven in deze ondraaglijke eenzaamheid: “Hoe kan ik in U
geloven, mijn God, als er buiten deze duisternis en uw stilte helemaal niets is. Hoe kan ik tot
U spreken? Ik schreeuw het uit en U luistert niet”.

Deze woorden raakten mij diep toen ik met deze viering aan de slag ging........ Wat moet de
nood/ de wanhoop groot zijn als dit nog het enige is wat je uit kunt roepen, uit wilt
schreeuwen.

In tijden van oorlog, langer geleden en nu......wat zullen velen dit zo ervaren hebben en
daarnaast horen we toch gelukkig ook dat m.n. kinderen de kracht hebben om te blijven
geloven in hun dromen.

Aan God twijfelen in tijden van wanhoop. Ook onder ons zullen mensen zijn die dat misschien
herkennen, toen een pijnlijk lot hen trof.

En toch hebben we onze viering het thema gegeven: “Hoop die niet sterven wil”

Ik zei het al, er ging veel door mij heen m.n. toen ik dit levend woord ging schrijven en ik mij
probeerde te verplaatsen in de kinderen die nu leven in die uitzichtloze situaties.

Gevoelens van hoop en twijfel wisselden elkaar af.



Twijfelen aan Gods Aanwezigheid? Dat misschien niet direct, misschien meer....geen beeld
meer hebben bij Zijn Aanwezigheid, daar b.v. in Gaza......

Hier in Veldhoven, in een veilige omgeving, een warm huis, een fijne gemeenschap, dan slaat
de twijfel, het zonder hoop zijn, minder snel toe,maar als ik denk aan al die onschuldige
kinderen in die verschrikkelijke omstandigheden; een grotere eenzaamheid bestaat toch
niet!?

Het moet dan toch onmogelijk voor kinderen zijn daar hoop levend te houden? Misschien
wel al moeten leven zonder ouders en familie omdat die omgekomen zijn. Als er dan geen
liefdevolle mensen om hen heen zijn/ geen handen die meedragen wat niet te dragen is!?
Gods liefdevolle aanwezigheid, door mensen handen heen......... Ik geloof, vanuit deze veilige
plek waar ik sta, dat dat zo is; God, als een liefdevolle Vader, die geen mensenkind, geen
moment uit het oog verliest.

Maar zelfs Jezus kent het gevoel dat Hij niet meer de nabijheid van zijn Vader kon ervaren:
ook in hem een moment van twijfel: “Vader waarom heeft U mij verlaten”?,

Deze diepe verlatenheid ging ook door hem heen en toch....en toch, lezen wij in de bijbelse
verhalen, dat God hem geen moment heeft losgelaten; dat God hem zijn leven lang nabij is
geweest; Gods liefdevolle handen hem heel zijn leven hebben gedragen.

ledereen een kind van God en voor Hem oneindig kostbaar.

Hoe zorgen wij hier, dat de vlam van deze hoop in ons niet dooft, dat wij hem brandende
weten te houden, we hebben elkaar daar heel hard bij nodig. Dat is toch wat de wereld het
hardst nodig heeft; hoopvolle mensen, die tegen de klippen op de vlam van de hoop
brandende proberen te houden, als een soort van levenshouding, wat er ook op ons afkomt.

Huub Oosterhuis schreef een lied: “ Woord dat ruimte schept” en dat ik 3 weken geleden
onverwacht mocht zingen in een SOVE-viering. Ik hoorde toen een gebed daarin, waar ik nu
mee wil afsluiten.

Hoop en twijfel komen daarin tesamen, en de roep (misschien wel een schreeuw) om
kracht dat wij kunnen blijven hopen tegen de klippen op, want de hoop mag de ziel van
mensen niet verlaten.

Woord dat ruimte schept,

Toekomst, wijd licht land

waar gerechtigheid als rivieren stroomt

waar een wijnstok bloeit tegen klippen op

even is het (dat) waar en dan is het (weer) weg.

God toon mij (ons) niet vergeefs, wat mijn (onze) ziel verlangt ( dat hoop niet sterven wil/
mag).

Geef dat wij volharden.

Stilte
Lied: Nr 4 Kyrie
Kyrie, Kyrie, eleison, eleison

Kyrie, Kyrie, eleison, eleison
Christe, Christe, eleison, eleison



Christe, Christe, eleison, eleison

Mercy, Mercy, Lord have mercy,

Lord have mercey on us

Mercey, Lord have mercey, Lord have mercy,
Lord have mercey on us

Kyrie, Kyrie, eleison, eleison

VERTALING
Heer heb genade met ons
Christus, heb genade met ons

*extra sheet maakt verbinding: Vader, sta hen bij; dat hun dromen waar mogen worden
Nr 6 van de CD: | dream of peace
VERTALING

Ik droom van vrede
In de stilte tussen de bominslagen......droom ik
In de kalmte voordat de geweren vuren....droom ik van vrede

Ik droom tijdens honger en kou
Ver van huis droom ik van vrede

Ik huil bij een foto van mijn vader
Zijn zachte voetstappen komen iedere avond
Naar mij toe terwijl ik slaap.....ik slaap

Terwijl onze moeders brood zoeken.....droom ik
Voor de gewonden en doden....droom ik, droom ik van vrede

In de verschrikkingen die iedere nacht komen....droom ik
terwijl mijn broer vertrekt naar het slagveld....droom ik
Ik droom van vrede

Ik verstop mij in de ruines van mijn land
In de lucht drijft rook als een gebed
En nu zweef ik, in het donker....ik zweef

Stop met vechten, stop de oorlog
Beschadig ons niet meer

Stop de haat, stop de pijn

Laat me opnieuw kind worden

Stop de granaten, stop de vliegtuigen
Stop alles dat verminkt en doodt

Gooi je wapens in de zee

Laat mijn vader weer bij mij terugkomen

Uit het puin in mijn straat
Komen bloemen op



Die vreemd genoeg groeien- ik weet niet
Waar ik zulke helende krachten kan vinden....
Helende krachten....

Wanneer zal het eindelijk vrede zijn (2x)
Wanneer zal deze gekte stoppen (2x)
Ik droom van vrede (2x)

Gebed om vrede
Lieve Vader, beziel ons hart met vrede door Jezus ons voorgeleefd.
Dat wij vredevolle mensen mogen zijn, in onszelf en voor de ander.

Bidden wij ook om vrede in de wereld; vrede tussen landen en volkeren.
Mogen de wapens zwijgen.

Moge het gezond verstand het winnen.

Moge verzoening en vergeving de plaats krijgen die U van ons vraagt.

Vredesvlam

Laten we ons nu in alle stilte verbinden met de World Peace Flam, de altijd brandende
Vredesvlam, die hier in de Immanuelkerk haar onderkomen heeft gevonden.

Dat het licht van de vredesvlam ons hier met elkaar mag verbinden en dat wij dat
gebundelde licht mogen sturen naar al die kinderen in oorlogsgebieden zoals

Gaza, Israél,0ekraine,Rusland en vele andere landen in de wereld.........cccocceevvereenennnee.
*Laten we even stil zijn..............

Vredeswens
Laten we elkaar en allen die lijden onder oorlogen en geweld, Vrede toewensen, Zijn vrede.
VREDE, SHALOM, SALAAM

CD nr. 15 Agnus dei
VERTALING

Agnus Dei, Agnus Dei,

Agnus Dei, Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
dona eis requiem.

Lam Gods, die de zonden van de wereld wegneemt,
geef hun rust, geef hun eeuwige rust.

Geef ons uw vrede, geef ons uw vrede,
geef ons uw vrede, geef ons uw vrede.

Lam Gods die de zonden van de hele wereld draagt,
Lam Gods, ontferm u over onze gewonde zielen

Lam Gods, door wie eens alle pijn zal stoppen,
Lam Gods, ontferm u, geef ons uw vrede
geef ons uw vrede, geef ons uw vrede



geef ons uw vrede, geef ons uw vrede.

Gebed: Jij, ons zo nabij, naar een gebed van Marinus van den Berg
Vuur

V.Jij bent niet het vuur
uit de lucht boven ons.

Jij bent niet het vuur
dat verderf en vernieling zaait.

A.Jij bent niet het vuur

uit het geweer

van de sluipschutter

die zonder aanzien des persoons
neerschiet.

Jij bent niet het vuur

dat deze aarde,

woonplaats voor mensen,
verschroeit en onleefbaar maakt.

Jij bent dat andere vuur,
dat mensen verwarmt,
aanzet tot liefde voor elkaar.

Jij bent dat andere vuur,

van een smid in zijn smederij,
dat mensen met elkaar verbindt,
om te werken aan een aarde,
waar het oorlogsvuur stopt,

het geweld tot een einde komt.

V.Jij bent het vuur van de geest

die onze tongen een nieuwe taal te spreken geeft,
een taal van vrede en hoop,

van zusterschap en broederschap.

Jij bent het vuur in de brandende braambos,
die niet vernielt, maar zich bekend maakt

als de Naam die-er-wil-zijn voor mensen.

De Naam die zich het lijden van alle verdrukten
en vernederden aantrekt.

De Naam die ons oproept

er te zijn voor elkaar

en niet langer tegen elkaar.



Jij bent het vuur dat ons uitnodigt
licht en warmte te verspreiden.

*verbinding maken met onderstaand Credo
Het gezongen credo waar we naar gaan luisteren laat zien dat er ten diepste maar weinig woorden
nodig zijn om ons geloof uit te spreken.

Credo......I believe in the sun (CD nr 14)

Ik geloof in de zon (5x)

zelfs wanneer hij niet schijnt

Ik geloof in liefde

ook wanneer ik het niet voel

Ik geloof in God

zelfs wanneer Hij stil is (wordt 5x herhaald)

Hoor mijn gebed, hoor mijn gebed
Ik geloof, ik geloof
hoor mijn gebed, hoor mijn gebed
Ik geloof, ik geloof

7 Regenboogkaarsen worden aangestoken
Na elke voorbede:
Allen: Vader, laat uw kinderen niet los. Wees hen en ook ons nabij.

Aan het begin van de voorbeden zeggen wij:
*Laten we bidden met de Ander als adres. Dat onze gebeden opgevangen worden door Hem.

1.We steken een kaars aan ui t dankbaarheid voor de plek op deze aarde, waar wij in vrijheid
mogen leven. Geen onderdrukking, geen oorlog, geen armoede en honger.
Allen: Vader, laat uw kinderen niet los. Wees hen en ook ons nabij.

2.We steken een kaars aan voor alle kinderen, Israéli’s en Palestijnen, kinderen in Oekraine,
in Afrika en waar ter wereld niet .

Ze zijn getraumatiseerd en vrezen voor hun leven.

Allen: Vader, laat uw kinderen niet los. Wees hen en ook ons nabij.

3. We steken een kaars aan voor families die rouwen,

voor wie in angst en onzekerheid wachten op nieuws,

voor wie de hoop elke dag kleiner wordt

Allen: Vader, laat uw kinderen niet los. Wees hen en ook ons nabij.

4.\We steken een kaars aan voor de vele mensen, ook kinderen,
die als vluchteling ver van huis zijn;

levend met de zorgen om wat ze achterlieten,

in de alledaagse werkelijkheid van hier.

Allen: Vader, laat uw kinderen niet los. Wees hen en ook ons nabij.

5. We steken een kaars aan voor gewonden,



en voor hen die hun leven lang littekens zullen dragen;

maar ook voor hen die een lichtpunt zijn: voor artsen en hulpverleners,
die hun eigen leven op het spel zetten

om dat van anderen te redden.

Voor vredestichters, die ondanks alles met elkaar in gesprek blijven;
dat zij moed en geduld bewaren en de hoop niet verliezen.

Allen: Vader, laat uw kinderen niet los. Wees hen en ook ons nabij.

6. We steken een kaars aan en bidden dat wij, vanuit onze rust en welvaart,

niet blind zijn voor de ellende van anderen. Dat we beseffen dat onze mooie aarde gegeven
is aan alle mensen, dat het onze plicht is om van onze overvloed te delen

Allen: Vader, laat uw kinderen niet los. Wees hen en ook ons nabij.

7. We steken een kaars aan en bidden dat we de weg gaan van solidariteit,
van gerechtigheid, van hoop en vertrouwen.

Van : “er zijn voor de ander”.

Allen: Vader, laat uw kinderen niet los. Wees hen en ook ons nabij.

Goede god, op zoveel plaatsen in de wereld zijn oorlog en geweld

aan de orde van de dag.

We weten soms niet meer wat nog te bidden en te hopen.

Geef dat we volharden in gebed , en in geloof en hoop,

dat wij niet ophouden te blijven doen wat we kunnen doen

om nood te lenigen, geweld te keren, en allen die in nood zijn nabij te zijn.

Ontferm u over ons mensen , God. We zijn toch Uw mensen.
En wijs ons een weg naar vrede.

*Kort moment van stilte
Brood voor onderweg (achter de altaartafel) (Huub Oosterhuis)

Er zal nooit, nergens, een begin van redding zijn

als niet ten minste één mens zegt “ hier ben ik”

en ziende om zich heen zoekt of er nég een is,

nog twee of drie met vonken licht “ hier ben ik” in hun ogen.
Niet te tellen naamloos velen, die “ hier ben ik” zijn

en doen wat moet gedaan.

(Uitspraak van Anja Meulenbelt)

“ Het ritueel van brood en wijn betekent: je belooft dat je elk teken van menselijke
goedheid dat je tegenkomt ziet als een bewijs, dat er een andere wereld mogelijk is”
Brood teken van: “ Ik wil bij je zijn”,

dat vertelt over een God die met mensen wil leven.

Laten wij dit brood delen met elkaar; brood voor onderweg
*verbinding maken met Onze Vader
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Onze Vader: Our Father, nr 16 op CD __Laten we al luisterend het Onze Vader bidden, vertaling staat
op sheet.
We gaan erbij staan en geven elkaar de hand

Our Father, who art in heaven,

hallowed be thy name

thy kingdom come

thy will be done, on earth as it is in heaven

Give us this day our daily bread

and forgive us

our trespasses

as we forget those who trespass against us

Lead us not into temptation
but deliver us from evil
Lead us not into temptation
but deliver us from evil

For Thine is the kingdom
the power and the glory
for ever. Amen

Afsluitende woorden

Deze, toch wel aangrijpende viering, loopt langzaam ten einde. Gevoel van dankbaarheid
uitspreken.....jullie komst/ de lichtjes/ Paul H die zo’n mooie presentatie heeft gemaakt/
Jeroen.

En dan wil ik jullie nog even herinneren aan de collectemandjes bij beide uitgangen; laat
jullie hart spreken...hulporganisaties als war Child e.a.nood- hulporganisaties hebben nood
aan geld in deze barre situaties. Zij hebben onze financiéle ondersteuning brood nodig.
Geld overmaken kan ook altijd; info daarover komt nog op de laatste sheet.

Laten we heel gul geven...........cccevvvvvnnee Oase gaat het totale bedrag verdubbelen.

Gedachte

Leven met hoop is 's avonds opstappen naar het oosten toe,
de nacht heel zwart tegemoet;

omdat je zeker bent dat je door de nacht,

het licht in het oosten opnieuw zult ontmoeten.

Leven met hoop is de ondergaande zon niet achterna lopen
uit vrees het licht te verliezen

maar in zichzelf zooveel licht bezitten

dat de donkerste nacht de bode

van de nieuwe morgen wordt.

Norbert Vanden Abbeele
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Zegenwens Laten we met elkaar de zegenwens uitspreken; dat wij elkaar tot zegen mogen zijn

A.God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,

die banden kunnen smeden,

die grenzen overschrijden,

die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,

die vreugde kunnen geven,

die broeder en zuster durven zijn,
vader en moeder.

Zend ons dan nu op weg

als mensen die vertrouwen,

de toekomst tegemoet.

Dat wij elkaar tot zegen mogen zijn.
Amen.

Verbindende woorden: We gaan afsluiten met het lied: On a Sunny evening. Het zijn tere, hoopvolle
woorden opgeschreven door kinderen in het concentratiekamp Theresiénstad

Slotlied: On a Sunny evening, nr 17,

VERTALING
Op een zonnige avond

Op een avond, bij een paarse zonsondergang,
onder bloeiende kastanje bomen,

op de drempel vol stof

lijkt het of alle dagen hetzelfde zijn.

Hoe de bomen steeds mooier bloeien,

hun takken knoestig en oud,

dat ik een beetje bang ben

om te kijken naar hun kronen van groen en goud.

De zon heeft een sluier van goud gemaakt,
z6 mooi dat mijn lichaam pijn doet,
daarboven de fel blauwe hemel

die weet dat ik per ongeluk gelachen heb.

De wereld staat in bloei en lijkt te lachen.
Ik zou willen vliegen, maar waar, hoe hoog?
Als in prikkeldraad iets kan bloeien
waarom zou ik dat dan niet kunnen?

Ik zal niet sterven.

12



Afbeelding Sieger Koder 2 met de woorden ‘In Gods handen, dat hoop niet verloren gaat”.

Graag op het einde een sheet met:

Vanuit de Ambassade voor Vrede wordt er elke eerste donderdag van de maand, in de Immanuelkerk,
een meditatieve viering georganiseerd rondom de Wereld Vredes Viam.

Een moment stilstaan bij de innerlijke weg van vrede naar wereldvrede.

Tijd van 17.00u- 18.00u
Nog komende: 4 april/ 2 mei/ 6 juni/ 4 juli

ledereen is welkom.
Voor meer informatie: Carla van Olst 06-28501621

sheet met bankrek nr Oase

Ook kunt u uw geld overmaken op:
Stichting geloofsgemeenschap Oase
NL34RABO 0311 6197 03

o.v.v. War Child
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