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Focus alweer op Kerstmis

Net de beide novembervieringen ‘Herdenken in de Oase’ op de 4de en Sint Maarten op de
11de november achter de rug, stort onze immer actieve vieringengroep onder leiding van
Frank Bockholts zich alweer op de voorbereiding van Kerst. De kalenderjaren lijken zich
steeds sneller te ontrollen, het schrikkeljaar 2024 klopt al nadrukkelijk op de deur!

Maar de advent die eraan komt, is ook en vooral een tijd van bezinning. Op vier
woensdagavonden komen we voor dat doel kort bij elkaar, als eerste op 29 november. En
ditmaal voor het eerst zonder de gewaardeerde inbreng van dominee Wim Dekker. Maar dat
heeft de voorbereidingsgroep (met o.m. Lieuwe) geinspireerd tot nieuwe impulsen. Lees
verderop in deze Bronwater.

Waarin we ook nog even terugkomen op de grandioze afscheidsmiddag die eind oktober aan
Wim werd aangeboden. Jeroen Kok blikt daar in voord en beeld op terug. Hij had een typisch
Oase-cadeautje bij zich!

Bestuur Oase
Harry

Op leven en dood: Herdenken in de Oase

Paul Clement ging voor in deze stemmige allerzielenviering, dit
jaar getiteld als ‘Herdenken in de Oase’. Als nieuw element had
hij ingebracht om niet alleen de namen te noemen van de
overledenen, maar ook te vragen om een kleine toelichting: wat
betekende deze mens voor jou.

Dat leverde een aantal ontroerende teksten op over
dankbaarheid en doorlopend missen. Er waren ook prachtige
woorden van troost, waarvan ik de mooiste vond in een gedicht
van Henriette Roland-Holst over gebeden: “Hun mild-bewogen
vrede geneest de eenzame pijn. Gedenk mij in uw gebeden
opdat ik geheeld moge zijn.”

Paul had ook gekozen voor twee psalmen, het Bijbelboek met
de diepste emoties. Psalm 130 gelezen, Psalm 25 gezongen,
beide over twijfelen aan en vertrouwen op God.
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De meditatie ging over het schilderij van Johannes aan het kruis van Salvador Dali. Daarop
is Jezus te zien met uitgestrekte armen die de wereld omvatten, en ontstaat de vorm van een
driehoek, die laat zien dat God er mee gemoeid is, niet als almachtige, maar als de
betrokkene, huilend om het leed.

Jeroen

Vieringen rond de feestdag van Sint Maarten
Frank is er als voorganger diep in gedoken en kwam uit bij het thema “ dienstbaarheid”.

We kennen allemaal St. Maarten van de lampionnenoptocht in de tijd van de St.
Maartenskerk, ook van het beeld dat hij de helft van zijn mantel afstaat aan een bedelaar.
Minder bekend is dat hij ook wordt afgebeeld met een gans, omdat hij zich had verstopt in
een ganzenhok, toen mensen hem vanwege zijn hulpvaardigheid wilden aanstellen als
bisschop.

Zijn grote kracht was dienstbaarheid voor de mens in nood. Met de tekst rondom luisteren
liet Frank ons inzien dat dienstbaarheid daarmee begint. Als we niet kunnen luisteren, ons
eigen verhaal het belangrijkste vinden, dan kunnen we er niet zijn voor die ander.

Waar denken we aan bij dienstbaarheid? Zomaar wat kreten die opgeschreven waren in de
hal of door Frank genoemd en uitgewerkt: luisteren naar die ander, menslievendheid,
dienstbaarheid, je inleven in die ander, belangeloos er zijn voor die ander en nog heel veel
meer.

Hoe staat het met onze eigen “dienstbaarheid” ? Die vraag namen we mee naar huis...
Jeanneke

12 volgelingen met lampionnen

Op 11 november hield Oase niet alleen een viering in de kerk. Op het plein voor de kerk
werd een vuur gestookt en verzamelden een twaalftal ‘volgelingen’ (kinderen!) om met hun

lampion te gaan deelnemen aan de St. Maarten wandeling. Een heuse ridder en een gezellig
muziekje begeleidden de stoet.

Op een viertal adressen mochten we aanbellen en werden we getrakteerd op zoetigheden!
De gezinnen kwamen uit verschillende kerken uit Veldhoven én Eindhoven. Zowel de
wandelaartjes, hun ouders als de mensen waar we aanbelden, hebben er van genoten. En
dat deden ook de bezoekers van de St. Maartenviering in de kerk, waar de bonte stoet
kinderen en hun begeleiders even doorheen trok om van daaruit op weg te worden gestuurd!

Hetty

Foto’s van de lampionnentocht op de volgende pagina




A

Aan het begin van de Oase-viering over St. Maarten kwamen de kinderen in de kerk hun lampionnen
aansteken met een kaarsje.

Ook deze bewoners werden met traditioneel Maartensgezang begroet. Waarop een beloning natuurlijk
niet kon uitblijven!




Met eringen op weg naar Kerstmis

In afwachting naar Kerstmis zijn er op de woensdagavonden adventvieringen. Momenten
van bezinning en stilte op ons voor te bereiden op dat mooie feest. Voorgaande jaren waren
Wim Dekker en Lieuwe Wijbenga de voorgangers. Oase vulde aan met teksten en
voorbeden. Nu wisselen Lieuwe en Oase elkaar af in voorgaan en vullen leden van de
Immanuelgemeente het andere deel in.

Een mooie samenwerking die we ook met kerstmis zullen zien. Op Kerstavond wordt de
dienst verzorgd door Paul Clement en Marie-Jantien Kreeft. Daarmee wordt het op
Kerstavond een oecumenische viering van Oase en de Immanuelgemeente. Een mooie
ontwikkeling in samen kerk vieren en tegelijk voorkomen dat er twee vieringen na elkaar zijn
met dezelfde intentie en dezelfde boodschap. Het belooft een mooie kerstviering te worden.
Paul en Jantien zien met verlangen uit naar de samenwerking.

De adventvieringen zijn op 29 november, 6, 13 en 20 december om 19.00 uur.

Oaseviering op 9 december

Hans en Hannie van Hak zijn druk bezig met de voorbereidingen voor deze viering. De rode
draad zal ingegeven zijn door het evangelie van Marcus hoofdstuk 1, waarin Johannes de
Doper als voorloper van Jezus in de woestijn aan de Jordaan de weg baant en mensen
oproept om zich te laten dopen.

Frank

Van overleven naar voortleven

Onze collega’s/buren van geloofsgemeenschap Antonius in Beweging in Best waren dit jaar
aan de beurt voor een bijeenkomst van de Kleine Geloofsgemeenschappen die zelfstandig
op weg zijn gegaan. Met vijf personen was Oase aardig vertegenwoordigd. Zo’n 45 mensen
gaven acte de presence in de PKN-kerk in Best.

Thema was ‘Van overleven naar voortleven’. Want ook de kleine geloofsgemeenschappen
ontkomen niet aan de leegloop waar heel kerkelijk Nederland last van heeft. Het thema werd
plenair besproken, en later ook in kleine groepjes, aan de hand van een viertal stellingen,
zoals: Wat brengt jullie geloofsgemeenschap inspiratie; welke zorgen leven er bij jullie; wat
zijn jullie sterke en minder sterke punten?

Margreet Spoelstra van de Jonge Kerk Roermond voerde op inspirerende wijze het woord
over het gekozen thema.

Het voert te ver om uitvoerig op deze dag in te gaan. Maar in het algemeen gesproken is het
erg fijn om met ‘lotgenoten’ in gesprek te gaan over wat ons bezighoudt, en hoe we met z'n
alleen de boodschap van geloof, hoop en liefde in deze verwarrende tijden proberen uit te
dragen!

Harry




Afscheid Wim De_kker

. Het afscheid van Wim Dekker werd een jolige boel, zeker toen we onder aanvoering van de
drie predikanten uit de Kempen aan de polonaise gingen! Dat deden we onder het zingen
van Wim veel geluk (op de melodie van Wonen overal, nergens thuis).

Kort daarvoor had ik Wim vanuit Oase een kaars aangeboden als symbool van de warmte
die we van hem hebben ontvangen, en een klankschaaltje, omdat hij ook een uitstekende
uitvoerder van rituelen is. Van de Immanuelgemeenschap kreeg Wim een glas in lood-raam,
geinspireerd op het vissenraam in de kerk.

Jeroen




De polonaise vormde een vrolijke afsluiting van de afscheidsmiddag!

Meditatie rond de vredeskaars

Wereld Vredesviam

De Vredesvlam in Veldhoven heeft een mooie plaats gekregen in de hal van de
Immanuelkerk. ledere eerste donderdag van de maand wordt daar om 17.00 uur in moment
van bezinning gehouden. Dat is nu twee keer gedaan en dat wordt goed bezocht. Prachtig
moment! Volgende datum is 7 december.

Beheerder Website Vredesviam.

De website www.wpf-veldhoven.nl zoekt naar een websitebeheerder. De site moet nodig
vernieuwd worden, maar ook actueel blijven met artikelen en foto’s. Heeft iemand een tip wie
daarvoor gevraagd zou kunnen worden? Laat het weten aan Frank Bockholts.




