
  KERST-ONTMOETING ROND DE KRIBBE                                                                      
              
  
Oase-bijeenkomst op Kerstmorgen 25 dec. 2016                                                                                     
 
 
Lied: Lied aan het licht  [zachtjes gezongen]                        
Licht dat ons aanstoot in de morgen,                                    
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, een voor een, en ongeborgen, 
licht, overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
                       
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of 
ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen zo- 
lang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Welkom en inleiding                                         
 
Zoeken naar een ster van hoop  [Ward Vanoverbeeke]             
  
In deze nacht is Hij geboren, 
onze redding en onze hoop. 
                                        
Eeuwig heimwee drijft ons voortijdig 
en houdt ons gaande in goede en kwade dagen. 
 
Heimwee naar geborgenheid, 
hunker naar een warm thuis en naar de veilige plek 
waar een mens aanvaard, bemind mag zijn zoals hij is. 
Onvoorwaardelijk, de eenzaamheid voorbij.   
 
Nood aan ruzieloos samenleven. 
Droom van vrede, van een wereld 
waar eenieder tot zijn recht mag komen 



en waar alles wordt gedeeld met allen. 
 
Diep verlangen naar geluk; 
zien en voelen en van harte weten: 
het is goed te mogen leven. 
 
Tijd op op adem te komen; 
grond onder de voeten te voelen; 
iemand die ons draagt. 
 
Eeuwig heimwee draagt ons voort. 
Sterk is het zoeken van de mens naar een ster van hoop. 
  
In deze nacht is Hij geboren 
onze redding en onze hoop.                                                    
 
                            
Lied: Nu zijt wellekome                                                           
 
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,                                        
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer! 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer, 
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
 
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige Kerstnacht, 
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis. 
 
We gaan nu luisteren naar het Kerstverhaal van Herman van Veen, wat hij ons al 
vertellend en zingend zal laten horen.            
Het begin lees ik u voor. 
 
1. Ongeveer twee maanden fietsen van hier ligt Nazareth, een klein dorpje in de   
heuvels van een warm land. In het dorpje leefde lang geleden Maria, een jonge vrouw die 
verliefd was op timmerman Jozef. 
Ze woonden tegenover elkaar. Maria in het huis van de wijngaard. Jozef boven de 
werkplaats van zijn vader. Ze kenden elkaar al heel lang, waren altijd al bevriend, maar op 
een dag zag Jozef iets in haar ogen dat er eerst niet was. 
Telkens als hij Maria zag begon hij te fluiten. Dat deed hij vroeger bijna nooit. Maria had 
Jozef altijd al heel aardig gevonden, maar nu, sinds kort, wonderlijk. Ze wilde eigenlijk 
steeds vaker bij hem zijn, zo maar, voor de gezelligheid. Ze gingen samen naar de markt, 
samen naar het veld om bloemen te plukken. Vaak keken ze tot diep in de nacht naar de 
sterren. Jozef wist heel veel van de sterren. Van een dozijn kende hij de naam. 
Op een avond zaten ze hand in hand op het dorpsplein te luisteren naar een oude man. 
Een vreemdeling die een wonderlijk verhaal vertelde. Binnenkort, bij hen in de buurt, sprak 
hij, van de winter nog, zou de Zoon van God geboren worden. En alle mensen zouden het 
weten want pal boven de plek, waar het kind ter wereld ging komen, zou aan de 
nachthemel een grote lichtende ster fonkelend stralen als bewijs dat er een nieuw tijdperk 
was begonnen. 



De Zoon van God, een geschenk voor alle mensen, engelrein, een vriend voor iedereen 
en machtiger dan de koning, een Messias, die vrede op aarde zou brengen en in de 
mensen een welbehagen. 
Zo vertelde op die avond de zonderlinge, oude man. 
 
                                                                                                         CD: 
4. Op een nacht werd de timmerman wakker om een plasje te gaan doen en toen hij 
terug kwam en weer lekker in zijn warme bed wilde kruipen stond er een engel bij hem in 
de kamer. 
Een heuse engel, zoals je soms wel eens ziet in een sprookjesboek, op het raam van een 
kerk of in een Science Fiction film. Met vleugels van doorschijnende stof. 
En de engel zei: “ Over een poosje zal je vriendin een baby krijgen..... en die zul je Zoon 
van God noemen.” 
En de timmerman was heel blij en ook wel een beetje bang, denk ik, want een engel in je 
slaapkamer, dat gebeurt niet elke dag. 
En toen hij over zijn verbazing heen was vroeg hij: “Hoe weet u dat, Mevrouw..... 
Meneer..... Engel..... van die baby?” En hij zei: 
“Dat weet ik van God, die heeft mij dat verteld.” 
In die tijd geloofden op enkele uitzonderingen na, bijna alle mensen in één God, die alles 
had gemaakt. 
De bomen de bergen de zon de zee de dieren de mensen de kerkklokken en de 
sneeuwvlokken. Sneeuwvlokken, misschien wel God's meest opvallende uitvinding.                                                    
 
5. God is de boom die staat in het bos                         CD                       
God is de rots die wacht op het water 
God is de wolk die reist door de lucht 
God is de traan, de glimlach, de zucht. 
           
          Dat is God voor de één 
          en voor de ander zit God 
          op een troon van puur goud 
          een vent in de hemel 
          omgeven door engelen 
          een eeuwigheid oud. 
 
          God is zoveel, voor ieder een ander, 
          voor Ali, voor Sarah, voor Pietje, 
          voor mij is God, God is voor mij 
          doodgewoon een liedje. 
 
          God is zoveel, voor ieder een ander, 
          voor Johan, voor Mary, voor Rietje, 
          voor mij is God, God is voor mij 
          doodgewoon een liedje. 
                                                                                           CD: 
 
      6. Toen de engel weg was stond de timmerman in zijn slaapkamer met een    mond vol 
tanden van geluk en van verbazing. En hij dacht: “Goed. Als God dat  wil, dan zal ik, als wij 
een baby krijgen, hem zeker weten Zoon van God noemen. Maar wat als het een meisje 
is?” 
 
8. Op een dag hoorde de timmerman van de buurvrouw dat er een volkstelling kwam. 



Iedereen moest ogenblikkelijk naar de stad gaan waar ze geboren waren. Men wilde zo 
nodig alle mensen tellen. Namen moesten worden opgeschreven, zomaar... voor de 
duidelijkheid. 
Dat betekende dat zij, de timmerman en zijn zwangere vrouw, ook weg moesten omdat 
ook zij ergens anders geboren waren, dan waar ze woonden. En die stad was dagen, 
dagen lopen van hun huis vandaan. 
 
         De weg is nog zo lang                               CD  
11.    en ik ben toch wel bang                                     
         in deze koude wind. 
     
         Sneeuw prikt in m'n ogen 
         verkleumen zo m'n handen 
         en lieve God, m'n kind. 
                   
                  Hoe lang is nog de weg 
                  hoe ver moeten we gaan, 
                  de krampen in m'n schoot. 
 
                  Als het nog langer duurt 
                  nog langer langer duurt 
                  dan is  mijn baby..... 
 
                  Hoe lang is nog de weg 
                  hoe ver moeten we gaan 
                  de krampen in m'n schoot. 
 
                  Als het nog langer duurt 
                 nog langer langer duurt 
                 dan is mijn baby.... 
                                                                                                    CD: 
12. Na een lange vermoeiende reis kwamen de timmerman en zijn vrouw doodmoe in 
de stad aan en ze gingen op zoek naar een herberg om de nacht door te brengen. Maar 
alles was vol.... waar ze ook aanklopten. Nergens was een plekje, nergens was een 
slaapplaats. Ze waren ten einde raad totdat ze iemand vonden die nog wel een hoekje had 
in een stal. 
 
15. En in die kille nacht, tussen een ezel en een os, werd hun kindje geboren, in een 
kribbe, in het stro. En boven de stal stond al dan niet bij toeval een fonkelende ster langs 
verspreide wolken naar de stal te kijken. 
 
16. Hoe leit dit kindeken, hier in de kou             CD  
         Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven 
         Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. 
         Na na na na, kindeken teer, 
         ei, zwijg toch, stil, sus sus! 
         En krijt niet meer. 
 
                  Sa! Ras dan, herderkens, komt naar de stal 
                  speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken 
                  het dunkt mij dat het nu haast slapen zal. 
                  Na na na na, kindeken teer, 



                  ei, zwijg toch, stil, sus sus! 
                  En krijt niet meer. 
 
                  En gij, o engeltjes, komt hier ook bij 
                  zingt een motetteken voor uwen koning 
                 wilt hem vermaken met uw melodij. 
                 Na na na na, kindeken teer, 
                 ei, zwijg toch, stil, sus sus! 
                 En krijt niet meer. 
                                                                                                  CD stoppen 

 
Twee minuten stilte                                                              
 
Lied: Kind ons geboren                                                         
 
Kind ons geboren zoon ons gegeven                                   
God onbedwingbaar vader voor eeuwig 
koning van de vrede. 
Kind ons geboren zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar vader voor eeuwig 
koning van de vrede. 
  
                                                                                              CD verder 
20. Jupiter en Saturnus kwamen die nacht zó dicht bij elkaar dat ze wel één ster leken, die 
ster als goddelijk teken, zodat iedereen wel moest geloven dat in die koude nacht Gods 
zoon geboren werd. In die stal, in die kribbe, in die bak stro. En iedereen dacht: dat is zo. 
De herders op het veld, de droomuitleggers, Caspar, Melchior en Balthazar, die er zó mooi 
uitzagen dat ze wel vorsten leken, zij brachten het kindje allemaal cadeautjes. Een 
lammetje, lekker ruikende harsen, mirre, wierook, kaneel en speelgoed. 
                                                                                               CD: 
25. En weer verscheen er een engel in de dromen van de timmerman en de engel zei: 
“Man, neem je kind en vlucht met de moeder over de grens naar het buitenland. De koning 
zoekt je zoon om hem te doden. De man barst van afgunst. De vorst verdraagt niemand in 
zijn buurt die groter is dan hij.” En de timmerman vluchtte met zijn familie over de grens. 
 
26. Ze trekken over bergen, doorkruisen de woestijn  CD            
         of zwerven over zeeën om vrij te zijn. 
         Waar de oorlog teistert, waar de honger woedt 
         moeten ze uit huis vandaan en zwerven dan voorgoed. 
         De eeuwen door klinkt in de nacht 
         steeds diezelfde bange klacht: 
         waar is thuis? Waar is thuis? 
  
         Iedereen blijft hopen dat hij nog een toekomst heeft 
         rust voor zijn vermoeide hoofd 
         een plek waar hij in vrede leeft. 
         Laat me niet verrekken, pak me bij de hand, 
         We vinden misschien samen ooit nog een beter land. 
         Iedereen blijft hopen dat hij nog een toekomst heeft 
         rust voor zijn vermoeide hoofd 
         een plek waar hij in vrede leeft. 
         Laat me niet verrekken, pak me bij de hand, 



         We kijken misschien samen uit op een beter land. 
 
                   Iedereen blijft hopen dat hij nog een toekomst heeft 
                   rust voor zijn vermoeide hoofd 
                   een plek waar hij in vrede leeft. 
                   Als je maar dichtbij bljft gaan we hand in hand 
                   en zullen we de grens passeren van een beter land. 
                                                                                                          CD: 
27. In geen rijk wordt zoveel gevochten als in dat van de Zoon van God. En dat komt, 
denk ik, omdat iedereen iets anders uit zijn woorden haalt. 
Als Jezus Christus bijvoorbeeld zegt: “Vergeeft uw vijanden.” dan zegt hij dat niet terwille 
van onze vijanden maar terwille van onszelf en omdat de liefde zoveel schoner is dan haat. 
Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen? Hoe dan ook: met Kerstmis vieren wij de geboorte 
van Jezus, misschien de Zoon van God, of van een timmerman en een meisje. De 
geboorte van een kind. En dat blijft een wonder. 
 
30. Douce Nuit! Sainte Nuit!                                 CD              
        Tout se tait plus un bruit 
         Un enfant mysterieux 
         que l'on dit venu des cieux 
         dort en toute innocence 
         sous l'immense ciel bleu 
                                                                                          CD  
 
Stille nacht, heilige nacht,                                                 
alles slaapt, sluimert zacht. 
Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 
lieflijk kindje met goud in het haar. 
Sluimert in hemelse rust, 
sluimert in hemelse rust. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Zoon van God! Liefde lacht 
vriend'lijk om uwe god'lijken mond. 
Nu ons slaat de reddende stond, 
Jezus, van uwe geboort', 
Jezus, van uwe geboort'! 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
herders zien 't eerst uw pracht; 
door der eng'len alleluja 
galmt het luide van verre en na: 
Jezus, de redder ligt daar, 
Jezus, de redder ligt daar. 
 
                                                                                    CD verder: 
 
28. Pastorale 
 
Uitnodiging een Kerstwens uit te spreken, ook aan de kinderen. 
Kerstontmoeting 
met koffie, thee en Kerstbrood       



               
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


