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Vredesweek komt eraan  
 
De zomer is voorbij (al zou je dat met het weer van de afgelopen weken niet zeggen!), en 
direct starten er allerlei activiteiten. Oase ging zelfs al eind augustus van acquit met onze 
eerste kloostertocht, met klooster Sint Agatha aan de Maas als fraai einddoel. Een 
geslaagde uitstap, waar wij in deze Bronwater met onder meer foto’s op terugkomen. 
 
Wat nog voor ons ligt is de Vredesweeek, die in het zuiden traditioneel rond 18 september 
wordt gehouden. Wij vestigen graag jullie aandacht op een fietstocht langs gedenktekens en 
monumenten op zaterdag 16 september. Zie informatie verderop. 
 
Dankzij de zeer gewaardeerde inzet van ons actieve organisatie-duo, bestaande uit Anny 
Jenniskens en Paul Hafkemeijer, liggen er meer aantrekkelijke activiteiten in het verschiet! Er 
zijn diverse suggesties voor reisdoelen. Zo gauw er data bekend zijn, laten we van ons 
horen! 
 
Namens bestuur Oase 
Harry 
 
 

Mijn broeders hoeder? 
 
Huub en Corry hadden in hun viering op 9 september een lastig onderwerp te pakken: de 
opdracht in zowel Ezechiël als in het Evangelie om je broeders hoeder te zijn: je 
medemensen te vermanen als ze het verkeerde pad op gaan.  
In zijn levend woord zei Huub dat het in de huidige maatschappij maar lastig gevonden wordt 
als je iemand aanspreekt op zijn gedrag, maar hij gaf ook een mooi voorbeeld van hoe hijzelf 
door zijn baas aangesproken werd op zijn manier van leiding geven aan een groep 
medewerkers, hoe hij het daarna beter ging doen, maar ook nog steeds zich herinnerde dat 
zijn baas dat vol liefde gedaan had.  
Een andere prachtige tekst werd door Corry gelezen over hoe je de goede daden van 
mensen aan jou gedaan in steen moet griffen, opdat ze nooit vergeten worden, maar dat je 
de slechte daden van mensen in het zand moet schrijven, opdat de wind van vergeving ze 
kan uitwissen. 
 
Jeroen 
 



  

Week van de Vrede 
 
September staat voor de bevrijding van Eindhoven en omstreken. Om de slachtoffers te 
gedenken en de vrede te vieren wordt er de week van 9 tot en met 17 september veel 
georganiseerd. In Veldhoven doet dat onder andere de Ambassade van de Vrede, deel van 
een landelijke organisatie en voortgekomen uit een samenwerking van Pax Christi en IKV.  
 
Sinds kort maakt Oase hier ook deel van uit. Hans en Hannie van Hak en Frank Bockholts 
hebben zich bereid getoond om activiteiten rond Vrede mee vorm te geven. We doen dat 
samen met World-Peace-Flame, de Immanuelgemeente en Ba’hai gemeenschap. De 
Veldhovense vredesvlam heeft inmiddels een definitieve plaats gevonden in de 
Immanuelkerk. 
 
De bijdrage van Oase is gekozen om aan het begin van de vredesweek een tocht te maken 
langs vele gedenktekens en monumenten die Veldhoven en Eindhoven rijk is. 
 
Dus, fietsliefhebber, opgelet! Schrijf je snel in voor onderstaande fietstocht! 
 

Vredestocht langs gedenktekens en oorlogsmonumenten 
 
Op zaterdag 16 september organiseren wij een fietstocht van ongeveer 22 km langs 9 
gedenktekens en oorlogsmonumenten in Veldhoven en Eindhoven. De route loopt voor een 
groot deel door rustig gebied en prachtige natuur en voor een klein deel door het centrum 
van Eindhoven.  
Bij al deze monumenten wordt uitgebreid stilgestaan en verteld over de betekenis en andere 
wetenswaardigheden. Er wordt in groepsverband gefietst onder leiding van een gids. De 
startlocatie is bij de toren op het plein aan de Burg. van Hoofflaan in Veldhoven.  
 
Het bekende Klokmonument aan de Kleine Dreef. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Er zijn twee starttijden, een om 10.00 uur en de tweede mogelijkheid is om 13.00 uur. Voor 
de groepsgrootte is het gewenst om je aan te melden bij: dswimdekker@gmail.com.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Oase Activiteiten (T.O.A.) 
Geloofsgemeenschap Oase 
 

Activiteiten in het verschiet 
 
Er zijn meerdere suggesties voor daguitstapjes, al dan niet in combinatie met een wandeling 
of fietstocht. In de pen zitten onder meer Zuid-Limburg (met klooster Wittem), Nijmegen 
(Museum Oriëntalis, voorheen H. Landstichting), Kamp Vught en Emmausklooster Velp bij 
Grave. Als er concrete plannen zijn, komen we hier zeker op terug! 
En zet alvast de Immanuel-filmmiddag op dinsdag 24 oktober in je agenda, met de film Des 
Hommes et des Dieux. 
 

Herwonnen vrijheid 
 

 
 
Lieve Parochianen,  
Na een jaar revalidatie en een verhuizing van Eindhoven naar Veldhoven heb ik eindelijk 
weer een scootmobiel en daarmee mijn vrijheid terug! 
 
Blije groetjes, Anita Mansvelders 



  

Wie wil helpen koffie schenken? 
 
Ook een aantal vrienden van Oase is er al een tijdje bekend mee: in de Huiskamer van 
Immanuel is er twee keer per week een koffiemiddag cq -ochtend. Een behoorlijke groep 
mensen maakt daar gebruik van. Zij kunnen op dinsdagmiddag tussen 2 en 4 uur terecht, en 
op donderdag van 10 tot 12 uur. Gewoon elkaar even ontmoeten en gezellig bijkletsen. 
 
Probleem is dat het soms moeite kost om de roosters rond te krijgen. Iemand moet immers 
de koffie en thee zetten en de Huiskamer in gereedheid brengen. Het is een vrij kleine 
moeite waarmee je helpt om een wekelijks ontmoetingspunt in stand te houden. 
 
Wie van onze Oase-achterban helpt, door bijvoorbeeld één keer per maand de koffiedienst 
op zich te nemen? Coördinatoren Hanna van Eijk en Alien Kikkert zullen er blij mee zijn. Je 
kunt hen mailen of bellen: hanna@vaneijk.me, tel 040-2538937, of janalien@xs4all.nl, tel. 
040-2536138. 
 
Harry 

 
De Groene Pagina 
 
In de Immanuel is men begonnen met De Groene Pagina. Tijdens de eerste bijeenkomst 
over dit onderwerp over milieubewustzijn en klimaat in brede zin op 1 september, bleek dat 
er veel leeft onder de mensen, maar dat nog niet heel duidelijk is wat men precies wil 
bereiken. 
 
Het eenvoudigste is de ruimte in het blad ‘Samen’ van de Immanuel. Daar kunnen mensen 
stukjes voor aanleveren rondom alles wat te maken heeft met “groen”. Dat kunnen tips zijn, 
of stukjes ter bemoediging, etc. 
 
Daarnaast komen er lezingen en activiteiten aan die met dit onderwerp verbonden zijn: 

 Een lezing over Laudato Si, de encycliek van paus Franciscus over onze aarde. 
 Een lezing over het boek Goed leven als aardbewoners van Michiel Korthals. 
 De voorstelling ‘In Gods naam’ van Bastiaan Ragas 

 
Maar in het gesprek dat daarop volgde kwam er vooral heel veel ambitie naar voren, maar 
ook het besef dat wat er van de kansel gepredikt wordt niet meer zo veel invloed heeft als in 
het verleden. Het ging ook over samenwerking met andere organisaties, verbinding zoeken 
met jongeren, solidariteit, politiek en nog veel meer. 
Er zullen nog een aantal avonden volgen om aan dit laatste deel meer vorm te geven. Ben je 
geïnteresseerd, dan kun je je melden bij redactie@immanuelkerkveldhoven.nl. 
 
Jeroen 

 



  

 

Interessante trip naar klooster St. Agatha 
 
De eerste uitstap in het kader van de Brabantse kloosterpadwandelingen bleek een schot in 
de roos. Op zondag 27 augustus verzamelden zich 21 vrienden van Oase rond de 
Jozeftoren om per auto naar Cuijk te vertrekken. Sommigen hadden fietsen bij zich, want het 
mooie was dat je kon kiezen uit een wandeling van Cuijk naar het klooster van St. Agatha, 
een leuke fietstocht door de omgeving, of ‘gewoon’ een bezoek aan het oude klooster (met 
interessante expositie) en bijvoorbeeld het icoon van Cuijk, de bekende Martinuskerk met 
zijn dubbele torens. 
 
Bij al die activiteiten was de glinsterende Maas nooit ver weg. Het water stroomde niet alleen 
langs, maar viel soms ook met bakken uit de lucht. Dat zette helaas een streep door de 
geplande wandeling, maar gelukkig bleef er genoeg te zien over. De dag werd door alle 
deelnemers besloten met een Vespersviering in de kloosterkerk, opgeluisterd met opvallend 
mooi gezang. 
 
Harry  -  (foto’s Ellen en Henk Waarma 

 
Oase trakteerde op een mooie locatie in Cuijk koffie met gebak, terwijl op de achtergrond de 
Maas rustig langs kabbelt. 
 



  

 

 
Stokoude bijbelboeken worden geëxposeerd. 
 

 
Geanimeerde kout met een glas wijn als afsluiting van de dag. 
 


