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Zomerstop 
 

Volop zomer, tijd om een pas op de plaats te maken! Ook het Oase-bestuur is even aan een 

‘reces’ toe. Deze Bronwater krijgt in augustus geen vervolg. Pas in september komt er een 

nieuwe uitgave. 

Kranten beloven dan altijd een ‘dubbeldik’ zomernummer. Zo bont maken wij het niet, maar 

in dit nummer blikken we wel uitvoerig, in woord en beeld, terug op de Vrienden van Oase-

avond op 27 juni. Toch altijd een belangrijk ijkpunt in het voortbestaan van onze 

geloofsgemeenschap, waarbij ook financieel rekening en verantwoording wordt afgelegd. 

Ook handig voor de mensen die er niet bij konden zijn, nogal wat mensen moesten zich (om 

goede reden) afmelden. 

 

Juist omdat het volgende nummer nog even uitblijft, nemen we ook de kloosterbezoek aan 

de Abdij van Berne (van 10 tot 14 juli) nog mee in deze Bronwater. Frank Bockholts was een 

van de deelnemers en heeft een impressie gemaakt. 

 

Over onze viering op 12 augustus (want die gaat wél gewoon door!) komen we met een 

apart bericht terug. Rest ons als bestuur jullie allen een goede zomer toe te wensen met 

hopelijk aangename temperaturen en af en toe een verfrissend buitje! 

 

Bestuur Oase, 

Harry 

 

 
 



  

Wie gaat mee op Kloosterbezoek? 

Oase wil meer doen en meer zijn dan een viering op de tweede zaterdag, Kerstmis en 

Pasen. Oase wil een bijdrage leveren aan een betere samenleving en dat vanuit de 

gedachte dat onze christelijke achtergrond het uitgangspunt is om goed met elkaar om te 

gaan. De zaterdagavondvieringen zijn een prachtig moment om de verbinding te leggen met 

de bijbelse verhalen en wat we daarmee aan kunnen. 

 

Om er in ons dagelijks leven invulling aan te geven is een ander verhaal. Soms heel moeilijk, 

vaak heel mooi. Zeker als je ziet dat je er een ander gelukkig mee maakt. Om je bewust te 

zijn van je gedachten, je doen en laten, kan een moment van bezinning daarbij helpen. 

 

Een mooie activiteit om je te bezinnen is het kloosterpad wandelen. Dat is een route langs 

15 kloosters in Oost-Brabant, waarbij je de kloosters bezoekt en waar je vaak ook kunt 

overnachten. De wandelingen zijn beschreven en komen langs mooie, gedenkwaardige 

gebouwen en plaatsen. 

Om iedereen de gelegenheid te geven om mee te gaan hebben we daar een paar leuke 

varianten op bedacht: 

1. echte wandelaars maken een route van zo’n 20 km langs het kloosterpad naar een 

klooster, 

2. een kortere versie is er in de vorm van een beschreven rondwandeling vanaf dat 

klooster, 

3. de derde variant is een fietstocht vanaf dat klooster die voor een groot deel langs het 

kloosterpad loopt en dus ook langs de markante punten met beschrijving, 

4. tot slot kan er rechtstreeks met de auto naar het afgesproken klooster gegaan worden 

om daar het kloosterbezoek bij te wonen. 

Het kloosterbezoek hangt af van wat het klooster ons kan bieden. Dat kan variëren van 

een vesperviering, tot een rondleiding, een gesprek of zelfs een maaltijd. 

Hoe het vervoer gaat naar de startplaats is afhankelijk van het aantal deelnemers en welke 

varianten er gefietst en gelopen worden. Uiteindelijk komen we allemaal samen bij het 

klooster waar we worden ontvangen en een bezoek gepland staat. 

We hopen en verwachten dat we met dit initiatief ook anderen dan Oase-mensen kunnen 

interesseren om mee te gaan. Deelname staat voor iedereen open. Via een email aan het 

bestuur kun je alvast laten weten wat je van dit initiatief vindt: bestuur@oaseveldhoven.nl. 

Frank 

 

 

  



  

Wie of wat je zoekt, die zoekt ook jou… 
 

Dit was het intrigerende thema van de viering die Jeanneke de Bot ons op zaterdag 8 juli 

voorschotelde. (Zonder de assistentie van Corrie Coolegem, die om persoonlijke redenen 

moest afzeggen). De openingsgedachte bracht ons daarvoor in de juiste stemming: “God, 

wie bent U? Bent U de kracht van boven die we kunnen ontdekken als we ervoor open 

staan? Of bent U die medemens vlakbij in al zijn hulpeloosheid, die het beste in ons naar 

boven haalt?” 

 

In haar levend woord ging Jeanneke indringend in op de woorden boven dit stukje, afkomstig 

van de Perzische dichter Rumi. Die kwamen bij haar binnen tijdens een moeilijke periode in 

haar leven, na een pastoraal gesprek met pastor Piet Houwen. “Ik red het niet alleen”, was 

het overheersende gevoel.  

Door liefdevol te luisteren kon Piet haar de Liefde laten voelen. Later herkende zij dit als een 

hernieuwde kennismaking met de liefde van Jezus. Inderdaad, op een cruciaal moment. “We 

hebben die Ander nodig, en ook anderen nodig, elkaar nodig”, was haar conclusie. 

 

Er was meer wat ontroerde. De goed passende pianoklanken van Paul vd Steen tijdens 

enkele stiltemomenten en ook de samenzang. Zeker toen cantor Wim Delhaes voorging in 

een prachtige koor- en orkestbewerking (op cd) van het bekende lied van Huub Oosterhuis 

“Die mij droeg op adelaarsvleugels”. 

Enkele reacties na afloop, ook van thuiskijkers, waren hartverwarmend. ‘Dank voor het 

doorgeven van die diepe mystieke boodschap.’ Onverwachts positief reageerden mensen op 

het ‘rustige beeld van slechts één voorganger achter tafel en lezenaar’. 

 

Harry 

 

 

Gezellige en informatieve Vrienden-avond 
 

Zo’n 25 mensen waren op dinsdag 27 juni getuige van een geanimeerde Vrienden van 

Oase-avond. De bijeenkomst in Het Kapelleke in de Immanuelkerk was informatief, 

gezellig en echt leuk vanwege enkele spelmomenten. Maar als altijd stond de 

ontmoeting centraal. 

 

Voorzitter Jeroen Kok moest bij zijn welkom toch een twaalftal mensen verontschuldigen die 

er graag bij hadden willen zijn. Armand Klaassen had als penningmeester ditmaal duidelijk 

minder op de centjes gelet om alle aanwezigen te verwennen met vlaai en na afloop een 

lekker drankje en hapje. 

 Maar dat kon er ook wel af, bleek even later bij het bespreken van zijn financiële sheets. De 

spaarpot van Oase is met ongeveer 20 mille ruim gevuld. Té ruim vonden sommigen, en ook 

het bestuur denkt na over een goede besteding. Naast het aantrekken van  voorgangers van 

buiten en financiële ondersteuning van allerlei (nieuwe) activiteiten wordt gekeken naar het 

opnemen van geschikte goede doelen. 

 



  

Wat die activiteiten betreft zit Oase niet bepaald stil. Tientallen mensen hebben de laatste 

maanden genoten van fietstochten door het Kempische land en zelfs naar Lommel, 

waarheen Anny Jenniskens een succesvolle tocht met rondleiding organiseerde. En 

afgelopen week bezochten zeven Oase-gangers het Norbertijner klooster voor een retraite. 

 

 Wie heeft het eerst zijn puzzel af? 

 

Hoe vieren we kerst? 

Interessant gespreksonderwerp bleek de groeiende samenwerking tussen Immanuel en 

Oase. Die wordt – met instemming van de vergadering – nu echt opgepakt, eerst en vooral 

op kerkelijke hoogtijdagen. Zowel op kerstavond als paaszaterdag, zo meldde Frank namens 

de vieringengroep, worden de koppen bij elkaar gestoken en komt er één viering in plaats 

van twee. Wellicht gaat in de Goede Week ‘onze’ woensdagavondviering versmelten met de 

Goede Vrijdagviering van Immanuel.  

 

Dit alles wel met als inzet dat de eigenheid van Oase niet verloren mag gaan. Met name 

Jeanneke vroeg daar nadrukkelijk om, maar ook anderen benoemden het duidelijke 

sfeerverschil tussen Immanuel en Oase. Op kerstavond zal Paul Clement – die helaas op het 

laatste moment was verhinderd – namens Oase mede voorgaan. Het Multiple Voice-koor zal 

deze avond muzikaal ondersteunen. Mede door het komende afscheid van dominee Wim 

Dekker zal de verdere invulling pas later duidelijk worden. 

 

Op enig moment ontstond er discussie die aan de identiteit van Oase raakte, na een 

opmerking uit de zaal. De vraag was of er recent nog contact is geweest met de bisschop 

van ’s-Hertogenbosch. En hoe zit het met de overlevingskansen van Oase op termijn, gezien 

de leeftijdsopbouw? De prioriteit van het bestuur ligt echter in het vorm en inhoud geven aan 

de huidige geloofsgemeenschap Oase, en niet op het normaliseren van de betrekkingen met 

het bisdom. 



  

 
 

Kloosterpad-wandelingen 

Een verheugende ontwikkeling is dat Anny Jenniskens een aantal extra activiteiten mee wil 

helpen ontwikkelen, soms met medewerking van leerlingen van MBO De Rooi Pannen. Op 

de rol staan wandelingen over het Kloosterpad in Brabant, waarbij Paul Hafkemeijer ook 

weer de helpende (administratieve) hand wil bieden.  

(Zie voorgaand artikel over Kloosterpad). 

 

Al eerder genoemd zijn een busreis naar Zuid-Limburg (Valkenburg en Wittem), terwijl bij de 

rondvraag ook Nationaal Monument Kamp Vught als reisdoel werd genoemd. Tenslotte is er 

in oktober een filmmiddag gepland. 

 

Ter lering ende vermaak begon Jeroen de avond met een bijbelquiz, die nog niet zo 

makkelijk bleek! Ook de speciaal gefabriceerde legpuzzels na afloop kregen volop aandacht 

– en gejuich als het laatste stukje was ingepast. Iedereen liet zich het glas bier, wijn of sap 

goed smaken, want het was al half 12 voordat de kerkdeur weer op slot werd gedraaid! 

 

Harry 

 

 

  



  

We gaan nog een jaartje door… 
 

Jeroen hintte er tijdens de Vriendenavond al op: de zittingstermijnen van de vier 

bestuursleden van Oase lopen niet eindeloos en automatisch door. In 2024 lopen diverse 

mandaten af. Het is niet zeker dat het hele kwartet automatisch voor herbenoeming kiest… 

 

Samen met de vieringengroep onder leiding van Frank (die bij elke bestuursvergadering 

aanwezig is) zorgt het bestuur voor de voortgang. Denk aan de maandelijkse vieringen, de 

extra activiteiten, het overleg met andere kleine geloofsgemeenschappen, het betalen van de 

huur van de kerkzaal, het schrijven en uitbrengen van de nieuwsbrief Bronwater… 

 

Alles bij elkaar een flinke klus, waardoor een relatief kleine club mensen zorgt voor de zo 

noodzakelijke continuïteit. Denk er alvast eens over na of je vanaf volgend jaar kunt/wilt 

bijdragen aan het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap! 

 

Bestuur Oase 

 

 

Oase ondersteunt Immanuelkerk met acties voor Voedselbank 
 

Sinds eind juni doet de Immanuelkerk nog nadrukkelijker dan voorheen mee aan acties voor 

de Voedselbank Veldhoven. Met de actie ‘Samen tegen armoede’ stellen kerken en 

particulieren voedselpakketten samen, die bij lokale voedselbanken bezorgd worden. Het 

bestuur van Oase heeft besloten hieraan een actieve bijdrage te gaan leveren. 

 

Dat is bepaald niet voor niets! De groei van het aantal afnemers gaat in Veldhoven veel 

sneller dan de landelijke stijging van 36%. Peer Willemse, voorzitter van Voedselbank 

Veldhoven, meldt een schrikbarende stijging. “We zijn gegroeid van 80 huishoudens in 

januari 2022 naar 185 huishoudens nu.” 

 

De actie ‘Samen tegen armoede’ is ontstaan in de boezem van de PKN-kerken, maar 

Immanuel is de eerste die hiermee daadwerkelijk van start gaat. Er gaat een flyer met 

boodschappenlijstje rond, met houdbare producten waar nú behoefte aan is: 

zonnebloemolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, houdbare halfvolle 

melk en koffie en thee. 

 

De kerk stelt zijn deuren op liefst vijf dagen in de week open om boodschappen in te leveren: 

• maandagavond van half 8 tot half 10 

• dinsdagmiddag van 2 tot 4 uur 

• woensdagochtend van half 9 tot 12 uur 

• donderdagochtend van 10 tot 12 uur 

• zondagochtend van 10 tot 11 uur. 

 



  

Oase sluit zich van harte aan bij deze actie. Ook op de zaterdagavonden van onze viering 

staat er een tafel klaar waarop je boodschappen kunt achterlaten. Net zo tijdens 

openingstijden van de Huiskamer. Zeer aanbevolen! 

 

Harry 

 

 

Bezoek aan Klooster Berne-Heeswijk 

 

Met z’n vijven zijn we maandag 10 juli ’s middags naar Heeswijk vertrokken. Een zomerse 

dag. Piet En Corry Coolegem konden helaas niet mee vanwege een sterfgeval in de familie. 

Ad Jansen ging op eigen gelegenheid, omdat hij woensdagmiddag al naar huis ging. Ineke 

Groenen, Anne Buurman, Catharine en ik samen in de auto. Onze gastvrouw Harriët maakte 

ons wegwijs in het gebouw, de tijden van de vieringen en gebruiken in de refter voor de 

maaltijden. Omdat we een groep waren kregen we een eigen ruimte, het Chalet. Dat was 

overigens gewoon een ruime kamer in het klooster! Maar wel fijn, omdat we ons niet 

voorbereid hadden en van elkaar niet wisten wat de verwachting was van vier dagen samen 

optrekken. We hebben een fantastische tijd gehad, waarvan een aantal heel mooie 

toevalligheden. Ik vroeg aan Harriët of we een gesprek konden krijgen met een van de 

kloosterlingen. Broeder Hans kon wel het een en ander vertellen. Hij is meestal de portier. 

Andere gasten sloten zich bij ons aan en het werd met zijn verhaal over Augustinus, 

Benedictus en Norbertus een prachtige avond met diepgaande gesprekken, waarbij zelfs 

over een Godservaring gesproken werd. Hij sloot af met het zingen van Regina Caeli. 

Daarna was het tijd voor een trappist uit eigen brouwerij. 

 
  



  

 

’s Morgens om zeven uur waren we present bij de lauden en mochten plaatsnemen in de 

koorbanken. Om kwart over twaalf de eucharistie en ’s avonds om zes uur de vespers. 

Daartussen hebben we elkaar in ons chalet beter leren kennen en aangegeven wat we van 

dit kloosterbezoek verwachtten. Het is interessant om te ervaren hoe verschillend we zijn en 

elkaar zo fijn konden vinden. Ad zou meer een programma vooraf willen hebben, terwijl de 

anderen het fijn vinden om wat aan het toeval over te laten. En dat is dan ook gelukt. Bij een 

wandeling naar de museumboerderij waren we veel te vroeg. Maar de koffie was al klaar en 

een vrijwilliger en later onze gids vertelden uitgebreid over de lokale geschiedenis en het 

Cunera slokje bij de koffie. Uiteindelijke hebben we toch nog een rondleiding gekregen. Iets 

soortgelijks overkwam ons bij het bezoek aan kasteel Heeswijk. De ‘bewaker’ had alle tijd om 

extra uitleg te geven over de bewoners en hun bezigheden. ’s Avonds werden we door een 

van de gasten getrakteerd op een orgelconcert in de kloosterkerk. De liederen (psalmen) 

werden op aanvraag gespeeld. De organist bleek beroeps te zijn in een protestantse kerk en 

het overgrote deel van de gasten was protestant, vandaar de psalmen. Inmiddels was bij 

iedereen bekend dat we uit Veldhoven kwamen en vanuit Oase. Dat gaf bij het afscheid 

donderdagmiddag een extra tintje. Handen werden geschud en we werden uitgezwaaid. Nog 

een laatste bezoek aan de boekwinkel en aankoop van paar flesjes trappisten bier. Een 

prachtige ervaring in een ander ritme en buiten het normale drukke leven. Dit roept om 

navolging. 

 

Frank 

 

 

  



  

 
 


