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Zien we elkaar op 27 juni? 
 
Hoog tijd om elkaar weer te zien en te spreken!  
 
Dat kan toch iedere maand, zul je misschien zeggen, na de Oaseviering op zaterdagavond.  
Klopt, maar in de speciale setting van een Vrienden van Oase-avond gebeurt dat maar één 
keer per jaar. En die komt er al gauw aan: op dinsdag 27 juni om 20.00 uur, om precies te 
zijn. In ’t Kapelleke van de Immanuelkerk. En dat is langzamerhand ook ónze vertrouwde 
kerk, mogen we wel zeggen, al zijn we dan officieel ‘inwonend’ bij onze PKN-vrienden. 
 
Op die avond vertellen we jullie hoe Oase er momenteel voor staat: qua bezetting, met onze 
activiteiten en natuurlijk ook financieel. Omgekeerd hopen wij van jullie te horen hoe je vindt 
dat het gaat, waar het beter kan en of er specifieke wensen zijn voor nieuwe activiteiten. 
Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor gezelligheid. 
 
In deze Bronwater vertelt onze voorzitter Jeroen Kok meer over deze belangrijke avond.. 
 
Bestuur Oase, 
Harry 
 
 

Roep om naastenliefde 
 
Ondanks de warmte was er toch nog een heel behoorlijke opkomst bij onze Oaseviering op 
10 juni. Huub en Corry zagen een gedeelde boodschap in de lezing van Hosea over een 
God die geen brandoffers wil maar barmhartigheid, en van Mattheus over de Jezus die gaat 
eten bij een tollenaar: naastenliefde en barmhartigheid wil onze God, geen uiterlijke 
vroomheid.  
Als cantor mocht ik Amazing Grace zingen, een prachtig lied over hoe je als zondaar toch 
gered kunt worden. Voor mij extra bijzonder omdat mijn zoon Maarten iets soortgelijks zei in 
zijn getuigenis bij zijn doop. Dat sloot ook mooi aan op de acclamatie: “Neem mij aan zoals ik 
ben”, uit het nieuwe liedboek van de Protestantse kerk, net als de zegenwens “Vervuld van 
Uw zegen”. 
 
Jeroen 
 
 
 



  

 
‘Aan tafel’ in de kerkzaal 
 
“Aan tafel” is het jaarthema van de Immanuel. Het leek daarom een mooi idee om ook tijdens 
een viering een keer daadwerkelijk aan tafel te gaan. Dat gebeurde op 11 juni. Negen tafels 
met telkens een mens of tien rond de tafel. Het was al snel een gezellige drukte, want zo’n 
tafel nodigt uit om met elkaar te praten. 
De viering volgde de drie maaltijden van de dag: tijdens het ontbijt (koffie en peperkoek) 
werden er dankgebeden uitgewisseld, tijdens het middagmaal (fruit) werd er gepuzzeld en 
gesproken over wanneer jij het missende puzzelstukje bent. Tijdens het avondmaal (brood) 
ging het uiteraard over het avondmaal. Interessant om te horen hoe dat, zeker in het 
verleden, een beladen ding was: ben je wel goed genoeg om het avondmaal te ontvangen?  
 
Het geheel werd muzikaal ondersteund door liederen door Lieuwe en Marjoke, en ook 
regelmatig een Youtube filmpje uit het kliederkerk repertoire (zoek maar eens naar “Who’s 
the king of the jungle?”). Het was een levendige bijeenkomst waarbij er niet alleen geluisterd 
werd naar de dominee, maar vooral veel met elkaar gesproken. 
 
Jeroen 
 

Wim Dekker vertrekt uit Veldhoven 
 
Dominee Wim Dekker gaat weg bij de Immanuel. Hij is beroepen door de protestantse 
gemeente Deil en Enspijk in het Gelders rivierengebied, en gaat dat beroep beantwoorden. 
Na de zomer zal hij uit Veldhoven vertrekken. Na ruim 10 jaar in Veldhoven wil hij graag nog 
een keer naar een nieuwe gemeente, en dit is daar het juiste moment voor. Wim is 60 jaar. 
 
Net als veel gemeenteleden bij de Immanuel vinden we het jammer dat hij weggaat. 
Allereerst is Wim een uitstekende predikant. Daarnaast staat hij erg open voor 
samenwerking en geeft daarbij heel veel ruimte. Tenslotte is hij ook een heel prettig, 
humorvol mens. Dat alles heeft er toe geleid dat we vanuit Oase een aantal mooie dingen 
samen hebben kunnen doen; denk aan de vieringen bij het Paasvuur en andere 
gezamenlijke vieringen. Mede door zijn inbreng is het voor een aantal mensen van Oase 
prettig en herkenbaar om bij Immanuel-vieringen aan te schuiven.  
 
We hopen van harte dat we ook met Wims opvolger zo goed kunnen opschieten. En 
uiteraard feliciteren we de gemeente Deil en Enspijk met het binnenhalen van zo’n prima 
dominee, en wensen we Wim en zijn vrouw Trudy veel moois toe daar. 
 
Jeroen 
 
 

  



  

 
Onze juliviering 
 

Zaterdag 8 juli om 19.00u verzorgen Jeanneke de Bot en Corry Coolegem de Oaseviering met 
als thema: “Wie of wat jij zoekt, zoekt ook jou”. 
Twee bewegingen die maken dat er een ontmoeting kan plaatsvinden. 
Overal waar wij God zoeken, is Hij te vinden en omgekeerd. 
In de lezing nodigt Jezus allen uit die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, om naar 
Hem te komen. 
We staan er niet alleen voor; Hij is ons nabij in al wat is. 
Is dit geen mooie boodschap om de zomerperiode mee in te gaan? 
 
Jeanneke 

 

Vrienden van Oase avond op 27 juni 
 
Onze jaarlijkse Vrienden van Oase avond is volgende week dinsdagavond om 20.00 uur in 
de Immanuelkerk. (Je kunt vanaf half 8 binnenlopen!) Tijdens deze avond zullen we vanuit 
bestuur en vieringengroep vertellen hoe we er voor staan, maar we willen vooral met jullie 
praten over de toekomst.  
 
Een van de belangrijke onderwerpen daarbij is dat we rondom de feestdagen meer samen 
willen werken met de Immanuel. We zien dat we vaak twee keer vrijwel hetzelfde doen, bv 
op Kerstavond, of de vooravond van Pasen. Daar gezamenlijke vieringen van maken heeft 
voordelen, maar uiteraard ook nadelen. Graag horen we van jullie wat jullie daar van vinden.  
 
We sluiten de avond af met een hapje, drankje en speelse activiteit. We hopen dat velen van 
jullie zullen komen om mee vorm te geven aan Oase. 
 
Jeroen 
 
 

Kloosterbezoek in juli 
 
Op maandag 10 juli vertrekken zeven mensen van Oase naar de Abdij van Berne in 
Heeswijk om daar bij de paters Norbertijnen vier dagen de rust en kloostersfeer te ervaren.. 
Dit was een idee van Ineke Groenen, die zelf ook deelneemt. 
 
We zijn heel benieuwd hoe dit bevalt en komen In Bronwater hier te zijner tijd zeker op terug! 
 
 

  



  

Meesterlijke fietstocht naar Lommel 
 
Op vrijdag 2 juni bracht onze ‘fietsmedewerkster’’ Anny Jenniskens een meesterlijk plan ten 
uitvoer. Met een groep van 10 man gingen we de grens over, met als hoofddoel een bezoek 
aan de Duitse Militaire Begraafplaats (DMB) in Lommel. Anny kent de routes door de 
Kempen als geen ander en voerde ons onberispelijk over de mooiste en bosrijke fietspaden. 
Omdat Lommel niet naast de deur ligt gaf ze ook de mogelijkheid om eerst met auto en 
fietsenrek naar Borkel te rijden en van daaruit zuidwaarts te peddelen. Wat de meesten ook 
deden. 
 
Het ‘meesterlijke’ school echter vooral in het doel. Het ‘Duitse kerkhof’ bleek een 
begraafplaats van liefst 39.000 in WO II omgekomen Duitsers. Vooral soldaten uiteraard, 
maar ook overig Duits (civiel) personeel. Onze groep had het geluk een voortreffelijke gids te 
treffen, die behalve geschiedenis ook theologie heeft gestudeerd en veel belang stelde in de 
herkomst van onze geloofsgemeenschap!  
Op de foto hieronder legt Frank Bockholts aan de gids  uit waar Oase uit Veldhoven voor 
staat. 
 

 
 
Hij leidde ons vervolgens rond door een zee van grafkruisen en hield halt bij bijzondere 
graven. Het meest wonderlijke verhaal was wel de laatste rustplaats van een soldaat die 
daar helemaal niet lag, maar tot de dag vandaag vrolijk doorleeft in een dorpje in oostelijk 
Duitsland en inmiddels 98 jaar oud is!  
Onze gids, die werkt voor de DMB, had hem daar opgezocht en zijn verhaal opgetekend. Bij 
het Ardennenoffensief in 1944 werd de pantserwagen van deze soldaat vernietigd. Hij rolde 
net op tijd uit het voertuig en overleefde als enige van de achtkoppige bemanning. Hij had 
echter wel zijn identiteitsplaatje verloren. Dat werd later teruggevonden, en per abuis aan 
een gestorven kameraad zónder zo’n plaatje toebedeeld. Dat gebeurde toen wel vaker, 
aldus onze gids. Hij hoopt dat de bejaarde Duitser nog ’n keer zijn eigen graf komt bezoeken! 
 



  

 
Een zee van kruisen op het enorme oorlogskerkhof in Lommel. 

 
Na het langdurige bezoek was het tijd voor een verkoelend drankje en de meegebrachte 
proviand. Want voor de terugtocht moesten de trappers nog wel een paar duizend keer 
worden rondgeduwd. Overigens hadden zich in Lommel nog eens drie Oase-mensen per 
auto bij de groep gevoegd, zodat we 13 man sterk van de boeiende rondleiding konden 
genieten! 
 
Tweemaal door de Kempen 
Ook de beide andere Oase-fietstochten in mei (resp. 48 en 63 km) konden op ruimte 
belangstelling rekenen. Sommige mensen waren zelfs drie keer van de partij! Op deze 
tochten namen Paul Hafkemeijer en Harry de Bot hun groep mee op een mooie tocht door 
de Kempen en langs een aantal Mariakapellen. Onderweg werden ze door Oase getrakteerd 
op koffie met gebak. Het mooie weer maakte alle fietstochten mede tot een echt succes. 
 
Bij alle drie ritten verzorgde Paul op de hem bekende wijze de aanmelding en verdere 
administratie. Het ziet er naar uit dat er na drie jaar fietsen een heuse traditie is geboren! 
 
Harry 
 
 

  



  

Pinksterkamp succes! 
 

 
 
Het door mooi weer begunstigde Pinksterkamp van Immanuel kende dit jaar een succesvolle 
aflevering. Het campingterrein op een boerenerf in Wintelre was omzoomd door tientallen 
caravans en tenten met (vooral) gezinnen die niets van de activiteiten wilden missen. 
 
De zondagsviering in de open lucht op 28 mei was ditmaal verplaatst naar de middag en 
verlevendigd met een bijdrage van de Kliederkerk-medewerkers. Voorafgaand aan de viering 
konden de tientallen aanwezige kinderen alvast aan de slag met een creatieve activiteit. Alle 
campinggasten (en honderden stuks melkvee en jongvee!) waren daarna getuige van een 
levendige viering, waarbij jong en oud werden aangezet tot het uitbeelden van liederen die 
uit de muziekboxen schalden! (foto’s Hetty). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 

Wereldvredesvlam staat in de Immanuelkerk! 
 
Sinds afgelopen zondag heeft de Wereldvredesvlam Veldhoven na allerlei omzwervingen 
een definitief plekje gekregen in de Immanuelkerk! Deze opmerkelijke stap werd tijdens de 
zondagchtenddienst toegelicht door Carla van Olst, voorzitter de van de Stichting 
Wereldvredesvlam Veldhoven. De bronskleurige kandelaar met het op olie brandende lichtje 
staat op een mooie sokkel – gemaakt door Victor Gijsbers - achter in de hal van de kerk. 
 
In samenwerking met Leonard Verspui, secretaris van de kerkenraad, broedt de stichting op 
verdere plannen om dit symbool zichtbaar te maken, bijvoorbeeld in de toren! 
 
Bij deze Bronwater zit een bijlage met informatie over de wereldvredesvlam. Je kunt 
ook via KerkTV of You Tube de viering van afgelopen zondag terugkijken en daarin het 
relaas van Carla horen.  
 


