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Paasviering 8 april 2023. 

(Ontsteken Paasvuur Jozefplein 18.30 uur. Leiding: Lieuwe Wijbenga en Frank Bockholts. 

   Kwartet ondersteunt met zang. Lied: Hoe ver is de nacht.) 

Voorgangers:  Frank Bockholts en Huub Bukkems 

Cantor:   Jeroen Kok en Maria van den Acker 

Pianist:   Paul van der Steen 

Powerpoint:  Armand Klaassen 

Presentatie:  Matthijs Soede 

Thema:   Wie zeg jij dat ik ben? 

Paasvuur/lichtje plaatsen in de hal van de kerk. 

Paaskaarsje uitdelen aan aanwezige kerkgangers. 

Klankschaal 

Om 19.00 uur Licht binnenbrengen en plaatsen op het altaar, terwijl gezongen wordt: 

Lied: Als alles duister is (in donkere kerk) Kwartet + samenzang 

Gebed bij Aansteken Paaskaars 

Het licht dat zojuist is binnengebracht door …………… is ontstoken tijdens het ritueel van het Paasvuur dat 

vanavond gebrand heeft op het Jozefplein.  

Met dit licht ontsteken we nu de Paaskaars, als teken van Gods aanwezigheid. 

Liefdevolle Jezus, laat met de vlam van de paaskaars Uw licht over ons schijnen.  

Laat Uw vrede te zien zijn op ons gezicht en op dat van de ander.  

Vorm ons opnieuw naar Uw beeld en gelijkenis.  

Maak van ons mensen zoals U ons bedoeld heeft. 

(Betekenis van het teken PX op de Paaskaars 

Griekse letters P=R Rex, X=CH Christus, Koning Christus. Dat zei Jezus bij Pilatus: ‘Ja, koning ben ik’) 

Gebed bij het water  

Dit water herinnert ons aan onze doop. 

Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan.  

Daarmee beginnen de verhalen over Jezus zoals hij ons heeft voorgeleefd.  

Liefdevolle Jezus, vorm ons opnieuw naar Uw beeld en gelijkenis.  

Maak van ons mensen zoals U ons bedoeld heeft. 

Lied: Het zal in alle vroegte zijn. Dan zal ik leven Kwartet + samenzang 

Aansteken Oasekaars  

Welkom  

Goede avond, welkom in deze bijzondere viering van Pasen, wij hier bijeen en ook welkom aan allen die 

ons via de tv volgen en waarin we zoeken naar wie Jezus was tijdens zijn leven en zijn betekenis voor ons 

nu. En beginnen we dan met het kruisteken dat ons allen verbindt en deze week zo’n bijzondere 

betekenis heeft. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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Ik blijf mij verbazen over het kleine beetje dat de vier evangelisten over Jezus geschreven hebben en de 

enorme invloed die Jezus in een paar jaar tijd, tussen zijn doop in de Jordaan en de kruisiging op Golgota 

heeft op die 2000 jaar erna. Er is geen mens ter wereld die zoveel invloed heeft gehad en nog heeft en 

toch wordt hij in geen enkel gewoon geschiedenisboek vermeld. Hij was geen machthebber met een 

leger, paleis en onderdanen. Hij trok te voet door het land, ging bij mensen naar binnen en sprak grote 

menigten toe in het open land. Hij heeft ons voorgedaan hoe wij met elkaar moeten omgaan en warmte 

en licht voor elkaar kunnen zijn.  

Geven wij nu dan elkaar dat licht van deze Paaskaars door. 

We geven elkaar het licht door en zingen: 

Lied: Licht dat ons aanstoot GvL 489  Samenzang 

Openingsgebed 

Op deze zaterdag voor Pasen, liefdevolle God zijn wij bij elkaar gekomen om opnieuw de verhalen te 

horen die vertellen over leven en dood. 

Die stem geven aan de ervaringen van mensen, hoe het leven de dood doorbrak, hoe in de 

uitzichtloosheid van hun bestaan, zich ineens een nieuw uitzicht toonde, hoe in alle haat en wanhoop 

toch een perspectief op respect werd geschapen als warmte en liefde van mensen. 

Wij bidden U God, dat wij , in ons bestaan iets mogen ervaren dat vergelijkbaar is met die verhalen, dat 

wij hun ervaringen mogen leren kennen in wat ons beangstigt en benauwt. 

Wij leven in andere tijden, God , wij spreken in andere talen, wij gebruiken niet altijd die grote woorden, 

die misschien ooit verstaanbaar waren. Misschien kunnen wij, in onze woorden iets van datgene zeggen 

dat toen gezegd werd, iets van datzelfde verstaan, iets van een wonder dat aan mensen wordt verricht, 

dat ons wordt aangereikt over de grens van wat wij kunnen. 

Gebed om tegemoetkoming 

Echte aandacht hebben voor een ander is de bron van waaruit wij willen leven. Maar het lukt ons niet 

altijd om oprecht te luisteren naar een verhaal, medelevend te zijn of stil te luisteren naar wat iemand 

echt te vertellen heeft. Vaak zoeken we naar momenten waarop we onze eigen ideeën, adviezen of 

problemen kunnen delen. Voor alle keren dat wij niet met echte aandacht geluisterd hebben naar een 

ander willen wij vragen om ontferming. 

Jezus wil voor ons een voorbeeld zijn van hoe het anders kan. Een man met oprechte aandacht voor de 

kleinsten van de kleinen, voor de mensen aan de rand van de samenleving. Hij is voor ons een bron van 

leven. Geef dat wij iedere dag een beetje mogen groeien naar zijn beeld. 

Vredewens 

In deze tijd van oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die maar voortduurt en de wereldvrede in groot 

gevaar brengt, snakken mensen naar een staakt het vuren en naar vrede. Ook de gevechten in het 

Midden-Oosten blijven maar duren. Spiralen van geweld doorbreken, mensen respecteren en de goede 

kant opgaan: dat zijn ingrediënten die vrede dichterbij kunnen brengen. Een vrede in ons eigen leven en 

vrede in de wereld om ons heen. Wij willen dit allemaal zo van harte, het is een diep verlangen. Geven 

wij elkaar daarom een teken van vrede. 

Aansteken vredekaars (iedereen blaast kaarsje uit) 
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Vredelied: Vrede voor jou.   Kwartet + samenzang 

Elkaar de vrede wensen. 

1e lezing Hand 10, 34 – 39a 

Petrus nam het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, 

maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en 

rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekend gemaakt dat hij door Jezus Christus het goede 

nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de heer van alle mensen. U weet wat er in heel het 

Joodse land gebeurd is, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus 

uit Nazareth met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door 

het landen genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn de 

getuigen van alles wat hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. 

Lied: Ps 118 III     Samenzang 

Evangelie Joh 20, 1-16 

Opstanding 

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze 

zag dat de steen was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie 

Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu 

neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, 

maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich 

voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus 

en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt 

had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere 

leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit 

de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. 

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in 

witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van 

Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik 

weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, 

maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de 

tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik 

hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent 

‘meester’.) 

Lied: Deze woorden aan jou opgedragen. Samenzang 

Levend Woord 

Pasen. Overal zag je de afgelopen weken voorbereidingen op Pasen. Reclamefilmpjes, supermarkten, 

vakantieaanbiedingen. De hele wereld heeft het over Witte Donderdag, Goede Vrijdag en over Pasen, 

maar de echte betekenis van Pasen; waar gaat het over? 

Jezus die de dood heeft overwonnen. Jezus een mens, de verpersoonlijking van God onder ons, als mens 

geboren en als mens gestorven. Als een misdadiger gekruisigd. Slechts drie jaar duurde zijn openbare 
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leven en trok hij door Galilea, Judea en zelfs door Samaria, waar hij volgens de joodse regels met 

niemand contact mocht hebben. Wie was die man en wat betekent hij nu voor mij en voor jou?  

Jezus vraagt: wie zeggen ze dat ik ben, maar wat is jouw antwoord op de vraag wie is Jezus voor jou? 

In het oude testament wordt de Messias, een Verlosser al aangekondigd door profeten. Het oude 

testament gaat over zondige mensen en een straffende God. Hoe anders is de boodschap die Jezus 

uitdraagt. We vieren Kerstmis als het begin van een nieuw leven. Jezus wordt geboren en bejubeld door 

de herders en de engelen, maar al gauw gaat het mis. Hij moet met zijn ouders vluchten vanwege een 

machthebber Herodes, die bang is dat zijn macht wordt ondermijnd. Nog steeds zijn er eindeloos veel 

mensen op de vlucht voor machthebbers die bang zijn hun macht te verliezen en daardoor hun macht 

misbruiken. Van die periode in Egypte staat niets in de bijbel. Ook over zijn jeugd, hoe hij is opgegroeid 

en volwassen is geworden lezen we niets. Wel nog iets over zijn besnijdenis en het bijzondere verhaal 

over zijn Bar Mitswa, zeg maar zijn vormsel op 12-jarige leeftijd. Opnieuw zijn ze vanuit Nazareth met 

een hele stoet mensen naar Jerusalem getrokken voor dat feest.  
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Kijk eens 
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Kijk op de kaart. Nazareth, daarboven Kafarnaüm, onder Jeruzalem met daar onder Bethlehem. Enig idee 

hoe ver het is van Nazareth naar Jeruzalem? En dat lopend. Toch zo’n 150 km. Hoe lang deden ze 

daarover?  

Op de terugweg zijn Jozef en Maria hun zoontje kwijt. Als ze hem dan eindelijk teruggevonden hebben in 

de tempel, zegt hij doodgemoedereerd: ‘Hoezo zochten jullie mij. Ik ben gewoon thuis bij mijn echte 

Vader’. 12 jaar en al zo bespraakt dat zijn wereldse ouders met de mond vol tanden staan. 

Dan pas lezen we in de bijbel weer over Jezus als Johannes de Doper mensen overtuigt van de noodzaak 

om zich te laten dopen. Jezus treedt vanaf die tijd in het openbare leven als ook hij zich laat dopen door 

Johannes in de Jordaan en waarbij hij gesterkt wordt door de heilige Geest. En die kracht heeft hij nodig, 

want het wordt hem niet gemakkelijk gemaakt. Hij gaat als een religieuze leraar en prediker door Galilea 

en het door Romeinse leger bezette Judea. Daardoor moet hij steeds door Samaria dat daartussen ligt. In 

de vorige viering hoorden we over het gesprek van hem met de Samaritaanse bij de put en de enorme 

impact die het had op de bewoners van Sichar. Jezus deed doorlopend dingen die tegen alle regels 

waren door te praten met tollenaars en prostituees en allerlei andere lieden die tot het geminachte volk 

hoorden volgens de traditionele gelovigen. Hij genas mensen op Sabbat! Een doodzonde! Zijn 

vriendelijkheid naar deze verschoppelingen maakte hem bij de farizese schriftgeleerden en de 

hogepriesters tot een onbegrepen en omstreden persoon. Hij werd verafschuwd. En hij werd voor hen 

een steeds groter probleem. 

Maar Jezus liet zich daardoor niet tegenhouden. Hij zocht contact met iedereen die werd buitengesloten, 

door ziekte, hij raakte melaatsen aan. Een bekend verhaal is dat hij bij een veroordeelde vrouw tegen de 

menigte zegt: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Iedereen droop beschaamd af en de vrouw 

werd gered. Zijn leerlingen kwamen uit het gewone volk. Het waren vissers. Zij werden de apostelen, 

degenen die het moesten verder vertellen. De grote aantrekkingskracht van Jezus maakten de 

machthebbers onzeker en ze maakten plannen om zijn invloed te stoppen. Johannes de Doper was al 

onthoofd, nu die Jezus nog.  

Afgelopen donderdag was de Passion op de tv te volgen, maar het proces dat Jezus onderging was wel 

ietsje gruwelijker. Een schijnproces. Konkelende en manipulerende machthebbers. Een samenzwering 

tussen de Romeinse bezetter en de Joodse machthebbers die het volk leugens aanpraatten en elkaar zo 

de bal toespeelden zodat eigenlijk niemand de verantwoordelijkheid op zich hoefde te nemen voor de 

dood van een onschuldige. Hoe herkenbaar in deze tijd. Je houden aan de wetten met alle gevolgen van 

dien en toch niet verantwoordelijk zijn. 

Zelfs hangend aan het kruis, de meest pijnlijke marteling die er is, is Jezus vergevingsgezind en belooft 

die ene medegekruisigde alle goeds. Wie is die man die dat allemaal doorstaat? En dan zijn zijn laatste 

woorden: ‘Het is volbracht’. Daarmee zegt hij: ‘ik heb het jullie niet alleen vertelt, maar ook voorgedaan, 

voorgeleefd hoe je een kind van God bent. Wij zijn allemaal kinderen van God. Doe dan als ik. Mijn leven 

hier op aarde is geëindigd. Nu moeten jullie het zelf doen, maar dat hoef je niet alleen te doen. Ik zal er 

altijd voor jullie zijn’. 

En dan is het Pasen. Maria Magdalena ontdekt dat het graf leeg is. Wat is daar aan de hand? Petrus en 

een niet met naam genoemde leerling gaan kijken bij het graf. Ze zien het dode lichaam van Jezus niet, 

wel de doeken waarin het lichaam gewikkeld was. Ze gaan onverrichter zake weer naar huis? Met welk 

gevoel zouden zij daar weer vandaan zijn gegaan? Maar dan gebeurt er iets bijzonders. De verschijning 

van Jezus aan Maria. Zij denkt: de tuinman, de hovenier.  

(Even tussendoor: Hier komt de naam van de Pastorale Eenheid Christus Hovenier vandaan. Dit bijbels 

moment was voor Paul Clement de inspiratie voor deze naam.) 
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Wat daar gebeurt, daar zal ieder zijn eigen invulling aan moeten geven. Dat is voor niemand uit te 

leggen. Maar behalve vraagtekens zal deze ontmoeting tussen Maria en Jezus ons diep beroeren en ons 

confronteren met onze eigen manier van beleven. Hier past de vraag van Jezus: wie zeg jij dat ik ben? 

Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Wij vieren dat binnen een paar maanden, maar dat staat 

voor heel het leven van Jezus. Zijn geboorte, zijn aardse leven met zijn indringende boodschap van 

naastenliefde, verdraagzaamheid en respect voor alles en iedereen die leeft, zijn dood, zijn opstanding, 

en verrijzenis en de opdracht met Pinksteren aan de apostelen, maar ook aan ieder van ons om met hulp 

van de heilige Geest, door te gaan met zijn manier van leven. Zalig Pasen. 

Stilte 

Lied: Het lied van de dag des Heren GvL 429 Kwartet + samenzang 

Geloofsgebed 

V. In God geloven wij, die leven geeft aan mensen, die ons koestert als zijn kinderen en die er zijn zal, 

al onze dagen. 

Allen: In Jezus van Nazareth geloven wij, in wie God zichtbaar is geworden: mens, onder de mensen 

geboren, voor mensen geleefd en gestorven. 

V. Die sterker was dan de dood, want hij is opgestaan tot leven en Hij blijft bewaard onder ons: een 

naam die niet wordt uitgewist. 

Allen: In Gods Geest geloven wij, die leven blaast in mensen, die rondgaat als een storm en die ons in 

beweging zet. 

V. Wij geloven in Jezus Christus, die ons roept tot recht en vrede om te helen wat gebroken is, om te 

troosten wie te lijden heeft en hoop biedt aan wie vertwijfeld is. 

Allen: In het leven geloven wij, dat sterker is dan de dood en dat wij niet zullen vallen, want God 

bewaart ons in Zijn hand. 

(geen voorbede) 

Lied: Onze Vader verborgen (Huub Oosterhuis) Kwartet + samenzang 

Brood delen 

Wij kunnen God vragen om brood, maar dan ontvangen we meel in onze linkerhand en gist in de 

rechterhand en een opdracht tot kneden. 

……het leven kneden totdat het als “levend brood“ uit onze handen komt : als Hoop , als Vertrouwen , als 

Wijsheid en als Liefde die wij mogen schenken aan hen die het broodnodig hebben…. 

(Wij nemen de mandjes met brood) 

God, U bent de liefde die mensen aanzet tot breken en delen. U bent de kracht, de motor, die mensen 

aandrijft tot het goede. Wees dat ook voor ons en spoor ons aan, te geven van wat we hebben en wat 

we zijn.  

Wij delen nu het brood door de mandjes aan elkaar door te geven. 

  (Tijdens brood delen zingt kwartet eigen keuze) 
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Lied: Uit uw hemel zonder grenzen GvL 530 Samenzang 

Paasgedachte 

V. Sta op, ontmoedigde, diep teleurgestelde, verdrietige. Verstik niet in wanhoop, in teleurstelling, in 

verdriet. 

Allen: Sta op jij krachtige, jij vertrouwvolle, jij met je warmte. Richt je kracht, je vertrouwen, je 

genegenheid op allen die krachteloos zijn, die zonder vertrouwen zijn, die koud van binnen zijn. 

V. Sta op, durf te geloven in het nieuwe leven, in de toekomst voor elke mens, in een nieuwe aarde 

waar wij van elkaar houden als broeders en zusters. 

Allen: Sta op, laat het Pasen woorden in ons leven. 

(Bedank voor allen die deze viering hebben mogelijk gemaakt. Uitnodigen voor koffie met iets lekkers. 

Collectemandjes staan in de hal) 

Zalig Pasen 

Zegen 

Moge God van alle wegen je zegenen en beschermen. 

Breek op en vertrek uit bezorgde gedachten of uit verstarde gewoontes, uit knellende verwachtingen. 

Wees opmerkzaam onderweg met lichaam en ziel, met al je zintuigen, met vertrouwen en met heel je 

hart. 

Moge God je begeleiden wanneer je tocht je naar nieuwe plekken leidt, wanneer je je op onzeker 

terrein begeeft, wanneer je andere natuur, andere mensen en andere cultuur ontmoet. 

Moge de de zon je gezicht verwarmen, de wind je rug versterken en de regen je leven verfrissen. 

Moge de wegwijzers je leiden naar je doel en moge de God van alle wegen je daarbij zegenen en 

beschermen. 

Slotlied: De steppe zal bloeien GvL 591  Samenzang 


