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Paasvieringen goed bezocht

Onze geloofsgemeenschap lijkt zich te herstellen van de Corona-periode, waarin we het een
flink aantal maanden hebben moeten stellen met vieringen zonder ‘kerkvolk’. De ervaring
leert dat niet iedereen vanzelf de weg naar de kerk weer ‘terugvindt’. Maar zowel de
Kruiswegviering in de Goede Week als de Paaswake op zaterdagavond werd met ruim 40
mensen goed bezocht.

Intussen zijn we alweer enkele weken op weg naar Pinksteren. De tot nu toe gematigde
lentetemperaturen en soms overvloedige regenval zorgen voor een gezonde groei van al het
leven in de natuur. Dat geeft wellicht een beter gevoel dan een kurkdroog voorjaar met
voortdurend veel zon en ruime twintigers op de thermometer... Door schade en schande wijs
geworden kijken we tegenwoordig iets anders tegen weer en klimaatverandering aan. Toch?

Het zal weinigen zijn ontgaan dat op Eerste Paasdag theoloog en dichter Huub Oosterhuis is
overleden. Een grote inspirator, ook voor Oase. Met zijn prachtige liedteksten en de
eigentijdse ‘hertaling’ van de psalmen zijn we hem veel dank verschuldigd...

In deze Bronwater speciaal aandacht voor Oosterhuis.
Bestuur Oase

Harry
Kruisweg-viering

Woensdag in de Goede Week hadden we onze kruisweg-viering. Jeanneke en Mieke gingen
ons voor in deze ingetogen viering: 14 staties, dit keer gemaakt door Albert Servaes. Daarbij
teksten die het verhaal naar deze tijd toe brengen, afgewisseld met fragmenten uit de
Matteus Passion van Bach. Paul had hier een mooie vloeiende presentatie bij gemaakt,
waardoor een intieme sfeer gecreéerd werd.
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Een van de gebruikte staties van Albert Servaes.

De viering lijkt heel simpel, maar het luistert nauw, met name de teksten bij de staties. Een
van de prachtige zinnen vond ik: “Als wij bedolven dreigen te raken onder het kruis, is het
maar te hopen, dat iemand ons in ons lijden kennen wil, ons kruis even mee omarmt en
wacht totdat wij weer verder kunnen.”

Hierin herken ik mensen om mij heen, en ook een opdracht om er met die intentie voor
anderen te willen zijn.

Jeroen



Paasviering: Wie zeg jij dat ik ben?

Zaterdagavond hielden we onze Paasviering. Frank en Huub hadden gekozen voor het
thema “Wie zeg jij dat ik ben?” In zijn levend woord ging Frank langs een aantal
hoogtepunten uit het leven van Jezus, en legde uit welke bijzondere dingen daar gebeuren,
en hoe Pasen het einde van Jezus openbare leven is, en wij van daar uit verder mogen met
Zijn boodschap van naastenliefde, verdraagzaamheid en respect voor iedereen.

Impressie van de paasviering op 8 april foto Paul Hafkemeijer

Rondom dit thema hadden Huub en Frank een aantal mooie teksten en liederen gezet. Het
meest bijzondere was het lied “Dan zal ik leven” (ook bekend als “Het zal in alle vroegte
zijn”). Sowieso was het voor mij fijn om dit onder begeleiding van Paul samen met Maria te
mogen zingen, maar het werd nog bijzonderder toen bleek dat Trijntje Oosterhuis op Eerste
Paasdag dit lied heeft gezongen in de Dominicus kerk als afscheid van haar vader Huub
Oosterhuis.

Een bijzonder woord van dank aan Thijs Soede die vanuit de Immanuel ons geholpen heeft
door de techniek te bedienen. Ondanks technische storingen en het niet vertrouwd zijn met
onze vieringen sloeg hij zich er kranig doorheen en konden wij in de kerk en thuis een fijne
viering hebben.

Helaas was er na de viering geen koffie. Omdat Hetty druk bezig was met de
Paaswaaktocht, zou ik de koffie regelen, maar dat was ik vergeten. Excuses daarvoor.

Jeroen



Comeback van Paul Clement

13 mei zal de Oaseviering verzorgd worden door Paul Clement en Jeanneke. We zijn heel
blij dat Paul actief met Oase wil mee doen en een vaste voorganger wil zijn in de
toekomstige vieringen.

De meimaand is in vele opzichten een bijzondere maand, voorjaar, Mariamaand, vakantie,
etc. De viering heeft ook een bijzonder thema, want het zal gaan over erfgenamen. Zijn wij
erfgenamen en zo ja, waarvan dan? Neem je de erfenis aan?, Je kunt een erfenis ook
afwijzen. De periode tussen Pasen en Pinksteren is een heel bijzondere tijd. Toen voor de
apostelen, nu voor ons. Het zal ongetwijfeld een mooie viering worden.

Frank.

Vrienden van Oase-avond op 27 juni

Het bestuur heeft een datum geprikt voor onze jaarlijkse bijeenkomst van de Vrienden van
Oase. dinsdag 27 juni om 20.00 uur. Zet deze datum vast in je agenda, het is echt
belangrijk om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn!

Over de locatie en de inhoud van de avond kun je later meer lezen in een volgende
Bronwater.

Bestuur Oase



Overlijden Huub Oosterhuis

Op Eerste Paasdag overleed dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Ook voor Oase betekent
Huub veel. Naast de algemene invloed van Oosterhuis op de moderne katholieken was er
ook de specifieke band met de Sint-Maartenskerk. Pastor Martien Hurkmans was bevriend
met hem, en heeft hem zo ver gekregen om de tekst van het Sint-Maartenslied te schrijven.

Door deze vriendschap werd de Sint-Maartenskerk de plaats voor Leerhuis en Liturgie
Brabant. Daarbij werd vanuit een Leerhuisavond naar Joods model een viering gehouden
met liederen en teksten van Oosterhuis. Deze traditie is nu in handen van SOVE. Als bijlage
een artikel van Michel Besnard van SOVE over Huub Oosterhuis.

Huub Oosterhuis in 2016.

Als onderdeel van Leerhuis en Liturgie Brabant is Huub Oosterhuis ook een aantal keren in
de Sint-Maartenskerk geweest, waar wij konden kennismaken met zijn indrukwekkende
aanwezigheid.

Vanuit Leerhuis en Liturgie Brabant en SOVE is ook het initiatief ontstaan voor de
manifestatie “1000 stemmen zingen Oosterhuis” in het muziekgebouw in Eindhoven, en later
de uitvoering van zijn Missa Solemnis. Als ik ergens het lied “Die mij droeg op
adelaarsvleugels” tegenkom, hoor ik weer het grote orgel van het muziekgebouw, zie ik Tom
Léwenthal weer op de bok staan en een stralende Huub Oosterhuis in de zaal.



Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook bij Oase veel teksten van Oosterhuis gelezen en
vooral gezongen worden. Huubs uitgangspunt was dat je dichter bij God kunt komen in
dichterlijke taal. Daarom zijn zijn teksten niet een zaak van verstand, maar vooral van
gevoel. Gevoel voor een liefdevolle en barmhartige God, die ons aanspreekt op onze
naastenliefde en barmhartigheid.

Jeroen

In Paradisum

Onze pianist Paul van der Steen heeft veel affiniteit met het repertoire van Huub Oosterhuis,
die hij ook als zanger in het Leerhuiskoor heeft weten te waarderen. Het overlijden van de
liedtekstdichter heeft Paul geinspireerd tot onderstaand heel persoonlijk in memoriam.

Im paradisum Huub Oosterhuis
1 november 1933 - 9 april 2023

In paradisum deducant te angeli
licht dat mij aanstoot in de morgen
ander, ouder, iemand in ons verborgen
die mensen riep tot zinsverband
levenskansen, recht voor allen

uw stem in onze oren

maar in mensentaal van liefde

naam die trouw blijft

of wie, ik zou het niet weten

ik hoop u tegemoet

van vuur en vergezichten

liefde als een mens aanwezig

mij ondervangen met uw wieken
honderd bloemen mogen bloeien

en ophieuw, en hog

die doen het goede dat moet gedaan
de sterke, de eeuwige, de lichtende
maar nooit heeft iemand U gezien
en maak ons nieuw

van eindeloos en zo vlakbij

veel te laat heb ik jou lief gekregen
doe lichten over ons uw lieve naam
aeternam habeas requiem



Pinksterkamp 2023

Vanaf vrijJdag 26 mei t/m zondag 28 mei gaat een aardig grote groep bezoekers van de
Immanuelkerk op Pinksterkamp in Wintelre.

Ook wij Oase mensen zijn bezoekers van de Immanuelkerk en welkom op. dit gezellige
kamp.

Ikzelf ben met Jerry nu al enkele jaren “Pinksterkamper” en ik kan het jullie dan ook van
harte aanbevelen. |k weet dat er onder de Oase-mensen fanatieke kampeerders zijn, dus
wat let jullie om dit weekend (of één dag) van deze kampeerervaring te komen proeven.
Tent, caravan, camper, maakt niet uit, sluit maar aan.

Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud, waar je aan mee mag doen, maar niks
moet. Gewoon een praatje of gezellig relaxen mag ook. Vaste prik is de frietkar en een BBQ
waar je je wel voor aan moet melden.

Op zondag is er een kerkdienst in de buitenlucht (tenzij er weer een stortbui valt zoals vorig
jaar, maar dan is het ook gezellig in de boerenschuur). Deze dienst is natuurlijk ook te
bezoeken als je niet aan het kamp deelneemt. We gaan ook Kliederkerken! En natuurlijk is
er veel pinksterkampvuur.

Lijkt het jullie wat om mee te gaan, meld je dan bij het Oasebestuur dan zorgen wij dat je een
inschrijfformulier krijgt om aan te geven waar je aan mee wilt doen.

Tot ziens dit jaar?
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Momentopname uit het pinksterkamp 2022.

De zondagse viering vond vanwege overvloedige regen in een schuur plaats.




Ook deze meimaand gaan we weer fietsen!

Het begint al een Oase-traditie te worden, om in de meimaand fietstochten te organiseren.
Dit jaar doen we het wat rustiger aan, maar je mag toch op een drietal tochten door de
Kempen rekenen, al dan niet langs Mariakapellen.

Paul Hafkemeijer bijt het spits af op donderdag 18 mei (Hemelvaartdag). Paul denkt aan 40
tot 50 kilometer

Harry de Bot neemt jullie mee in het pinksterweekend, op zaterdag 27 mei. Deze tocht zal
zo’n 60 km bedragen.

Tenslotte heeft Annie Jenniskens al eerder toegezegd om een fietsrit voor haar rekening te
nemen, mogelijk naar Lommel. Omdat Annie wegens vakantie niet bereikbaar was, hoor je
later welke datum zij voor ogen heeft.

Fijn is dat Paul ook weer de inschrijving en verdere communicatie van de drie tochten voor
zijn rekening wil nemen. Vanaf nu kun je dus al inschrijven voor de eerste twee tochten. Dat
kan op het mailadres oasefietstocht@gmail.com.

Harry

Bijlage over project Muona Malawi

Als extra bijlage sturen we deze maand de nieuwsbrief van de Stichting Community Muona
Malawi mee. In het maartnummer van deze nieuwsbrief kun je lezen wat er met de gelden is
gebeurd die in en na de Oase-kerstviering zijn verzameld en naar het project gestuurd.

Contactpersoon Marjo Cuppen is bijzonder dankbaar voor de nieuwe lichtinstallaties op
zonne-energie die op Vijf scholen zijn aangebracht.

Zij wil nadrukkelijk ook de mensen bedanken die naderhand nog hun gift naar het project
hebben overgemaakt. Dat was naar aanleiding van een oproep in de vorige Bronwater, die
aandacht vroeg voor de enorme schade die de cycloon Freddy in februari aanrichtte.
Honderden mensen zijn toen omgekomen en zeker 5000 mensen in de regio Muona zijn
dakloos geworden.

Wie nog financiéle steun aan Muona wil geven, vindt het rekeningnummer van Stg.
Communitiy Muona Malawi in de bijgevoegde nieuwsbrief.



Antonius in Beweging Best 10 jaar

Enkele jaren voor Oase het licht zag, was in Best een afscheidingsbeweging van de
katholieke kerk op gang gekomen. Een grote groep van enkele honderden mensen verliet de
Antoniusparochie en startte geloofsgemeenschap ‘Antonius in Beweging’, kortweg AlIB.

Op zondag 16 april vierden onze vrienden in Best hun tweede lustrum met een feestelijke
viering. Een kleine delegatie van Oase (Frank, Jeanneke en Harry) was daarbij namens jullie
aanwezig en zag een levendige gemeenschap, die met gemak een flinke zaal in het
buurthuis tot de laatste plaats vulde. In dat buurthuis Kadans komt de Antoniusbeweging
vanaf de startin 2013 bijeen. Daar moet je niet te licht over denken, want de zaal moet
iedere week in gereedheid worden gebracht door vrijwilligers en na afloop weer opgeruimd!

Dat zegt meteen iets over de veel bredere basis van AIB. Dat blijkt ook uit het eigen koor en
het feit dat er twee professionele krachten voorgaan, een diaken en pastoraal werker.
Samen met enkele lekenvoorgangers slagen zij erin om wekelijks een dienst te houden.

De feestelijke viering afgelopen zondag straalde enthousiasme en verbondenheid uit. Een
harteljjke gelukwens vanuit Oase naar Antonius in Beweging is zeker op zijn plaats!

Harry



