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Malawi verdient opnieuw onze steun 
 
Zelden zal een geldinzameling zo goed en direct zijn besteed als de kerstcollecte van Oase 
voor het solarlampenproject in de plaats Muona in het Zuidafrikaanse land Malawi. Op vijf 
scholen konden lichtinstallaties met zonnepanelen worden geplaatst, waardoor leerlingen 
ook in de avonduren kunnen studeren. 
 
Maar tegelijk blijft de wereldwijde klimaatverandering het straatarme land teisteren. Lees 
hieronder het verhaal van Marjo Cuppen over het natuurgeweld dat Malawi een week 
geleden heeft getroffen.  
Het heeft het bestuur van Oase doen besluiten om het rekeningnummer van de Muona 
Foundation via deze Bronwater opnieuw open te stellen voor giften vanuit Oase.   
 
Laat je hart spreken en steun – nog ’n keer – deze stichting met een ruimhartige gift: 
IBAN NL63 ABNA 061704 8436 t.a.v. Stichting Community Muona Malawi ovv Oase voor 
Muona. 
 
Namens bestuur Oase, 
Jeroen & Harry 
 
 

Gift Oase een grote steun… 
 
“ Dankzij de royale giften vanuit Oase op kerstavond (zo’n 1150 euro!) konden we vijf 
scholen die geen elektriciteit hebben, solarverlichting geven: twee installaties per 
school, bestemd voor klas 7 en 8.  Aldus Marjo Cuppen. Zij vervolgt: 
 
Hierdoor kunnen leerlingen ook in de avond naar school gaan om te studeren. Dat is 
geweldig omdat ze overdag in grote klassen zitten, van zo’n 70-80 leerlingen! De 
onderwijzers waren zonder uitzondering blij verrast en dankbaar dat hun school hiervoor was 
uitgekozen. Eén school was ver weg en moeilijk bereikbaar (een motorfiets moest door vier 
man in een bootje getild worden om de oversteek te maken..) en de hoofdonderwijzer was 
zichtbaar geroerd omdat er aan zíjn school gedacht was!  
 
Hij vertelde dat deze school bij overstromingen een toevluchtsoord is voor alle mensen die 
bedreigd worden door het water bij hevige regenvalomdat deze hoger gelegen is. Dan 
slapen ze ook daar. 
En nu hebben ze verlichting….”!  
 



  

 

Links een van de sets solarlampen met zonnepaneeltje en omvormer. Een medewerker van de 
foundation hangt een van de lampen op in het klaslokaal. 

 
…maar cycloon spoelt voedsel en huizen weg 
 
“Op dit moment worden er weer veel mensen opgevangen in zijn school. Voor wie het nog 
niet weet: vorige week is Malawi getroffen door een hevige cycloon (tropische storm) 
genaamd ‘Freddy’.  
De situatie is dramatisch. Veel mensen zijn alles kwijtgeraakt omdat hun huis door de 
enorme regenval van de afgelopen week in elkaar is gestort of weggespoeld met de stroom. 
Ze worden opgevangen in scholen en kerken, maar het grootste probleem op dit moment is 
voedsel.  
 
Mensen zien weer hun oogst verloren gaan…eerst was het de maïsoogst vanwege de 
droogte, en nu is het de rijstoogst. Ik heb William, waar ik intens mee samenwerk, al 
gevraagd maïs in te kopen, want er is verder nog geen noodhulp op gang gekomen. Deze 
mensen zijn vaak alles kwijt. 
Ze worden nu opgevangen in scholen en kerken. 
 
  



  

Onze zusterstichting Muona Foundation doet wat het kan om zoveel mogelijk mensen te 
helpen, maar de prijs van maïs is door de schaarste enorm hoog. Een maand geleden 
betaalden we voor een zak maïs nog 25 euro, nu 33 euro!! Ter vergelijking: bij een goede 
oogst kost een zak maïs 15 euro… 
Het is triest, want je kunt hen op geen enkele manier tegen dit natuurgeweld beschermen. 
Maar gelukkig komt daarna altijd weer de zon. 
 
Veel liefs vanuit Malawi, 
Marjo Cuppen 
 

 

 
Boven: dit bleef over van een huisje nadat tropische storm ‘Freddy’ was langs geraasd. 
Dorpsbewoners zoeken hun toevlucht in een stenen kerkgebouw. 

 
 



  

Viering Bij de Bron 
 
Afgelopen zaterdag hadden we Marleen Kremers te gast als voorganger, samen met Frank. 
Marleen werkt als geestelijk verzorger bij de zusters op het Glorieux-park, en gaat ook voor 
bij de geloofsgemeenschap Augustinus.  
 
Het was fijn haar bij ons te hebben. Mooi hoe ze vanuit haar eigen verwondering over een 
verhaal kan uitleggen wat er allemaal gebeurt in het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij 
de put. Hoe het heel praktisch en alledaags begint met Jezus die moe is en dorst heeft. 
Daarna ontstaat er een bijna humoristische spraakverwarring over echt en symbolisch water. 
Vervolgens gooit Jezus het over een andere boeg, maakt indruk met zijn kennis van het 
leven van de vrouw, die Jezus als de Messias herkent en ook haar dorpsgenoten daartoe 
overhaalt, en tenslotte zeer tegen zijn gewoonte in Jezus overhaalt om nog wat dagen te 
blijven. Marleen benadrukte dat een gewone ontmoeting tot iets moois kan leiden als je jezelf 
durft te laten zien. 
 
Doordat Huub ziek was, moest Jeroen zijn rol als cantor overnemen, en Harry invallen als 
technicus. Gelukkig kon Paul wel gewoon piano spelen, en genoten van het gezongen Onze 
Vader verborgen en een aantal andere mooie liederen. 
 
Jeroen 
 
 

Woensdagavondgebed 
 
Het is nog drie weken om ons voor te bereiden op het Paasfeest. De komende 
woensdagavonden zijn er nog korte bezinningsmomenten met Wim en Lieuwe die ons 
steeds een vraag ter overweging stellen. Welkom als je een moment van stilte, een gebed, 
een lied en een bijbelverhaal wel kunt gebruiken.  
 
Er zijn nog twee avonden op 22 en 29 maart. In de Goede Week is er op die woensdag een 
kruiswegviering. 
Het avondgebed a.s. woensdag wordt verzorgd door Lieuwe Wijbenga en Piet Lahaije. Piet 
en Lieuwe kennen elkaar van de Israëlreis enige jaren geleden en waarderen elkaar 
bijzonder. Bovendien waarderen wij de bijzondere manier waarop Piet zijn teksten aan ons 
overbrengt. 
 
Al net zo bijzonder is het feit dat Lieuwe zich de moeite getroost om Piet voor deze viering op 
te halen en weer terug te brengen aan zijn Eindhovense adres! 
 
Frank 
 

  



  

Viering rond de kruisweg 
 
Woensdagavond 5 april om 19.00 uur verzorgt geloofsgemeenschap Oase  een meditatieve 
viering rondom de kruisweg van de schilder Albert Servaes, met het thema: 

 
“ HET KRUIS OMARMEN” 

 
Servaes ontleende zijn inspiratie aan de liefde van God, zoals Jezus die tot uitdrukking heeft 
gebracht. In alle staties zullen we die liefde herkennen en kan die liefde ons kracht geven om 
ons eigen lijden, als het op onze weg komt, te omarmen. 
Zijn lijden en dat van ons mensen komen tezamen in dit meditatief moment. 
 
Vóór en tijdens de kruisweg  horen wij enkele aria’s  uit de Matheus Passion. 
 
Jeanneke 
 

Pasen en paasvuur op 8 april 
 
Wat is het eerste gevoel dat bij je opkomt als je aan Pasen denkt? Drukte? Wat wordt er nu 
weer van mij verwacht? Met hoeveel zijn we, of misschien wel eenzaam en alleen? Het is in 
ieder geval iets waar we naar toeleven. Pasen, het moeilijkst te bevatten gebeuren in ons 
geloof. Wat gaat er aan vooraf, wat gebeurt daar en hoe gaat het verder? 
 
In onze Paasviering van zaterdagavond 8 april gaan we samen zingend en luisterend 
ervaren wat Jezus tijdens zijn leven, door te sterven aan het kruis en dan toch weer 
aanwezig te zijn, aan ons heeft meegegeven. 
We nodigen iedereen uit om eerst samen te komen bij het ontsteken van het Paasvuur op 
het Jozefplein aan de Burgemeester van Hoofflaan. Daar ontmoeten we ook de mensen die 
van daaruit de paaswandeling gaan doen. Samen bidden en zingen we daar, waarna we met 
elkaar het vuur meenemen naar de kerk om daar aan het begin van de viering de Paaskaars 
mee aan te steken. Bij binnenkomst krijgt iedereen een kaarsje en delen we het licht van de 
paaskaars. 
 
De voorgangers in deze viering zijn Frank Bockholts en Huub Bukkems. En naast 
samenzang worden we begeleid door een kwartet. Samenkomst bij het ontsteken van het 
paasvuur om 18.30 uur op het Jozefplein, waarna we het samen naar de kerk brengen. De 
viering begint om 19.00 uur. 
 
Frank 
 
 

  



  

Muziek in de liturgie 
 
Dominee Wim Dekker had over dit onderwerp een cursus gedaan en daarop gebaseerd een 
avond georganiseerd. Daarin nam hij ons mee door de geschiedenis van de muziek in de 
protestantse liturgie. Heel lang mochten daar alleen de psalmen op hele noten gezongen 
worden.  
Op een gegeven moment kwamen daar enige (29) gezangen bij, en vervolgens ging het 
snel: ritmisch gezongen psalmen, meer liederen, ook vanuit andere talen en achtergronden, 
zodat er in het nieuwe liedboek maar liefst 1016 liederen staan. Naast deze uitleg hebben we 
ook uitgebreid gezongen vanuit deze ontwikkeling, ook gaand van een psalm op hele noten 
tot Engelstalige liederen. 
 
Na de pauze concentreerden we ons op Psalm 51, waarin David aan het woord komt net 
nadat hij door de profeet Nathan de les gelezen is over de manier waarop hij zich Bathseba 
toegeëigend had. Naast twee versies uit het liedboek bracht Paul vd Steen nog het lied 
“Herschep ons hart” in, wat over hetzelfde thema gaat, en luisterden we naar Hallelujah van 
Leonard Cohen, wat ook nadrukkelijk over hetzelfde thema gaat: hoe je God nodig hebt om 
na grote schuld weer verder te kunnen.  
 
De avond eindigde met een inventarisatie van lievelingsliederen van de aanwezigen. Dat 
werd een forse lijst, waar we nog een aantal avonden mee kunnen vullen. 
 
Jeroen 
 

10 jaar Antonius in beweging 
 
Geloofsgemeenschap Antonius in Beweging in Best  bestaat 10 jaar. Zij waren en zijn een 
van de voorbeelden voor Oase. Ze vieren hun 10-jarig jubileum op zondag 16 april met een 
Eucharistie-viering in Buurthuis Kadans, Sint Jozefstraat 1 in Best.  

Een delegatie van het bestuur zal hier heen gaan. Maar jullie zijn ook van harte uitgenodigd. 
Ze vinden het wel fijn als je even een mailtje stuurt naar: antoniusinbeweging@gmail.com. 

 
Jeroen 
 
 

 
  



  

25e Kliederkerk zondag 19 maart 

 


