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Reacties gevraagd !! 
 
Soms… zouden we wat meer mee-leven ondervinden van onze achterban. Jullie allemaal 
dus. Zoals op belangrijke vragen waarbij (voorzichtig) nieuwe wegen worden geopend. 
 
In Bronwater van januari kon je erover lezen: wat vond je van het experiment om de 
maandelijkse viering te starten met een ontmoeting in de hal, ingevuld met een creatieve 
activiteit? Of de uitnodiging van Immanuel aan Oase-vrienden om hun zondagsvieringen te 
bezoeken. De reactie hierop was minimaal, en daarom herhalen we ze hier nog maar eens. 
Net als de rondvraag van één van jullie om deel te nemen aan een kloosterweekend. 
 
Zeker, bij de bespreking van deze zaken in de vieringengroep en het bestuur komen er 
allerlei gedachtes en suggesties los. Maar Oase is zoveel groter. Het helpt ons echt als jullie 
je laten horen.  
 
Meer reacties van jullie kant zorgen voor extra draagvlak! Voor grond onder de voeten. Dus: 
klim in de pen! Een mailtje sturen mag ook… bestuur@oaseveldhoven.nl. 
 
Bestuur Oase 
Harry 

 

Oase en Immanuelkerk: avondgebed 
 
Vanaf Aswoensdag organiseren geloofsgroep Oase en Immanuelkerk elke woensdagavond 
tot aan Pasen een bezinningsmoment op de woensdagavond.  
 
Op Aswoensdag is er ook de mogelijkheid om een askruisje te ontvangen. Tijdens het 
avondgebed klinkt een lied, wordt een Bijbeltekst gelezen en is er gelegenheid voor 
overdenking in stilte en gebed.  
Het avondgebed duurt van 19.00-19.30 uur en wordt gehouden in de kerkzaal van de 
Immanuelkerk aan de Teullandstraat 1. Het is ook te volgen via KerkTV. Voor contact en 
info: www.immanuelkerkveldhoven.nl 
 
Frank 

 
  



  

 
Meer liefde dan wetten 
 
De viering van 11 februari ging over een strenge lezing van Matteus. Jezus zegt daarin dat 
het niet voldoende is je aan de regels van de wet te houden, maar dat je meer moet doen. 
Dat lijkt in eerste instantie een loden last, maar Hans legde ons uit dat het vooral een oproep 
is om voorbij de regel van de wet te kijken en onze unieke medemensen te zien.  
 
Hannie gaf daar nog een mooi accent aan met de door haar gekozen acclamatie: “Woord dat 
in daden wordt verstaan. Het Licht aanvaard, het recht gedaan.”: het gaat niet om een 
juridische gedachtenspel, maar om wat je praktisch doet voor je medemensen. 
 
Jeroen 
  
 

Kloosterweekend 
 
In de vorige Bronwater heeft Ineke Groenen een oproep gedaan voor mensen die een keer 
mee op kloosterweekend willen. Daar zijn al wel wat reacties op gekomen, maar nog niet 
voldoende om er ook echt mee aan de slag te gaan.  
Vandaar nogmaals de oproep aan mensen die hier belangstelling voor hebben om zich te 
melden bij Ineke: : inekegroenen51@gmail.com. 
 

 
Meeleven met de gebedstijden in een klooster 

 
 



  

 
Zondagsviering Immanuel 
 
Ook in de vorige Bronwater: de vraag van de Immanuel wat ze kunnen veranderen om hun 
zondagsvieringen aantrekkelijker te maken voor mensen van Oase. Daar is één reactie op 
binnengekomen, met de suggestie om er een keer met elkaar over te spreken.  
 
Dat is een goede suggestie, maar met één belangstellende wordt dat wat lastiger. Graag 
hoor ik van jullie voor 28 februari of er belangstelling is voor een gesprek over dit onderwerp. 
 
Jeroen en Frank 
 

Paaskaarsen 
 
Nog even in herinnering: Paaskaarsen kunnen tot 26 februari besteld worden via 
bestuur@oaseveldhoven.nl. Bij de vorige Bronwater zat een overzicht met de kaarsen en 
prijzen. 
 

 
 
 

Paul Clement en Oase 
 
Paul heeft aangegeven dat hij wat meer ruimte in zijn agenda heeft gekregen en dat hij die 
graag wil inzetten voor Oase. Daar maken we uiteraard graag gebruik van, en begin dit jaar 
zijn Frank en Jeroen bij Paul geweest om te kijken hoe we dat vorm kunnen geven. 
 
Dat heeft er toe geleid dat Paul af en toe bij ons voor zal gaan. De eerste keer is al snel, bij 
de komende Aswoensdagviering, samen met dominee Wim Dekker. De oecumenische 
aswoensdagviering heeft een lange traditie in Veldhoven, die we vanuit Oase met veel 
plezier hebben voortgezet. 
Op andere zaken die Paul binnen Oase kan gaan doen, hopen we binnenkort terug te 
komen. 

 
Jeroen 



  

 
Meditatieve viering 
 
Woensdagavond 5 april verzorgt Oase  een meditatieve viering rondom de kruisweg van de 
schilder Albert Servaes, met het thema: 

 
“ HET KRUIS OMARMEN” 

 
Servaes ontleende zijn inspiratie aan de liefde van God, zoals Jezus die tot uitdrukking heeft 
gebracht.  
In alle staties zullen we die liefde herkennen en kan die liefde ons kracht geven om ons 
eigen lijden, als het op onze weg komt, te omarmen. 
Zijn lijden en dat van ons mensen komen tezamen in dit meditatief moment. 
 
Vóór en tijdens de kruisweg  horen wij enkele aria’s  uit de Matheus Passion. 
 
Jeanneke 
 
 

Taizéviering Veldhoven 
 

 
 
 
Op zaterdag 25 februari om 19.00u vindt weer een Taizé-viering plaats in de Immanuelkerk, 
Teullandstraat 1 in Veldhoven.  
Thema van de viering is “Hoop wanneer alles donker is ”  
 
 



  

 
De mogelijkheden om met elkaar te communiceren lijken tegenwoordig bijna onuitputtelijk! 
Tegelijkertijd is er óók een groeiend verlangen naar contact, naar de bron van het leven. Om 
hiermee in aanraking te kunnen komen, is het nodig de stilte weer toe te laten in het leven.  
 
Een viering in de stijl van Taizé betekent dat het accent ligt op meditatie, gebed, licht en 
zang. Iedereen, jong en ouder, is van harte uitgenodigd om deze Taizé-viering te bezoeken.  
Daarna is er gelegenheid om nog na te praten onder het genot van koffie en thee. 
 
De viering is ook live te volgen via KerkTV of YouTube, Immanuelkerk Veldhoven. 
 
 

Lezing Manuela Kalsky 
 
De Jonge Kerk in Roermond maakt ons attent op de interactieve lezing van Manuela Kalsky 
van NieuwWij op 4 maart a.s. in onze Ursulakapel in Roermond. 
 
Als er belangstelling voor zou zijn, graag een berichtje naar het Oase-bestuur, die het zal laten weten 
aan Anne-Francine van Gogh, theologe en pastor em. Jonge Kerk Roermond. 
 
 
 
 


