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Kerstmis, we zien ernaar uit! 
 
De verwachtingsvolle tijd van de advent is bijna voorbij. De kerstavond komt dichterbij, en 
wie ervoor openstaat voelt de magie van die wondere avond en nacht, waarin we de 
geboorte van Jezus herdenken. 
 
Het voelt fijn dat we dit jaar weer samen kunnen vieren, na twee Corona-jaren waarin alle 
actoren in een lege kerk via de camera verbinding met de vrienden van Oase probeerden te 
maken. Dit jaar is die kerk allerminst leeg! Het is een heerlijk idee dat gemengd koor Chant’ 
Oers -  ja, ook mijn koor! – zijn opwachting maakt in de Immanuelkerk om onze viering op te 
luisteren. En ze mogen allemaal partners, familie en vrienden meenemen. 
Ook de inbreng van een bevlogen Marjo Cuppen, die zich met ziel en zaligheid inzet voor 
‘haar’ project in  Malawi, is een verrijking van de kerstviering. 
 
Ook van de kant van Oase, van jullie dus als vrienden van Oase, hopen en verwachten we 
extra belangstelling! Dus: tot zaterdagavond, 24 december, om 19.00 uur in onze vertrouwde 
Immanuelkerk. Kom op tijd, het koor begint al eerder te zingen! 
 
Bestuur Oase 
Harry 
 
 

Speciale viering op kerstavond 
 
Op zaterdag 24 december om 19.00u viert Oase de geboorte van Jezus in een speciale 
viering. Ons thema: “Geboorte van licht in het donker” toen en nu, wordt extra feestelijk door 
twee gasten: 
 
Het koor Chant’ Oers gaat onze viering opluisteren met traditionele kerstliederen, die we 
samen kunnen zingen, en daarnaast met eigentijdse kerstliederen uit hun repertoire. 
 
“Geboorte van licht in het donker” willen wij ook letterlijk vorm gaan geven door de gehele 
opbrengst  van onze collecte te schenken aan de Stichting Muona Malawi.  
 
Marjo Cuppen van deze stichting  komt ons vertellen  hoe “licht” de kwaliteit van leven  zó 
kan verbeteren. Wat zou het fijn zijn als de school ‘s avonds verlicht kan zijn, zodat 
leerlingen daar hun huiswerk kunnen maken. 



  

 
 
Het voltallige koor Chant Oers in zijn vaste repetitieruimte in d’Ouw School in Oerle. 

 
Ook het ziekenhuis heeft nood aan licht.  Hėėl vaak valt in Muona de stroom uit en is de 
diesel  te duur en schaars geworden om de dieselgenerator van het ziekenhuis te kunnen 
gebruiken, met alle gevolgen van dien. 
Veel donkerte dus in het ziekenhuis, op scholen en in het dorp. 
 
Met solar lampen kunnen  wij  daar extra licht brengen. Een op zonne-energie werkende set 
kost €140,- en bestaat uit een klein zonnepaneel, een omvormer met radio en een USB-
aansluiting voor het opladen van telefoons, plus drie lampen die elk op drie sterkten kunnen 
branden. (zie foto). 
 

 



  

 
Met twee van deze solar lampen  kan een heel schoollokaal verlicht worden en hoeft het 
ziekenhuis niet te stoppen met een behandeling als de stroom uitvalt en de dieselgenerator 
niet werkt. 
 
Op meerdere plekken “licht laten schijnen in het donker” ; een mooier kerstcadeau kunnen 
we toch niet geven? Doen jullie mee? 
 
Los van de collecte, is een bijdrage ook heel welkom op rekeningnummer: 
IBAN NL63 ABNA 0617048436, o.v.v. Oase solar lampen Malawi. Info: ww.muonamalawi.nl 
 
Op 24 december om 19.00u begint de viering. Kom wat vroeger, het koor  begint al wat 
eerder te zingen. Plaats: Immanuelkerk , Teullandstraat 1 in Veldhoven 
 
Jeanneke en Hans 
 
 

Hoopvolle viering op 10 december 
 
Rondom het visioen van Jesaja over de woestijn die tot bloei komt en de lezing van Mattheus 
over de leerlingen van Johannes de Doper die Jezus opzoeken hadden Huub en Mieke een 
mooie viering gemaakt met als thema Van wanhoop naar hoop. In zijn levend woord gaf 
Huub aan dat God niet onze problemen oplost, maar vooral hoop geeft, doordat Hij ons nooit 
loslaat, en dat wij daarom zo ook met onze medemensen zouden moeten omgaan. “Het 
goede nieuws gebeurt waar mensen met Gods ogen kijken.” 
 
Voor het opluisteren van de viering had Paul een kwartet georganiseerd, zodat er een aantal 
4-stemmige liederen gezongen konden worden. Naast drie hoopvolle Oosterhuis-liederen 
zongen Anneke, Paul, Maria en Jeroen ook het Bach-koraal “Wie soll ich dich empfangen?” 
uit het Weihnachtsoratorium, als passende opmaat voor Kerstmis. 
 
Jeroen 
 

Muziekavond op vrijdag 27 januari 
 
God begrijpen is onmogelijk, maar via muziek, poëzie en verhalen kom je verder dan met 
zuivere rede. Op 27 januari om 19.00 uur gaan we die mogelijkheid verkennen, door te 
luisteren en te zingen. Paul van der Steen heeft de invulling bedacht, waarbij het hebben van 
een plezierige avond voorop staat.  
 
In de volgende Bronwater komt er een uitgebreidere aankondiging. 
 

  



  

 
Wat maakt Oasevieringen? 
 
Een beetje vreemde vraag misschien, maar toch. Al bijna zeven jaar vieren we samen in de 
Oase. Steeds proberen we daarin bij de tijd te blijven en aansluiting te zoeken naar wat ons 
dagelijks bezighoudt en dat wat de bijbelverhalen ons te vertellen hebben.  
 
Bij het samenstellen van een viering gaan we behalve bij onszelf ook in de literatuur en 
andere boeken zoeken. Geen standaard gebeden die niet bij ons passen. Wij zoeken naar 
teksten die ons aanspreken, kiezen liederen en maken daarbij een “levend woord” dat 
weergeeft wat we te vertellen hebben. Toch merken we dat we een beetje standaardviering 
aan het maken zijn. Steeds ongeveer dezelfde opbouw en volgorde. 
 
In de viering van januari gaan Hetty en Frank proberen om een of meer vernieuwende 
elementen aan te brengen. Voor ons een hele uitdaging. We gaan zien wat dat wordt. In 
januari komt er meer duidelijkheid, ook voor ons twee! 
 
Frank 
 
 

Klein Kerstoratorium op 7 januari 
 
Op 7 januari wordt tijdens de SOVE viering om 18.30 uur in de Johanneskerk in Eindhoven 
het Klein Kerstoratorium van Oosterhuis en Oomen gezongen. Het projectkoor is voor de 
gelegenheid uitgebreid met zangers uit de andere kleine geloofsgemeenschappen in 
Eindhoven en Veldhoven, het zou mooi zijn als dat ook voor het publiek zou gelden.  
 
Dus ook iedereen van Oase wordt van harte uitgenodigd voor deze viering. 
 
Jeroen 
 
 

  



  

 
Lichtje van de maand: wie kent iemand die het nodig heeft? 
 
Iedere maand tijdens de  reguliere vieringen bekijken we wie in aanmerking komt voor het 
Lichtje van de Maand. Het is bedoeld als steuntje in de rug voor hem of haar die daar op dat 
moment behoefte aan heeft.  
 
We kunnen als vieringengroep en bestuur niet overal van op de hoogte zijn. Als jij iemand 
weet die het Lichtje goed kan gebruiken, geef dat dan svp door aan Frank Bockholts: 
fhtmbockholts@onsbrabantnet.nl.  
 
 

 
 
Het licht doorgeven…. 
 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwachtingsvol kijken wij uit… 
 

Namens alle vrijwilligers van Geloofsgemeenschap Oase 
wensen wij 

fijne kerstdagen 
en 

een gelukkig en gezond 2023 


