Gebedsviering Oase zaterdag 11 februari 2023

voorgangers: Hans van Hak en Hannie van Hak

cantor: Jeroen piano: Frank
techniek: Armand beamer/camera: Harry
lichtje: Mary

Thema: Meer liefde dan wetten
Paaskaars is aan

Klankschaal
Oasekaars wordt aangestoken

Openingslied: Plaats om verhalen door te geven (op mel. GvL 118-2)

Plaats om verhalen door te geven;
Van hoop en liefde voor elkaar

van idealen hoog verheven

en onze dromen worden waar.

Hier komen mensen steeds weer samen
en zoeken naar een spoor van God.
Teken van eenheid, ja en amen.

De liefde als een nieuw gebod.

Plaats om te horen en te weten:

zijn liefde voegt het al aaneen.
God-hier-met-ons zal niet vergeten:
een mens leeft niet van brood alleen.
Hier klinkt een woord en wordt gebeden
om toekomst en om nieuwe moed.
Zo wordt hier voelbaar in het heden;
zijn vrede blijft bij ons voorgoed.
Plaats van ontmoeting en van zoeken
naar woorden met een nieuwe zin.
Woorden van God in oude boeken:
hij maakt met ons een nieuw begin.
Hier vinden wij de kracht tot leven,
hier roept Gij mensen bij hun naam.
Alles en alles zult Gij geven,

Gij God, de bron van ons bestaan.

Welkom en inleiding
Goede avond, beste mensen, hier in de kerkzaal en thuis bij het scherm.

Welkom om samen te vieren met zang en gebed. Een plaats van ontmoeting en van zoeken zongen

we zojuist.

In deze Oaseviering met als thema “meer liefde dan wetten” horen we woorden van Jezus die ons
verbazen. Het gaat dan over zaken die niet mogen zoals aan onze voorouders gezegd is en nog meer.
En toch wordt ons goedheid en liefde voorgehouden. Meer nog: sta open voor elkaar en ga samen op

weg. Ook als niet alles op rolletjes verloopt.



Laten we dan ruimte maken in onszelf. Dankbaar dat we hier bijeen zijn of op afstand met elkaar
verbonden zijn.

Gebed om ontferming (samen)

Als ik wist wat in die ander leeft

zou ik dan nog durven oordelen?

Als ik kon kijken in het hart van mijn medemens,
zou ik dan beter begrijpen?

Als ik zijn motieven kon doorgronden,

zou ik dan gemakkelijker vergeven en vergeten?
Als mijn doen en laten openbaar gemaakt werd,
zou ik dan niet beschaamd mijn hoofd buigen
en om vergiffenis vragen ?

Alles weten, is alles vergeven.....

God,

geef dat we verder kijken

dan de kleur

van iemands huid

of de kleur van iemands haar.

En help ons

om niet alleen te letten

op die hoofddoek

of die lange rok

als we mensen beoordelen.

Maak ons bewust

van onze vooroordelen.

Help ons te kijken

naar hoe iemand echt is,

naar aanknopingspunten

en naar mogelijkheden

- zoals U naar ons kijkt.

Want we zijn dankbaar

dat U verder kijkt

dan onze mensenhuid

en ons vraagt

om met U mee te doen.

Vredekaars en vredewens

In deze tijd van oorlog tussen Rusland en Oekraine die maar voortduurt, snakken mensen naar een
staakt het vuren en vrede. Een spiraal van geweld doorbreken; mensen respecteren en de goede kant
opgaan; dat zijn ingrediénten die vrede dichterbij kunnen brengen. Een vrede in ons eigen leven
dichtbij en vrede in de wereld om ons heen. We willen dit allemaal zo van harte, het is een diep
verlangen. Geven we daarom elkaar een teken van vrede.

lied: Vrede en alle goeds, vrede wens ik jou, vrede voor altijd

Eerste lezing het verhaal van elke mens



Je hebt je eigen mensenverhaal;

een verhaal over wat met je gebeurt.

Hoe je bent - hoe je was — graag wilt worden.
Elk mensenverhaal is belangrijk, ook het jouwe.
In elk verhaal spelen heel wat mensen mee.
En ook ....God.

Hij staat aan het begin van je verhaal.

God en jij beleven het samen,

soms in één klank, heel dikwijls misschien
met heel andere verwachtingen en verlangens.
En toch ... .trek je dezelfde richting uit.

Je hoort ook verhalen van anderen,

je luistert naar elkaar,

er groeien vragen in je.

Eén vraag wordt belangrijk:

Wie is die andere mens voor je?

Hoe zie je hem — wat wens je haar toe?
Hoe lief is hij of zij voor jou?

Eén antwoord is belangrijk:

Je bent een mens evenals ik, anders,

maar ik waardeer je zoals je bent.

Luister naar elkaar; leg je pretentie af.

je kunt en weet het niet alleen.

Kijk in de spiegel die de ander is

en laat je bevragen.

Ga samen op zoek, deel met de ander,
bouw aan een nieuwe wereld,

zonder onrecht, zonder verdrukking,
zonder ongelijkheid.

Maak van je verhaal geen sprookje.

Maak het waar met daden,

schrijf het zelf verder af

met je eigen leven.

Het is jouw verhaal.

Lied: Schriftlied, GvL 593
Evangelielezing: Matteus 5, 20-22a 27-28 33-34a 37

Jezus was met zijn leerlingen samen en nam het woord. |k zeg u: als uw gerechtigheid niet boven die
van de schriftgeleerden en farizeeén uitgaat, zult u het hemelse koninkrijk zeker niet binnenkomen.
U hebt gehoord dat tegen uw voorouders gezegd is: U mag niet doden. Wie iemand doodt, moet zich
verantwoorden voor de rechtbank. Maar ik zeg u: ieder die kwaad is op een ander, moet zich voor de
rechtbank verantwoorden. U hebt gehoord dat er gezegd is: Pleeg geen echtbreuk. Maar ik zeg u: wie
met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. U
hebt ook gehoord dat tegen uw voorouders gezegd is: Breek uw eed niet, maar houd uw eed aan de



Heer. Maar ik zeg u, helemaal niet te zweren. Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Wat u meer zegt,
komt van de duivel.

Acclamatie: Uitgesproken, hier gehoord,

Uitgesproken, hier gehoord,

in het donker, een lichtend woord.

Leven als nooit,

een nieuwe aarde voor wie dit woord doen en bewaren.
Woord dat in daden wordt verstaan:

het licht aanvaard, het recht gedaan.

Levend woord

U hebt gehoord dat tegen uw voorouders is gezegd: u mag niet doden, geen echt breken, geen eed
breken. Dat zijn uitspraken van Jezus, die daaraan toevoegt: maar ik zeg u, en het dan nog zwaarder
maakt. Hij eindigt met laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee.

Wij zongen daarna: woord dat in daden wordt verstaan: het licht aanvaard, het recht gedaan.

Al met al loodzwaar en toch wil ik komen tot een positieve gedachte. Wie niet zou ik zeggen.

Wees gerust er zijn aanknopingspunten en mogelijkheden. Van God, want die is de goedheid en
liefde zelf en die vraagt ons om mee te doen. Elke mens is anders, uniek en dient gewaardeerd te
worden zoals deze is. Luister naar elkaar, ga samen op zoek en bouw aan een nieuwe wereld. Een
wereld met rechten en gelijkheid. Begaan zijn met mensen die minder mogelijkheden hebben, die
het leven te snel gaat. Mensen die gebukt gaan onder ziekte, verdrukking, oorlog en natuurgeweld
zoals in Syrié en Turkije hopen op hulp. We zijn immers allemaal onderweg in een wereld met een
onzekere toekomst, over lichte en donkere paden. Maar ook met het geloof en vertrouwen dat God
voor ons uitgaat en ons in de rug steunt. Er wordt op ons gerekend. Jezus wil hierbij de dienaar zijn,
meer nog dan een vriend, meer nog door zijn daden. Die gaan dan voor ons over regeren in plaats
van negeren; van leiden in plaats van vermijden; over humanitaire hulp in plaats van sancties.

Daar steken de zware woorden van: ik zeg u, schril tegen af. De woorden zijn geen doemdenken
maar houden ons een spiegel voor, houden ons bij de les van het leven: doe goed en respecteer
elkaar. Dan wil je alle ellende voorkomen en zorgen voor recht, vrede en nabijheid. Dan is er
aandacht voor ieder mens, en kan iedereen ondanks alles weer groeien en open bloeien. Niet naar
de letter, maar nadrukkelijk dus in de geest van de wet handelen; het lijkt soms een visioen. Wees
daarom niet bang voor waar je mee te maken krijgt, maar hoor door alle twijfel heen de stille stem in
jezelf die je verder brengt. Een vooruitzicht opent zich dan met een breed zicht op elkaars geluk,
kome wat komt. Mensen veel geluk.

Stilte
en pianospel

Geloofsgebed, wij bidden samen

Ik geloof in God, mijn Schepper, die mij gemaakt heeft naar zijn beeld, die mij liefheeft, die mij
troost en vergeeft en die mij steeds opnieuw de mogelijkheid geeft tot een nieuw begin.

Ik geloof in Jezus Christus, die als mens geleefd heeft, door God gezonden, om alle mensen heel
nabij te zijn, die de liefde heeft geleefd door te helen en te genezen.



Ik geloof in de Heilige Geest, die bezielt en vreugde geeft, die de mensen doet hopen, tegen beter
weten in, en die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat mensen elkaar nodig hebben, om samen God te dienen, om de schepping
bewoonbaar te maken voor iedereen, door samen te delen en in eenvoud te leven en de komst
van Gods Rijk op aarde voor te bereiden.

Amen

Voorbeden
met acclamatie (samen zingen)
=aan het begin, na de beden en aan het eind =
Accl U die luistert in nabijheid, hoor naar ons bidden

Goede God,

het lot van mensen gaat u ter harte.

U schenkt ons alle ruimte om in vrijheid te leven.
Wij bidden u:

Om een beetje meer geloof
in het visioen van vrede
voor de wereld om u heen.

Om een beetje meer geloof
in de goede wil van anderen,
ouders, kinderen en naasten.

Om een beetje meer geloof

in de wijsheid van die oud zijn,

in de onstuimige jeugd -

om een beetje meer geloof als kinderen,
kleine mensen geheel en al

op vertrouwen aangewezen.

Om wat veiligheid en wat rust

onder de mensen,

wat meer hartelijke aandacht voor elkaar,

meer geborgenheid in het ene leven dat wij delen.

Wij bidden

voor mensen die ontgoocheld geraakt,

ziek zijn of gebukt gaan onder beperkingen.

Voor mensen die moeite hebben om het hoofd boven water te houden.
Voor allen die lijden onder oorlog en geweld;

bijzonder voor mensen in de regio’s in Oekraine en Rusland,

en in Syrié en Turkije.

Wij bidden
voor allen die niet hier maar thuis met ons vieren, en voor onszelf.
Voor de pasgeboren kinderen en de mensen die gestorven zijn.



Accl U die luistert in nabijheid, hoor naar ons bidden

intenties/boek kaarsjes eigen intenties stilte
Accl U die luistert in nabijheid, hoor naar ons bidden

Onze Vader, wij bidden samen

Jij die heet

“ Ik zal er zijn voor jou”,

wij noemen je Vader;

Laat jouw naam heilig zijn in ons leven
en leidraad voor al ons doen en laten.
Laat jouw liefde en broederschap
gestalte krijgen in ons samenleven.
Laat jouw wil gebeuren:

vrede en geluk voor iedereen.

Geef ons elke dag ons dagelijks brood,
niet minder, maar ook niet meer

en leer ons te delen met elkaar.

Wees ook voor ons vergeving,

zoals ook wij

op elkaars genade aangewezen zijn.
Laat ons steeds het goede doen,

want van u is de toekomst,

kome wat komt.

Brood voor onderweg

Onderweg zijn we, onderweg in een wereld

waar grenzen tussen volken verdwijnen,

een wereld ook waar iedereen

een eigen plek, een eigen thuis zoekt.

Onderweg zijn we, onderweg in een wereld

waar de grens tussen wat kan en wat niet kan

elke dag lijkt te veranderen.

Een wereld waar iedereen ooit een grens dient te trekken
tussen wat mag en wat niet mag.

Onderweg ben je, al weet je niet waarheen,

al zou je liever blijven waar je bent.

Onderweg ben je, naar een toekomst die niemand kent.
Maar één ding staat vast:

je weg zal over lichte én donkere paden leiden,

door zonnige én stormachtige gebieden.

Onderweg zijn we, zoals zovelen voor ons,

onderweg in het geloof dat God voor ons uitgaat

en ons in de rug steunt.

lichtje van de maand



Onderweg in het vertrouwen dat God ons de vrijheid geeft
en ons opvangt voordat we vallen.

wij nemen het brood in onze handen
Oude verhalen over mensenherder Jezus
zijn doorverteld en opgetekend
tot hier en nu , wereldwijd.
Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God, een vriend ,
leidsman en herder,
dienaar van mensen,
die zich wegschonk in het delen van het brood
op de laatste avond van zijn leven.
Tot zijn gedachtenis nemen we daarom dit brood
en breken het, delen het,
als teken dat wij hem na willen volgen,
als teken van verbondenheid met hem en met elkaar.
Dat wij hem bij ons leven houden
op de weg die voor ons open ligt
en die we bereid zijn om
voor elkaars geluk te gaan.
= Brood delen =

Lied: De wijze woorden en het groot vertoon ( = deze wereld omgekeerd)

Slotgedachte Thuis

Waar liefde is en zorg om elkaar,

daar is het goed wonen.

Waar gehuild kan worden en gelachen,
daar kunnen mensen leven.

Waar niets verborgen hoeft te worden,
daar kan een mens geborgen zijn.

Waar verdriet en pijn worden gedeeld,
daar worden mensen een thuis voor elkaar.
Waar aandacht is voor ieder,

daar kan ieder groeien en openbloeien.
Waar mensen elkaar behouden en verwarmen,
daar is men het liefste thuis.

Zegenwens

Dat onze tongen

vurige woorden van liefde zullen spreken,
dat onze handen

daden van warmte uitstralen,

dat onze ogen

schitteren van genegenheid,

dat onze oren

gespitst zijn op signalen van gerechtigheid,



dat onze voeten gaan op de weg van de vrede,

En als je soms de weg kwijtraakt,

geen vaste grond meer vindt,

en als je dreigt te verdrinken,

als het vuur gedoofd is en je kou lijdt in de nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt,

dan moge de Stem je zeggen:

“Wees niet bang. Ik zal er zijn”.

Dat is zegen!

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Afsluiting

We zijn bijna op het einde van de oaseviering gekomen.

Dank aan de mensen achter de schermen; ja dat bent u thuis: fijn dat u meeviert

en de anderen rondom deze viering, met name Frank, Harrie, Hetty, Jeroen (die inviel voor Armand
die geveld is door corona) en Mary.

De koffie en thee staat klaar dus alle gelegenheid voor ontmoeting.
Ik hoop dat we inspiratie hebben opgedaan voor de komende tijd.
Of zoals Jezus ons voordoet: ga veel verder dan de wet voorschrijft: meer liefde dan wetten.

Slotlied: Wonen overal
Volgende vieringen met Oase:

Woensdag 22 februari aswoensdag viering en woensdagen erna tijdens de 40-dagentijd
zaterdag 11 maart 2023 Gebedsviering



