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Aansteken Oasekaars 

 

Openingslied : De vreugde voert ons naar dit huis  (coupletten 1,2,3,4 en 7) 

 

Welkom en inleiding 

Welkom jullie allen , hier aanwezig in dit huis of thuis in een stoel voor de TV of computer , wij gaan 

samen nadenken , bidden en zingen over naastenliefde en rechtvaardigheid. “Een mens leeft niet 

alleen van brood” staat er geschreven. Om menswaardig te kunnen leven is een mens ook 

aangewezen op woorden, op woorden uit de mond van Hem die mensen ooit tot leven riep. Een 

bemoedigende boodschap vandaag voor mensen als wij. Gods vertrouweling Jezus ging om met 

zondaars en tollenaars , met mensen als wij. Hij zocht hun hart om daarin Gods vrede neer te leggen. 

Naar die vrede mogen ook wij – hier en nu – met vertrouwen uitzien. Welkom mogen wij elkaar 

heten uit naam van Hem die ons heeft geschapen.  

Vredewens: Zijn vrede mogen wij over elkaar afroepen in het lied “Vrede en alle goeds”. 

 

Aansteken vredeskaars. 

Vredeslied :  Vrede en alle goeds 

 

Gebed van stilte 

Wij bidden U , God om in onszelf een stem van stilte te mogen horen zodat ons zwijgen zich mag 

vullen met uw aanwezigheid. Doorbreek onze woordenstroom , onze gedachten die ons beheersen. 

Maak ons leeg en ontvankelijk , zodat stilte ons in bezit mag nemen. Stem van de stilte , spreek in 

ons. 

Laat uit ons wegvloeien alle lawaai van zelfhandhaving en geldingsdrang, van zelfzucht en 

eigenbelang , zodat in ons zich een ruimte opent , waarin de leegte en het zwijgen ons opnieuw leren 

luisteren naar wat boven onszelf uitgaat. Stem van de stilte , spreek in ons. 

 

Acclamatie : Neem mij aan zoals ik ben, LB 833  

 

Gebed  

Goede God, voordat we gaan lezen van de profeet Hosea en de Evangelist Matteüs bidden wij dat wij 

ons hart openstellen om goed te kunnen ontvangen wat geschreven staat. Tollenaars en zondaars 

worden vergeleken met zieken die een dokter nodig hebben.  Ze moeten met liefde worden tegemoet  

getreden. Je nodigt hen uit aan je eettafel vanuit de roep om rechtvaardigheid en barmhartigheid. 



 

Eerste lezing : Hosea 6 , verzen 1-6 

Kom , laten wij teruggaan naar de Heer 

Hij heeft ons verscheurd , hij zal ons genezen; 

De hand die sloeg zal ons verbinden. 

Hij redt ons na 2 dagen van de dood, 

De derde dag doet hij ons opstaan: 

In zijn nabijheid zullen wij leven. 

Dan zullen wij hem kennen 

Ernaar jagen om de Heer te kennen. 

Even zeker als de dageraad zal hij komen, 

Hij komt naar ons als milde regen, 

Als de lenteregen die de aarde drenkt. 

Wat moet ik met je beginnen, Efraim? Wat moet ik met je beginnen, Juda ? Want jullie liefde is als 

een ochtendnevel , als dauw die ‘s morgens vroeg verdwijnt. Maar door mijn profeten is voorspeld : 

zo brak het volle licht van mijn recht door. Want liefde wil ik , geen  offers ; met God vertrouwd zijn is 

meer waard dan enig offer. 

Tussenzang : Amazing Grace 

 

Evangelie : Matteüs 9 , verzen 5-13 

Jezus was in discussie met enkele schriftgeleerden. 

Hij zei : Wat is gemakkelijker te zeggen : “Uw zonden worden u vergeven” of “Sta op en loop ?”. Ik zal 

u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. 

Toen zei hij tegen de verlamde : Sta op , pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. 

Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan 

mensen heeft verleend. 

Toen Jezus van daar verderging , zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette , en hij zei 

tegen hem : “volg mij”. De man stond op en volgde hem.  Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd , 

kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars , die samen met hem en zijn leerlingen aan de 

maaltijd deelnamen. De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen : Waarom eet uw meester 

met tollenaars en zondaars ? Jezus hoorde dit en gaf als antwoord : “Gezonde mensen hebben geen 

dokter nodig , maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen : Barmhartigheid wil ik , geen 

offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen , maar zondaars “. 

Acclamatie : Die ons voor het licht gemaakt hebt, GLB 569  

 

Levend Woord 

Ten tijde van Jezus  leefden er z.g. tollenaars in Israel. De tollenaar was een belastinginner , in dienst 

van de Romeinen. Een tolplaats kon gepacht worden. De tollenaar was meestal een man met een 

groot vermogen. In éėn adem werden tollenaars met zondaars genoemd. Matteüs was zo’n tollenaar;  



niet populair omdat hij voor de bezetter werkte en geld in zijn eigen zak stak. Sommige tollenaars 

hadden wel anders gewild maar wisten niet hoe. Hoe breek je met gewoontes als je van alle kanten 

klem zit. Er waren 2 soorten tollenaars. De tollenaars die volgens de regels een bepaald percentage 

belasting mochten innen waren z.g. gabbais ; ze gingen overigens hun boekje te buiten door vaak 

buiten de regels te handelen naar willekeur , en de mokhes  die belasting inden over alles wat los en 

vast zat. De tollenaars zullen toch geweten hebben dat ze mensen dupeerden door nog meer 

belasting te innen dan dat er door de Romeinse overheid was opgelegd. Toen ik de geschiedenis over 

de tollenaars dieper bij mij liet inwerken , in Lucas 18 staat er ook veel over geschreven , schoot mij 

de precaire situatie van de slachtoffers van de kinderopvangtoeslag te binnen. Ook hier is er sprake 

van de letter van de wet en willekeur.  Kort door de bocht ? Wie zal het zeggen.  

Matteüs , door Jezus geroepen , wordt getuige van Christus , is de schrijver van het evangelie van 

vandaag. Hij zegt hier dat hij de apostel Matteüs is , en tegelijkertijd dat hij niets meer is dan een 

zondaar die bevrijd werd en vergeving ontving. Matteüs stamt van het Hebreeuwse woord 

“Mattatjah” , wat betekent “Geschenk van God “. Jezus roept de tollenaar Matteüs en gaat bij hem 

eten.  Het is meer dan empathie tonen . Je kunt zeggen : door hem niet uit de weg te gaan en hem 

binnen te halen in zijn eigen leven , bewijst Jezus hem barmhartigheid. Niet alleen aan hem , maar 

aan vele tollenaars en zondaars die mee aan tafel aanliggen.  

Hosea en Matteüs  vertellen allebei  “ik wil liever barmhartigheid dan offers”. Jezus spreekt de 

farizeeën aan op hun eigen opvattingen;  “Jullie vinden toch ook dat barmhartigheid boven offers 

gaat”? Hij probeert hen mee te krijgen. De Farizeeën kunnen het gedrag van Jezus niet begrijpen . 

Jezus kiest ervoor om mensen op te zoeken die zijn aandacht het meest nodig hebben. Hij blijft trouw 

aan zijn roeping door God. Willen wij wel geroepen worden door Jezus en er trouw aan blijven? 

Naar aanleiding van de roeping van Matteüs wordt in het evangelie verhaal duidelijk gemaakt wat 

barmhartigheid betekent. Barmhartigheid gaat in alle geval voor op het offers brengen aan God. 

Barmhartigheid gaat verder dan begrip tonen voor tollenaars en zondaars. En als je te veel bezig bent 

met de tempel  en de eredienst , ontgaat je op den duur waar het werkelijk om gaat in het leven. 

Tempel en eredienst , ik vertaal dat in kerk en liturgie , zijn geen doel op zichzelf. Ze zouden ons 

moeten helpen je het wezenlijke in herinnering te brengen : volgehouden barmhartigheid jegens 

iedereen die het nodig heeft. Door Matteüs barmhartig te zijn roept Jezus hem op , zijn naam eer aan 

te doen : opnieuw een geschenk van God te zijn. Hoe zit het eigenlijk met onze vooroordelen ? 

Er zijn veel voorbeelden uit de huidige maatschappij te noemen waar barmhartigheid en begrip op 

gespannen voet staan met de praktijk. 

Wat doe je als je in de stad op straat mensen tegen komt , van wie het gedrag je niet aanstaat. Nogal 

wat  verslaafden hangen overal rond. Soms komt een van hen naar je toe en vraagt of je misschien 

wat geld hebt. Je moet vaak slikken om door het verwaarloosde uiterlijk heen te kijken. Of denk je : 

met mijn geld gaat hij straks weer scoren en dat wil ik niet. 

In de trein zie je ook bedelaars , vaak dakloos. Opeens begint iemand te spelen op een instrument of 

te zingen en even later gaat hij rond om een bijdrage te  vragen. Moet dat nu , denk ik. Je wilt gewoon 

even rustig zitten onderweg , en dan is daar iemand die je zomaar weghaalt uit je bezig zijn met wat 

je leuk vond , en dan ook  nog om geld vragen. Ik geef dan wat geld maar weet eigenlijk niet waarom, 

het voelt dubbel. 

Ik zie iemand op straat lopen met een keppeltje op. Ik herinner me de politieke situatie van Israël en 

de Palestijnen en wat ik dagelijks op de media zie. Ik word er niet vrolijk van. Ik ben geneigd deze man 

op straat afstandelijk , zelfs onvriendelijk te bejegenen .  



Iets dergelijks kan je overkomen bij vrouwen die een hoofddoek dragen. Zo werken ze toch mee aan 

hun eigen onderdrukking , flitst er door me heen. Als een van hen je aanspreekt is het toch niet te 

veel gevraagd om door het uiterlijk heen te kijken.  

Laatst belde iemand bij mij aan die mij de Wachttoren aanbood om te lezen. Hij begon over Matteüs 

die in zijn evangelie spreekt over barmhartigheid. Ik dacht meteen aan misbruik dat ook in hun 

kringen  speelt maar niet bewezen is. Ik had geen zin meer om in discussie te gaan. 

In de tijd dat Matteüs zijn verhalen over Jezus schreef , speelden dit soort vragen ook. De 

eigengerechtige Farizeeën vonden de tollenaars onrechtvaardig en minder volk. Matteüs vertelt over 

tollenaars en zondaars met wie Jezus aan tafel gaat , en dan ook nog in het huis van een tollenaar. Hij 

beantwoordde de roep van Jezus om naastenliefde door hem te volgen, alles achter zich latend . Het 

is goed om onszelf er van te laten doordringen dat naastenliefde en barmhartigheid het leven veel 

aangenamer maken , voor onszelf , als ook voor andere zondaars.  

Stilte 

Muzikaal intermezzo 

 

Geloofsgebed   

V. Wij geloven in het licht dat alle duisternis kan overwinnen. Wij geloven in de liefde, ooit in mensen 

neergelegd tot elkaars vriendschap en vrede. 

A. Wij geloven in de mens der mensen, Jezus, in wie de liefde sterker is dan de dood, groter dan zijn 

zorg om zelfbehoud. Hij bleef weerloze mensen trouw , ook toen machtigen hem daarom naar het 

leven stonden. 

V. Wij geloven dat Hij leeft. Met hem geloven ook wij dat wie iets van zichzelf geeft , leven zal vinden. 

A. Wij geloven dat de Geest die Hem bezielde, ook ons kan bewegen om te doen wat Hij gedaan 

heeft , om mensen voor mensen te worden. 

V. Wij geloven in Zijn ideaal van gemeenschap, dat ons werd doorgegeven door mensen die het 

waarmaakten , een van hart en ziel met elkaar verbonden. 

A. Wij geloven in  vergeving , zeventig maal zeven maal. Wij geloven in de mogelijkheid van een 

nieuw begin telkens weer. 

V. En wij geloven in voltooiing. 

A. Een nieuwe hemel en nieuwe aarde , alle tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn; Gods 

woning onder de mensen, wij Gods volk en Hij God-met-ons voorgoed. Amen 

 

Voorbeden  

Acclamatie: Dat wij volstromen met levensadem, GvL 416 

 

Keren wij ons hart tot God en bidden wij: 

Voor mensen die door hun omgeving geminacht en vermeden worden : dat er anderen zijn die daar 

niet aan willen meedoen; die bouwen aan  verbondenheid en gemeenschap. 

Voor hen wier harten nog van u verwijderd zijn , voor wie zelfgenoegzaam op anderen neerzien : dat 

zij oog krijgen voor eigen onvolkomenheden ; dat zij werken aan zichzelf ; dat ook zij , ten goede 

gekeerd , Gods vrede mogen ervaren. 

Voor onszelf , hier samengekomen : dat wij ons mogen blijven verheugen over Gods en elkaars 

tegemoetkoming ; dat wij met vreugde elkaars duurzame vrede willen zijn. En mogen wij bij U 

neerleggen wat ons bedrukt en verwart , maar ook wat ons vreugde geeft. 



Voor onze jonge mensen dat zij meer weerstand kunnen bieden aan de prikkels die op voortdurend 

hen afkomen. Dat zij de weg naar innerlijke rust kunnen vinden. Laat ons hen daarbij helpen. 

 persoonlijke intenties, lichtje van de maand 

Onze Vader 

Met elkaar verbonden in een kring bidden we samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft    

 

Onze Vader in de hemel 

Laat uw naam geheiligd worden, 

Laat Uw koninkrijk komen 

En Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben, 

Vergeef ons onze schulden , zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving , maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap , de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

 

Brood voor onderweg 

Wat woorden niet kunnen zeggen, kunnen gebaren ons zeggen. Een mensenzoon , ooit op weg 

gegaan met woorden vol wijsheid voor wie maar horen wilde , stelde een gebaar  dat nooit vergeten 

mocht worden. “Blijft dit doen “sprak Hij , toen Hij op de laatste avond van zijn leven brood brak en 

daarin zichzelf wegschonk. “Blijf dit doen “. Tot zijn gedachtenis wordt dat gedaan hier in ons midden.  

mogen wij hier en nu delen tot gemeenschap met Hem en elkaar.  

 

Lied:  Die mij droeg op adelaarsvleugels 

 

Slotgedachte  

Wij zijn bijna aan het einde gekomen van deze viering. 

Ik hoop dat jullie het niet te veel woorden vonden. Alle emoties die verband houden met het omgaan 

met je naaste zijn gepasseerd : Barmhartigheid , rechtvaardigheid en vergeving , daarom had ik 

gekozen voor de rode draad “Naastenliefde’.  Ik vond het mooi dat u allen zo aandachtig heeft willen 

meedoen om er een “samen kerk” van te kunnen maken. Ik wil jullie hier en thuis bedanken voor het 

aanwezig zijn. Frank en Jeroen voor de prachtige muziek , Harrie voor de techniek, en Corrie voor het 

meedenken en de ondersteuning hier. Na de zegenbede gelezen door Corrie en het vreugdevolle 

slotlied “Vervuld van Uw zegen “ mogen we koffie of thee gaan drinken  en elkaar ontmoeten. 

Zegenwens 

Moge de weg je zeggen : volg me maar. 

Moge de ster je zeggen : Richt je vaart op mij. 

Moge de grond je zeggen : Bezaai me. 

Moge het water je zeggen : Drink me. 

Moge het vuur je zeggen : Warm me. 

 Moge de boom je zeggen : Schuil in mijn schaduw. 

Moge de vrucht je zeggen : Pluk me , eet me. 

En als je de weg kwijtraakt , geen vast voet meer vindt 

En dreigt te verdrinken , als het vuur gedoofd is en als je kou lijdt, 

in een nacht zonder sterren , als de b omen kaal zijn  

en je honger en dorst hebt , dan moge de Stem je zeggen : 

Wees niet bang , ik zal er zijn. Laten wij elkaar vasthouden en zegenen ! 



In de naam van de Vader , de Zoon en de heilige Geest. 

Amen 

 

Slotlied : Vervuld van uw zegen  LB 425 

 


