
Gebedsviering Oase zaterdag  12 augustus 2023   

Thema:  Elkaar de hand reiken  

Voorgangers:  Hans van Hak  en Hannie van Hak  

Cantor:  Jeroen Kok     

Piano:                  Paul v.d. Steen en viool: Luuk van der Steen  

Techniek:  Jeroen Kok en Paul Hafkemeijer 

Lichtje van de maand: Dimphie de Meijer  

 

Paaskaars brandt   

Mededelingen   

Klankschaal  Oasekaars wordt aangestoken 

 

Openingslied:   Wij zoeken U als wij samen komen  (1,2, en 4) 

Wij zoeken U als wij samen komen 

hopen dat Gij aanwezig zijt, 

hopen dat het er eens van zal komen: 

mensen in vrede vandaag en altijd. 

Wij horen U in oude woorden 

hopen dat wij uw stem verstaan 

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 

waarheid en leven, bron van bestaan. 

Wij vragen U om behoud en zegen 

hopen dat Gij ons bidden hoort 

hopen dat Gij ons adem zult geven 

geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

 

Welkom en inleiding   

Goede avond, beste mensen, hier in de kerkzaal en thuis bij het scherm. 

Welkom om samen te vieren met zang en gebed. Een plaats van ontmoeting en van zoeken zongen 

we zojuist. Wij mensen, hebben niet de wijsheid in pacht. We beseffen ook dat we niet zonder elkaar 

kunnen. Daarom reiken we elkaar de hand. Het thema van vandaag. Jezus reikt zijn hand uitnodigend 

en zonder voorbehoud aan Petrus als die angstig en bang is. Petrus voelt te weinig grond onder zijn 

voeten, meer nog: hij zakt weg in het water en schreeuwt om redding. Jezus reikt hem de hand. Zo 

kunnen ook wij doen. 

Laten we eerst stil zijn en ruimte maken in onszelf. Dankbaar dat we hier bijeen zijn of op afstand 

met elkaar verbonden zijn.  

 

Openingsgedachte: Mooie woorden  

 

God, 

geef dat het niet bij mooie woorden blijft; 

bij mooie verhalen dat het anders moet; 

bij grote woorden, zoals: “stoppen met pesten”, 

“iedereen accepteren zoals hij of zij is”’ 

“niemand uitlachen en niemand pijn doen”. 



Geef dat het niet bij mooie woorden blijft; 

bij mooie praatjes aan onderhandelingstafeltjes; 

bij prachtige uitspraken als “vrede brengen”, 

“je verantwoordelijk voelen voor elkaar” 

en “samen een nieuwe wereld opbouwen”. 

Geef dat het niet bij mooie woorden blijft; 

bij indrukwekkende televisietoespraken; 

bij schitterende plannen en goede ideeën. 

Help ons ze eindelijk eens uit te voeren. 

Geef dat die woorden daden worden. 

 

Vredeskaars wordt aangestoken   

Vredewens 

 

Geef ons vrede, in een wereld vol spanning en haat, 

waarin mensen verblind zijn door wraak of vooroordelen, 

waarin mensen tegenover elkaar staan 

en elkaar de dood injagen. 

Geef ons onvrede, met alles wat niet goed is, 

dat we opkomen voor iedereen die in het nauw zit, 

dat we “vechten” voor een wereld 

waarin mensen elkaar respecteren en waarderen.  

In deze tijd van oorlog tussen Rusland en Oekraïne die maar voortduurt,  en dreigende situaties in 

Niger en Soedan, snakken mensen naar een staakt het vuren en vrede. Een spiraal van geweld 

doorbreken; mensen respecteren en de goede kant opgaan; dat zijn ingrediënten die vrede dichterbij 

kunnen brengen. Een vrede in ons eigen leven dichtbij en vrede in de wereld om ons heen. We willen 

dit allemaal zo van harte, het is een diep verlangen. Reiken we daarom elkaar de hand met een teken 

van vrede. 

 

Vredeslied: Vrede voor alle mensen  

 

Eerste lezing:  Kijk op het leven  

 

Er zijn mensen die veel van elkaar houden 

en toch heel weinig tijd voor elkaar hebben. 

Ze hebben het druk met heel veel dingen. 

Maar als een van beiden er niet meer is, zeggen ze: 

wat ben ik toch een stommeling geweest 

dat ik niet meer tijd voor haar/hem had. 

Je zag het toen niet. Je genoot niet van de liefde. 

En je zegt: had ik toen maar gezien wat ik nu zie. 

Je zag het niet omdat de omstandigheden, 

je gezichtsvermogen, je kijk op de dingen, beperkten. 

Ontzettend jammer, want je ziet bijna alles te laat. 

Of je moet bereid zijn om ook te willen kijken 

met de ogen van een ander, 

die in andere omstandigheden verkeert. 

Dan kun je van elkaar heel veel leren. 



Nu leven wij in de omstandigheid, 

dat wij in de gelegenheid zijn 

om te leven vanuit het evangelie. 

dat is een kijk op het leven 

van Iemand die méér zag dan wij. 

Daar kunnen we ontzettend veel aan hebben. 

Behalve als we zouden zeggen: 

ach, dat evangelie: uit de tijd, 

niet actueel, goed voor kerkmensen. 

Ontzettend jammer zou dat zijn, 

want als God ons zegent met het licht van ZIJN ogen, 

zien we alles veel beter 

en zijn we veel en veel gelukkiger. 

 

Lied:  Hij die gesproken heeft, GvL 616 

 

Evangelie lezing:  Matteus 14, 22 – 33    Jezus loopt over het water  

Na de broodvermenigvuldiging zei Jezus tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze 

moesten alvast naar de overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen naar huis 

sturen. 

Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden. Hij was daar alleen. Het werd nacht. 

De leerlingen waren al een heel stuk het meer opgevaren. Ze hadden tegenwind. De golven sloegen 

hard tegen de boot. 

Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. 

Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken zij vreselijk. Ze schreeuwden het uit 

van angst en riepen: “Een geest”. !  

Maar Jezus zei: rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn. 

Toen zei Petrus: Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. 

Jezus zei tegen hem: Kom naar mij toe. Petrus  stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus 

toe. 

Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd  hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: 

Heer redt mij. 

Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast Hij zei: Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo 

klein? 

Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien.  

De leerlingen in de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden: U bent echt de Zoon van God.  

 

Acclamatie:  Uitgesproken, hier gehoord 

 

Uitgesproken, hier gehoord, 

in het donker, een lichtend woord. 

Leven als nooit, 

een nieuwe aarde voor wie dit woord doen en bewaren. 

Woord dat in daden wordt verstaan: 

het licht aanvaard, het recht gedaan. 

 

 

 



Levend woord   

Over water lopen, dat kan niet en ik durf het ook niet, zul je denken. Petrus, die dacht het wel te 

kunnen, maar komt van een koude, natte kermis thuis.  

Volgens de lezing van Matteüs, kan en doet Jezus het wel.  

Maar wat betekent het verhaal feitelijk?  

 

Het evangelie vertelt ons geen stuntverhalen maar een blijde boodschap.  

Het water ligt aan de voeten van Jezus. Hij treedt het water met voeten, het water is aan Hem 

onderworpen. Het water staat voor alles wat een mens ongelukkig maakt: chaos, ruzie, racisme, 

gebrek aan zelfvertrouwen, discriminatie, geroddel, jaloezie.  

Jezus stelt vragen bij vanzelfsprekendheden. Tegen dit alles is Hij ”ten strijde“ getrokken. Wordt door 

Hem met voeten getreden en is aan Hem onderworpen.  

Dat Petrus ook over het water loopt is bedoeld om ons aan te spreken zoals Jezus te doen. Hem na te 

volgen. Steeds en ook vandaag de dag is er “strijd“ nodig om arme, miskende en ongelukkige mensen 

de hand te reiken en voor hen op te komen. Dat het niet bij mooie woorden blijft, dat er minder 

getwijfeld wordt en geloofwaardig blijft, dat we in het leven elkaar hierbij nodig hebben. Tegen 

egoïsme en eigen gelijk en macht in. We kunnen elkaar meer zelfvertrouwen en godsvertrouwen 

geven.  

Geen twijfel tonen maar je gesteund en gesterkt weten in je geloof en in elkaar. Dat hebben we 

nodig; voor onszelf en anderen.  

Jezus zegt niet voor niets tegen Petrus toen die twijfelde en bang werd: “ Waarom ? Waarom ? Je 

weet toch waarvoor je het doet en weet je gesteund door mij. Toen stopte het met waaien.  

 

De tegenwind ondervinden we allemaal. De golven slaan hard tegen de boot. Verplaats je eens in de 

situatie van de ander. Kijk eens met de ogen van de ander. Zoals vluchtelingen: die zijn veelal op een 

ruwe zee maar hebben een doel voor ogen. Zij ontvluchten het oorlogsgeweld of hopeloze 

levensomstandigheden; daar waar  ze hun leven niet langer zeker zijn door agressie.  

Alle mensen zijn op hun levensweg, al weet je niet steeds waarheen. Maar je bent niet alleen.  

 

De vakantieperiode is een gelegenheid voor ieder van ons om in stilte te bezinnen op wat komen 

gaat. Denk daarbij niet alleen aan jezelf; stel je uitnodigend en zonder voorbehoud open naar jouw 

medemensen. Zeker naar hen die gebukt gaan onder moeilijke levensomstandigheden. Daar kun je 

niet alleen veel van leren, maar vooral zien, waar en hoe we elkaar gelukkiger kunnen maken.  

We kunnen het beste in elkaar naar boven halen, mensen hoop geven.  

De storm gaat liggen. Een wonder, een droom van een nieuwe wereld. Deze wereld omgekeerd. 

Daaraan vasthouden.  

Over water lopen, vol vertrouwen en zonder twijfels elkaar de hand reiken.  

 

Stilte 

Pianospel/viool  

 

Geloofsgebed   

 Voorg: Ik geloof in God die de Vader is van alle mensen; 

die de aarde aan de mensen gegeven heeft. 

 ALLEN: Ik geloof in een God, die het beste in mensen  

naar boven haalt, die mensen in beweging brengt, 

die mij ertoe aanspoort iets van mijn leven te maken, 

voor mezelf en voor anderen. 



 Voorg: Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is  

om ons te bemoedigen en te helpen. 

 ALLEN: Ik geloof dat Jezus mensen voorging in geloven, 

dat Hij vragen stelde bij vanzelfsprekendheden 

en mensen weer in zichzelf liet geloven, 

dat Hij liet zien wie God is en vasthield aan Gods droom van een  

nieuwe wereld. 

 Voorg: Ik geloof in de Heilige Geest, 

die bezielt en vreugde geeft, 

die de mensen doet hopen, tegen beter weten in  

en die de bron is van mijn geloof. 

 ALLEN: ik geloof dat Gods kracht ook nu wonderen verricht 

in open en goede mensen. 

Ik geloof in de gemeenschap van de kerk 

die getuige wil zijn van Gods liefde, 

teken van hoop op een betere wereld 

en van hoop dat alles terechtkomt. 

Ik geloof dat ieder mens, hier en nu, door God geroepen is 

en voor altijd in Hem geborgen is.  

Amen.  

 

Voorbeden        

Acclamatie:  U die luistert in nabijheid, hoor naar ons bidden  

 

Goede God,  

het lot van mensen gaat u ter harte. 

U schenkt ons alle ruimte om in vrijheid te leven. 

 

Wij bidden u: 

Voor mensen die angstig zijn, 

omdat de noodzakelijke dagelijkse kosten steeds duurder worden, 

omdat de zorgkosten stijgen en de zorgverlening afneemt, 

dat er iemand is die hen de helpende hand reikt en zegt: 

wees niet bang, ik ben bij je. 

 

Voor mensen die niets kunnen doen met hun talenten, 

omdat ze de kans niet krijgen, 

omdat ze opgroeien in oorlogsgebied, 

omdat ze wel een opleiding hebben 

maar geen werk kunnen vinden, 

dat er iemand is die hen de hand reikt en zegt: 

wees niet bang, ik ben bij je. 

 

Voor mensen die het vertrouwen in het leven zijn kwijtgeraakt 

en niet dankbaar kunnen zijn, 

omdat ze de toekomst en de klimaatverandering vrezen,  

dat er iemand is die hen de hand reikt en zegt: 

wees niet bang, ik ben bij je. 



 

Voor mensen met een standvastig vertrouwen in het leven, 

dat zij de hand reiken aan ieder die onzeker is en blijven zeggen: 

wees niet bang, ik ben bij je. 

Accl  U die luistert in nabijheid, hoor naar ons bidden  

 

Intentieboek  eigen intenties persoonlijk uitgesproken en lichtje van de maand 

stilte  

accl  U die luistert in nabijheid, hoor naar ons bidden 

 

Onze Vader gezongen    

Onze Vader, bron van licht,  

 

Brood voor onderweg   

 

Onderweg zijn we, onderweg in een wereld  

waar grenzen tussen volken verdwijnen, 

een wereld ook waar iedereen 

een eigen plek, een eigen thuis zoekt. 

 

Onderweg zijn we, onderweg in een wereld 

waar de grens tussen wat kan en wat niet kan 

elke dag lijkt te veranderen. 

Een wereld waar iedereen ooit een grens dient te trekken 

tussen wat mag en wat niet mag. 

 

Onderweg ben je, al weet je niet waarheen, 

al zou je liever blijven waar je bent. 

 

Onderweg ben je, naar een toekomst die niemand kent. 

Maar één ding staat vast: 

je weg zal over lichte én donkere paden leiden, 

door zonnige én stormachtige gebieden. 

Onderweg zijn we, zoals zovelen voor ons, 

onderweg in het geloof dat God voor ons uitgaat 

en ons in de rug steunt. 

Onderweg in het vertrouwen dat God ons de vrijheid geeft 

en ons opvangt voordat we vallen. 

wij nemen het brood in onze handen  

 

Oude verhalen over mensenherder Jezus  

zijn doorverteld en opgetekend 

tot hier en nu , wereldwijd. 

Hij was zoals wij zouden willen zijn:  

een mens van God, een vriend , 

leidsman en herder, 

dienaar van mensen, 



die zich wegschonk in het delen van het brood 

op de laatste avond van zijn leven. 

 

Tot zijn gedachtenis nemen we daarom dit brood  

en breken het, delen het, 

als teken dat wij hem na willen volgen, 

als teken van verbondenheid met hem en met elkaar. 

Dat wij hem bij ons leven houden 

op de weg die voor ons open ligt 

en die we bereid zijn om  

voor elkaars geluk te gaan. 

 

Brood delen  

 

Lied:   De wijze woorden en het groot vertoon ( = deze wereld omgekeerd)  

 

Slotgedachte   Kom    

 

Ik ben op reis 

al weet ik niet waarheen 

maar ergens stond geschreven 

dat ik deze weg moest gaan 

en al aarzel ik soms even  

langs die eindeloze baan  

toch weet ik 

iemand ging me voor 

en daarom 

ga ik door 

Ik heb geen geld 

geen kaart en geen kompas 

maar ik zie de tekens  

en die zeggen mij genoeg 

en al geeft er niemand antwoord 

op de dingen die ik vroeg 

toch weet ik 

aan het eind vind ik gehoor 

en daarom  

ga ik door 

Ik ben een vogel die z’n vleugels spreidt 

zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon 

ik ben een paard die zonder teugels rijdt 

maar er is iemand die me leidt 

en hij zegt: kom. 

 

Zegenwens    

Kom, wij, ik en jij 

En als je soms de weg kwijtraakt,  

geen vaste grond meer vindt,  



en als je dreigt te verdrinken,  

als het vuur gedoofd is en je kou lijdt in de nacht zonder sterren,  

als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt,  

 

dan moge de Stem je zeggen:  

“Wees niet bang. Ik zal er zijn. Ik reik je de hand”. 

Dat is zegen! 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  

 

Afsluiting   

 We zijn bijna aan het einde van de Oaseviering gekomen. 

Dank aan de mensen achter de schermen; ja dat bent u thuis: fijn dat u meeviert.  

En de anderen rondom deze viering, met name Paul, Luuk, Jeroen,  Hetty en Dimphie . 

De koffie en thee staan klaar dus alle gelegenheid voor ontmoeting.  

Ik hoop dat we inspiratie hebben opgedaan in deze vakantietijd; de stilte waarderen voor bezinning 

op wat komen gaat. En daarna zoals Jezus ons voordoet: zie elkaar en reik elkaar de hand.  

 

Slotlied:  Dat je de weg mag gaan   

 

Volgende viering met Oase:   

zaterdag 9 september 2023 met Huub  


