Oaseviering, 8 juli 2023
Thema: Wie of wat je zoekt, zoekt ook jou.

Voorganger: Jeanneke de Bot

Voorbereiding Mieke,Corry en Jeanneke
Cantor: Wim Delhaes

Pianist: Paul v.d. Steen

Presentatie: Armand Klaassen en Harry de Bot
Lichtje van de maand: Mary Roelofs

Paaskaars brandt als teken van Zijn licht voor de wereld

Mededelingen
Afwezigheid van 2° voorganger Corry

Klankschaal
Oasekaars wordt aangestoken

Openingslied: Die ons voor het licht gemaakt hebt 2x

Welkom en inleiding

Welkom jullie allen hier in deze viering. En ook een welkom aan de mensen thuis die nu met
ons verbonden zijn en mee gaan vieren.

Vandaag staan we stil bij de liefdevolle woorden van Jezus waarin Hij, ieder van ons -
mensen eenvoudig van geest - uitnodigt naar Hem toe te komen als onze levensweg niet
over rozen gaat, als we een last op onze schouders torsen.

Wie kent zo’n periode niet? leder van ons zal zo’n ervaring ooit wel eens hebben
meegemaakt of maakt het misschien op dit moment mee.

Op mij hebben de woorden van Jezus, die we vandaag gaan horen, ooit al eerder een grote
indruk achter gelaten; woorden die tot op de dag van vandaag mijn leven richting geven.

Laten we samen in deze viering op weg gaan om ons aan te laten raken door zijn woorden.
Een inspirerende viering wensen ik ons allen toe.

Openingsgedachte
God, wie bent U?

Bent U de kracht van boven

die we kunnen ontdekken

als we er voor openstaan?

Of bent U die medemens vlakbij
in al zijn hulpeloosheid,

die het beste in ons bovenhaalt?



Bent U het vuur in ons hart
waardoor we elkaar liefhebben
en met elkaar meeleven?

Of bent U de prikkel

die mensen strijdvaardig maakt
en laat vechten tegen onrecht?

Lijkt U op dat Christusbeeld

in die stille, oude kerk

dat rust geeft en tot inkeer brengt?
Of bent U in de mensen om ons heen,
in hun bemoedigende woorden

en troostende gebaren?

Bent U die onzichtbare persoon,

die onze gebeden hoort

en onze pijn en twijfel kent?

Of bent U die stem diep van binnen,
die ons waarschuwt als we fout zitten
en ons helpt opnieuw te beginnen?

God, wie bent u?
Vredeskaars wordt aangestoken
Vredesgebed

Ik wil over jullie ademen, zegt God,
mijn geest in jullie binnenste leggen
en jullie mijn levenskracht schenken.

“Vrede” wens ik jullie,

niet om voor jezelf te houden,
maar om door te geven

aan allen die je lief zijn.

Weet dat ik jullie nodig heb om mee te werken
aan mijn droom van een nieuwe wereld,
Jullie mogen mijn liefde voelbaar maken.

Vredewens

Laten wij meewerken aan Gods droom,

door zijn liefde voelbaar te maken

en elkaar voor nu en voor de dagen die komen gaan Shalom en alle goeds toe te wensen.

Vredeslied: Shaloom Chaverim



Lezing: naar Psalm 139a, Gods nabijheid

Heer, Jij doorgrondt mij en Jij kent mij,

Jij weet waar ik ga, waar ik sta.

Jij weet wat ik denk en voel,

Jij bent vertrouwd met mijn werken en mijn rusten.
Geen woord komt over mijn lippen

of Jij hebt het al begrepen.

Achter mij ben lJij, voor mij, rondom mij,

Jij omgeeft mij, hebt je handen op mij gelegd.

Het is te wonderlijk dat ik het kan begrijpen...

Waar ben ik niét in jouw aanwezigheid?

Waar ben Jij niet aanwezig om mij heen?

Klim ik naar de hemel: daar vind ik Jou.

Lig ik neer in het donker: daar ben Jij al.

Waar ik ook ga, jouw hand zal me leiden, me vasthouden.
Licht of duister, het is Je al gelijk.

Heer, Jij doorgrondt mij en Jij kent mij,

Jij weet van mij.......

Kort moment van stilte
Piano muziek (rustig)

Lezing uit Matteus 11, 25-30

In die tijd zei Jezus: “ Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor
wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt
onthuld.

Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan
de Vader weet wie de Zoon is; en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan
wie de Zoon het wil openbaren.

Kom allen naar mij toe; jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie
rust geven.

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Lied: Lied van woord en weg, couplet 1,2
Levend woord
“Wie of wat jij zoekt, zoekt ook jou”, zijn woorden van de Perzische dichter Rumi.

Een boek met deze titel, had mijn hart al eerder veroverd.
( van Kader Abdolah, een Iraans schrijver)



Schrijvend aan dit levend woord maakten deze woorden van Rumi “ Wie of wat jij zoekt,
zoekt ook jou” in mij verbinding met de woorden van Jezus, die wij vandaag horen:

“Kom allen naar mij toe; jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie
rust geven.

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen
jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht”.

Als dit geen uitnodigende woorden zijn voor een troostvolle, liefdevolle ont-moeting voor
ieder mensenkind op deze wereld!?

Mij hebben deze woorden lang geleden veel gegeven en ze houden mij, tot op de dag van
vandaag, een spiegel voor hoe gaande te blijven, vooral wanneer een last op mijn schouders
drukt.

Ik wil jullie daar wat over vertellen; het zal herkenbaar zijn, denk ik.

Het is ruim 20 jaar geleden dat ik, in een moeilijke periode van mijn/ons leven , een pijnlijk,
verdrietige leegte voelde.

Wat ik ten diepste nodig had of waar ik naar zocht, had nog geen naam; wel voelde ik --
durfde ik misschien wel voor het eerst van mijn leven te voelen--: “ik red het niet alleen!”,
ondanks de warme aanwezigheid en steun van vrienden en familie.

Wat voelde het kwetsbaar om dat gevoel toe te durven laten; ook angstig omdat de leegte
nog geen nieuwe invulling voorzag.

Dat gevoel “ ik red het niet alleen” had een luisteraar nodig, een pastorale luisteraar en ik
vond dat bij pastor Piet Houwen van de toenmalige Jozefparochie.

Het was een warme, zomerse dag, een dag zoals nu....... met liefdevolle aandacht bood hij mij
de ruimte om te vertellen wat er zwaar op mijn hart lag.

Op een gegeven moment pakte hij zijn bijbel en las hij mij de woorden van Jezus voor.
(woorden herhalen?)

Samen zijn we er stil mee geweest. “ Wat heb ik mij gehoord en gezien gevoeld” door Pastor
Piet en door hem heen door LIEFDE, met de naam Jezus.

Misschien is het herkenbaar, dat je iets leest of hoort en dat het lijkt alsof de woorden tot
jou moeten klinken, juist op dat bepaalde moment.

Alsof deze LIEFDE de leiding overneemt, juist in die kwetsbare periode van ons leven.

Het is niet bij die ene keer gebleven.

Het was het begin van een ontmoeting; als een hernieuwde kennismaking, met de liefde
van Jezus, want ik kende Hem zeker al, maar was het contact onbewust verloren, toen het
leven zo pijnlijk was.

Misschien dat onder jullie er zijn die deze ervaring ook kennen; het uit verbinding gaan, juist
als je de verbinding met de Ander/anderen zo nodig hebt.

“Kom naar mij toe, die vermoeid zijn, onder lasten gebukt gaan ; ik zal jullie mijn rust geven.



Wat een tedere, liefdevolle uitnodiging.....”Kom naar mij toe, als het leven pijn doet en je
moe bent van zéveel”. Zoveel troost en nabijheid in een moeilijke tijd.

“Wat kan er veel gebeuren als we een gewond mens durven zijn en de moed verzamelen
om te durven voelen “ Ik red het niet alleen”.

We kunnen het echt niet alleen. We hebben die Ander nodig. We hebben anderen nodig,
elkaar nodig.

Als alles ons uit handen valt, als je niet langer weet hoe nu verder, wat is het mooi dat dat
verlangen naar verbinding wakker kan maken, verlangen naar de Bron van Liefde waar God
altijd is; het kan ons hart verzachten en openen, waardoor wij ruimte scheppen om Hem en
ook anderen weer toe te laten in de leegte.

In ons verlangen naar zijn nabijheid, is Hij al op zoek naar ons/ mij.

Wie of wat jij zoekt, zoekt ook jou.

We hoorden dit ook al in de openingsgedachte : “ God, wie bent U” en in psalm 139 waarin
we de woorden hoorden: “ Waar ben Jij niet aanwezig om ons heen”.

Gezegend zijn we als er liefdevolle mensen om ons heen zijn, die mee willen dragen wat zo
zwaar voelt.

Maar wat wordt het een totaal andere ervaring als we onze pijn niet LOS van Hem dragen,
maar wanneer wij dat doen in verbinding met zijn Liefde, in verbinding met Hem.

En dan nog kan het ons regelmatig overvallen dat we zijn gefluisterde uitnodiging niet horen
omdat die overstemd wordt door andere geluiden, (wie kent dat niet?), waardoor we de
kans lopen niet met Hem samen onze weg te gaan.

En dan, temidden van die ruis, reikhalzend uitkijkend naar zijn nabijheid, voelen we weer
zijn Adem door ons heen trekken, kunnen we ons weer openen voor zijn aanwezigheid en
kan Hij er weer zijn voor ons; als een tochtgenoot, als grond onder onze voeten, als een
bron van levend water, als adem die ons tot leven wekt en ons gaande houdt op onze
levensweg...

en in nog zoveel meer aanwezig, hebben we gehoord in de openingsgedachte: God, wie
bent U?

“Leer van mij....neem mijn juk op je, het is zacht en licht; ik zal jullie dan mijn rust geven”.
Zo’n hoopvolle, troostende, rustgevende woorden, die kunnen helpen om onze pijn en ons
verdriet anders te gaan ervaren, misschien lichter en beter te ver-dragen.

De dichter Rumi zegt het zo:

Wie of wat jij zoekt, zoekt ook jou.

Het is een code van het leven,

maar alleen voor wie zijn oor bij dit geheim (mysterie) te luisteren legt.

Stilte
Pianomuziek



Geloofsgebed

Allen: Ik geloof in Hem die heet

“lk zal er zijn voor jou”.

Hij is de kern,

de Bron van alles wat bestaat.

Op hem wil ik mijn leven afstemmen
en zijn Naam maken

tot rode draad in mijn handelen.

Voorganger: |k geloof in Jezus,

de levende belichaming van die Naam.

In Hem heeft onze God

handen en voeten gekregen.

In Hem is zijn Naam werkelijkheid geworden.

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd

maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in mensen,
die vandaag zijn liefde belichamen.

Allen: Ik geloof in zijn Geest,

die ons bezielt en aanzet

om zijn manier van leven

tot de onze te maken

en de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,

van recht en vrede,

en altijd weer ten bate van de minsten.

Ik geloof in hem die heet
“ Ik zal er zijn voor jou”,
en ik weet: Hij is te doen.

Voorbeden met Acclamatie: Kom, adem ons open

Acclamatie: Kom adem ons open

1.Bidden we tot God, in het vertrouwen dat hij ons bij de hand houdt.

Dat wij de moed hebben om het roer van ons leven uit handen te geven, en ons durven
toevertrouwen aan hem die gezegd heeft: “Ik houd je bij de hand”.

2.Bidden we voor allen die het vertrouwde leven niet los durven laten, die bang zijn om
nieuwe wegen in te slaan. Dat ze hun leven durven leggen in Gods hand.

3.Voor jongeren die ontmoedigd raken en bang worden bij het zien van alle ellende in onze
wereld; die geen toekomst zien. Dat ze ondanks alles ook tekenen mogen zien van het goede
in mensen, en vertrouwen krijgen in de positieve mogelijkheden die het leven toch ook
biedt.



Acclamatie: Kom adem ons open

4. Afgelopen zondag werd de afschaffing van de slavernij herdacht tijdens een
indrukwekkende viering in Amsterdam. Zwart en blank zongen en baden samen. Ook wij
willen ons gebed daarbij aansluiten, en we bidden tot God voor wie ieder mens telt.
Voor al die mensen die ook in deze tijd nog onvrij zijn, die onderdrukt en gediscrimineerd
worden, dat ze de vrijheid mogen proeven.

5. Voor onszelf, dat we misstanden zien en ertegen in verzet komen.
Dat we tot inzicht komen hoe streven naar eigenbelang een ander de vrijheid kan kosten.
Dat we ons verantwoordelijk voelen voor onze medemens, en voor al het leven op aarde.

6. En we bidden voor onze wereld, dat geen mens nog langer, op elke wijze dan ook
onderdrukt wordt ; dat ieder in vrijheid mag leven.

Acclamatie: Kom adem ons open
intentieboek / eigen intenties/ Lichtje van de maand/moment stilte

Goede God, geef ons de adem en de kracht die was in Jezus; dat wij vol vertrouwen verder
gaan op de weg van ons leven. Dat wij elkaar vasthouden, ervoor wakend dat geen van uw
mensen verloren loopt. Wees ons nabij, en bewaar ons in de palm van uw hand.

Acclamatie: Kom adem ons open

Onze Vader: traditioneel (gaan staan en geven elkaar een hand)
Brood voor onderweg

God, U bent de liefde

die mensen aanzet tot breken en delen.
U bent de kracht, de motor,

die mensen aandrijft tot het goede.
Wees dat ook voor ons,

en spoor ons aan te geven

van wat we hebben en wat we zijn.

Laten wij dit brood, wat ons in gedachten verbind met Hem, met elkaar delen voor de dagen
die komen gaan.

Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht, couplet 1,2
Dankwoordje

Voor we toekomen aan de slotgedachte en de zegenwens wil ik iedereen bedanken die met
hart en ziel aan deze viering heeft meegewerkt.



Allereerst Mieke en Corry, die deze viering mee hebben voorbereid, maar jammer genoeg er
niet bij konden zijn.

Paul en Wim, die voor mooie klanken hebben gezorgd, Armand en Harry die er weer voor
hebben gezorgd dat er een mooie presentatie te zien is geweest.

En ook Gerrit die voor koffie heeft gezorgd, zodat het fijn is om nog even na te blijven.

Dank jullie wel allemaal.

En dan wil ik ook jullie allen hier in de kerk bedanken voor dat jullie naar hier zijn gekomen
en ook de mensen thuis, zodat we samen hebben kunnen vieren.

Een goede zomer wensen Corry, Mieke en ik jullie allen toe en vergeet niet de woorden:
WIE OF WAT JIJ ZOEKT, ZOEKT OOK JOU... vertrouw maar op Hem, Hij reist mee!

Slotgebed
Gebed tot de Barmhartige

Voorganger: Jij, onuitsprekelijk geheim,
grond van ons bestaan,
Jij die naar ons omziet,
Jij, die ons vast wil houden en bewaren.

Wij bidden U:

Omgeef ons met Uw tederheid

bekleed ons met Uw mededogen,

draag ons door de kracht van Uw trouw.

Allen: Bewaar ons, als wij dreigen te vallen,
koester ons, als wij in verwarring geraken,
houd ons staande in tijden van crisis,

zoek ons, als wij onszelf dreigen te verliezen.

Raak ons aan,
als wij voor onszelf op de vlucht zijn,
keer ons om.

Voorganger Lieve Vader,

wees ons nabij, opdat wij mogen leven,
en ons leven mogen delen

met hen die naast ons staan.

Zegenwens

God, Goede Geest

die wil wonen in mensen.
U hebt ons willen aanraken
in de hoop dat wij



gesterkt en in uw kracht

onze weg verder kunnen gaan.
Wij bidden U, brand in ons

met uw vuur van liefde.

Dan zal onze weg,

de weg zijn die Jezus ging.

Zegen ons daartoe met uw naam
“IK ZAL ER ZIIN”

Slotlied: Die mij droeg op adelaarsvleugels 2x

Volgende viering: 12 augustus: Hans van Hak en Hannie van Hak



