
De werkgroep, Bezinning, Bezieling en Beweging van OASE  organiseert  2- 3 avonden 

rondom het thema : “Denkend aan de dood, kom ik tot leven, gedachten over het (ons) 

levenseinde” . 

 

Dit thema is tevens de titel van een boek geschreven door Piet Schelling. 

 

Ooit komt ook ons eigen levenseinde in zicht. Hoe en wanneer, dat zullen we niet weten, maar  

erover nadenken kan al wel. Vervolgens hierover praten met elkaar, voegt volgens de schrijver leven, 

aan ons leven van nu toe, hoe vreemd dat ook klinkt. We mogen het gaan ontdekken.  

 

Misschien maakt het  van gedachten wisselen hierover, in ieder geval dit toch wel “ zware”  thema 

wat lichter. Oase nodigt iedereen hiervoor uit. 

 

Het boek is echt een aanrader om te lezen, maar zonder dit zijn de avonden ook goed bij te wonen. 

 

De avonden zullen plaatsvinden op 23 oktober/ 18 november en evt. ook nog op 10 februari 

in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 Veldhoven. Aanvang 19.30u 

Een vrijblijvende bijdrage in de kosten is altijd welkom. 

 

Voor meer informatie kunt u altijd mailen of bellen met: 

Jeanneke de Bot, e-mailadres jeannekedebot@planet .nl of tel.nr 040-253 14 76 

Marijke Coonen, e-mailadres marijkecoonen@hetnet.nl 

 

Ook zal er t.z.t. meer informatie komen die u kunt lezen op de website van Oase of in hun 

nieuwsbrief. 

 

p.s. In tegenstelling tot in een eerder bericht genoemd, kunnen er geen nieuwe mensen na de 1e 

avond instromen. 


