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Beste mensen,

Hartje zomer met temperaturen waarvan we niet
wisten dat ze bestonden.

Hopelijk bent u de hitte doorgekomen, thuis of op
het vakantieadres met wellicht een verkoelend
zwembad.

Heel veel is er deze afgelopen periode niet
gebeurd, als strakjes iedereen weer terug is van
hun welverdiende vakantie dan komt er ook weer
wat meer leven in de brouwerij.

In dit blad in ieder geval enkele toekomstige
gebeurtenissen. Goed om alvast in de agenda te
zetten.

Voor wie nog weg gaat of weg is, een hele fijne
vakantie. Wie alweer aan het werk is, werk met zin.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Oase

Voor alle kinderen,
Ga je mee?

Ga je mee? Zeg niet 'nee’,

Maar sta op en doe mee.

Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door,

Of ga jij liever voor?

Hup, kom op, sluit je aan in de rij.

Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naar toe?
BLijf niet zitten waar je zit
Ook al voel je je moel

Zie ook de actuele agenda op onze website.

e Zaterdag 10 augustus Oaseviering, 19.00 uur.

e 21september vredesviering

e ledere dinsdagmiddag en donderdagochtend
koffie in de huiskamer.

Is de weg soms te lang?
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
Maar ik geef je een handL.

Loopt de weq bijna dood?

Zie je nergens een spoor?

In de verte wordt het licht,
Gaat de weg daar soms door(?

Kennen jullie het liedje nog?

Jullie zijn met Oase doorgegaan en aat willen wij
doorzetten met jullie.

Kerk- zijn is voor jonge mensen anders als voor de
oudere generatie.

Kerkdliensten spreken jonge gezinnen minder aan en

JUllie kinderen gaan liever niet meer mee naar

vieringen. Dat begrijpen we. Toch willen we jullie wat
mee geven van het geloof. Jullie hebben je communie

al geaaan en eigenlijk hebben jullie de leeftjjd om je

vormsel te doen.
We willen jullie iets anders bieden wat voor jullie
misschien wél leuk en leerzaam is.
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Ga je mee?
We willen met jullie én jullie ouders een dagje op
pad naar

Y o SN
MUSEUMPARK

HEILIG LAND STICHTING
ORIENTALIS

Laat even weten of jullie interesse hebben en dan
gaan we samen kijken naar een geschikte datum.

Namens het Oase Bestuur,
Hetty

Viering 13 iuli

Doe voortaan zoals ik gedaan heb.

Juist als veel mensen op vakantie gaan, zijn
blijkbaar veel mensen van Oase thuis. Het was in
ieder geval een druk bezochte viering in dit eerste
weekend van de schoolvakantie. Rondom de
evangelie-lezing van de barmhartige Samaritaan
hadden Frank en Mieke een meeslepende viering
gemaakt. Hoe wij door Jezus worden opgeroepen
om ons niet te laten weerhouden door regels en
geboden om barmhartig te zijn voor onze
medemensen en zo hun naaste te worden. Dat is
zoals God ons bedoeld heeft, mooi verwoord in
Psalm 15: “op je mooist ben je dan, op je sterkst.
Mens, onwankelbaar mens.”

Aan het einde van de viering stelde Lieuwe
Wijbenga zich voor. Lieuwe is de nieuwe kerkelijk
werker van de Immanuel (vergelijkbaar met de
pastoraal werker in de katholieke kerk). Wij
verwachten veel met hem samen te werken op het
gebied van jongeren. Leuk om te horen dat hij
geraakt was door onze manier van brood delen en
het enthousiaste zingen. Dat laatste deden we nog
een keer in het hoopvolle slotlied:

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, dat je
opstaat wanneer je valt.

Dat je mens mag worden in Gods ogen en die van
anderen.

Weet dat de aarde je draagt, dat je gaat in het licht,
dat de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in
vrede.

21 september Vredesviering

We zijn druk bezig met de voorbereiding voor de
Vredesviering op zaterdagavond 21 september. Een
samenwerking van de protestantse gemeente, Oase
en de Baha'i gemeenschap, bedoeld voor iedereen
die de vrede een warm hart toedraagt. De viering is in
de vorm van een zogeheten Thomas-viering, waarbij
we na een gezamenlijke opening in groepen
uiteengaan om over vrede te zingen, praten,
mediteren, etc.. Daarna komen we weer bij elkaar om
biddend en zingend af te sluiten.

Verdere informatie in de volgende nieuwsbrieven.

interrelinielis
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92 november Ontmoetingsdag kleine
geloofsgemeenschappen

De jaarlijkse ontmoetingsdag kleine
geloofsgemeenschappen is dit jaar op 9 november
bij de Jonge Kerk Roermond, die dit jaar 50 jaar
bestaat. De nadruk ligt dit jaar weer meer op het
elkaar ontmoeten. Het is altijd zeer inspirerend om
te zien dat er vele gemeenschappen (en mensen)
zijn die op een soortgelijke wijze als Oase in geloof
en leven staan, en we willen iedereen dan ook van
harte aanbevelen om mee te gaan.

Zie de complete uitnodiging in de bijlage. Ons is
gevraagd om ons gezamenlijk aan te melden.
Willen de mensen die mee willen zich bij ons
melden info@oaseveldhoven.nl? Graag voor 25
augustus.

Taxidi
Mochten er mensen zijn die moeilijk ter been zijn
of niet meer over eigen vervoer beschikken, maar
toch graag een Oaseviering zouden willen
bijwonen. Laat het ons weten, dan kunnen we dat
vervoer proberen te regelen.Dit kan via

http://www.oaseveldhoven.nl of via Victor
Gijsbers: v.gijsbers@gmail.com

Vragen / opmerkingen / suggesties?
Mocht u n.a.v. dit mededelingenblad vragen
hebben dan mag u altijd mailen naar de secretaris

(v.gijsbers@gmail.com) die voor beantwoording

zal (laten) zorgen.




Om alles goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u om
vOor 1 september aan te geven hoeveel personen uit uw
gemeenschap wij mogen verwachten.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar:
secretariaatjkroermond@gmail.com

Van harte heten wij u op die 9° november welkom
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Het volledige programma en de logistieke informatie worden u

per mail in september toegestuurd.

Wij komen met ... persenen it ... L

De naam van onze gemeenschap iS: .....c.ocvveviiiiiiicieiiieienn.

Wij zijn te bereiken: mail: telefoon:

Dag adres: Ursulakapel

Voogdijstraat 24 6041 GD Roermond. secretariaatikroermond@gmail.com

Onze kapel bevindt zich op loopafstand vanaf het station.
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Uitnodiging
9 november 2019
ROERMOND



Jonge Kerk

R o€ rmond

Aan bestuur en leden van Kleine,

zelfstandige Geloofsgemeenschappen

Roermond, .27.0»
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Beste mensen,

Het bestuur van de Oecumenische basisgroep Jonge Kerk
Roermond heeft het genoegen u allen uit te nodigen voor een
Ontmoetingsdag op zaterdag 9 november a.s. in haar
Ursulakapel, Voogdijstraat 24 te Roermond.

Extra aanleiding voor deze twee jaar geleden al beloofde
bijeenkomst is het heugelijk feit dat de Jonge Kerk dit jaar
haar 50-jarig jubileum viert. Dat willen wij niet ongemerkt
voorbij laten gaan!

Wij nodigen u uit om met ons samen te zijn rond het thema
‘Delen, geven en ontvangen’.

Een speciale commissie is aan het werk gegaan om rond dit
thema een interessant programma uit te werken, waarin
‘ontmoeting’ met name in het middagdeel een centrale plek
zal krijgen.

INLOOP
In de ochtend verwelkomen wij u van harte met koffie, thee
en uiteraard heerlijke Limburgse vla(ai).

PROGRAMMA

ONZE UITDAGINGEN

Wij hebben een drietal sprekers uitgenodigd die ons zullen

inleiden op het gebied van wat ons bezighoudt/ kan houden

als ‘Kleine gemeenschappen’.

e

Als eerst spreker zal Paul Wennekes ons meenemen
n.a.v. zijn internationale onderzoek naar diverse
vormen van kleine geloofsgemeenschappen. Wat
kunnen wij daarvan leren met het oog op de toekomst?

e De tweede spreker is Thomas Quartier o.s.b., monnik
van de Slangenburg in Doetinchem en hoogleraar in
Nijmegen. Hij gaat in op het voor onze
gemeenschappen onontbeerlijke vlak van spiritualiteit.

e Tenslotte zal Juut Meijer, theologe en pastor van de
Dominicusgemeente in Amsterdam ons toespreken wat
onze plaats als geloofsgemeenschap in de
maatschappij, in onze wereld zou kunnen zijn.

ONTMOETEN

Na de lunch, die door onze mensen verzorgd zal worden, zal
zoals gezegd het middagprogramma gericht zijn op de
ontmoeting in onderling gesprek rond stellingen, waarbij we
van tafels en onderwerpen zullen wisselen. Op die wijze
hopen wij de gelegenheid te bieden om zoveel mogelijk
onderling contact te maken rond zaken die ons allen aangaan.

VIEREN
Dit samenzijn willen wij besluiten met een korte Vesperdienst,
waarna het glas geheven kan worden.



