
OASE bezielingsavond 7 maart 2017 
 
Geloofsgemeenschap OASE pakt de draad weer op van de cyclus rondom de geestelijke werken van 
barmhartigheid; nu met het thema  “ de bedroefden troosten”. 
 
Met elkaar willen we in gesprek gaan rondom “ de kunst van het (niet kunnen) troosten”.  
Met alles wat we meemaken in ons leven is “ troost  ontvangen en troosten”  van levensbelang. 
Maar  hoe doe je dat, wat is er voor nodig? 
 
Graag ontmoeten wij u om met elkaar onze ervaringen rondom dit thema te delen. 
Aanvang  van deze avond is 19.30u in de Immanuelkerk.  
Voor meer informatie: zie www.oaseveldhoven.nl 


