
Derde geloofsgesprek Oase: beledigingen vergeven 

 

Van “minder Marokkanen” via treiter-vloggers tot de uitlatingen van bijna-president Trump: elkaar 

beledigen lijkt een hippe omgangsvorm te zijn. Vandaar de grote behoefte aan dit derde werk van 

geestelijke barmhartigheid: beledigingen vergeven.  

 

Daarover willen we met elkaar in gesprek om samen te ontdekken hoe je dat in ‘s hemels naam moet 

doen. Want een opgestoken middelvinger van een automobilist die zich ergerde aan jouw 

verkeersbijdrage is nog wel te vergeten, maar hoe ga je om met de mensen die je lief zijn en je pijn 

doen? Kun je dan het voorbeeld van Jezus navolgen?  

 

Welkom aan ieder die zich door dit onderwerp voelt aangesproken.  

 

Woensdag 18 januari om 19.30 uur in zaal 1 van de Immanuel-kerk.  

 

 

 

 

Graag even aanmelden op info@oaseveldhoven.nl, zodat we weten met hoeveel mensen we zijn. 


